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De profeet Jeremia zag uit de eerste 
hand iets van het verschrikkelijke lijden 

dat het Oud Testamentische Israël 
moest ondergaan ten gevolge van hun 
zonden. De geschetste bijzonderheden 
in het boek Klaagliederen hebben een 

tweeledige vervulling, en de ergste moet 
nog komen. Dit boekje onthult Jeremia’s 
verschrikkelijke verslag van wat spoedig 
zal gebeuren met de Verenigde Staten, 
de Britse volken, het huidige Israël (het 

bijbelse Juda), alsmede de Laodicea Kerk.
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De Achtergrond 
van 
Klaagliederen

Toen Herbert W. Armstrong stierf, vond er, 
naar ik geloof, een dramatische en verschrikkelijke 
verandering in de Wereldwijde Kerk van God (WCG) 

en in de hele wereld plaats. De WCG blijft doorgaan met de 
rol van Herbert Armstrong in Gods Werk van de eindtijd 
te kleineren. Ik zie die rol op een dramatische wijze steeds 
belangrijker worden naarmate we het einde naderen. De heer 
Armstrong was even menselijk als wij, maar hij vervulde toch 
een krachtige rol voor God.

“En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld 
gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal 
het einde komen” (Mattheüs 24:14—Statenvertaling). Christus 
zei dat het einde zou komen wanneer het Evangelie gepredikt 
was. De heer Armstrong vertelde ons in Mysterie der Eeuwen 
(blz. 157-158) dat hij het Evangelie aan de wereld gepredikt 
had. Waarom is het “einde” er dan nog niet? Eigenlijk is het 
er al. Het gewelddadige einde waarover het in Mattheüs 24 
gaat is nu over ons gekomen. De heer Armstrong heeft het 
geïntroduceerd!

Bijvoorbeeld, nadat het Evangelie gepredikt was, ontstond 
er een dramatische scheuring in Gods Kerk. “Dan zullen er 
twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één 
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achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen 
zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één ach-
tergelaten worden” (verzen 40-41). Nu zijn er twee Kerken van 
God—de Filadelfia en de Laodicea Kerk. De Filadelfia Kerk 
van God begon precies vier jaar nadat de heer Armstrong 
gestorven was.

De profetieën zullen zo vernietigend worden dat God de 
Filadelfia Kerk van God naar een plaats van veiligheid gaat 
brengen om hun levens te sparen (Openbaring 12:11-14). De 
Laodiceërs zullen omkomen in de Grote Verdrukking waar-
over het in Mattheüs 24:21 gaat.

Al deze overige akelige profetieën in Mattheüs 24 begonnen 
ook heviger te worden toen de heer Armstrong stierf. En het 
gaat steeds sneller! Er is een treffende parallel tussen Gods 
Werk onder de heer Armstrong en het boek Klaagliederen.

S a t a n  N e e r g e w o r p e n ?

Gods eigen Kerk zou, zoals geprofeteerd, na de dood van 
de heer Armstrong het spoor bijster raken. “Dat u niemand 
verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst 
de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der 
zonde, de zoon des verderfs;” (2 Tessalonicenzen 2:3). “Die 
komt niet” verwijst naar Christus’ wederkomst. Een “grote 
afval” (zoals er zou moeten staan) zou plaatsvinden vlak na 
de dood van meneer Armstrong en voor de wederkomst van 
Christus. “Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in 
werking; [wacht] slechts totdat hij, die op het ogenblik nog 
weerhoudt, verwijderd is” (vers 7). De heer Armstrong werd 
door God gebruikt om de grote afval te weerhouden. (Schrijf 
ons om een gratis exemplaar van Maleachi’s Boodschap voor 
een verklaring hiervan.) Toen hij stierf, of “verwijderd” was, 
werd Gods Kerk door Satan in een massale afval van Gods 
waarheid geleid.

“Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met 
allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen” (vers 9). 
“… naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en 
wonderen der leugen” zegt de Statenvertaling terecht. Het 
gaat hier over “Satan in alle kracht.” Hier volgen een paar 
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definities van het woord “alle” uit Thayer’s Lexicon (nadruk 
van mij): “iedere, van elke soort, het geeft de hoogste 
graad aan, het geheel, de totaliteit, in elke conditie of in elke 
zaak, op iedere wijze, geheel, alles tezamen, op alle manieren, 
in alle dingen, in alle opzichten, al deze dingen tezamen 
genomen.”

Klinkt dat niet alsof Satan alle macht gebruikt die hij en 
de demonen hebben?!

Lange’s Commentary drukt het op deze manier uit: “met 
alle bedrog der ongerechtigheid”. Dat betekent dat Satan alle 
bedrieglijke krachten inzet, waarover hij beschikt! De 
Interlinear vertaling schrijft “met alle kracht.” Lange’s zegt ook: 
“het betekent niet een ijdele illusie, maar een werking die het 
glitterende vertoon van rechtvaardigheid heeft, en 
toch vol ongerechtigheid zit” (nadruk van mij).

Wat gebeurt er als resultaat van deze aanval van Satan, 
waarbij hij alles op alles zet? “En met allerlei verlokkende 
ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de 
liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij 
hadden kunnen behouden worden” (vers 10).

Voor “die verloren gaan” zou gelezen moeten worden “die 
bezig zijn verloren te gaan.” Satan brengt een enorme 
schade teweeg—maar alleen bij hen “die bezig zijn verloren 
te gaan”! Toch zijn er nog steeds mensen die ons bekritiseren 
omdat we Gods volk waarschuwen dat ze geestelijk verloren 
dreigen te gaan!

“En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, 
dat zij de leugen zouden geloven” (vers 11—Statenvertaling). 
Thayer’s geeft als een definitie voor “God zal zenden”, “God zal 
er een zenden om iets te doen.” Heeft God Satan al gezonden 
om de Laodiceërs een “krachtige dwaling” (Lutherse verta-
ling) te zenden? Komt dit overeen met Gods denkwijze (zie 
Deuteronomium 13:1-4 voor een duidelijk antwoord).

Doet God het door Satan neer te werpen? Misschien was 
Satan neer geworpen om een heel speciale taak te verrichten. 
God zond een leugengeest om koning Achab tot een bepaald 
iets te verleiden (1 Koningen 22:20-23). We moeten er ook 
aan denken dat Satan in Judas, de eerste “zoon des verderfs”, 
moest varen (Johannes‑13: 26-28).
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S a t a n  g e b r u i k t  e e n  M e n s

De laatste waarschuwing aan de Filadelfiërs is: “laat niemand 
(geen mens) uw kroon nemen” (Openbaring 3:11). Als God 
een “krachtige dwaling” door Satan—het beste werktuig om 
die taak uit te voeren—zou willen zenden, dan zou God ook 
de beste man kiezen om die taak te doen. De heer Tkach en 
zijn zoon zijn Russen. Beiden hebben het potentieel om een 
“kracht der dwaling” voor Gods volk te vertegenwoordigen. 
Hun eigen tijdschrift, de Plain Truth van oktober 1964, bevatte 
de volgende informatie (blz. 14-15, nadruk van mij):

De aard van het Russische volk is ook een voorname 
reden waarom het Communisme daar zo stevig voet 
aan de grond gekregen heeft. Het Russische volk is erg 
vriendelijk en heeft veel bewonderenswaardige nationale 
karaktereigenschappen. Maar zoals alle volken heb-
ben zij ook hun karakteristieke nationale zwakheden. 
Ongelukkigerwijze zijn deze zwakheden het commu-
nistische systeem bijna volmaakt van pas gekomen.

Een van de grootste van deze gebreken is dat het 
Russische volk zeer geneigd is leugens en bedrog 
te gebruiken. Ironisch genoeg echter zijn ze zelf 
praktisch kinderlijk in hun lichtgelovigheid als het 
op bedrogen worden aankomt. Slechts een Rus kan 
u recht in de ogen kijken en u iets vertellen waarvan 
hij weet dat het een leugen is, en waarvan u weet dat 
het een leugen is, en waarvan hij weet dat u weet 
dat het een leugen is en dan toch verwachten dat u 
het zult geloven! Ik ben hiervan vaak voorbeelden 
tegengekomen.

Eens toen ik door de republiek Georgië reisde, 
vertelde onze gids ons dat de Georgiërs het oudst 
werden van alle volken op aarde. De meesten zei zij 
worden minstens 150 jaar! En ze verwachtte werkelijk 
dat wij dat zouden geloven!

Zoals dit laat zien zijn de leugens die ze trachten te 
verkopen zo onhandig en ligt het er zo dik bovenop dat 
het bijna grappig is. Waarschijnlijk omdat ze zelf zo 
makkelijk aan bedrog ten prooi vallen, verwachten ze dat 
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ook van u. Als de gemiddelde mens zo lichtgelovig is, is 
het niet moeilijk in te zien hoe en waarom zo’n openlijk 
frauduleus en duivels systeem als het communisme 
haar eerste werkelijke succes in Rusland boekte.

Deze ontvankelijkheid voor bedrog als karakter
eigenschap van het Russische volk is niet slechts mijn 
persoonlijke mening. Vele goed bekend staande en 
wel bekende verslaggevers, zoals b.vers John Gunther 
vermelden deze zelfde karaktertrek. Maar wat nog veel 
meer zegt, de Bijbel draagt dit zelfde feit uit.

Profetisch gesproken verwijzen Mesech, Tubal, Gog 
en Magog naar de Russische en Mongoolse volken. 
In Openbaring 20:8-10 gebruikt God Gog en Magog 
als een symbolisch type van hen die zich gemakkelijk 
en gewillig aan bedrog overgeven.

God kiest het beste werktuig om een klus op te knappen. 
Hij gebruikt de Duitsers om Israël te corrigeren (Jesaja 10:4–6), 
omdat de Duitsers dat beter zullen doen dan welke andere 
natie ook.

S a t a n s  E e r s t e  D o e l

In 2 Tessalonicenzen 2 zien we dat Satan al zijn macht inzet. 
Als gevolg daarvan gaat Gods eigen volk geestelijk te gronde. 
Het schijnt ook dat Satan neergeworpen werd toen de heer 
Armstrong stierf. De profetie zegt dat Satan neergeworpen 
moest worden en nooit meer toegang krijgt tot Gods troon.

“Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. 
Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald 
in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft” 
(Openbaring 12:12). Deze gebeurtenis vindt plaats voor de 
Grote Verdrukking (die technisch gezien in vers 17 begint). 
Hier weet Satan dat hij een korte tijd heeft. Hoe? Daarvoor 
zijn verschillende redenen: de heer Armstrong is dood, het 
Evangelie is gepredikt en wat nog overtuigender moge zijn 
is dat Satan neergeworpen is! Hij beweegt zich als een blik-
semflits. Afgezien daarvan, Satan weet dat hij een korte tijd 
heeft. Wat is zijn eerste doel? Dat is hetzelfde als waarover in 
2 Tessalonicenzen 2 gesproken wordt—Gods Kerk.
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“En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, 
vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had” 
(vers‑13). Toen Satan zag dat hij naar beneden gegooid was, 
was het eerste wat hij deed de vrouw vervolgen die de 
ware Kerk voorstelt! Dat veroorzaakte een kerksplitsing. Dat 
weten we uit vers 14, dat spreekt over hen die niet bedrogen 
worden en vers 17, wat spreekt over de Laodiceërs die door 
Satan bedrogen zijn en de Grote Verdrukking ingaan.

Alles wijst erop dat Satans aanval de splitsing in Gods Kerk 
teweeg bracht en het schijnt dat dit alles begon te gebeuren 
onmiddellijk nadat de heer Armstrong gestorven was. Hoe 
kunt u anders verklaren dat de Wereldwijde Kerk van God 
meer dan 35 belangrijke doctrines in slechts vijf of zes jaar 
verandert? En de meesten van Gods eigen mensen denken 
dat die veranderingen van God komen!

Ook het kwaad raast voort in de wereld. Vreselijke gebeur-
tenissen staan te gebeuren zoals nooit tevoren.

“ G e e n  U i t s t e l  M e e r ”

God profeteerde dat er een tijd zou komen dat Hij de gebeur-
tenissen niet langer terug zou houden. Hij verwijderde de heer 
Armstrong om de “synagoge van Satan” snel te laten opbloeien 
in de Laodicea Kerk.

Dit gebeurde allemaal in samenhang met een “boekje”, nl. 
Maleachi’s Boodschap (Openbaring 10:2). “En zwoer bij Hem, die 
leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en 
hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en 
hetgeen daarin is: er zal geen uitstel meer zijn” (Openbaring 
10:6). De nbg-vertaling is hier juister dan de Statenvertaling die 
zegt dat “er geen tijd meer zal zijn”. Die uitdrukking vertelt ons 
dat God de gebeurtenissen terughield totdat het Evangelie aan 
de wereld gepredikt was door de heer Armstrong. Toen wierp 
God waarschijnlijk Satan neer om de gebeurtenissen te laten 
voortrazen naar de wederkomst van Christus.

Verandering in de WCG EN de wereld wordt teugel-
loos! De wcg en de wereld zullen nooit weer hetzelfde 
zijn! Groot kwaad in Gods Laodicea Kerk en de wereld heeft 
de snelle weg genomen.
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“En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het 
op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het 
gegeten had, werd mijn buik bitter. En er werd tot mij gezegd: 
Gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen 
en koningen” (verzen 10-11). Weer noemt God het boekje—en 
in een zeer onthullend verband. De Statenvertaling vertaalt 
“over” uit (vers 11) met “voor” wat ook deze keer minder juist 
is (zie Lange’s Commentary).

De Filadelfia Kerk van God gaat “wederom profeteren”, omdat 
de Laodiceërs zeiden: “Gij zult niet profeteren” (Amos 2:11-12). 
Deze uitdrukking houdt in dat Gods Kerk profeteerde (onder 
de heer Armstrong), toen ophield met profeteren (onder het 
Laodicea tijdperk), en toen opnieuw profeteerde (onder de 
PCG vandaag).

Zeer zeker zullen de Laodiceërs nooit meer “profeteren”. 
Zij verafschuwen profetie. “Wederom profeteren” vertelt 
dat ons werk in hoofdzaak over profetie gaat. En het draait 
allemaal om een boekje. En denk eraan, het houdt allemaal 
verband met “geen uitstel meer.” Het is een haastig werk in 
een gewelddadige tijd!

Openbaring 10 en 11 horen bij elkaar. De indeling in hoofd-
stukken is niet geïnspireerd en hier niet juist. “En mij werd 
een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en 
meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbid-
den. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, 
en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij 
zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang” 
(Openbaring 11:1-2). Dus het “profeteer wederom” werk betreft 
in de eerste plaats Gods tempel of Kerk vandaag, waarbij de 
nadruk valt op het altaar—of de dienaren.

Het boekje, Maleachi’s Boodschap, en onze opdracht is de 
Kerk te meten en te bewijzen dat zij Laodiceërs zijn. Ze zouden 
zeker nooit met die betiteling instemmen!

Tegelijkertijd gaan we de tijden der heidenen binnen. 
Dus moeten we Israël ook waarschuwen. Daaruit bestaat de 
taak van de wachter uit Ezechiël helemaal. God zegt dat de 
Filadelfiërs moeten “opstaan” en dat werk doen! Wij moeten 
Gods soldaten zijn. Er is zeer weinig tijd over. We naderen de 
tijd van de twee getuigen (vers 3).
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“Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte 
dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren 
tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat 
Ik niet kome en het land treffe met de ban” (Maleachi 4:5-6). 
De heer Armstrong (of Gods Elia van de eindtijd) kwam “voor 
de grote en geduchte dag des Heren.” Ik geloof dat dit vers 
betekent dat sedert meneer Armstrong stierf, we vreselijke 
tijden binnengegaan zijn, totdat christus terugkeert! 
We staan op het punt de vreselijke Verdrukking en de ver-
schrikkelijke dag des Heren binnen te gaan.

Er is een eindtijd Jozua die de Kerk leidt en in de boeien 
van Satan zit. Dat is de voorbode van slecht nieuws voor Gods 
Kerk. Jozua zal door Satan geboeid blijven totdat Christus 
hem losmaakt.

Maar er is goed nieuws. “Hoor toch, gij hogepriester Jozua, 
gij en uw gezellen die voor u zitten (zij zijn immers mannen 
die ten wonderteken dienen) voorwaar, zie, Ik zal mijn knecht, 
de spruit, doen komen” (Zacharia 3:8). De Laodiceërs zijn 
een wonderteken dat Christus op het punt staat terug 
te komen! Wat kunnen we dankbaar zijn dat we nu op de 
grootste gebeurtenis op deze aarde of in het universum af 
stormen!

Toen de heer Armstrong stierf, veranderde de loop van 
Gods Kerk en de wereld dramatisch. We gaan nu de angst-
aanjagende tijden van “vernieling op vernieling” of 
de allergrootste crisis binnen!

Laten we nu eens zien hoe dit alles met het boek Klaagliederen 
in verband staat.

D e  A c h t e r g r o n d  va n  K l a a g l i e d e r e n

De meeste geleerden, van vroeger en nu, stemmen ermee in dat 
het boek Klaagliederen kort na de val van Jeruzalem, zo rond 
585 voor Chr. geschreven was. Maar wat de meeste geleerden 
niet begrijpen is, dat dit boek gericht is tot alle naties van 
Israël in de eindtijd. “De Here heeft meedogenloos vernietigd 
AL de landouwen van Jakob. In zijn verbolgenheid heeft Hij 
terneergeworpen de vestingen van de dochter van Juda; Hij 
heeft ter aarde gestoten en ontwijd het koninkrijk met zijn 
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vorsten. In zijn brandende toorn heeft hij afgehouwen 
alle hoornen van Israël. Hij heeft zijn rechterhand terug-
getrokken bij de nadering van de vijand; ja, tegen Jakob 
is hij ontbrand als een vlammend vuur, dat rondom 
verteert” (Klaagliederen 2:2-3). Het wordt gericht aan “al 
de landouwen van Jacob” of “al de woningen Jacobs,” zoals 
de Statenvertaling het hier vertaalt, en aan “alle hoornen van 
Israël.” Israël was al meer dan 100 jaar in gevangenschap. Dus 
kon het niet voor het oude Israël zijn geschreven! 
Waarom kunnen niet meer bijbelonderzoekers dit inzien?

De meeste geleerden zeggen ook dat Jeremia dit boek 
geschreven heeft. Jeremia ging naar het volk van Juda vlak 
voordat Juda viel in 585 voor Chr. Hij waarschuwde hen en 
schreef de waarschuwingen in een boek—dat aan geheel 
Israël gericht was. Aangezien het boek Jeremia een duidelijke 
eindtijd boodschap voor geheel Israël is, is het logisch dat 
Klaagliederen dat ook is. Maar er is een verschil.

Jeremia geeft het overzicht van de val van Israël. Klaagliederen 
geeft de vreselijke details van wat de val en de slavernij 
inhoudt. Er zijn treffende overeenkomsten tussen Josia vroeger 
en Herbert W. Armstrong in deze eindtijd.

J o s i a  e n  d e  h e e r  A r ms  t r o n g

Ik geloof dat er van de dood van Josia en de heer Armstrong 
sterke waarschuwingen uitgingen naar Juda vroeger en naar 
het huidige Israël vandaag (de meeste Engels sprekende naties). 
Er bestaan interessante parallellen in hun beider levens. 
Klaagliederen zou men kunnen noemen de afsluiting van 
het boek Jeremia. Beide boeken bevatten tweeledige profetie. 
Beide boeken zijn op vroeger en nu van toepassing.

Maar er zit nog een andere dimensie in het boek Klaagliederen. 
Het heeft als hoofddoel geestelijk Israël, of de Laodicea Kerk 
van God. Slechts in de tweede plaats is het gericht tot het 
nationale Israël.

We zullen zien dat er een direct verband bestaat tussen 
Josia en het boek Klaagliederen. Jeremia en Josia leefden in 
dezelfde tijd. Als u het werk van Josia en de heer Armstrong 
bestudeert, dan zult u zien dat dat erg veel overeenkomst had. 
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Men zou kunnen zeggen dat Josia’s werk een type van het werk 
van de heer Armstrong was.

Jeremia schreef Klaagliederen als een afsluiting van de 
geschiedenis van Juda. Maar het was slechts een type van de 
afsluiting van de geschiedenis van Israël vandaag. Josia stierf 
vlak voor Juda ten val kwam. De heer Armstrong stierf vlak 
voor de ineenstorting van Israël.

D e  G e s c h i e d e n i s  va n  J o s i a

Josia begon te regeren op achtjarige leeftijd, nadat zijn vader vermoord 
was (2 Kronieken 33:25; 34:1-7). Natuurlijk had hij sterke adviseurs. 
Dat dit gebeuren zou was allemaal geprofeteerd (1 Koningen 13:2,3). 
In Josia’s 18de regeringsjaar (hij was toen 26),begon hij de tempel te 
herstellen (een beeld van Gods Kerk vandaag). “In het achttiende 
jaar zijner regering, toen hij bezig was het land en de tempel te 
reinigen, zond hij Safan, de zoon van Asaljahu, en de stadsoverste 
Maaseja en de kanselier Joach, de zoon van Joachaz, om het huis 
van de Here, zijn God, te herstellen”(2 Kronieken 34:8). De 
heer Armstrong vond ook Gods tempel of Kerk in verschrikkelijk 
verval. Het Sardis tijdperk van Gods Kerk was dood toen hij ten 
tonele verscheen (Openbaring 3:1).

Josia begon de tempel te herstellen. ”Toen zij bij de hoge-
priester Hilkia gekomen waren, droegen zij het geld af dat in 
het huis Gods gebracht was, en dat de Levieten, de dorpel
wachters, uit Manasse en Efraim, uit het gehele overblijfsel van 
Israël, uit geheel Juda en Benjamin en van de inwoners van 
Jeruzalem bijeengebracht hadden. Zij stelden het ter hand aan 
de opzichters die aangesteld waren over het huis des Heren, 
en dezen gaven het aan de werklieden die in het huis des 
Heren werkzaam waren om het te verbeteren en te herstellen: 
zij gaven het aan de werklieden en aan de bouwlieden, om 
gehouwen stenen te kopen en hout voor de binten, teneinde 
daarmee de gebouwen die de koningen van Juda hadden laten 
vervallen, van zolders te voorzien”(2 Kronieken 34:9-11). De 
heer Armstrong herstelde alle dingen (Mattheüs 17:10-11). Hij 
herstelde Gods tempel geestelijk.

Josia vond Gods wet in een vervallen tempel en zag dat Israël 
vreselijk tekort schoot in het houden ervan. Hij scheurde zijn 
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kleren, vernederde zichzelf en begon zichzelf met enige men-
sen in Israël tot God te wenden (vers 14-21). Hij waarschuwde 
heel Israël. De heer Armstrong verscheen op het toneel en 
zag hoe de Sardis Kerk Gods wet niet hield en die ook niet 
aan de naties predikte. Hij werd opgeschrikt en grondvestte 
Gods wet en waarschuwde de wereld voor de vreselijke dag 
des Heren (Maleachi 4:4-6). Josia waarschuwde Juda voor een 
komende ballingschap. De heer Armstrong zag dat Israël om 
zijn zonden gestraft moest worden door in gevangenschap te 
gaan. Dus begon hij het Evangelie te prediken over de gehele 
wereld en waarschuwde hij Israël (Mattheüs 24:14). Hij hoopte, 
evenals Josia, dat Gods volk zich zou bekeren. Beide mannen 
werden in dat opzicht teleurgesteld.

J o s i a’ s  D o o d

De profetes Hulda vertelde Josia en Juda dat deze vreesaanja-
gende profetieën aan Juda vervuld zouden worden omdat de 
meesten van hen zich niet bekeerden. Evenwel, omdat Josia zich 
vernederd had en veel ijver betoond had, zouden de profetieën 
pas na Josia’s dood vervuld worden (vers 23-28).

Deze profetie maakte dat Juda zich wat zekerder voelde. 
Het bleek echter een valse zekerheid te zijn.

Josia toonde zich een groot leider (2 Koningen 23:3). Jeremia 
was ook ten tonele verschenen tegen het einde van de regering 
van Josia met een paar schrikaanjagende profetieën 
van God.

Toen maakte Josia waarschijnlijk een dwaze fout. Hij had 
veel problemen in de tempel recht gezet. Hij had het leider-
schap in Juda gestabiliseerd. Toen rukte Farao Necho op om 
tegen Assyrië te strijden. Farao wilde door Juda trekken op 
weg naar Assyrië. Hij wilde niet tegen Juda strijden.

Maar Josia was van zijn stuk gebracht. Hij voerde zijn legers 
aan om tegen de Farao te strijden. “In zijn dagen trok Farao 
Necho, de koning van Egypte, naar de koning van Assur, naar 
de rivier de Eufraat. Koning Josia ging hem tegemoet; en deze 
doodde hem te Megiddo, zodra hij hem zag. Zijn dienaren 
vervoerden zijn lijk van Megiddo, op een wagen; zij brachten 
hem naar Jeruzalem en begroeven hem in zijn graf. Daarop 
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nam het volk des lands Joachaz, de zoon van Josia; zij zalf-
den hem en maakten hem koning in de plaats van zijn vader 
(2 Koningen 23:29-30). Josia werd gedood. Dit nieuws bracht 
angst in Juda teweeg, omdat ze de profetie kenden dat de 
vrede zou voortduren zolang als Josia leefde!

J e r e m i a  s c h r i j f t  K l a a g l i e d e r e n

Toen Josia gedood werd, schreef Jeremia onmiddellijk het 
boek Klaagliederen. “En Jeremia zong een klaagzang op Josia, 
en al de zangers en zangeressen gewaagden van Josia in hun 
klaagzangen, tot heden toe. Zij maakten hiervan een vaste 
gewoonte in Israël; zie, zij zijn geschreven in de Klaagzangen 
(2 Kronieken 35:25).

De Joodse traditie verhaalt ook dat Jeremia het boek 
Klaagliederen op de dood van Josia schreef. Dit zegt 
Jozephus in Oudheden 10, sectie 5: “Jeremia componeerde 
een lijkzang voor de begrafenis van Josia, die tot op heden 
is blijven bestaan.” Jozephus verwijst klaarblijkelijk naar 
Klaagliederen. De Smith’s Bible Dictionary zegt: “De lie-
deren behoren onmiskenbaar tot de laatste dagen van het 
koninkrijk of het begin van de ballingschap en zijn door 
iemand geschreven die met de levendigheid en de intensiteit 
van een ooggetuige spreekt over de ellende die hij beweent.” 
Jeremia was present bij het begin van die ontzettende, vre-
selijke tijd. Hij werd uit de gevangenis verlost en vrijgelaten 
door de Babylonische leiders. Als u leest wat Jeremia in 
Klaagliederen beschrijft, schijnt hij inderdaad ooggetuige 
te zijn. Klaagliederen is een profetie van wat er staat te 
gebeuren met de Verenigde Staten, de Britse volken, Juda 
en de huidige Laodicea Kerk.

Het is duidelijk dat Jeremia Klaagliederen schreef toen 
Juda het punt waarvan geen terugkeer meer mogelijk 
is had bereikt! De natie kon Gods toorn niet langer ontlopen 
vanwege hun vele overtredingen.

De meeste profetie in de Bijbel is tweeledig. Schrijf om 
ons gratis boekje, getiteld Jeremia. U zult zien dat het boek 
Jeremia in de eerste plaats voor deze eindtijd is. En dat geldt 
ook voor Jeremia’s boek Klaagliederen.

12 Klaagliederen en de Laodiceërs van de Eindtijd



Het was een zeer droevige dag voor Juda. Josia was dood en 
zij gingen de tijd van de Klaagliederen binnen. Dat vervulde 
de mensen met angst en woede.

G e e s t e l i j k  Is  r a ë l  E e r s t

God begint Zijn verwoesting van Israël met het geestelijke 
Israël of met Zijn eigen opstandige Kerk. “Tot de anderen zeide 
Hij te mijnen aanhoren: Trekt achter hem aan door de stad en 
slaat neer. Ontziet niet en hebt geen deernis. Grijsaards, jon-
gelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen, moet 
gij doden en verdelgen; maar niemand die het teken draagt, 
moogt gij aanraken; bij mijn heiligdom moet gij beginnen. 
Toen begonnen zij bij de mannen, de oudsten, die zich voor de 
tempel bevonden”(Ezechiël 9:5-6). Er is een reden waarom God 
eerst bij hen begint, als Hij heel Israël gaat corrigeren.

Gods eindtijd Laodicea Kerk staat schuldig aan een grote 
zonde—evenals Juda tijdens de regering van Josia. Juda was 
de enige stam van Israël die nog over was om de wereld tot 
de ware God te brengen. Gods ware Kerk heeft vandaag de 
dag die verantwoordelijkheid. De Laodiceërs hebben God in 
de steek gelaten. Daarom werd de Filadelfia Kerk van God 
opgericht. Wij doen nu wat de Laodicea Kerk had moeten 
doen. “De Here zeide tot mij ten tijde van koning Josia: Hebt 
gij gezien, wat Afkerigheid, Israël, gedaan heeft? Zij placht 
heen te gaan op elke hoge berg en onder elke groene boom 
om daar ontucht te plegen” (Jeremia 3:6).

Juda ging door met zondigen, zelfs toen Josia hen tot God 
trachtte te bekeren. U kunt dat lezen in de hoofdstukken 2-6 
van Jeremia. Toen Josia dan ook stierf, vond er een “praktisch 
onmiddellijke ommezwaai naar de afgoderij” plaats (New 
Bible Dictionary).

Dat was een afbeelding van wat er in Gods eigen Kerk in 
deze eindtijd gebeurd is. De heer Armstrong deed een prachtig 
werk door Gods Kerk gedurende het Filadelfia tijdperk te leiden 
(Openbaring 3:7-8). Maar toch bleef daar die synagoge van Satan 
te midden van dat tijdperk (vers 9). Toen de heer Armstrong 
stierf, werd die synagoge het eindtijd Laodicea tijdperk van 
Gods eigen Kerk (2 Tessalonicenzen 2:7; Openbaring 3:14-19). 
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Schrijf voor meer informatie om een gratis exemplaar van 
Maleachi’s Boodschap.

De heer Armstrong moest verwijderd worden 
(2 Tessalonicenzen 2:7) voordat de Laodiceërs zich in het echt 
konden openbaren zoals ze werkelijk zijn. Spoedig zullen ze 
de vruchten van hun eigen opstandigheid niet meer kunnen 
ontkennen. God gaf hen het beheer over het krachtige werk 
dat door de heer Armstrong opgebouwd was. Satan laat hen 
zich nu aan zijn macht overgeven (2 Tessalonicenzen 2:9).

Ezra las het boek Klaagliederen op de 9e en 10e dag van de 
vijfde maand. Dat was de verjaardag van de verwoesting van 
de materiële tempel. Zal Gods stoffelijke huis in Pasadena, 
Californië, op die datum verwoest worden? Dat zou heel goed 
kunnen gebeuren.

“Geweken is van Sions dochter al haar heerlijkheid; haar 
vorsten werden als herten die geen weide vinden, zij gingen, 
beroofd van kracht, voor de vervolger uit” (Klaagliederen 1:6). 
Sion is Gods Kerk van vandaag. “Van uit den hoge zond Hij 
vuur; tot in mijn gebeente deed Hij het zinken; Hij spreidde 
een net voor mijn voeten en deed mij deinzen achterwaarts; 
Hij deed mij verbijsterd staan, ellendig de ganse dag” (vers 13). 
Dit is de dag van Gods meedogenloze toorn tegen het 
fysieke en geestelijke Israël (of de Laodicea Kerk). Dit 
is geen gewone woede. En die richt zich op heel Israël, maar 
allereerst valt die op Gods eigen Laodicea Kerk.

Toen Josia stierf, voltrok zich een verschrikkelijk einde over 
Juda. Ik geloof dat dit slechts een type is van wat er gebeuren 
gaat met Israël en de Laodicea Kerk nadat de heer Armstrong 
stierf. Het lijkt op een race de ramp tegemoet.

Toen Klaagliederen in Juda gepubliceerd werd, hadden ze 
al het punt waarvan geen terugkeer meer mogelijk is bereikt. 
Israël is nu ongeveer op dat punt aangekomen. Spoedig zal 
het te laat zijn om zich te bekeren, als het dat tenminste nu al 
niet is. De enige hoop voor Israël is onze boodschap. Moge 
God hen helpen er acht op te geven voor het te laat is.
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God Tuchtigt 
de Laodiceërs

Sedert haar verschijnen in januari 1990 heeft 
Maleachi’s Boodschap bewezen een sleutel te zijn die 
ons verstand opent voor de vele grote eindtijd profetieën 

betreffende Gods eigen Laodicea Kerk. Gedurende het leider-
schap van de heer Armstrong, is Gods Kerk rijper geworden 
in haar begrip van de bijbelprofetieën over de eindtijd. In 
die tijd was de Wereldwijde Kerk van God de enige kerk die 
bepaalde waarheden over de uiteindelijke rollen in de eindtijd 
van volken als de Verenigde Staten van Amerika, Groot-
Brittannië, Duitsland en een verenigd Europa onderwees. De 
bijbelkennis van de Kerk, evenwel, omtrent de gebeurtenis-
sen in de eindtijd waarvan geprofeteerd was dat ze zouden 
gebeuren binnen Gods Kerk was niet helder.

Maar nu is Gods tijd gekomen! Door Maleachi’s Boodschap 
heeft God schokkende nieuwe waarheden toegankelijk 
gemaakt over Zijn Kerk in de eindtijd uit de boeken Daniël, 
Amos, Micha, Haggaï, Zacharia, Maleachi en Openbaring. 
Wij weten nu dat veel van de profetieën die in deze boeken 
gevonden worden, en waarvan we vroeger dachten dat ze op 
religies van de wereld betrekking hadden, in werkelijkheid de 
gebeurtenissen beschrijven die binnen de Laodicea Kerk van 
God plaats vinden. Deze profetische boeken laten duidelijk 
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zien dat onder Gods dienaren een groot verval begonnen is, 
waardoor uiteindelijk velen van Gods volk de verschrikke-
lijkste tijd voor de gehele mensheid zullen binnengaan—de 
Grote Verdrukking!

Sedert de dood van de heer Armstrong, zijn veel funda-
mentele doctrinaire veranderingen in de WCG geïntroduceerd 
onder het mom van “nieuwe waarheid” (Schrijf om ons gratis 
boekje: Doctrinaire Veranderingen). In werkelijkheid zijn 
deze veranderingen niets anders dan Laodicese rebellie. Jezus 
Christus is ontsteld over al deze veranderingen! Spoedig zal 
Christus de Laodicea Kerk uit Zijn mond spuwen de Grote 
Verdrukking in (Openbaring 3:16).

God beschrijft in levendige details wat er met Zijn Laodicea 
volk gedurende deze tijd zal gebeuren. Het boek Klaagliederen 
geeft ontnuchterende beelden van de Laodicea Kerk die door 
God gedurende de Grote Verdrukking gestraft wordt. Dit 
boekje laat zien dat het boek Klaagliederen de grimmige toe-
komstige geschiedenis van Gods eigen Kerk, de Verenigde 
Staten, de Britse volken en het huidige Israël (of het bijbelse 
Juda) voorspelt.

Een Nau w k eu r ig Ge struct u r eer d Boek

Clarke’s Commentaar zegt over Klaagliederen (deel iv, blz. 
397-398, nadruk van mij):

De compositie van dit gedicht is wat men zeer 
technisch zou mogen noemen. Elk hoofdstuk, 
met uitzondering van het laatste, is een naamdicht 
of acrostichon …

Het derde hoofdstuk bevat 64 verzen, die ieder, als 
daarvoor, uit drie halve versregels gevormd zijn, maar 
met dit verschil, dat elke halve versregel met dezelfde 
letter begint, zodat het hele alfabet driemaal in dit 
hoofdstuk herhaald wordt …

Ik heb dit een niet te imiteren gedicht genoemd; 
betere beoordelaars zijn dezelfde mening toegedaan. 
“Nooit”, zegt Bisschop Lowth, “was daar een rij-
kere en elegantere variatie van mooie beelden 
en toevoegingen samen gerangschikt binnen een zo 
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kleine ruimte, noch een die gelukkiger gekozen 
en toegepast werd.”

“Men zou denken,” zegt Dr. South, “dat elke let-
ter met een traan geschreven was; elk woord met 
het geluid van een brekend hart: dat de schrijver 
samengesteld was uit smarten; van kindsbeen aan 
gewend aan smart; iemand die nooit ademt anders dan 
in zuchten, noch sprak anders dan kreunend.”

Als u goed naar Klaagliederen kijkt, dan zult u ontdek-
ken dat het niets meer dan een gedetailleerde verklaring van 
Mattheüs 24:21, Daniël 12:1 en Jeremia 30:7 is. Het is de ergste 
tijd van lijden uit de menselijke geschiedenis!

Ezra moest dit boek aan Israël voorlezen op de negende 
en tiende dag van de vijfde maand, omdat dat de verjaardag 
van de verwoesting van de tempel en de stad Jeruzalem door 
Nebucadnezar was. “Daarna, in de vijfde maand, op de tiende 
van de maand (dat jaar was het negentiende jaar van koning 
Nebukadnezar, de koning van Babel) kwam Nebuzaradan, de 
bevelhebber van de lijfwacht, die voor het aangezicht van de 
koning van Babel stond, te Jeruzalem, en verbrandde het huis 
des Heren en het koninklijk paleis; alle huizen van Jeruzalem, 
althans alle huizen der aanzienlijken, verbrandde hij met 
vuur. En het leger der Chaldeeën, dat bij de bevelhebber van 
de lijfwacht was, haalde gezamenlijk al de muren rondom 
Jeruzalem neer” (Jeremia 52:12-14). Dit moet ons aller interesse 
opwekken, omdat in 70 na Chr. de tempel ook verwoest werd 
op de negende en tiende dag van de vijfde maand.

K l a aglieder en R icht de Schij n w er per 
o p  d e  L a o d i c e a  K e r k

“Hoe zit zij eenzaam neder, de eens volkrijke stad; als een 
weduwe is zij geworden, die machtig was onder de volken; de 
vorstin onder de landschappen is onderworpen aan heren-
dienst. Bitter weent zij des nachts, tranen vloeien langs haar 
wangen; niemand is er, die haar troost onder al haar minnaars; 
al haar vrienden werden haar ontrouw tot vijanden zijn zij 
haar geworden. Juda is ontvolkt door ellende en door harde 
dienst; het woont te midden van de volken, maar vindt geen 
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rust; al zijn vervolgers hebben het achterhaald midden in de 
benauwing” (Klaagliederen 1:1-3). Jeremia waarschuwt ons dat 
de grote steden van onze naties verlaten zullen worden door 
een nucleaire holocaust. De steden die eens vol mensen waren 
en een rijke handel bezaten zullen vernietigd worden en de 
mensen gedood. Zij die het overleven zullen een slavenvolk 
worden. Onze bondgenoten, zoals het onlangs herenigde 
Duitsland, zullen ons spoedig verraden en vernietigen.

Kijk naar wie er nog meer lijdt. “De wegen naar Sion 
treuren, omdat er geen feestgangers zijn; al haar poorten lig-
gen verlaten, haar priesters zuchten, haar jonkvrouwen zijn 
bedroefd, en zij zelf, bitter is het haar. Haar tegenstanders 
hebben de overhand, haar vijanden zijn welgemoed, want de 
Here heeft haar in kommer gedompeld om haar menigvuldige 
overtredingen; haar jonge kinderen moesten in gevangen-
schap gaan, voor de tegenstander uit” (Klaagliederen 1:4-5). 
Gods volk heeft vele jaren geloofd dat “Sion” naar Gods Kerk 
verwijst. Het gaat hier over een tijd waarin niemand naar de 
plechtige feesten van de Kerk komt. Jeremia laat zien dat Gods 
eigen Kerk ook gevangen zit in de verschrikking van de Grote 
Verdrukking en in rouw gedompeld is. De dienaren zuchten, 
de jonge mensen van de Kerk is fysiek letsel toegebracht en 
de hele Kerk is in bitterheid. Waarom verkeert de Kerk in bit-
terheid? Ze denken dat God hen in de steek gelaten heeft. In 
werkelijkheid hebben zij God in de steek gelaten. God moet 
de Grote Verdrukking gebruiken om hen deze les te leren. 
Hoe liet de Kerk God in de steek?

God heeft ons door Maleachi’s Boodschap laten zien dat 
de Wereldwijde Kerk van God haar doctrines verwatert om 
de gunst van de wereld te winnen. Klaagliederen 1:5 toont 
ons dat dit plan een averechtse uitwerking zal hebben. Zelfs 
Christus zei in Johannes 15:18 dat de wereld Zijn ware Kerk 
nooit zal liefhebben. De term “menigvuldige overtredingen” 
toont aan dat er in “Sion” iets helemaal verkeerd gegaan is. Aan 
de Kerk was in de jaren zeventig bewezen, dat wanneer Gods 
doctrines worden verwaterd, liberalisme of vrijzinnigheid en 
zonde de Kerk binnenkomen. Dit gebeurt nu binnen de WCG 
op grote schaal. Velen in Gods Kerk worden tot “struikelen 
in de wet” gebracht (Maleachi 2:8). God wil Zijn Kerk eens 
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en voor altijd leren dat zoiets in Gods Kerk niet behoort 
te gebeuren.

Vers 5 laat ook zien dat zelfs de jonge kinderen van de 
mensen van de Wereldwijde Kerk van God in gevangenschap 
zullen gaan en de verschrikkingen van de holocaust zullen 
ervaren vanwege de dingen die in “Sion” gebeuren. Dat is 
allemaal erg tragisch. Kerkleden zullen moeten aanzien hoe 
hun eigen kleine kinderen lijden.

“Geweken is van Sions dochter al haar heerlijkheid; haar 
vorsten werden als herten die geen weide vinden, zij gingen, 
beroofd van kracht, voor de vervolger uit” (Klaagliederen 1:6). 
Jeremia beschrijft een tijd wanneer de schoonheid 
van Gods Kerk vergaan is! Wat maakt de Kerk mooi? 
Haar levenswandel en karakter. Als God daarnaar kijkt is de 
Kerk niet langer zo mooi als dat ze was. Ze bezat geestelijke 
schoonheid, maar die “is geweken.” Ze hebben Gods waarheid 
verzaakt! De leer verwateren brengt niet het mooie karakter te 
weeg dat God wenst. De Kerk is geestelijk lelijk geworden. In 
de Verdrukking zullen de vorsten, of dienaren, van de Kerk, 
zij die de weg wezen in het zwak maken van het volk, worden 
als een hert, dat door uithongering verzwakt is. Dan zullen 
de “herten” gemakkelijk door de jager gevangen worden—ze 
kunnen zichzelf niet redden van de vernietiging!

I n  H a n d e n  va n  d e  V i j a n d

Klaagliederen 1:7-16 verschaft de details van de kwellingen en 
ellende van Zijn volk Israël en de Kerk. Ze vallen in handen van 
de vijand en zelfs God helpt hen niet. Hun ellende is folterend, 
omdat ze, terwijl ze lijden, zich ondertussen de “goede tijden” 
toen God hen wel hielp, kunnen herinneren. Wat nog erger 
is, ze worden allen door de vijand bespot. Klaagliederen 1:7 
(Statenvertaling) zegt: “…de tegenpartijders zien haar aan, zij 
spotten met haar rustdagen (‘sabbatten’ zegt de King James 
Version). Veel leiders in de WCG denken dat door de leer te 
verwateren—Gods waarheid laten wegroesten—zij de gunst 
van de wereld kunnen winnen! Dat zal nooit werken! Gods 
Kerk heeft de opdracht om de wereld te waarschuwen—niet 
om haar te winnen! Omdat ze proberen de wereld te win-
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nen laat God de Kerk in de handen van de vijand vallen. Vers 
8 laat zien dat de natie en de WCG veracht worden.

Als u dit hoofdstuk leest, kunt u de mentale angst van 
de mensen beginnen te voelen. Ze worstelen met de vraag: 
waarom? “Waarom gebeurt dit allemaal met ons?” God begint 
hen dat te laten zien in vers 9. Hun zonde—“haar onreinheid 
in de zoom van haar kleed”—is zo groot dat het als vuil is 
dat de kleding heeft doortrokken. Zo erg dat het als het ware 
een deel van de kleding geworden is. God laat hen ook zien 
dat zij niet aan de uitkomst van al hun wegen gedacht heb-
ben: “zij heeft niet gedacht aan het einde, ontstellend diep 
is zij gezonken” (Klaagliederen 1:9). Gebrek aan berouw en 
bekering bracht hen tot dit punt. Een gebrek aan bekering 
is het waar het werkelijk aan schort bij de Laodicea Kerk 
(Openbaring 3:17). God wil hen niet langer helpen—“niemand 
is er, die haar troost.” Aangezien de Kerk niet naar Christus’ 
kloppen wilde luisteren (Openbaring 3:20), moeten ze in het 
rond geslagen worden door de vijand.

Vers 11 laat zien dat de dingen zo erg worden dat de 
mensen van honger sterven. De mensen willen hun “kost-
baarheden”, dat wil zeggen hun zilver en goud, geven voor 
voedsel, om het leven te rekken. De mensen worden ziek en 
beroerd door gebrek aan voedsel. Ze beseffen dat ze veracht 
zijn geworden.

De hele wereld was geschokt door de foto’s uit de 
concentratiekampen van de Nazi’s. Toch zijn de scènes 
uit Klaagliederen nog veel erger! Vers 12 beweert dat er 
“geen smart is als de smart die mij werd aangedaan”! 
Waarom lijden de Laodiceërs pijn als geen andere groep? Omdat 
zij Gods waarheid en profetieën kenden. Zij konden aan de 
Grote Verdrukking ontkomen. Maar zij rebelleerden tegen 
God. Zoals Mattheüs 24:21 zegt is er nooit zo’n tijd geweest 
en zal er ook nooit meer zo’n tijd zijn als deze. Bestaat er een 
menselijk brein dat zich nog iets ergers kan voorstellen dan 
de concentratiekampen van de Nazi’s? Toch zegt God door 
heel Jeremia heen dat het nog veel erger zal worden!

En God doet het! Duitsland en het verenigde Europa wor-
den een knuppel in Gods Handelingen Het is de dag van Zijn 
woedende toorn (Jesaja 10:5-6).
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Maar er is hoop! Klaagliederen 1:12-16 toont ook dat het volk 
begint te begrijpen dat God hen teistert. U moet weten dat 
het Hebreeuwse woord voor “God” in Klaagliederen Adonai 
is, wat betekent “de God die regeert”. Het woord Adonai 
wordt 14 keer in Klaagliederen gebruikt. God onderwijst hen 
die in deze pijnlijke beproeving gevangen zijn dat Hij Zijn 
Kerk en natie gaat regeren! Hij zal alles doen om Zijn 
volk onder Zijn regering te brengen zodat Hij ons in Zijn 
Familie kan brengen! De Laodiceërs verwerpen Adonai—“de 
God die regeert”!

Een ‘fulltime’ dienaar in de Wereldwijde Kerk van God 
beweerde onlangs dat 95000 leden het niet bij het verkeerde 
eind kunnen hebben. Zijn we zo gedegenereerd in ons denken 
geworden dat we zo kunnen redeneren?

De Bijbel laat voortdurend zien dat de velen fout zitten 
en dat de “enkelingen” gelijk hebben! In hun diepe lijden 
beginnen ze te begrijpen waarom. Het is hun zonde die al 
deze verschrikking over hen gebracht heeft!

D e  L a o d i c e a  K e r k  B e g i n t  Z i c h 
t e  B e k e r e n

“Sion” begint gedurende haar verdrukking te beseffen dat God 
haar om haar zonden straft. In vers 17 realiseert de Kerk zich 
dat “er geen trooster is” omdat God deze straf heeft bevolen 
en de Kerk begint te bidden. Vers 18 laat zien dat velen in de 
Laodicea Kerk zich bekeren. Ze zeggen God dat ze beseffen dat 
ze tegen Zijn geboden weerspannig geweest zijn. Zij erkennen 
dat zij Gods eindtijd “Elia” verworpen hebben. Ze beginnen 
te begrijpen dat Maleachi’s Boodschap een waarschuwing van 
God was (Maleachi 2:4). Zij erkennen dat zij “zeer weerspannig 
geweest zijn” (vers 20) en dat hun gerechte straf de dood is.

Let nu op de verzen 21-22. De Kerk begint ook hun vijanden 
te waarschuwen op te passen omdat de straf die over de Kerk 
kwam spoedig over hen zal komen. De heidense naties hebben 
ook gezondigd en God zal hen ook straffen.

21God Tuchtigt de Laodiceërs



Waarom God 
de Laodiceërs 
moet straffen

Openbaring 3:17-18 laat zien dat de meest tra-
gische fout van de Laodicea Kerk hun geestelijke 
zelfvoldaanheid is. Ze zijn blind voor hun armzalige 

geestelijke conditie. Door hun eigen geestelijke maatstaven 
aan te leggen, raken de Laodiceërs zover van Gods maat-
staven verwijderd, dat ze zich niet kunnen indenken dat het 
ook maar mogelijk zou zijn dat God kwaad op hen is. In hun 
bedrogen geest menen ze dat ze groeien en geestelijk op koers 
liggen. In werkelijkheid zijn de Laodiceërs geweldig opstan-
dig tegen God en is Hij erg vertoornd op Zijn Kerk (en op de 
naties van Israël).

E e n  z wa r t e  w o l k  ov e r  S i o n

Jeremia schrijft in Klaagliederen 2:1-2: “Hoe hult de Here in 
Zijn toorn de dochter Sions in wolkefloers! Van de hemel 
heeft Hij ter aarde geworpen de luister van Israël, Hij is niet 
gedachtig geweest aan Zijn voetbank ten dage van Zijn toorn. 
De Here heeft meedogenloos vernietigd al de landouwen van 
Jakob. In Zijn verbolgenheid heeft Hij terneergeworpen de 
vestingen van de dochter van Juda; Hij heeft ter aarde gestoten 
en ontwijd het koninkrijk met zijn vorsten.”
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Jeremia gebruikt het woord “Sion” zeven maal in dit hoofd-
stuk (later meer hierover). De heer Armstrong leerde Gods volk 
dat Sion altijd naar de Nieuw Testamentische Kerk verwees. 
Dit kan gemakkelijk uit uw Bijbel aangetoond worden. Tegen 
de tijd van de Grote Verdrukking is God zo kwaad op Zijn 
Kerk dat Hij haar met een wolk heeft bedekt en haar ter 
aarde heeft neergeworpen. Met een wolk bedekken betekent 
dat God dikke duisternis tussen Zichzelf en Zijn Kerk plaatst. 
God leidt deze groep mensen niet langer. Ze zijn verstoken 
van Zijn leidend licht. Het is dezelfde soort beschrijving als 
het verwijderen van de “kandelaar” of “lampstandaard” zoals 
beschreven in Openbaring 2:5. Je kunt het ook vergelijken met 
God die Zijn Kerk een “krachtige dwaling” zendt zoals door 
de apostel Paulus onthuld wordt in 2 Tessalonicenzen 2:11.

Ook heeft God in Zijn toorn Zijn Kerk, “de luister van 
Israël,” ter aarde neergeworpen. Dit komt overeen met wat 
Michaël en de engelen met Satan deden in Openbaring 12:7-9. 
Maar hier in Klaagliederen wordt geopenbaard dat het God is 
Die neerwerpt. Zijn we hierdoor verbaasd? Denk eraan, Jezus 
Christus “spuwt” de Laodicea Kerk uit Zijn mond (Openbaring 
3:16). Wat betekent dit voor Gods Kerk? In de Grote Verdrukking 
zal God hen niet langer leiden, tenzij ze zich bekeren. Zelfs al 
bidt Zijn volk zonder ophouden, toch zal God Zijn volk niet 
van deze strenge straf verlossen. Dit alles schijnt velen van 
Gods volk vandaag ondenkbaar. Veel dienaren hebben de 
PCG belachelijk gemaakt voor zulke sterke uitspraken. Dit 
zijn bijbelse beweringen! Vele ‘fulltime’ dienaren hebben 
beweerd dat God nooit een “krachtige dwaling” aan Zijn Kerk 
zou sturen. Anderen hebben gezegd dat God nooit oudere 
“onschuldige” mensen en kinderen zou straffen. Zou God 
Zijn volk kunnen toestaan “een leugen te geloven” door hen 
een “krachtige dwaling” te zenden? Zal God oude mensen en 
kinderen streng straffen? Het boek Klaagliederen zegt heel 
duidelijk dat hij dat doen zal! Waarom? Omdat er in Sion 
iets helemaal scheef zit en dat moet gecorrigeerd worden!

E e n  G e b r o k e n  V e r b o n d

Vers 1 zegt dat God “niet gedachtig geweest is aan Zijn voet-
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bank.” Het woord voetbank wordt in de Bijbel dikwijls gebruikt 
om te verwijzen naar de Ark van het Verbond.

Voor God betekent “niet gedachtig zijn aan Zijn voetbank” 
dat Hij niet langer aan Zijn verbond zal gedenken. Er bestaat 
slechts één reden waarom God Zijn verbond niet zou hou-
den—wanneer Zijn volk het verbond breekt! Wat is er 
mis in Sion? Gods volk breekt Zijn verbond! Maleachi 2:8, 
14-16 laat zien dat Gods eigen dienaren een heel kerktijdperk 
laten “struikelen in de wet”—Zijn verbond niet laten houden! 
Gods eigen dienaren begaan verraad ten opzichte van Gods 
ware religie. Toen we gedoopt werden hebben we allemaal 
een verbond met God gesloten. Dat verbond was gebaseerd 
op gehoorzaamheid aan Gods waarheid. Gods waarheid 
leidde ons tot berouw, bekering en doop. God zal geen behoud 
schenken aan welk individu ook, dat Zijn waarheid niet van 
harte liefheeft (2 Tessalonicenzen 2:10). God wordt erg boos 
wanneer Zijn Kerk de waarheid niet boven alles liefheeft.

Op het ogenblik verwatert de Wereldwijde Kerk van God 
Gods geopenbaarde waarheid. Het is de jaren zeventig weer 
helemaal opnieuw. De heer Armstrong waarschuwde de leden 
van de Kerk de jaren zeventig zich niet te laten herhalen. 
Kerkleiders trachten deze ernstige doctrinaire veranderingen 
met de paplepel in te geven onder het mom van “je moet er 
van groeien.” De kerkleiders zouden beter moeten weten. 
Gods volk zou moeten kunnen bewijzen dat wat er plaats vindt 
verkeerd is! Zal God iemand verontschuldigen die zich deze 
veranderingen laat welgevallen? Absoluut niet!

Een artikel in de Good News van november-december 1990 
getiteld “Gods Kerk Is Niet Meer Wat Ze Geweest Is” zou vol-
doende hebben moeten zijn om ieder Kerklid zich ernstig te 
doen afvragen wat er in Pasadena gebeurt. Dit artikel stelde: 
“Rebellie tegen Gods leiders is hetzelfde als rebellie tegen 
God.” Is dat waar? Ja, mits deze leiders doen wat God zegt. 
Als zij God niet volgen, behoren de leden hen dan blindelings 
te volgen? Is het “rebellie” om weerstand te bieden aan een 
leider die in opstand is? Als een Kerkleider niet op God ver-
trouwt voor genezing—moeten alle leden dan niet op God 
vertrouwen voor genezing? Waar gaat het nu eigenlijk om? 
De vraag die we ons behoren te stellen is—zijn ze Gods ware 
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leiders? Nadat de heer Armstrong zo streng tegen bepaalde 
doctrinaire veranderingen gepredikt had, vindt u dan niet dat 
Kerkleden het recht hebben om vragen te stellen en zich heftig 
tegen diezelfde veranderingen te verzetten—onverschillig wie 
ze maakt? Vanzelfsprekend, toch? Zij die nu in Pasadena de 
leiding hebben zijn niet Gods ware dienaren. God heeft hen 
verworpen—en als U blijft luisteren naar hun menselijke 
redenatie—dan zullen ze U bedriegen!

En dat geldt ook voor de Global Church of God (van de 
heer Meredith). Die groep heeft de Wereldwijde Kerk van God 
verlaten. Maar ze hebben de heer Armstrong als Gods eindtijd 
“Elia” verworpen evenals de regering die God door de heer 
Armstrong gevestigd heeft. Ook andere doctrines die God door 
middel van de heer Armstrong vestigde zijn door de Global 
Church of God verworpen—terwijl ze vals belijden te volgen 
wat de heer Armstrong leerde! Het zijn ook Laodiceërs.

Datzelfde Good News artikel zei ook: “Verandering moet 
op de juiste manier komen. Door inspiratie van God, eerder 
door voorstellen en verzoeken, dan door eisen.” Denk eens 
goed over die bewering na. Sedert wanneer ‘stelt’ God een 
verandering ‘voor’ of ‘verzoekt’ daarom? God eist via de PCG 
dat de Laodiceërs terugkeren naar de doctrines die de heer 
Armstrong onderwees. Is het verkeerd van ons om deze ver-
anderingen te eisen? Nee, omdat God eist dat we terugkeren 
naar wat Hij via de heer Armstrong openbaarde, zoniet dan 
zullen we de consequenties van de Grote Verdrukking moeten 
ondergaan! Refererend aan het volk van Kanaän gaat het artikel 
verder: “Ze veranderden hun daden, maar hun fundamentele 
houding van rebellie was niet veranderd. God had besloten 
tot een nieuwe weg. En het was opstandig van het volk om te 
blijven aandringen op de oude weg.”

Laten we hier eerlijk zijn tegenover onszelf. Is het opstandig-
heid om aan te dringen op de oude weg—als die oude wegen 
goed waren? Is het rebellie of is het een Filadelfia handelwijze? 
Kijk naar Openbaring 2 en 3.

De Filadelfia Kerk houdt vast aan wat haar geleerd was. 
Het mag dan de oude weg zijn, maar het is Gods weg! De 
Laodicea Kerk heeft de geestelijke waarheid niet lief, maar 
heeft haar aanzien in de wereld en haar materiële bezittingen 
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lief. Waarheid staat op plaats twee van de doelen die zij beoogt. 
Zij veranderen de oude paden—niet ten goede—maar weg van 
God. Wie worden door God geprezen—de Filadelfiërs of de 
Laodiceërs? Het antwoord is duidelijk! Wie beschermt God? 
Wie straft God? Je hoeft geen geleerde te zijn om deze vragen 
te kunnen beantwoorden.

Als u dat Good News artikel goed bekijkt dan zult u merken 
dat het niet bijbels is. U moet uw Bijbel zorgvuldig bestuderen 
om te weten wat God werkelijk zegt over alle nieuwe veran-
deringen. We moeten onze levens baseren op wat God in Zijn 
woord zegt. Opkomen voor de waarheid is geen rebellie tegen 
God. We moeten God leren vertrouwen en ons geen zorgen 
maken over wat mensen over ons zeggen of tegen ons doen!

G o d — d e  V i j a n d  va n  d e  K e r k

“Hij heeft Zijn boog gespannen als een vijand, Zijn rechterhand 
opgeheven als een tegenstander; Hij heeft gedood al wat een 
lust der ogen was; in de tent van de dochter van Sion heeft Hij 
Zijn grimmigheid uitgegoten als vuur” (Klaagliederen 2:4). 
Jeremia laat zien dat God de vijand van de Kerk wordt. Als 
een grimmig strijder met een gespannen boog, begint God 
af te rekenen met de Laodicea Kerk—de “tent van de dochter 
van Sion.”

We moeten onszelf niet voor de gek houden met waarom 
God op deze wijze handelt. Het Filadelfia tijdperk is het enige 
tijdperk, behalve het Efeze tijdperk, dat zo veel van Gods waar-
heid bezat. God houdt ons daarvoor verantwoordelijk. Hij 
moet allen die Zijn waarheid licht opnemen streng straffen.

Alles wat “een lust der ogen was” voor de Laodicea Kerk 
begint Hij te verwoesten. God houdt Zijn toorn niet langer 
in. Hij giet die uit als een verterend vuur (Hebreeën 12:29), 
omdat ze Zijn waarheid verworpen hebben.

“Hij heeft Zijn tent omvergehaald als ware het een omheining, 
Zijn plaats van samenkomst heeft Hij vernield. De Here heeft 
in Sion doen vergeten feestgetij en sabbat, en in Zijn grimmige 
toorn versmaad koning en priester” (Klaagliederen 2:6). Zou 
iemand kunnen geloven dat God Zijn eigen tabernakel zou 
vernietigen—Zijn eigen “plaats van samenkomst”? Dit is het 
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wat God Jeremia inspireerde voor ons op te schrijven. Waar 
is Gods tabernakel, Zijn tent, vandaag de dag? God heeft 
ons door de heer Armstrong geopenbaard dat dat de Kerk is 
(Efeziërs 2:21-22). Waar zijn vandaag de “plaatsen van samen-
komst”? Zou dit kunnen slaan op Pasadena en Big Sandy? 
Het wordt zo erg voor de Kerk dat zelfs de Heilige Dagen en 
de Sabbatten vergeten zullen zijn! Kan Gods volk zich deze 
dingen indenken? Realiseer je, God brengt dit alles teweeg! 
Ja, de grote God van liefde gaat dit doen—opdat het volk 
van God nooit Gods waarheid meer in opspraak zal brengen.

G o ds   D i e n a r e n  V e rw o r p e n

“De Here heeft Zijn altaar verworpen, Zijn heiligdom ontwijd, 
Hij heeft overgegeven in de macht van de vijand de muren 
van haar paleizen. Zij hebben in het huis des Heren getierd 
als op een feestdag” (Klaagliederen 2:7). God heeft “Zijn” 
heiligdom ontwijd. Over wie heeft Jeremia het hier? Wie 
verricht het werk voor het altaar en het heiligdom? Dat zijn 
de priesters of de huidige dienaren van de Wereldwijde Kerk 
van God. Omdat de dienaren de Laodicese rebellie tegen God 
geleid hebben—zullen zij verworpen worden. Omdat zij zich 
voor God en Zijn waarheid schaamden—zullen zij te schande 
worden. God zal hen in handen van hun vijanden doen vallen. 
Het volk, waarvan zij wilden dat het hen zou “liefhebben”, zal 
de gelegenheid krijgen hen te vervolgen en ten aanschouwen 
van de hele wereld te vernederen. Zij zullen de gevolgen van 
al hun doctrinaire veranderingen zien. Zij zullen zien hoe “de 
vijand” binnen de Kerk te keer gaat.

In plaats van de vrolijke geluiden van de Feestdagen te 
horen, zullen zij moeten aanhoren hoe zij openlijk bespot en 
belachelijk gemaakt worden tot hun eigen grote schande.

De dienaren zullen er ook getuige van moeten zijn hoe God 
Zijn eigen Kerk verwoest. “De Here had besloten te verwoesten de 
muur van Sions dochter. Hij spande het meetsnoer en weerhield 
Zijn hand niet van vernietiging. Voormuur en wal dompelde 
Hij in rouw, tezamen zakten zij ineen” (Klaagliederen 2:8). Veel 
van Gods dienaren bekritiseren openlijk en onbevreesd datgene 
wat God aan Zijn Kerk door de heer Armstrong geopenbaard 
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heeft. Nieuwe kerkleiders hebben geprobeerd te herbouwen 
wat God reeds gebouwd had. In de Grote Verdrukking zullen 
ze kunnen zien hoe God hun hele werk omver haalt. Omdat 
het niet van God is zal het geen stand kunnen houden. Vers 8 
laat zien dat God een definitief, uitgewerkt plan gereed heeft 
om Zijn Laodicea Kerk te gronde te richten. God heeft precies 
“het meetsnoer gespannen” om de Kerk te verwoesten! 
Net zoals een bouwer een meetsnoer moet spannen om een 
stevig bouwsel op te richten, zo spant God het meetsnoer om 
de Kerk neer te halen. God zal daar niet mee ophouden totdat 
de Kerk zich bekeert!

Vers 9 toont een Kerk die in de vergetelheid weg zinkt—“Haar 
poorten zijn in de aarde verzonken.” Weer moeten we ons 
de vraag stellen wie dat alles veroorzaakte? Vers 9 zegt ook: 
“wetsonderricht is er niet meer; ook vinden haar profeten 
geen gezicht bij de Here.” De dienaren zijn hier de schuld van! 
De dienaren zijn het die velen doen “struikelen in de wet” 
(Maleachi 2:8) en Gods profetie verwerpen (Amos 2:11-12).

Hun gebrek aan wetsonderhouding snijdt de Kerk af van 
Gods gezichten oftewel profetie. God beukt de Kerk tegen 
de grond omdat de mensen tot ernstige ongehoorzaamheid 
vervallen zijn. Velen van Gods volk willen de nieuwe vrijzin-
nige veranderingen wel. Door hun rebellie verliest de Laodicea 
Kerk haar zicht op profetie, is niet op haar hoede en valt in 
slaap. De dienaren en anderen van Gods volk zeggen: ”Mijn 
Heer blijft uit” (Mattheüs 24:48). En dan komt de Grote 
Verdrukking met donderend geraas op hen neer, terwijl ze 
hadden kunnen ontkomen.

“Zwijgend zitten ter aarde de oudsten der dochter van Sion; 
stof hebben zij op hun hoofd gestrooid, met rouwgewaad zich 
omgord. Het hoofd buigen naar de aarde de jonkvrouwen 
van Jeruzalem” (Klaagliederen 2:10). Als ze dan in de Grote 
Verdrukking zitten, beginnen de dienaren zich te bekeren. 
Dit vers zegt “de oudsten” of dienaren zitten zwijgend ter 
aarde. Dat is een heel grote verandering voor de Laodicese 
dienaren. Voor de Verdrukking waren ze nogal spraakzaam. 
Zij “vermoeiden” God met al hun woorden. Ze stonden snel 
met hun mening klaar en spraken zelfs God tegen (Maleachi 
2:17; 3:13 en Openbaring 3:17). De dienaren die hun eigen 
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menselijke redenering gaven voor het veranderen van Gods 
waarheden zitten nu in het vuil—sprakeloos. En alle “maag-
den” of “jonkvrouwen van Jeruzalem” of Gods ware volk 
(Openbaring 14 :4) laten hun hoofden hangen. Alleen God 
kan hen nu nog redden!

J e r e m i a— M i ss  e l i j k  b i j  d e  A a n b l i k

“Mijn ogen zijn verteerd door tranen, mijn binnenste is vol 
onrust, mijn hartebloed is ter aarde uitgestort om de ondergang 
van de dochter mijns volks, omdat kinderen en zuigelingen 
versmachten op de pleinen der stad” (Klaagliederen 2:11). 
Kunt u zich de verschrikkelijke beelden voor ogen halen waar 
Jeremia getuige van was? Als menselijke wezens houden we 
er niet van om bij vreselijke gebeurtenissen stil te staan. Toch 
moeten we de werkelijkheid van wat er gaat gebeuren onder 
ogen zien. Wat Jeremia in een visioen zag en waar hij 
misschien ooggetuige van was maakte hem lichamelijk 
beroerd! Zijn ogen werden verblind door zijn vele 
tranen. Zijn smart en geween waren zo erg, dat zijn ogen 
zo gezwollen waren dat ze er dicht van gingen zitten! 
Jeremia’s ingewanden krampten pijnlijk samen en hij moest 
braken vanwege de verschrikking! De Kerk, “de luister 
van Israël,” werd vernietigd.

De jonge kinderen en de zuigelingen stierven door de honger. 
Dat is geen prettig gezicht. Wat er met veel Afrikaanse naties 
gebeurd is zal met Gods eigen volk gebeuren. Kunt u zich 
Gods eens zo levenslustige volk gek van de honger 
voorstellen?! De kinderen van de leden van de Kerk die 
op het punt staan te sterven vragen hun moeders: “Waar is 
koren en wijn?” (Klaagliederen 2:12). De zuigelingen kijken 
naar hun moeders smachtend naar voedsel, terwijl hun 
leven wegvliet aan de borst van hun moeders. Wie 
zou er niet misselijk worden bij zulke beelden? Jeremia 
moest zich afvragen waarom de ouders dit met hun kinde-
ren lieten gebeuren. Ouders in de Kerk zullen zich moeten 
realiseren dat zij dit hun kinderen hebben aangedaan. Vele, 
zo niet alle kinderen zullen hoogstwaarschijnlijk het millen-
nium mislopen en zullen weer tot leven moeten komen in 
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de tweede opstanding. Geen wonder dat Jeremia door deze 
gebeurtenissen zo gespannen geworden was. Het had niet op 
die manier behoeven af te lopen.

Va l s e  P r o f e t e n

Wat was nu de oorzaak van al deze ellende die de Kerk moest 
ondergaan? Jeremia wijst de schuldige aan! “Uw profeten 
hebben voor u geschouwd wat ijdel was en hol, zij 
hebben uw ongerechtigheid niet onthuld om uw lot nog te 
keren, zij hebben voor u orakels geschouwd, ijdel en mislei-
dend” (Klaagliederen 2:14). De Laodicese leiders hebben al 
deze ellende over het volk gebracht. Omdat ze niet wilden 
profeteren wat God onderwees—misleidden zij het volk door 
te geloven dat de verschrikkelijke gebeurtenissen uit de eind-
tijd nog ver in de toekomst lagen. Door de waarheid niet te 
profeteren, spiegelden de Kerkleiders eigenlijk valse visioenen 
of orakels voor. De uiteindelijke uitkomst voor Gods volk is 
een marteldood!

Leiders van de Kerk vervulden hun taak, om de mensen 
te waarschuwen voor de komende straf op de zonden, niet. 
De Laodicese dienaren maakten Gods waarheid betreffende 
een plaats van veiligheid bespottelijk. Zij onderwezen de 
mensen niet over een toekomstige ballingschap en holo-
caust. In de Grote Verdrukking zal Gods Laodicea volk 
niet ontkomen. Vers 13 laat zien dat er geen troost zal zijn. 
Vers 16 onthult dat de vijanden van de Kerk zich zullen 
verheugen, omdat wat zij Gods Kerk toegewenst hebben 
eindelijk gebeurd is. Gods Laodicea Kerk is niet meer. Maar 
wat de wereld niet ziet is dat Gods Filadelfia Kerk levend 
is in een plaats van veiligheid.

G o ds   G r a ms  c h a p  V o l t o o i d

Het hele tweede hoofdstuk van Klaagliederen spreekt over de 
verwoesting van “Sion” of de Kerk. Al eerder hebben we in 
dit hoofdstuk genoemd dat het woord “Sion” zeven maal in 
Klaagliederen 2 voorkomt. Dat betekent dat God Zijn toorn 
tegen Zijn Kerk volledig laat uitwoeden. “De Here heeft vol-
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voerd wat Hij Zich had voorgenomen, Hij heeft in vervulling 
doen gaan, wat Hij gesproken heeft, wat Hij sinds de dagen 
van weleer heeft bevolen; meedogenloos heeft Hij terneerge-
worpen, Hij heeft de vijand over u vrolijk gemaakt, de hoorn 
uwer tegenstanders verhoogd” (Klaagliederen 2:17). Dit alles 
doet God. God vervult Zijn woord, wat Hij in de “dagen van 
weleer” heeft bevolen. Waarom zou God de “dagen van weleer” 
op dit punt noemen? God zegt de Laodiceërs dat wat de heer 
Armstrong in de dagen van weleer leerde, oftewel de Filadelfia 
tradities, juist zijn! God wil de Laodicea Kerk laten erkennen 
dat wat Hij door de heer Armstrong heeft geopenbaard niet 
veranderd behoorde te worden. In de Grote Verdrukking 
zal God de Kerk weer terug op het spoor zetten naar wat 
ze eenmaal was! Denk eraan hoe vaak de heer Armstrong 
ons gewaarschuwd heeft niet van de Filadelfia standaard af 
te wijken. Aan de leden van de Wereldwijde Kerk van God 
wordt nu geleerd dat er geen Filadelfia standaard is waarnaar 
we ons hebben te richten. God zal Zijn hele Kerk veroor-
delen voor het afwijken van de ”oude paden”! Als wij, 
als Gods volk, ons niet bekeren, dan komt er een tijd dat God 
geen erbarmen met ons zal hebben. God zal toelaten dat we 
mateloos gestraft zullen worden.

Maar er is nog hoop voor Gods volk in de Grote Verdrukking. 
Velen beginnen in te zien dat het absoluut noodzakelijk 
is zich te bekeren. Gods gramschap heeft hen op het punt 
gebracht waarop ze geestelijk gered kunnen worden. In de 
Grote Verdrukking komen de Kerkleden tot het besef dat ze 
fysiek niet gered kunnen worden. Velen komen tot berouw 
en bekering en ontvangen behoud. Maar toch moeten ze 
sterven! Nu bidden ze oprecht tot God. “Het hart [des volks] 
schreeuwt tot de Here. O, muur van Sions dochter, laat tranen 
neervlieten als een beek bij dag en bij nacht, gun uzelf geen 
verpozing, uw oogappel ruste niet! Sta op, kerm in de nacht 
bij het begin van iedere nachtwake, stort uw hart uit als water 
voor het aangezicht des Heren, hef tot Hem uw handen omhoog 
ter wille van het leven uwer kinderen, die van honger 
versmachten op de hoek van elke straat. Zie, Here, en 
aanschouw wie Gij dit hebt aangedaan! Moeten vrouwen 
haar eigen kroost eten, de kinderen, die zij koesteren? 
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Moeten in het heiligdom des Heren gedood worden priester 
en profeet?” (Klaagliederen 2:18-20).

De apostel Paulus waarschuwde ons dat het “vreselijk is te 
vallen in de handen van de levende God” (Hebreeën 10:31). 
God heeft Zijn Kerk zo lief dat Hij alle registers open trekt 
om Zijn volk te helpen tot berouw te komen. Vers 20 laat zien 
dat Hij sommige leden op het punt zal laten belanden waarop 
ze in de verleiding zullen komen om hun eigen kinderen te 
eten vanwege hun razende honger. Wat gruwelijk! Maar het 
is noodzakelijk om de mensen wakker te schudden!

D e  L ao d i c e a  K e r k—T o ta a l  V e r n i e t i g d

De slotscènes van Klaagliederen 2 laten ons overal lijken 
zien. Het is een tragische scene, erger dan iemand zich kan 
indenken. “Op de straten liggen ter aarde knaap en grijsaard; 
mijn jonkvrouwen en mijn jongelingen zijn gevallen door het 
zwaard. Ten dage van uw toorn hebt Gij ze gedood, meedo-
genloos geslacht. Als voor een feestdag riept Gij samen 
wat mij van alle kanten verschrikte; op de dag van de toorn 
des Heren was er niemand die ontkwam of behouden bleef. 
Hen die ik had verzorgd en grootgebracht, heeft mijn 
vijand verdelgd” (Klaagliederen 2:21-22).

Wat een bittere prijs moet de Kerk voor haar rebellie betalen. 
Niemand ontsnapt aan de dood! Ja, God zal zowel jongen als 
ouden, zuigelingen als kinderen streng straffen. God zal Zijn 
volk dwingen te sterven om hen te laten luisteren. Zou het 
niet veel beter zijn om nu te luisteren—nu er nog tijd 
is—dan heel deze tragedie te moeten meemaken?

32 Klaagliederen en de Laodiceërs van de Eindtijd



Leer de Les 
van de 
Geschiedenis

God openbaarde dat de Verenigde Staten en de 
Britse volken profetisch aangeduid worden als de 
naties van Israël in de Bijbel. Hij openbaarde ook 

dat de huidige Israëli’s profetisch in de Bijbel bekend staan 
als Juda. Dit zijn Gods eigen volken, geroepen om voor deze 
wereld tot een voorbeeld te zijn. Onze volken zijn jammerlijk 
in gebreke gebleven om naar Gods maatstaven te leven. Onze 
misdaadcijfers zijn de hoogste ter wereld. Onze moraal is 
het laagste in de wereld! En nu valt zelfs Gods eigen 
Kerk, Gods geestelijke natie, snel weg van Gods waar-
heid. In hoofdstuk drie van Klaagliederen beschrijft Jeremia 
in levendige details de pijn, waarmee God Zijn volken gaat 
straffen vanwege hun vele zonden.

Jeremia voelt deze pijn—persoonlijk! Het is heel slecht 
nieuws voor onze naties en de Laodicea Kerk. Jeremia spreekt 
voor Gods volken en Kerk

Is  r a ë l—T o e g e t a k e l d 
d o o r  e e n  W i l d  D i e r

“Ik ben de man die ellende heeft gezien door de roede Zijner 
verbolgenheid. Mij heeft Hij gevoerd en doen gaan in duisternis 
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en donkerte. Waarlijk, tegen mij keert Hij telkens weder zijn 
hand, de ganse dag. Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen 
wegteren, mijn beenderen gebroken” (Klaagliederen 3:1-4). 
Uit deze verzen blijkt dat Jeremia enkele van de ver-
schrikkingen die in deze verzen beschreven worden heeft 
ervaren. Misschien zullen Gods Filadelfiërs dat ook. In 
vers 1 is het woord “gezien” in het Hebreeuws raah, wat een 
persoonlijke ervaring inhoudt. Met andere woorden Jeremia 
zag sommige gebeurtenissen met eigen ogen. Jeremia voelde 
de foltering die Gods naties en Kerk zullen voelen wanneer 
God zich volkomen tegen Zijn Laodicea volk keert. In vers 
twee is het woord “gevoerd” het Hebreeuwse woord nahag, 
wat “gedreven” betekent. Dit is geen aanduiding van God die 
Zijn Kerk door Zijn Geest leidt. Maar het laat zien dat God 
Zijn Kerk en naties volkomen van Hem weg drijft, zoals een 
veehouder zijn dieren zou opdrijven. God zal Zijn volk van 
Zijn wonderbaar licht in diepe duisternis drijven. Vers twee 
toont dat God Zijn volk totaal in de steek gaat laten.

De verzen 3 en 4 onthullen dat Gods volk een uitzonderlijk 
lijden wacht. Zij zullen een intense mentale foltering onder-
gaan, in de wetenschap dat God hen dit aandoet. Zij zijn 
het slachtoffer geworden van diezelfde profetieën 
die zij eens geloofden! God zal hen uitslijten, maken dat 
ze er uit zien als oude mensen, al zijn ze nog zeer jong. Hun 
pijn zal zo groot zijn dat het zal lijken alsof elk bot in hun 
lichaam gebroken is.

“Hij heeft aan alle zijden tegen mij opgehoopt vergif en 
moeite. Hij heeft mij in duistere plaatsen doen wonen als de 
doden van voorlang. Hij heeft mij iedere uitgang versperd, mij 
in zware koperen ketenen geklonken. Zelfs als ik schreeuw 
en om hulp roep, versmaadt Hij mijn gebed. Hij heeft mijn 
weg versperd met steenblokken, mijn paden onbegaanbaar 
gemaakt” (Klaagliederen‑3:5-9).

De verzen 5 t/m 9 tonen aan dat niemand zal ontsnappen. 
God laat zijn volk gevangen nemen. Ze zijn “ingesloten”—in 
de Grote Verdrukking—zoals een gevangene in ketenen—“Ik 
kan er niet uit, alle uitgangen zijn versperd”. Hoewel Gods 
volk veel bidt, zal God hen niet bevrijden. Ze kunnen ner-
gens heen. Vers 9 beschrijft Gods volk alsof ze in een maas 
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van een net gevangen zijn en niet weten waarheen ze zich 
wenden moeten.

Jeremia ziet in dat zelfs als Gods volk een uitweg zou kunnen 
vinden uit het net, God hen nog opwacht om hen te vernie-
tigen. “Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen 
schuilhoeken. Hij laat mij geen uitweg, en verscheurt mij, 
Hij heeft mij geslagen met verbijstering, Hij heeft zijn boog 
gespannen en mij gesteld tot doelwit voor zijn pijl. Hij heeft 
in mijn nieren doen doordringen de pijlen uit zijn koker” 
(Klaagliederen 3:10-13). God gaat Zijn naties en kerk zo streng 
straffen, dat ze eruit zullen zien alsof een beer of een 
leeuw hen toegetakeld heeft! Wat een afgrijselijk gezicht! 
Kunt u zich de verschrikking indenken? Een afgerukte hand 
hier, een afgescheurd been daar! En dit doet God! Zoals een 
geoefend boogschutter staat God klaar om Zijn volk te ver-
nietigen met veel pijlen. Waarom toch?

Jeremia besteedde vele jaren van zijn leven aan het waar-
schuwen van het volk voor hun komende ondergang als zij 
zich niet bekeerden. Maar zij verwierpen die boodschappen. 
“Ik ben een belaching geworden voor heel mijn volk, hun 
spotlied heel de dag” (Klaagliederen 3:14). Jeremia was het 
voorwerp van spot van het hele volk. De mensen verwierpen 
zijn waarschuwing en hun straf daalde al spoedig op hen 
neer. Zij verhongerden, werden gevangen genomen en wreed 
behandeld! Waarom gaat God Zijn Laodicea Kerk straffen? 
Omdat ze de heer Armstrong en de boodschappen die de Kerk 
door hem ontvangen had verworpen hebben. Ze hebben de 
profetieën van Jeremia ook verworpen!

God gaat Zijn naties, de Kerk en tenslotte de hele wereld 
straffen totdat ze erkennen dat wat de heer Armstrong onder-
wees, geopenbaarde waarheid van God was. Die moest niet 
veranderd—maar geloofd worden!

G o ds   V o l k  K o m t  i n  d e 
V e r d r u k k i n g  t o t  B e k e r i n g

Zelfs temidden van alle ellende van de Grote Verdrukking, 
zullen velen van Gods volk berouw krijgen en tot Hem terugke-
ren. “Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en ons 
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bekeren tot de Here. Laten wij met de handen ons hart opheffen 
tot God in de hemel: Wij hebben overtreden en zijn weerspan-
nig geweest. Gij hebt niet vergeven” (Klaagliederen 3:40-42). 
Gods volk begint hun wegen te “doorzoeken en doorvorsen”. 
Blijkbaar moeten zij terugkeren tot de waarheid zoals die hen 
door Gods eindtijd Elia (Maleachi 3:18) was onderwezen. In 
de Grote Verdrukking zal Gods Kerk bekend maken dat wat 
de heer Armstrong onderwees en waaraan de Filadelfia Kerk 
van God vasthield, de waarheid was!

“Hij drukke zijn mond in het stof, misschien is er hoop. Hij 
biede de wang aan wie hem slaat, hij worde verzadigd van smaad. 
Want niet voor eeuwig verstoot de Here” (Klaagliederen 3:29-31).

De leiders in Gods Kerk, die zeer snel waren met spre-
ken—met het in het openbaar prediken van verkeerde leerstel-
lingen—zullen in de Verdrukking stil zijn. Eindelijk zullen ze 
de les geleerd hebben dat het beter is om hun monden alleen 
maar “in het stof te drukken.” Maar het zal veel pijn kosten 
om hen tot dit punt te brengen. Gods volk zal gewillig moeten 
zijn om hun levens aan hen die hen gevangen namen over te 
geven—“de wang biedend aan wie hen slaan”—omdat ze zich 
de diepte van hun zonde realiseren. Ze erkennen zelfs dat ze, 
hoewel ze moeten sterven, in de eerste opstanding zullen zijn 
en in Gods Familie geboren zullen worden. In alle ellende 
vindt Gods volk nog steeds goede hoop.

G o u d  W o r d t  D o f

In hoofdstuk vier geeft Jeremia een aanvulling op de lessen 
van hoofdstuk twee door de hoofdoorzaak, waarom de Kerk 
de Grote Verdrukking in gaat, scherper in beeld te brengen. 
Hij laat zien dat de hoofdoorzaak bij de dienaren ligt. “Hoe 
is het goud verdonkerd, ontluisterd het goede, fijne goud! De 
heilige stenen zijn weggeworpen op de hoek van elke straat. 
De kinderen van Sion, zo kostbaar, eens opwegend tegen 
gelouterd goud, hoe zijn zij geacht als aarden kruiken, het 
werk van pottenbakkershanden!” (Klaagliederen‑4:1-2).

Deze verzen laten zien dat lang geleden geprofeteerd was 
dat de overgrote meerderheid van Gods dienaren in de eind-
tijd Laodicees zou worden. Jeremia vergelijkt de Laodicea 
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dienaren van de eindtijd met goud dat dof geworden is en 
met “stenen van het heiligdom,” die zijn weggeworpen 
op straat! Deze dienaren stralen niet langer als glanzend 
gepolijst metaal of juwelen. Gods eigen dienaren hebben 
zichzelf verontreinigd. Zij bezaten Gods kostbare waarheid. 
Zij waren Gods licht in een duistere wereld. Maar nu is Gods 
licht uit hun levens weggegaan.

Maar vers 2 toont dat er twee groepen van Gods dienaren 
zijn die tegelijkertijd een “werk” doen. Er wordt nog naar een 
andere groep van dienaren verwezen als naar ”de kostbare 
zonen van Sion” (‘de kinderen van Sion, zo kostbaar’, zegt 
het nbg). Naar hen wordt verwezen als naar “gelouterd 
goud.” God acht deze groep zeer hoog, want zij zijn 
zeldzaam. Deze dienaren zijn dicht bij God gebleven en 
houden Zijn waarheid Hooglied De verzen 1 en 2 zijn ook nog 
een bewijs dat er geprofeteerd was dat er een Kerksplitsing 
zou plaatsvinden. Vers 1 verwijst naar een groep dienaren 
als goud dat dof geworden is—Laodiceërs. Ze waren 
dienaren van God, maar werden aangetast! In vers 2 gaat het 
over de kostbare zonen van Sion, die vergeleken worden 
met gelouterd goud! Zij hebben zich aan God overgegeven 
en zijn geestelijk door Hem gezuiverd.

D i e n a r e n  e n  L e d e n — S t e n e n  
va n  d e  T e m p e l

“En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de 
bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap 
te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode 
welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een 
schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kost-
bare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet 
beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, 
maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden 
afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een 
steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die 
zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, 
stoten, waartoe zij ook bestemd zijn” (1 Petrus 2:5-8). God 
heeft kostbare stenen in dit huis. Velen hebben de leden van 
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de Filadelfia Kerk van God bekritiseerd om zichzelf aan te 
duiden als “kostbare stenen” of “juwelen” (Maleachi 3:17—
King James Version), terwijl dat precies dat is wat God zegt 
van mensen die opstaan voor de waarheid in dit einde van de 
eindtijd. Petrus zegt dat Gods volk “levende stenen” moeten 
zijn. Al Gods mensen moeten stralen als gelouterd goud. 
De dienaren moeten een voorbeeld zijn voor alle broeders. 
Dat is vandaag niet het geval. Veel van de dienaren die een 
front maakten tegen de vrijzinnigheid van de jaren zeventig 
doen dat vandaag de dag niet voor diezelfde waarheid. Zij 
hebben tenminste hun stem niet laten horen uit onvrede 
met de vele doctrinaire veranderingen. Als uw dienaar niet 
opkomt voor Gods waarheid, dan moet U dat doen! Gods volk 
moet “geestelijke offers brengen.” Bereid zijn eruit gegooid 
te worden wegens het vasthouden aan de waarheid past zeer 
zeker in de categorie ‘geestelijke offeranden’.

“Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk 
priesterschap, een heilige natie, een volk [Gode] ten eigendom, 
om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duis-
ternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht” (1 Petrus 2:9). 
Wij moeten ons allen herinneren dat evenals het oude volk 
Israël apart gezet was om een voorbeeld voor de oude wereld te 
zijn, Gods ware Kerk het voorbeeld moest zijn voor de wereld 
nu. De Kerk is Gods “uitverkoren” geslacht, een “koninklijk 
priesterschap.” Dit brengt de geweldige verantwoordelijkheid 
mee om vast te houden aan wat God de Kerk gegeven heeft. 
Het is ongelofelijk hoe snel de Wereldwijde Kerk van God 
afgegleden is van de waarheid die de heer Armstrong in de 
eind-zeventiger jaren in de Kerk teruggebracht heeft. Zijn we 
vergeten dat God die waarheid gebruikt heeft om ons uit de 
“duisternis” te roepen tot “Zijn wonderbaar licht”?

De Filadelfia Kerk van God is geroepen om Christus te helpen 
“kloppen” (Openbaring 3:20) op de deur van de Wereldwijde 
Kerk van God en ook de wereld te waarschuwen. Dit wordt in 
de eerste plaats gedaan door het boek Maleachi’s Boodschap 
en het tijdschrift De Filadelfia Trompet en andere boekjes, 
het tv-programma De Sleutel van David en tevens door het 
groeiende aantal vroegere WCG leden die zich bij de Filadelfia 
Kerk van God voegen.

38 Klaagliederen en de Laodiceërs van de Eindtijd



L a o d i c e s e  D i e n a r e n  z i j n  W r e e d

“Zelfs jakhalzen reiken de borst, zij zogen haar jongen; de 
dochter mijns volks is hardvochtig geworden als struisvogels in 
de woestijn” (Klaagliederen 4:3). Jeremia toont dat de Laodicese 
dienaren wreed zijn als verschrikte struisvogels. Vergelijk deze 
schriftplaats eens met Job 39:16-21. Een struisvogel behandelt 
haar jongen hard, alsof zij de hare niet zijn. Dit is nu een 
waarheidsgetrouw beeld van wat er in de Wereldwijde 
Kerk van God gebeurt! De Laodicese dienaren zorgen niet 
voor hun leden zoals zij dat zouden moeten. Ze laten passief 
toe dat Gods volk met valse doctrine gevoed wordt. De Kerk is 
ons aller “moeder.” Een plek waar mensen kunnen groeien in 
Gods kostbare waarheid. Maar wie kan er nu groeien onder de 
voogdijschap van verwarring? Veel leden van de PCG werden 
ook erg hardvochtig behandeld omdat ze vragen stelden over 
de vele veranderingen.

De Wereldwijde Kerk van God bewijst ook onze naties een 
zeer slechte dienst. Ze maken niet langer een donderende, 
waarschuwende boodschap over de komende straf over de 
zonde bekend. Zelfs de mensen buiten de Kerk konden zien 
dat de eens stralende uitzending later niet meer dan een open-
baar opvoedkundig programma was, dat bijna elke kerk van 
de wereld zou kunnen uitzenden. [Nu is het programma zelfs 
helemaal verdwenen.] Profetie is opzettelijk aan de kant 
geschoven! Onze volken moeten gewaarschuwd worden dat 
er grote moeilijkheden aan de horizon opdoemen vanwege 
onze verdorvenheid. In de verzen 4 t/m 6 laat Jeremia zien 
dat de kinderen van onze naties zullen doodhongeren. Zelfs 
hoewel de Verenigde Staten, de Britse volken en het huidige 
Israël de grootste rijkdommen hebben genoten, zal ons volk 
spoedig de “mesthoop” omarmen. Ze zullen de vuilnis nazoeken 
om in leven te blijven! Vers 10 laat zien dat de dingen zo erg 
worden dat sommige teerhartige vrouwen HUN EIGEN 
KINDEREN ALS VOEDSEL zullen koken!

Ons volk wordt zwaarder dan Sodom gestraft. Waarom? 
Sodom werd in een oogwenk vernietigd. Maar zij die de 
nucleaire aanval overleven moeten jarenlang in de Grote 
Verdrukking lijden, of totdat ze sterven. Het zal de ergste tijd 
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van lijden zijn die ooit over de aarde komen zal! De meeste 
mensen willen zelfs over zulke verschrikkingen niet eens 
lezen. Maar je kunt er beter over lezen en je bekeren dan het 
aan den lijve ondervinden!

In de verzen 7 en 8 laat Jeremia zien dat de Levieten, of 
dienaren, de blaam voor deze ellende treft. Zij waren “reiner 
dan de sneeuw.” Zij waren geestelijk erg mooi als rode robijnen 
(Statenvertaling). Zij waren glad gepolijste saffieren. Maar zij 
werden volkomen ondeugdelijk. Zij deden hun taak niet om 
de wereld te waarschuwen—nu moeten zij delen in hun 
straf die je het bloed in de aderen zou doen stollen! 
Jeremia onthult in vers 8 dat de huid van de dienaren zwart 
zal worden van de honger. Ze worden niet langer op straat 
gezien met Gods volk. Ze zullen zo mager worden als een “lat”.

S i o n  A f g e b r a n d  t o t  o p  
d e  F u n d a m e n t e n  t o e

“De Here heeft zijn grimmigheid uitgevierd, uitgegoten zijn 
brandende toorn. Ja, Hij heeft een vuur ontstoken in Sion, 
dat haar grondvesten verteerde” (Klaagliederen 4:11). Jeremia 
schrijft opnieuw over Sions totale verwoesting. Wanneer een 
gebouw afbrandt, blijft gewoonlijk de fundering intact. Maar 
bij Sion is God van plan zelfs de fundering te verbran-
den! Gods Kerk is nog nooit zo zwaar gestraft! In vers 12 laat 
Jeremia zien dat zelfs de koningen der aarde versteld staan 
van de verwoesting. De dienaren hebben de totale verwoesting 
van de Kerk op hun geweten!

Jeremia schrijft: “Het is om de zonden harer profeten, de 
ongerechtigheden harer priesters, die in haar midden vergo-
ten het bloed van rechtvaardigen. Zij wankelden als blinden 
op de straten, bezoedeld met bloed; wat zij niet aanroeren 
mochten, raakten zij aan met hun kleren. Wijkt! Onrein! riep 
men hun toe, wijkt, wijkt, raakt niet aan! Dat zij vlieden, ja 
rondzwerven; dat men zegge onder de volkeren: Zij mogen 
hier niet langer blijven!” (vers 13-15). Gods Laodicea Kerk werd 
als een stel verachte lepralijders.

De dienaren deden hun werk niet om het volk te waarschu-
wen voor de komende straf op de zonde. In plaats daarvan 
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brachten zij de mensen tot zonde. God zal het bloed van 
Zijn volk op de hoofden van de Laodicese dienaren doen 
neerkomen (Ezechiël 33:8). God vergelijkt de Laodicese die-
naren met moordenaars. Eigenlijk “vergoten zij het bloed” 
van de Kerkleden.

G o d  V e r o o r z a a k t e  d e  K e r k s c h e u r i n g

“De Here zelf heeft hen verstrooid; Hij slaat geen acht meer 
op hen. De priesters heeft men niet ontzien, aan grijsaards 
geen genade bewezen” (Klaagliederen 4:16). Jezus Christus 
heeft krachtens Zijn ambt de dienaren en de Kerk verdeeld. 
De jongste scheiding tussen de Filadelfische en Laodicese 
dienaren en leden begon op 7 december 1989. Toen begon 
de Filadelfia Kerk van God als een afgescheiden geheel los 
van de Wereldwijde Kerk van God. Waarom was dat begon-
nen? Omdat de Laodicese leiding geen acht sloeg op wat de 
Filadelfische dienaren te zeggen hadden over al de veranderin-
gen die in de Kerk plaats vonden. In de eind-zeventiger jaren 
waarschuwde de heer Armstrong de dienaren om de vrijzin-
nigheid niet opnieuw voet aan de grond te laten krijgen in de 
Kerk. Maar een grote verandering in de genezingsdoctrine 
opende de sluizen voor Satan om zich meester te maken van 
de Wereldwijde Kerk van God. Wie zou ooit gedacht hebben 
dat de WCG zou leren dat wij “wedergeboren” zijn, terwijl we 
nog sterfelijke mensen zijn? God zal de PCG gebruiken om de 
WCG oprecht te blijven waarschuwen tot aan de Verdrukking. 
Als de dienaren en de leden van de Wereldwijde Kerk van 
God zich niet bekeren, dan zullen ze een zeer bittere beker te 
drinken krijgen. God heeft de scheiding teweeg gebracht—niet 
Gerald Flurry of iemand anders!

Jezus Christus inspireerde het boekje Maleachi’s Boodschap 
aan Gods Kerk Vandaag! Sommige dienaren hebben hun 
gemeenten verteld dat het lezen van dit manuscript gelijk zou 
staan met het drinken van de gifbeker. Sommige dienaren 
hebben geweigerd het ook maar te lezen. Toch zegt God dat 
we alle dingen moeten toetsen (1 Tessalonicenzen 5:21). Zou 
het, na enige van de meest recente veranderingen, misschien 
toch geen goed idee zijn om uw besluit met betrekking tot het 
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lezen van Maleachi’s Boodschap nog eens te heroverwegen? Zou 
het mogelijk kunnen zijn dat uw dienaar toch niet volkomen 
oprecht tegen u geweest is?

Velen van hen die Maleachi’s Boodschap hebben gelezen, 
weten dat God het geïnspireerd heeft te schrijven. God is niet 
blij met iemand, ongeacht diens positie of autoriteit, die kwaad 
spreekt van de inhoud. Iedereen die Maleachi’s Boodschap leest 
en gehoor geeft aan haar boodschap zal voor de gebeurtenis-
sen van de Grote Verdrukking gespaard worden. Als U het 
nu verwerpt, dan zult u het in de Grote Verdrukking moeten 
accepteren of uw behoud verliezen! Zo ernstig liggen de 
zaken nu eenmaal! Heel Gods volk zal moeten erkennen 
dat Maleachi’s Boodschap van God kwam (Maleachi 2:4). Er 
is nog tijd om u te bekeren voor de Grote Verdrukking. Maar 
elke dag wordt die tijd korter. Klaagliederen 4:22 toont dat de 
straf voor het vervallen tot een Laodicea houding zal komen. 
Het zal precies naar de letter vervuld worden. Waarom zou u 
uzelf door zo’n kwelling laten gaan—en wat nog veel erger is, 
uw beloning om in alle eeuwigheid in Gods hoofdkwartier te 
mogen zijn verliezen?

L e e r  d e  L e s  d e r  G e s c h i e d e n i s

Klaagliederen 5 is een gedicht van 22 verzen. Het heeft hetzelfde 
aantal verzen als er letters zijn in het Hebreeuwse alfabet. Het 
is een nauwkeurig gestructureerd boek. Jeremia doet uitgebreid 
verslag van de geschiedenis van de vernietiging van Gods volk. 
De heer Armstrong leerde dat een derde van de Bijbel profetie 
was en dat 90 procent van die profetieën voor onze tijd was 
geschreven. Vroeger werd Gods volk zwaar gestraft voor het 
verwerpen van God en Zijn geopenbaarde waarheid. De straf 
voor de Laodicea Kerk en onze naties ligt in de onmiddellijke 
toekomst. We moeten allen de les der geschiedenis leren.

We hebben nodig gewaarschuwd te worden dat de geschie-
denis zichzelf herhaalt. “Gedenk, Here, wat ons is overkomen; 
zie toch; aanschouw onze smaad. Ons erfdeel is vervallen aan 
vreemden, onze huizen aan vreemdelingen. Wezen zijn wij 
geworden, vaderloos, onze moeders werden als weduwen. Ons 
water moeten wij drinken voor geld, ons hout gewordt ons tegen 
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betaling. Wij worden op de nek gezeten door onze vervolgers, 
wij zwoegen, maar rust gunt men ons niet” (Klaagliederen 5:1-5). 
De condities zullen zo slecht worden—anderen zullen van 
onze rijkdom profiteren; ons mooie land zal door anderen 
bewoond worden; onze gezinnen zullen door honger en oorlog 
verwoest worden. De mensen zullen water moeten kopen en 
hun eigen hout zal aan hen terugverkocht worden. Wanneer 
de Grote Verdrukking eenmaal begint zal zij niet eindigen 
voordat Gods toorn is uitgewoed. Er zal geen rustpauze zijn.

Vers 6 laat zien dat ons volk door de Assyriërs en Egyptenaren 
tot slaven gemaakt zullen worden. Wij weten dat de Assyriërs 
in profetisch opzicht het huidige Duitsland zijn. Onze naties 
zullen hen spoedig onderworpen zijn. Vroeger stonden de 
Assyriërs bekend om hun wrede martelpraktijken. Vers 11 
toont dat hen zelfs zal worden toegestaan de vrou-
wen van de Laodicea Kerk te verkrachten! De leiders 
van onze volken en de Laodicea Kerk—de “vorsten” uit vers 
12—zullen gemarteld worden. Ieder van Gods volk, jong en 
oud, zal zware arbeid moeten verrichten.

Er zullen niet velen overleven! Leest u alstublieft het hele 
hoofdstuk. Is dit soort vervolging werkelijk noodzakelijk?

Dit hoofdstuk eindigt met een beschrijving van Sion dat door 
wilde dieren bewoond wordt (vers 18). Ofschoon het een zeer 
tragisch beeld geeft, is er toch nog hoop. Gods mensen zijn tot 
berouw en bekering gebracht. Gods volk en Zijn naties hebben 
eindelijk geleerd dat zonde verwoesting teweeg brengt (vers 
16). Zij bekeren zich tot God en beseffen dat Hij hen opnieuw 
een vooraanstaande plaats in de Wereld Van Morgen en in 
Zijn Koninkrijk zal geven. Vanwege hun bekering zal Hij de 
vroegere glorie van onze volken herstellen. Gods volk beseft 
dat God hen niet voor eeuwig zal verstoten (vers 20).

Laten wij er ons van vergewissen dat wij ons deel doen om 
te voorkomen dat dit tragische lot onszelf, onze gezinnen en 
onze geliefden treft. Zij van ons die in de Filadelfia Kerk van 
God gekomen zijn zullen de Wereldwijde Kerk van God en de 
wereld voor de komende Grote Verdrukking waarschuwen. 
Het is tijd voor ons allemaal om op te komen voor Gods 
Kostbare waarheid!
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