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De apostel Johannes zat midden in een hevige 
vervolging. Hij was waarschijnlijk gevangengezet 

op het eiland Patmos, waar hij zijn drie brieven 
schreef. Verraders grepen de macht in Gods eigen 
gemeenten. Johannes’ verantwoordelijkheid was 
hen te onderwijzen wat waarschijnlijk de diepste 
waarheid in de Bijbel is. Tragisch genoeg vatten 
de meesten van Gods eigen volk het niet! Zijn 

boodschap is zelfs nog meer van toepassing op 
Gods volk in deze eindtijd—middenin de grote 
afval. Onze grootste uitdaging is vandaag om te 

begrijpen wat Johannes leerde!
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1
God en het Woord
Een van Gods grootste en zeldzaamste giften aan de 

mensheid is een zeer trouwe dienaar. Meestal hebben deze 
mannen de steun van een even edele en trouwe vrouw. Zij 

vormen de meest majesteitelijke personen van Gods koninklijk 
huis.

God heeft mij een veel dieper begrip van de brieven van de 
apostel Johannes geopenbaard. Ik denk dat het onderwerp “van 
den beginne” het meest diepgaande uit de hele Bijbel is! Alleen 
mensen met een diepe toewijding aan God kunnen hopen dat dit 
begrip aan hen wordt onthuld!

De apostel Johannes was een oud man toen hij I, II en III 
Johannes schreef. Hij was de enig levend overgebleven oorspron-
kelijke apostel. Er woedde een hevige vervolging tegen Gods Kerk. 
Veel bijbelgeleerden denken dat Johannes deze brieven vanaf het 
eiland Patmos schreef, waar hij gevangen zat. Valse leiders kre-
gen sommige van Gods eigen gemeenten in hun macht. Diotrefes 
rebelleerde en nam één kerkelijk gebied van Johannes over. De 
apostel Johannes zag deze problemen aankomen en gaf zijn men-
sen de diepste en mooiste waarheid om deze ketterij te bestrijden, 
maar de meesten van hen begrepen het niet.

Wij moeten Johannes’ boodschap vatten, anders zullen we zeer 
zeker bedrogen worden! Ik zal u aantonen dat dit een boodschap 
aan al Gods Kerken is—in het bijzonder aan Gods Kerk in deze 
eindtijd.



D i o t r e f e s  W i l d e  d e  E e r s t e  Z i j n

Johannes predikte tot veel heidenen. “Want zij zijn uitgegaan ter 
wille van de Naam, zonder iets van de heidenen aan te nemen” (3 
Joh. 7). Johannes had Paulus’ werk aan de heidenen overgenomen, 
omdat Paulus omstreeks 67 na Chr. onthoofd was. De vervolging 
woedde verder. Van deze heidenen werd zelfs niet gevraagd om 
Gods Werk in Efeze (dat in het huidige Turkije lag) te ondersteu-
nen. Johannes dacht dat het vragen om Gods bevolen tienden in 
dit stadium een struikelblok zou kunnen zijn.

“Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven; maar 
Diotrefes, die onder hen de eerste tracht te zijn, ontvangt ons niet. 
Daarom zal ik, als ik kom, herinneren aan zijn werken, die hij 
doet, daar hij met boze woorden tegen ons zwetst; en hiermede nog 
niet voldaan, ontvangt hij zelf de broeders niet en weerhoudt ook 
hen, die het wel willen doen, en hij werpt hen uit de gemeente” (3 
Joh. 9-10). “Als [indien—SV] ik kom” geeft aan dat Johannes nog 
steeds een gevangene op Patmos was en dat zijn vrijlating onze-
ker was. (Johannes is evenwel naar Efeze teruggekeerd. Volgens 
de traditie is hij daar gestorven.) Er vond een afbraak van de 
Kerkregering plaats. Daarover gaat het in 3 Johannes.

Datzelfde probleem doet zich op grote schaal voor in Gods 
Kerk in deze eindtijd. Regering is gewoonlijk de eerste plek die 
Satan aanvalt. Het gaat altijd weer terug naar de regering. Alles 
draait om de regering in Gods Kerk.

De Filadelfia Kerk van God (PCG) ging van start door de rege-
ring van mensen te verwerpen. Ons wordt bevolen alleen maar 
mensen te volgen die God volgen (1 Cor. 11:1).

De geschiedenis van Gods Kerk is van 70 na Chr. tot 170 uitge-
wist. Gods Kerk ging het jaar 70 binnen als een Kerk die de geboden 
onderhield en dook weer op als een totaal andere kerk—volgens 
de verslagen van deze wereld. Een grote valse kerk vernietigde de 
ware toedracht. De enige plek ter wereld waar u een nauwkeurig 
verslag kunt vinden is in I, II en III Johannes! Dat geeft u een aan-
wijzing van hoe hevig de vervolging was.

Gelukkig waren er een paar trouwe dienaren. “ Van Demetrius 
is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf; 
en ook wij geven een goed getuigenis en gij weet, dat ons getuigenis 
waar is” (vs. 12). Demetrius ontving een goed getuigenis van men-
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sen,  maar wat belangrijker is, door de waarheid zelf. Dat betekent 
dat u kunt bewijzen wie de ware en valse dienaren zijn.

“De oudste aan de geliefde Gajus, die ik in waarheid liefheb” 
(vs. 1). De opstandige Diotrefes sprak klaarblijkelijk over een sur-
rogaat liefde. Johannes sprak over Gods liefde—”die ik in waarheid 
liefheb.” De liefde van Johannes vond haar grond in Gods wet—
Zijn waarheid—of de Bijbel. Er is een groot verschil tussen de liefde 
van Gods bedrogen volk en de liefde van Gods ware uitverkore-
nen! Het is uw verantwoordelijkheid om te bewijzen welke liefde 
bijbels is. Zij die niet grondig de waarheid onderzoeken zullen 
bedrogen worden.

Hoe kostbaar was in die verraderlijke tijden deze trouwe die-
naar—”de geliefde Gajus”! We kunnen hun onschatbare waarde 
niet waarderen als we zo’n soort Kerkcrisis niet hebben meege-
maakt! Er werden door Johannes nieuwe leiders aangesteld, omdat 
vele leiders rebelleerden.

Johannes zag het allemaal toenemen en bereidde de gehoorza-
men voor op volharding. Maar laten we, voor we die ongelofelijke 
waarheid zien—en het is de meest ongelofelijke en inspirerende 
waarheid in de Bijbel—dit alles eerst in het juiste verband zetten.

K e r k t i j d p e r k e n 

Deze zelfde Johannes schreef ook het boek Openbaring op het 
eiland Patmos (Openbaring 1:9). Johannes gaf altijd een wonder-
baarlijk pespectief in het eerste vers van zijn boeken. “Openbaring 
van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstk-
nechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij 
door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes 
heeft te kennen gegeven” (Openbaring 1:1). Wat zijn er een mensen 
in de war wat betreft deze profetieën. De meeste mensen denken 
dat Johannes het boek Openbaring onthulde. Slechts een paar den-
ken dat het van Christus afkomstig was. Ze hebben het allemaal 
bij het verkeerde eind. De Vader gaf Christus deze openbaring en 
Hij gaf haar aan Johannes.

Het boek Openbaring zet de profetie in een tijdsvolgorde of 
een tijdskader. Als u dit boek niet begrijpt, kunt u nooit weten 
waar u bent in de profetieën—zelfs al begrijpt u een bepaalde 
profetie!
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Dus zien we dat de Vader het laatste woord heeft in wanneer 
profetie vervuld wordt. Alleen de Vader weet de dag en het uur 
van Christus’ wederkomst (Mattheüs 24:30-36). Zelfs Christus 
weet dat niet.

De apostel Johannes was de enige Kerkleider die in die tijd van 
God openbaring ontving. God geeft Zijn openbaring altijd door 
één man  in een bepaalde tijd.

Openbaring aan drie of vier groepen tegelijkertijd zou uiterst 
verwarrend zijn. Zo werkt Gods regering niet. Maar velen ver-
wierpen Gods regering, die Johannes onderwees. En velen van 
Gods volk maken vandaag dezelfde fout, door de regering, die 
door de heer Armstrong onderwezen werd, te verwerpen. Als u 
Gods regering verwerpt, dan snijdt u zich ook af van al Gods 
openbaringen!

Diotrefes vatte de uiterst inspirerende boodschap van Johannes 
niet, vanwege zijn probleem met de regering—zijn rebellie. God 
openbaart alleen maar aan kleine kinderen, of hen die de houding 
van een kind hebben (Mattheüs 11:25, Matth 18:1-3).

Dat betekent dat, als Gods eigen Kerk rebelleert, zij niet eens 
de speciale bijbelse profetieën over henzelf kunnen begrijpen! Ze 
kunnen hun eigen Kerkprofetie niet vatten, zelfs al gaat die reeds 
in vervulling.

God zegt dat Zijn eigen Laodicea Kerk haar eigen Kerkprofetie 
niet ziet (Openbaring 3:14, 17). Ze zijn “blind” en hebben zichzelf 
van elke openbaring afgesneden! Alleen de Filadelfia Kerk van 
God ontvangt vandaag Gods openbaring.

Let eens op het eerste vers van Openbaring 1. Johannes neemt 
ons mee terug naar het begin. Die waardevolle openbaring kwam 
niet van een mens—zelfs niet van Jezus Christus. De Vader gaf 
haar aan Christus, die haar weer aan Johannes gaf. Hier komt 
Gods Familie regering duidelijk tot uiting. In het eerste vers begint 
Johannes ons te laten zien wat er vanaf het begin gebeurde—waar 
het allerbelangrijkste boek over profetie in werkeli-
jkheid vandaan kwam! God openbaarde deze verbijsterende 
profetieën alleen maar aan Johannes, en aan niemand anders!

“Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuige-
nis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig hij, die 
voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, 
hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes 
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aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem, 
die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor 
zijn troon zijn” (Openbaring 1:2-4). Johannes richt zich hier tot de 
zeven gemeenten of Kerktijdperken die er zouden zijn tussen de 
Eerste en de Tweede Komst van Christus.

Alleen het boek Openbaring geeft aan waar iedere gemeente 
zich bevindt in de bijbelse profetie! Zonder al deze noodzakelijke 
informatie, kunnen we niet weten waar we zijn in de bijbelse 
profetie. We kunnen dan niet weten wat er nu in Gods Kerk 
gaande is! Wij kunnen nu bijvoorbeeld weten dat Gods Kerk 
Laodicees geworden is en wie ertoe behoren! Dat is een wezen-
lijk begrip.

De zeven Kerken hadden en hebben moeilijkheden die in elk 
tijdperk voorkwamen. Maar er is één dominant probleem, of 
karakteristiek voor elk tijdperk. (Schrijf om ons herdrukartikel: 
“Opeenvolgende Kerktijdperken.”)

Jezus Christus—wiens gelaat straalt als de zon in volle kracht—is 
het Hoofd van elk tijdperk. “ Zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, 
de Eerste en de Laatste [SV] Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek 
en zend het aan de zeven gemeenten: naar Efeze, en naar Smyrna, en 
naar Pergamum, en naar Thyatira, en naar Sardes, en naar Filadelfia 
en naar Laodicea. En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, 
die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden 
kandelaren, en te midden van de kandelaren iemand als eens men-
sen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de 
borsten omgord met een gouden gordel; en zijn hoofd en zijn haren 
waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; 
en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend 
gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. En Hij 
had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een 
tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schi-
jnt in haar kracht. En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn 
voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet 
bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste” (vs. 11-17). Toen Johannes 
dit visioen van Christus zag viel hij neer alsof hij dood was! Een 
Kerk moet wel stekeblind zijn als ze niet weet wanneer dit 
grote wezen Zijn lamp verwijderd heeft! Maar dat was nu 
precies het probleem van Diotrefes. En dat is ook precies het pro
bleem van al Gods Laodicea Kerken in deze eindtijd.
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Het eerste tijdperk waar Johannes zich tot wendt is dat waarin 
hijzelf leeft. “Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze: Dit zegt 
Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de 
zeven gouden kandelaren wandelt: Ik weet uw werken en inspan-
ning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en 
hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar 
het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden, en gij hebt 
volharding en hebt verdragen om mijns naams wil en gij zijt niet 
moede geworden. Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde ver-
zaakt hebt” (Openbaring 2:1-4). Het Efeze tijdperk had zijn eerste 
liefde verloren. Andere Kerktijdperken zouden ditzelfde probleem 
hebben, maar het was alleen in Efeze overheersend.

De Laodiceërs praten vandaag eindeloos over liefde. Maar het 
is namaakliefde. Als we in de brieven van Johannes zien dan weidt 
hij uit over die liefde. Hij heeft het over een liefdewet—of een 
wet die Gods liefde is (1 Joh. 5:3). Gods regering is een regering 
van liefde. Maar Diotrefes verviel tot een namaak liefde die hem 
toestond om Johannes en zijn volgelingen de Kerk uit te schop-
pen. In geestelijk opzicht plaatste Diotrefes zichzelf buiten Gods 
ware Kerk. Het werd allemaal gedaan in naam der liefde! 
Daarom bespreekt Johannes dit onderwerp zoveel in zijn brieven. 
Het is van het hoogste belang dat wij Gods ware liefde begrijpen.

Als je een wet hebt, dan moet er een regering zijn om die 
wet toe te passen. Zelfs het nationale voetbalelftal weet dat. Ze 
hebben wetten of spelregels en scheidsrechters, zelfs een hoofd-
scheidsrechter, om die regels toe te passen. Zonder die regering 
zouden de spelen een volslagen chaos worden; en dat is ook het 
geval met Gods regering en wet. Een wet baat niet als er niemand 
is om die toe te passen.

Pa r a l l e l l e n  T u s s e n  d e  
E e r s t e  e n  d e  L a at s t e  E e u w

Jezus Christus kwam in de eerste eeuw. Hij komt terug in deze 
laatste eeuw. Er was een eerste en een laatste Johannes de Doper 
(Jesaja 40:1-9; Mal. 3:1-2). Er was ook een Elia in de eerste en laatste 
eeuw (Mattheüs 17:19-13). De ware Kerk werd in 69 na Chr. naar 
Pella gebracht en beschermd. In deze eindtijd zal God Zijn ware 
Kerk naar een plaats van veiligheid brengen. Het Evangelie werd 
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alleen in de eerste en de laatste eeuw over heel de wereld gepredikt 
(Mattheüs 24:14). Het Evangelie van de eerste eeuw was een type 
van het Evangelie dat door Herbert W. Armstrong in deze eindtijd 
over de aarde verkondigd werd. Er was een eerste eeuws “zoon 
des verderfs”, nl. Judas. Er is ook een eindtijd “zoon des verderfs” 
(2 Thess. 2:1-11). Er was toen een Laodicea Kerk en er is er een van-
daag (Col. 2:1-2; Op. 3:14-20). Er was een holocaust in 70 na Chr. 
die een beeld is van de Grote Verdrukking in de laatste dagen.

Deze parallellen maakten dat de apostelen dachten dat het 
einde in hun tijd zou plaatsvinden. Dat hielp hen om een krach-
tiger boodschap voor toen en voor ons vandaag te brengen. En 
misschien is dat wel de grote reden waarom Christus hun niet de 
hele waarheid openbaarde.

Deze parallellen maken Johannes’ brieven nog sterker tot een 
waarschuwing voor Gods volk van vandaag! De Kerk van de eerste 
eeuw predikte het Evangelie aan de wereld en viel toen in slaap 
(Openbaring 2:1-5). Dat gebeurde vandaag de dag ook. (Vraag ons 
gratis boek Maleachi’s Boodschap aan.) Bijna 1900 jaar lang sliep 
de Kerk. Er werd geen Evangelie over de wereld gepredikt.

Er ligt een wezenlijke boodschap in dit tekortschieten. Als we 
ons hart uit Gods Werk halen, dan gaat het mis met ons! Johannes 
liet de discipelen van de eerste eeuw duidelijk zien hoe ze een falen 
konden voorkomen.

Petrus werd omstreeks 68-69 na Chr. gedood. Paulus werd 
ongeveer 67 na Chr. gedood. De vervolging woedde! Johannes 
moest veel mensen dienen, die door Paulus bediend waren. 
Johannes had te maken met Gods Kerk in Efeze nadat Paulus was 
omgebracht. “Maar hij zond iemand van Milete naar Efeze en 
ontbood de oudsten der gemeente” (Hand. 20:17). Paulus was de 
herder van de Efeze Kerk. De hele Kerk van de eerste eeuw werd 
bekend als het Efeze tijdperk (Openbaring 2:1-5). Laten we eens kij-
ken naar enkele van de problemen die Paulus onder ogen moest 
zien, kort voor hij ter dood gebracht werd.

“Want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen. 
Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige 
Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wei-
den, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft. 
Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen 
binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen 
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midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om 
de discipelen achter zich aan te trekken” (Hand. 20:27-30). Paulus 
hield een dienaren conferentie. Hij vertelde hen huiveringwek-
kend nieuws. Hij waarschuwde hen voor grimmige wolven, die van 
buitenaf zouden binnenkomen om Gods geestelijke kudde te ver-
nietigen. Maar er was een nog ijzingwekkender boodschap. Enkele 
van dezelfde dienaren waartegen Paulus sprak—toen in Gods 
Kerk—zouden rebelleren en Gods volk op een dwaalweg leiden. 
Paulus profeteerde ook dat er een grote rebellie zou plaatsvinden 
in deze eindtijd vlak voor Christus zou terugkeren (2 Thess. 2:1-11). 
En zo is het geschied! Het is voor onze ogen bezig te gebeuren!

Paulus had een oplossing. “ Waakt dan en herinnert u, dat ik 
drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonder-
lijk onder tranen terecht te wijzen” (Hand. 20:31). Ze zouden erin 
slagen, mits zij het zich zouden herinneren. De apostel Johannes 
weidt over dit begrip krachtig uit.

Paulus waarschuwde die mensen dag en nacht onder tranen! 
Hij hield van hen als Gods eigen Familie. Toch vatten de mees-
ten van hen de boodschap niet! “En nu, ik draag u op aan de 
Here en het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is te 
bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden” (vs. 32). 
Paulus stond op het punt te sterven, dus beval hij hen Gode aan. 
De mensen stonden op het punt hun grootste crisis onder ogen te 
zien—een aanval van Satan, terwijl Paulus er niet langer was.

Door de dood nam God Herbert W. Armstrong weg van de ware 
Kerk in de eindtijd. De leden werden aan God opgedragen. En de 
Kerk die de heer Armstrong gesticht had is in grote beroering geko-
men. Die Kerk had een zeer gevaarlijke zwakke plek. Ze konden God 
niet trouw zijn zonder een sterke leider in de Kerk—die ze fysiek 
konden zien. Voor velen is het, evenals in Paulus’ dagen, gebleken 
een fatale zwakke plek te zijn. Velen volgden zo verdorven leringen, 
maar ze konden tenminste hun verraderlijke leraren zien!

“En toen hij dit gezegd had, boog hij de knieën en heeft hij met 
hen allen gebeden. En zij barstten allen in groot geween uit en vielen 
Paulus om de hals en kusten hem herhaaldelijk, het meest bedroefd 
over het woord, dat hij gesproken had, dat zij zijn aangezicht niet meer 
zien zouden. En zij deden hem uitgeleide naar het schip” (vs. 36-38).

Hier zien we de gevaarlijke zwakke plek geopenbaard. De men-
sen waren bedroefd “het meest” omdat zij Paulus, met wie ze 
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in alle eeuwigheid samen zouden zijn, mits ze trouw waren, niet 
langer konden zien. Ze hadden het meest bedroefd moeten 
zijn omdat “grimmige wolven” en zeer verdorven valse 
dienaren binnen de Kerk Gods kudde zouden vernietigen. 
Velen van Gods heiligen zouden hun behoud verliezen! 
Wat een verschrikkelijke profetie.

Paulus gaf dezelfde profetie voor deze eindtijd. Maar de 
meesten van Gods volk vatten de boodschap niet!

U en ik worden getest om te zien of we ons herinneren wat ons 
onderwezen is. Ik geloof niet dat er een schrijver in de Bijbel is die 
fraaier onderwezen heeft over hoe deze ramp te vermijden dan 
Johannes! Denk eraan dit is de testende zin van God in actie. En 
voor Gods kudde staat de eeuwigheid op het spel! 

Paulus maakte zich zorgen dat zelfs de meeste die-
naren de boodschap niet zouden vatten. En dat nadat 
Paulus hen persoonlijk drie jaren had onderwezen! Dat betekent 
dat deze waarschuwing ontzettend ernstig is voor Gods volk in 
deze eindtijd! Paulus gaf hen zo’n krachtige waarschuwing. Het 
was zijn laatste als vrij man.!

“Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daar-
voor niet, want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, 
en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij 
toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag. Neem tot voorbeeld de 
gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de 
liefde, die in Christus Jezus is” (2 Tim. 1:12-13). Dit was het laatste 
boek van Paulus, geschreven omstreeks 65 na Chr. Paulus zou spo-
edig sterven. Toch geloof ik dat dit het meest inspirerende boek 
van Paulus is. Hij zei: “Want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen 
heb gevestigd.” Hij keek niet naar een mens. Hij herinnerde  zich 
de “gezonde woorden” die God hem onderwees. De meeste men-
sen zijn de gezonde woorden, die in oprecht “geloof en liefde”—vrij 
van bedrog— zijn onderwezen, vergeten.

Johannes moest hem opvolgen en proberen de brokstukken 
te verzamelen.

“Dit weet gij, dat allen in Asia zich van mij hebben afgekeerd, 
onder anderen Fygelus en Hermogenes” (vs. 15). In één gebied ver-
lieten alle mensen Paulus! Klinkt dat heden niet als de religie van 
de massa? God gehoorzamen is een zeer ernstige aangelegenheid. 
Satans vervolging komt vandaag op verschillende manieren.
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De meesten van Gods volk hebben zich reeds in deze eindtijd 
van Hem afgewend. Paulus heeft ons gewaarschuwd dat dit zou 
gebeuren.

“De Here bewijze barmhartigheid aan het huis van Onesiforus, 
daar hij mij dikwijls heeft verkwikt en zich voor mijn ketenen niet 
heeft geschaamd” (vs. 16). Onesiforus was een trouwe dienaar, 
zowel in goede als in slechte tijden. Hoe waardevol was hij voor 
God en Paulus. Hij schaamde zich niet voor Gods apostel, die in 
de dodencel in de gevangenis zat. Hij wist dat dit Gods leider was. 
Onesiforus had zich “niet geschaamd” voor Paulus’ ketenen. Dat 
betekent dat hij zich niet voor God schaamde. God zegt dat als wij 
ons voor Hem schamen, Hij zich voor ons zal schamen.

Het Efeze tijdperk had en geweldig begin, maar een droevig 
einde. Christus, de Zoon van God, begon in feite dat tijdperk. 
Maar zo snel als de mensen vergeten. Het Filadelfia tijdperk had 
een groots begin. Droevig genoeg eindigde het met een Laodicese 
rebellie! Het gaat er niet om hoe we beginnen—hoe we eindigen 
is wat werkelijk telt.

De apostel Johannes werd ook gevangen genomen in deze 
vervolging. Hij werd gevangen gezet op een klein eilandje in de 
Middellandse Zee, het eiland Patmos. Daar schreef hij het grootste 
profetische boek uit de Bijbel—Openbaring. Vandaar schreef hij 
blijkbaar ook zijn drie brieven.

Velen van Gods volk wendden zich af. En dat gebeurt in 
deze tijd ook. De meesten van Gods volk worden Laodiceërs. 
Vijftig procent van hen zullen hun behoud verliezen. Uit al deze 
rebellie moeten we een ontnuchterende conclusie trekken. Het 
Koninkrijk van God is niet voor iedereen!

Dat behoorde wel zo te zijn. Maar het is niet zo. Te midden van 
al die beroering onthulde Johannes een schitterend visioen. Ik 
geloof dat dit een visioen is dat dieper gaat dan welke boodschap 
ook die ooit door een apostel werd gegeven! Laten we daarom vast 
besloten zijn om het te vatten!

H e t  V i s i o e n

Johannes begint zijn brieven met een visioen dat de meeste mensen 
nooit hebben begrepen. En zelfs nadat het is onderwezen begrij-
pen velen het nog niet!
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“Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, 
hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aan-
schouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des 
levens” (1 Joh. 1:1). Let op de uitdrukking van den beginne. Zie eens 
hoe vaak Johannes die uitdrukking in deze brieven herhaalt.

“Ik schrijf u, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne 
is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. 
Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent de Vader. Ik heb u 
geschreven, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. 
Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord 
Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Wat u betreft, wat 
gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u 
blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in 
de Zoon en in de Vader blijven” (1 Joh. 2:13-14, 24).

Als de wonderbaarlijke waarheid die God ons geopenbaard 
heeft in ons blijft, dan zullen we “in de Zoon en in de Vader bli-
jven.” Dit is een betrouwbare weg waarop we niet bedrogen zullen 
worden. Er bestaat geen excuus voor bedrogen worden, nadat we 
Gods geopenbaarde waarheid hebben ontvangen!

“Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van 
den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat 
Hij de werken des duivels verbreken zou… Want dit is de verkon-
diging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander 
zouden liefhebben” (1 Johannes 3:8, 11).

“En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod zou 
schrijven, maar hetgeen wij van den beginne gehad hebben: dat 
wij elkander liefhebben. En dit is de liefde, dat wij naar zijn gebo-
den wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne 
gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen” (2 Joh. 5-6).

Laten we nu eens teruggaan en deze uitdrukking nader bekij-
ken. “Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, 
hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aan-
schouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord 
des levens” (1 Johannes 1:1). Het “Woord” staat met een hoofdlet-
ter. Het slaat op de God die Christus werd. Om beter te begrijpen 
wie dit Woord was, moeten we ergens anders zien.

Deze zelfde apostel Johannes schreef het evangelie dat zijn 
naam draagt. “In den beginne was het Woord en het Woord was 
bij God en het Woord was God” (Johannes 1:1). Als u bij het wer-
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kelijke begin beginnen wilt, dan moet u beginnen in Johannes 
1. Het gaat hier over een tijdsperiode voor de engelen geschapen 
waren, ook voor het heelal en de aarde geschapen waren! 
Dit is het echte begin. Houd dat goed in gedachten. Het “Woord” 
komt van het Griekse woord logos. Het betekent woordvoerder 
voor de God Familie. Hij is niet het Hoofd van de Familie, maar 
Hij is de God die spreekt voor de Familie. De algehele leiding van 
de Familie ligt bij de God die nu de Vader genoemd wordt.

Thayer’s Lexicon geeft deze definitie van het “Woord”: “De leer 
die Hij [de Vader] gebood te brengen” en het “gesprokene” (of de 
boodschap van de Godfamilie).

De uitdrukking “was bij God” wordt door Lange’s Commentary 
zo gedefinieerd (nadruk van mij): “Het woord geeft de meest 
intieme en goddelijke soort van relatie tot elkaar aan” en de 
“nauwste onderlinge band.” De Companion Bible geeft een soort-
gelijke definitie.

“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die 
aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen” (vs. 18). 
Thayer’s Lexicon verklaart het woord boezem: “aan de boezem des 
Vaders (van God) wil zeggen: in de nauwste en meest intieme rela-
tie met de Vader.”

Johannes bespreekt de Vader en de Zoon uitvoerig in 1 
Johannes! Deze twee Goden hebben verreweg de nauwste, meest 
intieme relatie die in het hele universum maar denkbaar is. 
Denk eens aan de meest nauwe vader-zoon relatie die u ooit gezien 
heeft, en die benadert bij lange na niet de intimiteit van deze bet-
rekking in de Godfamilie.

Dit raakt het hart van wat Johannes ons probeert te leren 
over de Godfamilie en ons potentieel om daarvan deel te gaan 
uitmaken!

De apostel Johannes was de eerste van de discipelen die geloo-
fde dat Jezus uit de doden opgestaan was (Johannes 20:8). Hij 
was ook de eerste die Christus herkende op het meer van Galilea. 
Johannes begreep veel van Gods waarheid. Maar er is nog iets waar 
we nog beter naar moeten zien.

Johannes verwijst naar zichzelf als “de discipel die Jezus lief-
had” (Johannes 20:2).Er was een speciale band tussen Johannes 
en Christus. “Een van de discipelen, dien Jezus liefhad, lag aan 
de boezem van Jezus” (Johannes 13:23). Dit vers verwijst ook naar 
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Johannes en Christus. Jezus had een speciale voorliefde voor 
Johannes, deels wegens diens diepgang. Maar, wat belangrijker is, 
aan Johannes werd speciale aandacht en voorbereiding geschonken 
voor het grote werk dat hij moest doen —nadat alle andere 
apostelen gestorven waren.

Johannes “lag aan de boezem van Jezus.” Christus bouwde in 
Johannes die speciale liefde die Hij had voor Zijn Vader—”aan de 
boezem des Vaders.” Christus is deze zelfde intieme relatie in allen 
van Gods Familie bezig te bouwen. Dit is de boodschap die de hei-
ligen die nu geroepen zijn aan de hele wereld moeten onderwijzen. 
En dat kunnen we niet onderwijzen, als we het nu niet leren!

Niemand kan tot God komen tenzij de Vader hem trekke 
(Johannes 6:44). Deze uitgeroepenen volgen dan Christus’ voor-
beeld “in de boezem des Vaders”—zoals er letterlijk staat. Alleen 
de Vader roept mensen in Zijn Familie—dit wordt nooit gedaan 
door Christus. Hij is de Echtgenoot van de vrouw—die eerstelin-
gen die uitgeroepen zijn voor Christus’ wederkomst. Niets op het 
menselijk niveau komt ook maar in de buurt van deze glorieuze 
relatie in de Godfamilie. Dit is nu het Evangelie van Jezus Christus. 
Het Evangelie is het goede nieuws van het komend Koninkrijk van 
de Familie van God.

Dit begrip maakte Johannes niet hoogmoedig; het maakte 
hem nederig. In zijn Evangelie wordt zijn naam niet één keer 
genoemd. Daartegenover wilde Diotrefes de eerste zijn onder een 
klein groepje mensen toen, in plaats van de onpeilbare heerlijk-
heid die God ons gaat geven, als wij het ganse heelal zullen regeren! 
(Hebreeën 2:8).

Hoevelen van Gods eigen dienaren zijn afgeweken van God, 
omdat zij de visie van Johannes niet konden vatten?

Johannes had een sterke drang om het Woord te verho-
gen. Diotrefes verhoogde alleen zichzelf. Wij behoren de visie 
van Johannes zien te krijgen, om God niet in de weg te lopen, zodat 
Hij ons kan voorbereiden voor dit ongelofelijke menselijke potenti-
eel! Deze o, zo heerlijke boodschap moeten wij de mensheid 
gaan brengen! En we moeten de menselijke ijdelheid geen 
kans geven om deze meest inspirerende boodschap, die de 
mensheid ooit gebracht is, te blokkeren!

“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en 
het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen 
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zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding gewor-
den, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het 
licht der mensen” (Johannes 1:1-4). Deze visie is zo overweldi-
gend dat ik me tot het uiterste inspan—zelfs terwijl ik schrijf—om 
te proberen het volledig te begrijpen en Christus’ bood-
schap tot u te brengen!

Werd het heelal door Jezus Christus geschapen? Het antwoord 
is Ja en Nee. “En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke 
de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen ver-
borgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door 
Jezus Christus” (Efeziërs 3:9—SV). God [de Vader] heeft alle din-
gen geschapen—door Jezus Christus. Hier zien we dat Christus 
totaal aan Zijn Vader onderworpen is. En daarin opgesloten 
zien we hoe volkomen het Woord zich voor alle eeu-
wigheid aan God onderwierp! Ze zijn eeuwig in volkomen 
liefdevolle eenheid en vrede in alles. Als u de chaotische regerin
gen van deze wereld bekijkt, dan ziet u hoe fenomenaal dat is! Dat 
kan alleen tot stand komen door Gods wet die ten uitvoer gebracht 
wordt door Gods regering.

D i e  r e g e r i n g  z a l  s p o e d i g  d e z e  a a r d e  r e g e r e n 
(Openbaring 2:26‑27). Het ‘teamwork’ van Gods Familie zal de 
aarde in een paradijs veranderen.

“Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vade-
ren gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der 
dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erf-
genaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen 
heeft” (Hebreeën 1:1-2). Merk op dat de Vader vandaag de dag tot 
ons spreekt door Zijn Zoon. Ook hier zien we dat God het uni-
versum schiep door het Woord. De Vader is duidelijk het Hoofd! 
Christus kwam om het gezag van de Vader te vestigen. God bouwt 
in de mens Zijn liefhebbende relatie met de Godfamilie.

Het Woord werd vlees. “Het Woord is vlees geworden en het 
heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aan-
schouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol 
van genade en waarheid” (Johannes 1:14). Hij had een groots doel. 
Hij kwam om de Vader te doen kennen (vs. 18). Het moet onze 
hartstocht zijn om de Vader en Zijn Zoon, die ons in dat pogen 
leidt, te doen kennen. Er is geen plaats voor een ijdele Diotrefes 
om zijn verdorven wil te doen!
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Dit is hetzelfde probleem dat Lucifer had. Hij wilde zichzelf 
verhogen, niet God. Wij kunnen niet onszelf doen kennen—zoals 
Diotrefes—als we hartstochtelijk de Vader doen kennen. Het gaat 
tegen Gods liefdewet in om onszelf te doen kennen.

Die eenheid wordt verklaard in Johannes 1:1. Het “Woord 
was God.” Dat tekent een goddelijke eenheid. We kunnen de 
Godfamilie alleen binnengaan als we zo één worden!

Deze grote Logos stierf voor ons allen. Deze grootste liefdedaad 
zou Hij nooit volbracht kunnen hebben in de geest van 
Diotrefes! U en ik zouden geen toekomst hebben als het Woord 
dacht zoals Lucifer of Diotrefes. Dat was de grootste daad van 
liefde die de mens ooit heeft gekend! Er is iets nieuws en won-
derlijks op aarde! Begrijpen we het? Vatten we het?

De mensen ontvingen die boodschap niet toen Christus nog op 
aarde was (Johannes 1:5). “Er trad een mens op, van God gezonden, 
wiens naam was Johannes; deze kwam als getuige om van het licht 
te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden” (Johannes 1:6‑7). 
“Alle” mensen moeten deze boodschap ontvangen, anders hebben 
ze geen toekomst. Wij moeten de Geest van Jezus Christus bezit-
ten, niet de geest van Lucifer, Diotrefes, of de Laodiceërs.

“Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het Licht” 
(vs. 8). Johannes de Doper was een getuige van dat Licht. Het kos-
tte hem zijn hoofd! Het valt niet mee om een echt discipel van 
God te zijn. Wij kunnen niet van dat Licht getuigen, als we het 
niet begrijpen. Wij moeten uit de duisternis komen, om zo’n 
majesteitelijke, koninklijke roeping te grijpen.

God zegt dat er maar één lamp is. Waar is vandaag die lamp—
dat Werk? We moeten die heldere lamp in deze zeer donkere wereld 
zien. We hebben slechts een zeer korte tijd voor de Grote Verdrukking 
om te bewijzen waar dat Werk is en er deel van te gaan uitmaken.

“Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aan-
genomen. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft 
Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn 
naam geloven” (vs. 11-12). God heeft ons geroepen om zonen Gods 
te zijn—zonen van de Vader—bruid van Jezus Christus. Dit is de 
hoogste eer die God kan geven!

Minder dan een procent van alle mensen die ooit geleefd heb-
ben zullen deze glorierijke gelegenheid ontvangen om op het 
niveau van de bruid te staan in de Godfamilie!
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Maar daar moest een hoge prijs voor betaald worden. Johannes 
is de enige apostel die Christus als het Woord aanduidde. Hij 
doet dit in slechts vier verzen. Johannes 1:1, 14; 1 Johannes 1:1; 
Openbaring 19:13. Laten we dat laatste vers eens bekijken. “En Hij 
was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam 
is genoemd: het Woord Gods” (Openbaring 19:13). Dit is het Woord 
dat alle dingen schiep en van eeuwigheid af bestond, voor de enge-
len of het heelal geschapen werden. Het kleed van dit machtige 
Wezen was in bloed geverfd. Hij werd mens en stortte Zijn bloed 
voor nederige mensen—voor u! Denk eraan dat de prijs betaald 
werd voor uw zonden.

Dit is wat u zich moet herinneren “van den beginne.” Harde, 
rebellerende mensen kunnen deze grootmoedige liefde niet beg-
rijpen. De mensheid heeft zelfs geen greintje begrip op kunnen 
brengen voor zo’n offer. Gods eigen dienaar, Diotrefes, begreep 
dit offer niet. Er heerst een tegenovergestelde geest in deze wereld. 
Daarom zijn we door problemen overspoeld.

Vijftig procent van Gods eigen Laodicea Kerk zal hun eeuwig 
leven verliezen omdat ze niet die gevende geest van het Woord in 
zich op willen nemen. Nogmaals, het Koninkrijk van God is 
niet voor iedereen! Wat een glorierijke roeping. Maar makke-
lijk is het niet.

Christus kwam niet om over zichzelf te spreken, maar over de 
Vader (Johannes 14:9-10). Hij gehoorzaamde en “behaagde” zelfs 
Zijn Vader (Johannes 6:29; 8:29; 10:17-18; 2 Johannes 4; Lukas 24:44). 
Christus geloofde in Familieregering.

Dat begrip helpt ons in te zien wat Johannes in zijn brieven 
leerde. “Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord heb-
ben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij 
aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord 
des levens” (1 Johannes 1:1). Johannes herinnert zichzelf eraan wie 
Jezus Christus werkelijk was—wie Hij was van den beginne. 
Hij was van eeuwigheid voor de engelen en het universum ook 
maar bestonden. Dit is het Wezen dat de apostelen “gezien hadden” 
met hun eigen ogen en “aanschouwd” hadden en hun handen getast 
hadden. Dit was niet zomaar een mens door God gezonden. Dit 
was een van de twee grote Goden die eeuwig zijn. Johannes 
wilde zeker stellen dat hij die hele wonderlijke geschiedenis—
van den beginne—nooit zou vergeten.
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Het gaat klaarblijkelijk terug naar het begin, toen Christus op 
de aarde was. Maar dan wordt u door Johannes met de neus op 
het werkelijke begin gedrukt. Als u dus naar Johannes luisterde, 
dan hield hij u gegrond in Gods duizelingwekkende inspiratie! 
Als we deze boodschap van den beginne snappen, dan is het 
adembenemend!

Waarom is het zo belangrijk dat we deze zienswijze hebben? 
Omdat het Gods zienswijze is! Het geschapene moet de 
zienswijze van de Schepper krijgen, willen zij zelf ook 
scheppers worden! Als wij bestemd zijn om in Gods Familie 
geboren te worden, dan moeten we Gods zienswijze hebben. Dan 
wordt de ambitie van Diotrefes geestelijke krankzinnigheid! God 
biedt ons een miljard maal meer. Het is echter niet gemakke-
lijk om Gods Heilige Geest te gebruiken om diepgaande zaken 
te onderzoeken (1 Corinthiërs 2:10). Dit onderwerp gaat over het 
meest diepgaande begrip van Gods denkwijze. Wat een alle ver-
stand te boven gaande beloning heeft God voor diegenen die het 
begrijpen.

Als de mensen naar Johannes zouden luisteren, dan zouden 
ze hebben gedacht dat hij het over Christus zou hebben. Maar in 
plaats daarvan sprak hij over het Woord. “(Het leven toch is geo-
penbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het 
eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard 
is)  hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook 
u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze 
gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus” 
(1 Johannes 1:1-2). Het doel van Johannes was “u het eeuwige 
leven te verkondigen.” Eeuwig leven gemanifesteerd in het vlees! 
Hij leefde eeuwig bij God en nu zouden de mensen gemeenschap 
kunnen hebben met  de Vader en de Zoon. Johannes trachtte deze 
duizelingwekkende boodschap reëel te maken! Er waren zovelen 
die dit begrip bezig waren te verliezen. Anders zouden ze nooit 
Diotrefes gevolgd zijn!

Als Johannes vandaag hier was, dan zou u hem zowel over het 
Woord als over Christus horen spreken. Het zou ons een schitte-
rend beeld van den beginne geven. Om een groot visioen van de 
toekomst te krijgen, moeten we dit grote visioen van het ver-
leden vast houden! Het is het visioen van het eeuwige verleden 
dat onze blik gericht houdt op de eeuwige toekomst! Het 
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Woord zou in ons denken dit fabelachtige verleden hebben moeten 
oproepen. Dan kunnen we duidelijk Gods plan voor Zijn Gezin 
ontwaren, en onze plaats daarin—voor eeuwig!

Het Woord was niet alleen maar een man die Jezus genoemd 
werd. Of iemand die Christus heette. Hij was het Woord—”van 
den beginne.” Dat begin bespreekt Johannes in zijn brieven.

Johannes deed zijn best om deze boodschap klaar en duidelijk 
te maken. Toch verloren velen van Gods volk hun behoud. Veel 
heiligen maken vandaag dezelfde fouten. Dat is nu de grootst 
denkbare tragedie op aarde! Niet vanwege de straf die zij ont-
vangen, maar omdat zij de hoogste roeping en beloning die 
God ooit aan mensen geeft verwerpen! 
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2
De Twee bomen
Wij moeten onze eigen denkwijze begrijpen. “De 

gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God” 
(Romeinen 8:7). Ons natuurlijk verstand haat Gods 

regering over ons. Maar die regering brengt ons het gelukkige, 
vreugdevolle leven dat we allen wensen.

De meerderheid van Gods eigen volk heeft zich in deze eindtijd 
van Hem afgekeerd. Het “van den beginne” niet begrijpen is de 
voornaamste reden voor deze grootste van alle rampen!

G o d s  R e g e r i n g  V e r w e r p e n

Het boek Haggaï is, evenals alle grote en kleine profeten, in de 
eerste plaats bedoeld voor de eindtijd. Haggaï toont aan hoe de 
dienaren Gods wet, waarop Zijn regering gebaseerd is, verkeerd 
meten.

“Zo zegt de Here der heerscharen: Vraag toch de priesters om 
onderricht in de wet, en zeg: wanneer iemand heilig vlees in de 
slip van zijn kleed draagt en hij raakt met zijn slip brood, moes, 
wijn, olie of enige andere spijs aan, wordt dit dan heilig? De pries-
ters antwoordden: Neen. En Haggaï zeide: Indien iemand onrein 
geworden door een lijk, iets van al deze dingen aanraakt, wordt 
het dan onrein? De priesters antwoordden: Het wordt onrein. Toen 
antwoordde Haggaï: Zo staat het met dit volk en zo staat het met 
deze natie voor mijn aangezicht, luidt het woord des Heren, en zo 



staat het met al het werk van hun handen, en wat zij daar offeren, 
dat is onrein. Nu dan, bedenkt toch wat aan deze dag is voorafge-
gaan: voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heren, 
voordat deze dingen geschiedden: kwam men bij een hoop van 
twintig maten, dan waren er slechts tien; kwam men bij de wijn-
pers om vijftig maten uit de bak te scheppen, dan waren er slechts 
twintig” (Haggaï 2:11-16).

We moeten vandaag die verzen geestelijk bekijken. Het is een 
profetie over hoe ontzettend slecht de dienaren momenteel meten, 
wat Gods wet betreft. Alleen Gods Kerk houdt Zijn wetten in gees-
telijk opzicht. Dus is het een strenge waarschuwing aan Gods volk 
om op te passen voor hun Laodicese dienaren—” wat zij daar offe-
ren, dat is onrein”! Als de mensen niet beter kunnen meten dan 
zij, zullen zij bedrogen worden. En laten we niet vergeten: het gaat 
over het meten van Gods wet—waarop Gods regering gebaseerd 
is. Zij die goed meten kunnen niet bedrogen worden! Want dan 
volgt u God en niet Gods bedrogen Laodicese dienaren.

Laten we niet vergeten dat de voornaamste betekenis voor 
deze eindtijd is. “Te dien dage, luidt het woord van de Here der 
heerscharen, zal Ik u, Zerubbabel, zoon van Sealtiël, mijn knecht, 
nemen, luidt het woord des Heren, en Ik zal u tot een zegelring 
maken, want u heb Ik uitverkoren, luidt het woord van de Here der 
heerscharen” (vs. 23). Te dien dage verwijst altijd naar de eindtijd. 
Er moet dus een geestelijk leider in deze eindtijd zijn die een type 
van Zerubbabel is.

Herbert W. Armstrong begon en voleindigde een 
Kerktijdperk dat “alles herstelde.” Hij begon en voleindigde 
het voor zijn sterven, met de kracht van Gods Heilige Geest 
(Zacharia 4:6). Zijn handen legden de fundering en zijn han-
den voltooiden het huis—het Filadelfia tijdperk. “De handen van 
Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het 
ook voltooien” (Zacharia 4:9). Dit spreekt duidelijk van een prak-
tische aanpak.

Tweemaal worden handen genoemd, hetgeen aanduidt het 
beginnen en het beëindigen van een project. De Anchor Bible 
Commentary zegt dat handen letterlijk is, en het deelnemen in de 
tempelbouw aangeeft (p. 251, boek van Zacharia). Dat wil zeggen 
hij werd gebouwd door een mens met “handen”, niet “zonder han-
den” gebouwd—zoals Christus dat doet.
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Zie eens naar wat de heer Armstrong in een brief aan de Kerk 
schreef in 1981: “Zerubbabel bouwde de tweede tempel, tot welke 
Jezus de eerste keer kwam. Johannes de Doper bereidde de weg 
voor de Eerste Komst. Maar wie moest de geestelijke tempel 
bouwen waarheen Christus spoedig de tweede keer zal komen? 
Wie moest de weg bereiden voor Zijn Tweede Komst?

Vergeet niet, dat God de dingen tweeledig doet. Toen 
Zerubbabel de eerste tempel bouwde, van stoffelijke stenen, hout 
en andere materialen, was hij een voorloper of type van één, door 
wie Christus, de geestelijke tempel—Zijn kerk van onze tijd, zou 
oprichten of bouwen, voorafgaande aan de Dag des Heren en de 
Tweede Komst van Christus. Evenals Johannes de Doper de weg 
bereidde, in de fysieke wildernis van de rivier de Jordaan, voor de 
eerste komst van de menselijke Jezus (zowel mens als God), toen 
komende naar Zijn stoffelijke tempel en tot Zijn fysieke volk 
Juda, aankondigende het meer dan 1900 jaar later op te richten 
Koninkrijk van God, zo zou God een menselijke bode gebrui-
ken in de geestelijke wildernis van de religieuze verwarring 
van de 20ste eeuw, om een stem te zijn die het Evangelie van het 
Koninkrijk van God uitroept over de geestelijke Christus, 
komende in opperste macht en heerlijkheid naar Zijn gees-
telijke tempel, om werkelijk dat geestelijke  Koninkrijk van 
God op te richten.

Broeders, is dat gedaan door deze Kerk? 
Richtte God een eenmans leiderschap op om door Hem 

gebruikt te worden voor het bouwen van deze geestelijke tem-
pel en in het aankondigen, na 1900 jaar, van het ware Evangelie 
van het Koninkrijk van God, in de gehele wereld—om zelfs 
naar koningen en staatshoofden te gaan (Openbaring 10:11)—de 
Kerk terugbrengende tot het geloof, dat eenmaal de heiligen 
overgeleverd is (Judas 3)?

Is dat in uw dagen gebeurd en heeft God u in deze pro-
fetische vervulling, als een deel ervan, gebracht? 

Heeft iemand anders dat gedaan? (medewerkersbrief, 19 
maart 1981).

Bedoelde de heer Armstrong dat één man deze profetie zou 
vervullen en dat ook deed? Absoluut! Hij spreekt over één, een men-
selijke boodschapper, een stem, een eenmans leiderschap en eindigt 
dan met de vraag: “Heeft iemand anders dat gedaan?”
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Deze eindtijd Zerubbabel werd “tot een zegelring” gemaakt. 
Het woord zegelring wordt omschreven als een “embleem van 
gezag.” Vroeger had een koning vaak een zegelring waarmee 
men zijn autoriteitsstempel ergens op drukte—wanneer hij afwe-
zig was.

God zegt dat Hij “u [Zerubbabel] tot een zegelring” zal maken. 
Dat moet betekenen na zijn dood. Anders zou in deze tijd van 
straalvliegtuigen een zegelring niet nodig zijn. De regering, echter, 
die God door de heer Armstrong instelde is vandaag nog steeds 
volop van kracht! Die regering is gebaseerd op Gods wet.

“ R e g e r i n g  i s  A l l e s ”

Zoals de heer Armstrong al zei: “regering is alles.” Niemand kan 
Gods wet op de juiste manier toepassen zonder Gods regering. En 
juist op dat gebied meten de Laodicese dienaren zo slecht in deze 
eindtijd. Natuurlijk moeten we dit nu geestelijk opvatten. 

De Filadelfia Kerk van God (PCG) is de enige Kerk die Gods 
regering zoals die door de heer Armstrong ingesteld werd, bewaard 
heeft! “ En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woor-
den: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin 
aanbidden. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbui-
ten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij 
zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang” 
(Openbaring 11:1-2). Dit overblijfsel krijgt de opdracht “de tempel 
Gods en het altaar en hen die daarin aanbidden” te meten. Het 
altaar symboliseert de dienaren, die het probleem wat in Haggaï 2 
besproken wordt veroorzaakt hebben. Aangezien de dienaren 
het voornaamste probleem vormen, worden zij het eerst genoemd 
en des te strenger gecorrigeerd. Deze bedrogen dienaren worden 
veroordeeld omdat zij zo slecht Gods wet meten, waarop Gods 
regering gebaseerd is. God moet dan Zijn trouwe overblijfsel gebie-
den op te staan en voor Hem te meten.

God gebruikt de PCG om Gods dienaren en de tempel (vandaag 
de Kerk) te meten. Dit kleine overblijfsel zou niet kunnen meten 
als hen niet Gods regering en de autoriteit om dat te doen door een 
eindtijd Zerubbabel gegeven was. Alleen zij die zich onderwerpen 
aan die regering zullen toestaan dat zij gemeten worden en zich 
daardoor kwalificeren om voor God te meten.
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God geeft Zijn openbaring alleen aan een gehoorzaam overbli-
jfsel, dat in de binnenste voorhof verblijft—waar God woont!

Omdat de Laodiceërs Gods wet en regering zo slecht meten, 
moeten zij in de buitenste voorhof geplaatst worden. Ze waren in 
de binnenste voorhof, maar rebelleerden en God werkt niet lan-
ger door hen.

Omdat zij tegen Gods regering rebelleren worden zij in de 
Grote Verdrukking gestort. Vijftig procent van hen zal zich dan 
bekeren. De overblijvende vijftig procent zal het eeuwige leven ver-
liezen! (Mattheüs 25:1-13). Zien we nu waarom het zo nauw luistert 
dat we ons aan Gods regering leren onderwerpen?

Het Evangelie is het goede nieuws van het komende Koninkrijk 
of Familie van God—wat de regering is die Gods wet in de 
Wereld van Morgen toepast. Hoe zouden zij ooit zo’n rol kun-
nen vervullen als zij zich vandaag niet aan Gods regering zouden 
onderwerpen?

Laat me u een voorbeeld geven van hoe slecht zij Gods wet en 
regering meten. Eén lid van de raad van directeuren in de United 
Church of God verstuurde een poststuk met wat zij geloofden aan 
veel van hun leden. Die Kerk heeft onlangs de Wereldwijde Kerk 
van God verlaten. Hier volgt een citaat uit een van hun brieven: 
“Wij vinden het belangwekkend dat de enige van de ‘18 Waarhe
den’ die door de heer Armstrong hersteld zijn, die niet door de 
afvalligen [verwijzend naar de huidige leiders van de WCG] veran-
derd is, de ‘waarheid’ is over Kerkregering. Deze mensen zijn dus 
zo misleid dat ze niet eens kunnen zien dat dit het enige is wat 
noodzakelijk veranderd zou moeten worden.”

God riep de heer Armstrong om “alles te herstellen” 
(Mattheüs 17:10-11), niet deze leiders. Toch denken deze man-
nen dat zij Gods regering, die door hem ingesteld werd, kunnen 
verwerpen.

Hier volgt nog een citaat van een ander van hun raadsleden 
(17 maart 1995): “Te leren werken in een nieuwe regeringsvorm 
zal de voornaamste uitdaging zijn” (nadruk van mij). Het probleem 
is dat God hun geen gezag gegeven heeft om zo’n veran-
dering te maken! Op dit gebied meten de Laodiceërs heden zo 
slecht.

Laten we nog eens naar Haggaï 2:15  zien: “Nu dan, bedenkt 
toch wat aan deze dag is voorafgegaan: voordat steen op steen 
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gelegd werd aan de tempel des Heren.” Gods tempel of Kerk werd 
in deze eindtijd door de heer Armstrong gebouwd. God zegt dat als 
we het “van den beginne” bezien, voordat een steen, of doctrine, 
gelegd werd, wij nauwkeurig kunnen meten.

Laten we eraan denken dat de heer Armstrong geroepen was 
om “alles te herstellen”—dat betekent al Gods fundamentele waar-
heden. De Laodiceërs missen het vertrouwen om God te geloven. 
Dus selecteren en kiezen ze alleen die doctrines die hen aanspre-
ken. Ze gooien het met Gods waarheid op een akkoordje. Daarom 
zijn ze Laodicees!

De eerste doctrine op de lijst van de 18 herstelde waarheden is 
een regering, die gebouwd is op Gods wet. Die regering leidde 
het meest succesvolle Werk van God dat ooit op deze aarde plaats-
vond—in termen van aantallen mensen! Langer dan vijftig jaar 
gebruikte God deze regering om het Evangelie over de wereld te 
prediken (Mattheüs 24:14). En alle Laodicese dienaren onder
steunden die regering toen de heer Armstrong nog leefde! Nu 
denken ze op een of andere manier dat God hen heeft opgedra-
gen om die te veranderen! Ergens langs de lijn zijn ze huichelaars, 
of toen of nu.

Let eens op wat de heer Armstrong zei op het Trompettenfeest 
in 1985: “Er moest een Elia komen en alles in de Kerk herstellen. 
Dat is gebeurd en wat er hersteld is is de regering van God—en 
vele waarheden, minstens 17 of 18 belangrijke, essentiële doctri-
nes van waarheid werden toegevoegd aan de drie die het Sardes 
tijdperk van de Kerk hadden overleefd … Maar ze wisten niets 
over Gods regering in de Kerk. Zij wisten niet van wat ik u 
heden vertel.” God gebruikte de heer Armstrong om Zijn rege-
ring in deze eindtijd te herstellen, en niemand anders!

D e  T w e e  B o m e n —T e r u g  n a a r  h e t  B e g i n

God blijft ons terug, terug, terug wijzen. Hij wil dat we de hele 
“film” zien, anders raken we in de war. Als we dus terug gaan 
naar het begin van het Filadelfia tijdperk aangevoerd door de 
heer Armstrong, kunnen we gemakkelijk de Laodicese dwaling 
zien.

Maar dat is niet alles. Het onderwerp dat de heer Armstrong het 
meest herhaalde ging over de twee bomen. Hij hield onze blik gefo-
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cust op zowel het verre verleden, als op de glorierijke toekomst. Als 
we ver genoeg teruggaan schenkt God ons een geweldig visioen.

De betekenis van de twee bomen gaat veel verder terug dan 
Adam en Eva. Daarom inspireerde God de heer Armstrong om 
het zo dikwijls te herhalen.

“De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de 
Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker 
wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? Toen zeide 
de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof 
mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom, die in het mid-
den van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten 
noch die aanraken; anders zult gij sterven. De slang echter zeide 
tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten 
dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij 
als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag, dat 
de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de 
ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te 
worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, 
die bij haar was, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend, 
en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren 
aaneen en maakten zich schorten” (Genesis 3:1-7). Zo begon deze 
tegenwoordige boze wereld! De mens besloot zichzelf te regeren 
en verwierp Gods regering. Adam en Eva misten de grootste kans 
die hen ooit geboden kon worden.

Satan is de god van deze wereld. “Ongelovigen, wier overleg-
gingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij 
het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van 
Christus, die het beeld Gods is” (2 Corinthiër 4:4). Satan had een 
troon. Adam en Eva hadden de kans om Satan op die troon 
te vervangen en voor God te regeren. Ze moesten zich kwa-
lificeren om op de troon over deze hele aarde te zitten. Alles wat 
Adam en Eva doen moesten was de boom des levens kiezen.

“En de Here God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer 
een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand 
niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, 
zodat hij in eeuwigheid zou leven” (Genesis 3:22). In plaats daar-
van kozen zij de boom der kennis van goed en kwaad. Adam Eva 
en alle mensen hebben hun eigen beschaving religie en regering 
gekozen—niet Gods manier van leven.
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Als Adam en Eva wisten dat zij een gelegenheid hadden om 
de hele aarde te regeren en Satan te vervangen, wisten ze ook hoe 
die gelegenheid aan Lucifer gegeven werd al voor de mens zelfs 
maar was geschapen! Adam en Eva moesten ook weten dat God de 
engelen geschapen had voor er zelfs maar een heelal was (Job 38). 
Zij wisten dat het Gods plan was om de engelen het universum te 
laten regeren. Maar nadat Lucifer in opstand kwam, veranderde 
God Zijn plan. Hij wist dat alleen God met zo’n bekwaamheid 
zou kunnen regeren. Daarom besloot God Zijn eigen karakter in 
de mens te reproduceren, of zichzelf in de mens te herscheppen 
(Genesis 1:26). “Naar zijn beeld” betekent met het karakter van 
God zelf.

Dus onderwees God Adam en Eva over wat er gebeurd was 
“van den beginne.” Zij wisten van het begin toen alleen God en 
de Logos of Woordvoerder er waren (Johannes 1:1). Maar ze “vat-
ten” het niet echt.

W i j  M o e t e n  O n s  N u  K wa l i f i c e r e n

Zo bleef de eerste Adam in gebreke om deze aarde te regeren. De 
tweede Adam, Jezus Christus, faalde niet. En Christus wil die 
regering delen met de eerstgeborenen. Heden ontvangen wij de 
kans om de hele aarde te regeren, en uiteindelijk het hele 
universum met Jezus Christus. De eerstelingen worden Zijn 
bruid (Openbaring 19:7). Net als Adam moeten we de boom des 
levens kiezen om ons te kwalificeren voor deze enorme verant-
woordelijkheid. Daarom worden wij “ongelegen”, of zoals de King 
James Version het weergeeft “buiten het seizoen” geroepen. Wij 
moeten ons voorbereiden om de hele rest van de mensheid, die 
later geroepen wordt, te onderwijzen en te regeren.

We moeten k iezen tussen menselijk intellect—
de eigen redener ing va n de mens—en  de boom des 
levens—die de geopenbaarde kennis van God vertegen-
woordigt (Zie Amos 3:7-8).

De PCG heeft alle door God aan de heer Armstrong geopen-
baarde kennis bewaard. Alle Laodicea groepen hebben op z’n 
minst een deel van die openbaring verworpen. Daarom heeft 
God hen geen nieuwe openbaring gegeven sedert de dood 
van de heer Armstrong. Maar de PCG heeft in overvloed 
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nieuwe openbaring ontvangen. Wij zijn de enige groep die 
van de boom des levens eten! En u kunt dat bewijzen. Omdat de 
Laodiceërs Gods geopenbaarde regering verworpen hebben, wil 
God hen niet gebruiken om Zijn Werk te doen.

Denk eraan dat Satan bij Adam en Eva was om hen bij de boom 
des levens vandaan te leiden. Ook heeft Satan Gods Laodicea 
Kerken bedrogen en hen van de boom des levens—Gods openba-
ring—weggevoerd. (Zie 2 Thess. 2:8-10 en vraag ons gratis boekje 
Colossenzen aan.)

Hoe kan Satan iemand zo bedriegen? Omdat de boom der ken-
nis van goed en kwaad betekent dat u zowel goede als verkeerde 
kennis hebt. Als men wat goede kennis heeft, wordt men bedro
gen door te denken dat alle kennis goed is. Er zit wat goeds in alle 
Laodicea groepen. Zij hebben echter het meeste van Gods geo-
penbaarde kennis verworpen en daarom verwerpt God hen. God 
duldt geen compromis. “Wat uit het geloof niet is, dat is zonde” 
(Romeinen 14:23—SV).

Lucifer regeerde de aarde voor God. Hij was een beschuttende 
cherub geweest over Gods troon over het hele universum. Dus 
moet hij in staat geweest zijn om Gods regering over de aarde 
uit te oefenen. Hij vergat echter wat er gebeurd was “van den 
beginne.” Hij was een schepsel en koos ervoor om zijn Schepper 
te bestrijden. Hoe dwaas. Hij was op bevel geschapen. Toen 
Lucifer rebelleerde, besloot God dat Hij Zichzelf met goddelijk 
karakter in mensen moest reproduceren. De engelen misten het 
karakter om het universum te regeren. Nu hebben wij de gele-
genheid om het universum-regerende karakter van God 
te bouwen!

Satan leidde Adam en Eva tot het maken van dezelfde fout die 
hij gemaakt had. En heden heeft Satan de meerderheid van Gods 
eigen Kerk ertoe geleid om Gods regering te verwerpen, net als 
hij.

Wij moeten Gods regering aannemen en toepassen anders kun-
nen we ons nooit kwalificeren om op tronen te zitten als koningen 
en priesters voor God. We zijn nu geroepen om de aarde te regeren. 
Dat betekent dat we ons erop moeten voorbereiden door ons aan 
die regering te onderwerpen. Wij moeten kiezen—net als Adam 
en Lucifer kiezen moesten! Alleen de goede keuze doet ons kwa-
lificeren om met Christus over deze aarde te regeren!
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Wij worden NU getest!
Wij kunnen niet kwalificeren om Satan te vervangen 

als we hem niet kunnen overwinnen! Wij moeten vandaag 
kiezen tussen de twee bomen. De juiste keuze verzekert ons ervan 
dat we onze kroon niet verliezen.

D e  L ao d i c e ë r s  “ Vat t e n ”  H e t  N i e t

Hier hebben we nog een citaat uit de preek van de heer Armstrong 
op Pinksteren, 26 mei 1985—een paar maanden voor hij stierf: 
“Waarom is de Kerk de eerstelingen van Gods oogst voor Zijn 
Koninkrijk?… Broeders ik wil u zeggen dat ik denk dat de meesten 
van u dat helemaal niet begrijpen. Ik denk dat de meesten van u 
geloven dat God ons alleen maar heeft gekozen om als eersten in 
het Koninkrijk te komen en dat de anderen dan later zullen komen. 
Maar dat is helemaal het antwoord niet. En ik merk dat zelfs onze 
dienaren, als zij preken, het als vanzelfsprekend aannemen dat het 
hele doel is om ons in het Koninkrijk van God te krijgen en dat dat 
alles is waarvoor we nu geroepen zijn en voor geen ander doel—
maar wij zullen voor de anderen binnengaan… Er bestaat een 
reden waarom wij de eerstelingen zijn! En ik wilde wel dat ik dat 
er in kon hameren. Maar ik vrees dat de meesten van u het niet 
snappen. U begrijpt het helemaal niet. Waarom?! Waarom 
zijn wij de eerstelingen?! Ik zal proberen u dat vanmiddag duidelijk 
te maken en toch geloof ik dat u het niet zult vatten.”

Wat zijn deze woorden vreselijk profetisch gebleken te zijn! De 
heer Armstrong merkte dat veel dienaren en leden deze kostbare 
waarheid niet begrepen. Wij kunnen niet met Christus regeren als 
we zelfs Zijn Familieregering niet begrijpen.

God openbaart  Zijn waarheid aan k leine k inderen 
(Mattheüs 11:25). Dat zijn nederige mensen die zich aan Zijn lief-
devolle Familieregering onderwerpen.

Als de Laodiceërs de hele weg terug zouden gaan naar het 
begin van de heer Armstrongs dienaarschap, dan zouden ze 
zulke ernstige fouten niet maken. Dan zouden ze kunnen beg-
rijpen wat Johannes leerde over “van den beginne.” Dan zouden 
ze het hele plaatje zien. Dan zouden ze Gods liefdevolle 
Familieregering begrijpen en  niet arrogant doen alsof 
zij die kunnen veranderen!

34 Van den beginne



D e  B o o d s c h a p 

Het Woord of de Logos is een Woordvoerder. Dat betekent dat Hij 
een boodschap heeft. “Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij 
gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, 
hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben 
van het Woord des levens (het leven toch is geopenbaard en wij 
hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, 
dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is) hetgeen wij gezien 
en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons 
gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader 
en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, 
opdat onze blijdschap volkomen zij. En dit is de verkondiging, die 
wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in 
Hem is in het geheel geen duisternis” (1 Johannes 1:1-5). Een defi-
nitie van Logos is “openbarende gedachte.” Gods waarheid wordt 
geopenbaard. Het Woord of de Logos heeft een belangrijke func-
tie. Hij moet een boodschap brengen over de Godfamilie. Christus 
kwam om de Vader te openbaren—de Godfamilie. Christus kwam 
niet om de aandacht te richten op Zichzelf, maar op Zijn Vader 
en de Godfamilie.

Let alstublieft hier goed op: het is Zijn boodschap die wij 
moeten bekendmaken. Gods Laodicea Kerken hebben slechts een 
wazig zicht op deze boodschap. Daarom zijn ze bedrogen. Ze kij-
ken teveel naar de boodschapper en niet genoeg naar de boodschap. 
Daarom meten hun dienaren zo slecht!

“Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen 
alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en 
wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?” 
(Mattheüs 24:3). Christus richtte Zich hier tot Zijn eigen discipe-
len. Maar het hoofddoel is Gods eindtijd discipelen. En wat zijn 
de meesten van de Laodiceërs bedrogen!

“En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand 
u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeg-
gen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden” (vs. 4-5). Zij 
richten hun aandacht op de persoon van Christus, maar zij blijven 
in gebreke zich Zijn boodschap eigen te maken. Christus toont 
dat zeer krachtig aan. “Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is 
de Christus, of: Hier, gelooft het niet” (vs. 23). Christus spreekt 
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nog steeds tot Zijn eigen discipelen. Er is blijkbaar meer dan één 
Laodicea groep. “indien dan iemand tot u zegt”—niet Christus. 
Misschien zijn het welbekende evangelisten of televisie-persoon-
lijkheden. En dus luisteren deze Laodiceërs  naar mensen die over 
Christus spreken. Maar ze luisteren niet naar Christus en 
naar Zijn boodschap!

Dit vindt nu in Gods eigen Kerk plaats! Op deze manier bed-
riegt Satan de Laodiceërs. Christus zegt: Geloof deze mensen niet. 
Waarom niet? Ze richten zich teveel op de persoon van Christus 
en niet op Zijn boodschap!

De Filadelfia Kerk van God heeft het altijd over de boodschap 
van Christus. Wij moedigen de mensen aan om “alle dingen te 
toetsen,” dan kunnen ze weten waar Christus’ boodschap is. 
Elke groep zegt dat Christus bij hen is. Maar ze willen niet bewi-
jzen dat zij dezelfde boodschap brengen die Christus aan de heer 
Armstrong openbaarde. Dat komt omdat ze weten dat zij niet de 
volledige geopenbaarde waarheid hebben! 

Zelfs het gezegde: “Christus is daar” (SV) onthult verwarde 
leiders. De aandacht is gewoon niet op de boodschap gericht. Wij 
moeten verder gaan dan Jezus Christus—naar de Vader en de 
Godfamilie—het Evangelie. Christus heeft ons dat Zelf geleerd 
(zie Joh. 5:30; 14 :10).

D e  Va d e r

De Laodiceërs zouden er beter aan doen te zeggen: “Hier is de 
Vader”—niet “Hier is de Christus.” Dan zouden ze dichter bij de 
Familieregering komen die nu niet over hen regeert! Johannes 
zei dat onze gemeenschap “met de Vader en met mijn Zoon  Jezus 
Christus” is (1 Johannes 1:3). De Vader, de Zoon en de eerstelin-
gen—Gods Familie. Het is een Familie boodschap.

Johannes spreekt over het Woord en de Vader. Dat betekent 
dat hij het over de geschiedenis heeft voor en na dat God de Vader 
werd, en voor en na dat Christus een Zoon werd (zie Joh. 1:1). 
Die visie omvat ook de rebellie van Lucifer. Pas na die opstand 
werd God een Vader en het Woord werd een Zoon. God repro-
duceert Zichzelf nu door Zijn Familieplan en het Evangelie is het 
goede nieuws van het komende Koninkrijk of Familie van God. 
Die Familie zal Gods regering uitvoeren. De Laodiceërs spre-
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ken niet over Familieregering omdat zij die regering verworpen 
hebben!

God zegt dat er een heelal is dat geregeerd moet worden (Heb. 
2). Alleen Zijn Familie zal gekwalificeerd zijn om te regeren. Wij 
zullen niet alleen het hele universum regeren, we zullen ook over 
heel Gods Familie regeren, die geen deel uitmaakt van de bruid 
van Christus.

En dan te bedenken dat mensen als Diotrefes (3 Joh. 9-10) en 
de Laodicese dienaren de eerste willen zijn over een klein groepje 
mensen in deze boze wereld! Wat een groteske, verwrongen 
prioriteiten.

Nog een citaat uit de preek van de heer Armstrong van 
Pinksteren 1985: “Jezus riep de discipelen uit de wereld om op 
Gods manier te leven en hen die manier van leven te onderwijzen 
volgens Gods regering.” Maar de Laodicese dienaren zijn, net 
als Lucifer, in gebreke gebleven om die Familieregering, waarbij 
de Vader aan het hoofd staat, uit te oefenen.

Het boek Openbaring werd Christus door de Vader geschon-
ken (Openbaring 1:1). Dat boek is het enige boek dat profetieën 
in een tijdsvolgorde plaatst. De Vader is dus belast met profetie. 
Alleen de Vader weet dag en uur van Christus’ wederkomst.

Christus zei: “Mijn Vader is meerder dan Ik.” Herhaaldelijk 
onderwees Hij ons familieregering!

Dat is hetzelfde bestuur dat God ons door de heer Armstrong 
onderwees. En hetzelfde bestuur dat alle Laodiceërs verwerpen. De 
meesten van hen geven zelfs toe dat zij een nieuwe rege-
ring in hun kerken hebben!

Wij moeten Gods Familieregering nu leren. Van die bood-
schap is Christus’ leer doordrongen.

De apostel Johannes maakt ons met Gods Familieregering 
bekend, nadat Lucifer faalde. De Vader is duidelijk het Hoofd. Die 
Godfamilie moeten we aan de Laodiceërs en aan de wereld duide-
lijk maken. De Vader moet het Hoofd blijven. Slechts dan kunnen 
we Gods Familieregering beginnen te begrijpen.

“ Wa a r  i s  da n  M i j n  E e r ”

Het boek dat de rebellie van de eindtijd Laodiceërs het krach-
tigst veroordeelt is Maleachi. (Vraag een gratis exemplaar van 
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Maleachi’s Boodschap aan.) “Een zoon eert zijn vader en een knecht 
zijn heer. Indien Ik nu een vader ben, waar is de eerbied voor Mij? 
en indien Ik een heer ben, waar is de vrees voor Mij? zegt de Here 
der heerscharen tot u, o priesters, die mijn naam veracht. En dan 
zegt gij: Waarmee verachten wij uw naam?” (Maleachi 1:6). De 
dienaren worden veroordeeld voor het niet eren van de Vader—zij 
verachten de Naam van de Vader! Dat is ook een manier om aan 
te geven dat zij Gods Familieregering, met de Vader onbet-
wist aan het hoofd, verwerpen. Zij houden de blik teveel op 
Christus gericht en prediken een vals evangelie.

Omdat zij de Vader niet eren, openbaart Hij hun geen profetie! 
Als zij de Vader en Zijn Familieregering zouden eren, dan zouden 
ze overspoeld worden met nieuwe openbaring evenals de PCG! 
“Aan hun vruchten zult gij ze kennen” (Mattheüs 7:16).
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3
Hoe Lucifer faalde
De naam Elia betekent “mijn God is God.” De oorspron

kelijke Elia kwam om de ware God te openbaren—de 
Godfamilie. Johannes de Doper was een type van Elia 

(Mattheüs 17:10-13). Hij kwam om de ware God te openbaren zodat 
de mensen zouden hebben moeten weten wie Christus was bij Zijn 
Eerste Komst.

Herbert W. Armstrong was de Elia van de eindtijd. Van hem 
was geprofeteerd dat hij “alle dingen zou herstellen” en de ware 
God zou openbaren (Mattheüs 17:10-11). Hij bracht de bood-
schap over de Godfamilie aan de hele wereld (Maleachi 4:5-6; 
Mattheüs 24:14). Hij onderwees ons in wat er gebeurd was van 
den beginne. Hij verwees herhaaldelijk naar Johannes 1:1 als het 
begin, niet Genesis 1:1.

De Joden dachten dat Elia gezonden was om weduwen te hel-
pen en veel mensen te genezen. Toen Christus hen corrigeerde 
probeerden ze Hem te doden! “Doch Ik zeg u naar waarheid, er 
waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel 
drie jaren en zes maanden lang gesloten bleef en er grote honger-
snood was over het gehele land, en tot geen van haar werd Elia 
gezonden, doch wel naar Sarepta, bij Sidon, tot een vrouw, die 
weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de 
profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, doch wel Naäman 
de Syriër. En allen in de synagoge werden met toorn vervuld, toen 
zij dit hoorden. Zij stonden op en wierpen Hem de stad uit en voer-



den Hem tot aan de rand van de berg, waarop hun stad gebouwd 
was, om Hem van de steilte te storten. Maar Hij ging midden tus-
sen hen door en vertrok” (Lukas 4:25-30).

Zij begrepen het werk van Elia niet. Elia werd slechts naar één 
weduwe gezonden en Elisa genas slechts één melaatse. Elia werd 
in de eerste plaats gezonden om de ware God te openbaren. 
Dat was zijn missie en doel. Hij was niet gezonden om weduwen 
te redden of mensen te genezen. Als de Joden naar Johannes de 
Doper—een type van Elia—geluisterd hadden, dan zouden ze 
geweten hebben wie de Zoon van God was! Tot op deze dag weten 
ze dat nog steeds niet.

“En Hij vertrok weer naar de overzijde van de Jordaan, naar 
de plaats, waar Johannes de eerste maal doopte, en Hij bleef daar. 
En velen kwamen tot Hem en zeiden: Johannes deed wel geen 
enkel teken, maar al wat Johannes van deze zeide, was waar” 
(Johannes 10:40-41). Johannes, de Elia van de eerste eeuw, deed 
geen wonderen. Toch zei Christus dat er onder hen die uit vrou-
wen geboren zijn, niemand groter was dan Johannes de Doper 
(Mattheüs 11:11). Alle dingen die Johannes echter van Christus zei 
waren waar. Iedereen in die tijd en door de hele geschiedenis heen, 
zou moeten weten wie Jezus Christus was. Het doel van Johannes 
was de ware God te openbaren—de ware Christus. Hij openbaarde 
alles over de Here van den begin-ne—de God die Jezus Christus 
werd.

De heer Armstrong verrichtte geen opzienbarende genezingen 
of talrijke wonderen. Hij schudde de naties niet, zoals één Laodicea 
groep zei dat Elia zou doen. Maar hij openbaarde de ware God, 
hetgeen was waarom God hem had gezonden!

Hij bereidde de weg voor Christus’ Tweede Komst zoals 
Johannes dat deed voor de Eerste Komst (Maleachi 3:1; 4:5-6; 
Mattheüs 17:10-13; 24:14).

Hij onderwees ons over de twee bomen van den beginne. Hij 
herstelde alle dingen—inclusief Gods regering—verreweg de 
belangrijkste doctrine van alle. Behalve de pcg hebben al die leden, 
die de heer Armstrong achtergelaten heeft, die doctrine verwor-
pen! Dat betekent dat ze ook de heer Armstrong als de eindtijd Elia 
verwierpen. Deze Laodicea groepen moeten op de een of andere 
manier voelen dat zij typen van Elia zijn om zo’n radicale 
en gevaarlijke verandering in regering te maken!
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Geen van deze Laodiceërs had een opdracht om een Elia werk 
te doen! Nu hebben ze een reusachtig meningsverschil over wat 
de juiste regeringsvorm is—omdat ze rebelleren tegen de regering 
die God al jarenlang hen heeft onderwezen! Voor hen is het nodig 
terug te gaan naar het begin van die levensbelangrijke instructie en 
alles wat Elia over dat onderwerp onderwees te bestuderen. Er zou 
nooit zo’n enorm groot Elia werk door de heer Armstrong verricht 
kunnen zijn zonder Gods regering. Iedereen zou dat moeten kun-
nen zien. Nog duidelijker is het feit dat hij de eindtijd Elia was.

T e r u g  n a a r  H o r e b

Na enige zeer indrukwekkende wonderen verricht te hebben, 
hoorde Elia wat slecht nieuws en werd ontmoedigd. “Toen Achab 
aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de 
profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia 
om te zeggen: Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik 
morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van 
een hunner. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed 
en ging weg om zijn leven te redden; en gekomen tot Berseba, 
dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter. Zelf ech-
ter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een 
bremstruik en begeerde te mogen sterven, en zeide: Het is genoeg! 
Neem nu Here, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vade-
ren” (1 Kon. 19:1-4).

Na al die wonderen werd Elia bang voor Izebel en vroeg te 
mogen sterven. Hij wist dat ze zeer bedreven was in het doden van 
mensen. Alle andere profeten had ze reeds ter dood gebracht! Elia 
verloor dat “van den beginne” visioen dat God hem had gegeven. 
Hij onttrok zijn aandacht aan de grote God die wonderen werkt 
en richtte die op Izebel die hem trachtte te doden.

“Doch wederom, ten tweeden male, raakte de engel des Heren 
hem aan, en zeide: Sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. 
Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die 
spijs veertig dagen en veertig nachten tot aan het gebergte Gods, 
Horeb” (vs. 7-8). Hij werd terugverwezen naar Horeb, of Sinaï, de 
berg Gods. Hier gaf God aan Mozes de Tien Geboden. Het volk zag 
bliksem, donder, een bevende berg en werd erg bevreesd vanwege 
Gods macht. God nam Elia mee terug naar een cruciaal begin. 

Hoe Lucifer faalde 41



Toen was hij zich opnieuw bewust van het overzicht dat God had 
en van Gods macht om Zijn gekozen dienaren te steunen.

“Daarop zeide Hij: Treed naar buiten en ga op de berg staan 
voor het aangezicht des Heren. En zie, toen de Here juist zou 
voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die bergen ver-
scheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Here uitging. In de 
wind was de Here niet. En na de wind een aardbeving. In de aard-
beving was de Here niet. En na de aardbeving een vuur. In het 
vuur was de Here niet. En na het vuur het suizen van een zachte 
koelte [een rustige, zachte stem zegt de KJV]. Zodra Elia dit hoorde, 
omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef 
in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een 
stem, die sprak: Wat doet gij hier, Elia?” (vs. 11-13).

Een sterke wind brak de rotsen van de berg aan stukken. Toen 
volgde er een hevige aardbeving, daarna een vlammend vuur. 
Maar God was niet in de sterke wind, de aardbeving of het vuur. 
Hij was echter in “de zachte koelte, of de rustige zachte stem”. Wat 
wilde God duidelijk maken? God openbaart Zichzelf niet vaak in 
verbijsterende fysieke gebeurtenissen. Meestal komt Hij in een 
rustige zachte stem. Toch blijft Hij dezelfde almachtige God! U 
moet God leren herkennen in die “rustige zachte stem”—zoals in 
wat u nu leest!

Als we echt dit grote visioen op de Horeb en “van den beginne” 
hebben begrepen, hebben we geen behoefte aan fysieke wonderen 
van God. Alles wat we nodig hebben is geloof! Dat geloof komt 
met het “van den beginne” visioen.

P r o f e t e e r  O p n i e u w

“En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het 
was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, 
werd mijn buik bitter. En er werd tot mij gezegd: Gij moet wede-
rom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen” 
(Openbaring 10: 10-11).

God heeft de PCG opdracht gegeven opnieuw te profeteren. God 
heeft ons het boekje—Maleachi’s Boodschap—gegeven, omdat wij 
de enige Kerk zijn die weet hoe ze “wederom profeteren” moet. 
De eindtijd Elia profeteerde de eerste keer. Van dat punt af gaan we 
verder. Hoe zouden de Laodiceërs ooit wederom kunnen profete-
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ren als ze denken dat de Elia zelfs nog niet gekomen is?! 
Als ze het Elia werk “van den beginne” begrepen—dat wil zeggen 
van de oorspronkelijke Elia—dan zouden ze weten dat de heer 
Armstrong die rol vervulde.

Het Elia werk gaat door tot Christus’ wederkomst 
(Openbaring 11:1-6). “En wanneer zij hun getuigenis zullen 
voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun 
de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden” 
(Openbaring 11:7).

De twee getuigen beëindigen hun getuigenis. Dat betekent dat 
zij Gods Elia werk afmaken. Ze bestuderen niet alleen hun Bijbels! 
De mensen zullen de boodschappers doden en de boodschap ver-
werpen—zoals gewoonlijk. Zelfs de meesten van Gods eigen volk 
zullen de visie verliezen.

“Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en 
meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de 
heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang” (vs. 2).

Zij gingen uit de “binnenste voorhof” van Gods tempel of 
Kerk weg. De binnenste voorhof is waar God woont—waar God 
Zijn regering uitoefent. Ze verlieten het begrip wat tempel in 
het Oude Testament betekent en wat het nu betekent. Ze hadden 
het Elia werk verlaten.

Ons werd bevolen de wet te gedenken. “Gedenkt de wet van 
Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans 
Israël, inzettingen en verordeningen” (Maleachi 4:4). Opnieuw wijst 
God het Elia werk terug naar Horeb, waar de wet gegeven was.

Verordeningen werden in ieder Elia werk gemaakt, gebaseerd 
op Gods wet en inzettingen. Deze verordeningen veranderen met 
elk Elia werk. Dat betekent dat Elia de wet oplegt, dat wil zeggen 
de regering! Er moet altijd een regering zijn om Gods wet op te 
leggen! Altijd! Wie zou die regering in de eindtijd vestigen en Gods 
wet opleggen? “Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en 
geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terug-
voeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, 
opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban” (vs. 5-6).

Ik geloof dat dit de sterkste waarschuwing in de Bijbel is. Gods 
eigen dienaren zullen hun eeuwig leven verliezen, indien ze niet 
begrijpen wie vandaag Elia is! Dat betekenen deze verzen. Het 
gedenken richt zich op Gods Familieregering.
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De God die op Horeb Zijn wet gaf was het Woord. Het was die 
God die Jezus Christus werd en voor ons stierf. Dat offer niet seri-
eus nemen zal vijftig procent van de Laodiceërs hun eeuwig leven 
kosten (Mattheüs 25:1-18; 2 Thessalonicenze  2:10).

Dit is verreweg de grootste crisis die Gods Kerk door-
maakt in deze laatste dagen. Dat komt omdat ze in gebreke blijven 
van den beginne te gedenken.

E e n  B o o d s c h a p p e r  m e t  e e n  N a a m

Johannes de Doper wist alles over het Woord “in den beginne” 
(Johannes 1:1). Hij wist dat God en het Woord bestonden voordat 
de engelen en het universum geschapen werden.

God inspireerde ook deze Elia van de eerste eeuw om zijn naam 
in de Bijbel te zetten. “Hij zeide: Ik ben de stem van een die roept 
in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet 
Jesaja gesproken heeft” (vs. 23). Hij was een stem van een die roept 
in de woestijn—een man, Johannes de Doper genaamd. Zowel de 
tweede als de derde Elia waren stemmen van roependen te mid-
den van een religieuze verwarring. (Jesaja 40:3 is een profetie over 
de Eerste en Tweede Komst van Christus.) Deze Elia’s deden de 
naties van Israël niet beven. De meeste mensen van Israël negeer-
den hen! De heer Armstrong betrok ook vele teksten op zichzelf 
(Maleachi 3:1; 4:5-6; Mattheüs 17:10-11; 24:14).

Beiden hadden ze dit visioen van den beginne! En in beide 
gevallen komt het erop aan een man te vinden die bezig was het 
Elia werk te doen—die Gods boodschap “van den beginne” bracht. 
Zelfs hoewel er geprofeteerd was dat de meeste mensen deze Elia’s 
zelfs niet zouden herkennen (Mattheüs 17:10-13).

Tenzij we de oorsprong van God en het Woord diep erkennen, zul-
len we de man die God gebruikt niet herkennen. Veel van de eindtijd 
Laodiceërs spreken over “het verkeerde van een eenmansrege-
ring.” Dat betekent dat ze Gods eindtijd Elia verwerpen moeten! 
Het is een boodschap die door een opstandeling, die Satan heet, geïnspi-
reerd wordt. Eén van de Laodicese leiders zei dat het verkeerd was om 
teksten op de heer Armstrong toe te passen. Ook dat is satanisch. Als 
God teksten op een man toepast, moeten wij dat ook doen.

Johannes de Doper, Christus en alle apostelen, behalve de apos-
tel Johannes werden gedood voor het brengen van die boodschap! 
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Dat komt omdat Satan de god van deze wereld is (1 Corinthiërs 4:4; 
Openbaring 12:9).

L u c i f e r  R e b e l l e e r t

Wat was de grote zonde van Lucifer? “Wie de zonde doet is uit de 
duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon 
van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken 
zou” (1 Johannes 3:8).

Satan zondigde van den beginne. Dat betekent dat we moeten 
begrijpen dat Lucifer eens de aarde goed regeerde. Hij zondigde door 
in gebreke te blijven Gods regering op aarde uit te oefenen.

Dat betekent dat u moet weten dat hij eens een belangrijke 
cherub was, die Gods troon hielp beschermen. Voor die verant-
woordelijkheid werd hij geschapen. Hem werd onderwezen 
hoe op Gods manier te regeren—met Gods liefdevolle 
regering. Geen engel zou beter hebben geweten hoe te regeren! 
Misschien heeft hij wel miljoenen jaren aan Gods voeten gezeten! 
Daarna werd Lucifer naar deze aarde gezonden om wat hij geleerd 
had in praktijk te brengen.

“En Hij [God] de Christus, die voor u tevoren bestemd was, 
Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de 
wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij 
monde van zijn heilige profeten, van oudsher” (Handelingen 3:20-
21). Jezus Christus komt naar deze aarde om Satan als heerser—de 
regering—van deze aarde te vervangen.

De eerste Adam—geïnspireerd door Satan—kwalificeerde zich 
niet voor het uitoefenen van Gods regering. De tweede Adam, 
Jezus Christus, kwalificeerde zich wel! De strijd ging helemaal om 
het zich kwalificeren om Gods regering op aarde uit te oefenen.

De leiding gevende Laodicese dienaren zaten aan de voeten van 
de heer Armstrong, zoals Lucifer aan Gods voeten zat. Zij hoorden 
de heer Armstrong het scenario van de twee bomen bespreken, 
waarbij Adam faalde zich te kwalificeren om Satan te vervangen. 
Nu rebelleren ze op dezelfde manier als Lucifer en begaan dezelfde 
zonde! Een heel gevaarlijke zonde. Zij zullen verslagen worden 
evenals Adam.

Momenteel worden wij geroepen om de tweede Adam te vol-
gen en deel te nemen aan Zijn regering  over deze wereld. De eerste 
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keer kwam Christus om de werken van de duivel te verbreken. 
Gods Kerk wordt ertoe geroepen Satan te overwinnen. Maar de 
meesten van Gods volk worden overwonnen door Satan! Ze schie-
ten tekort in het zich kwalificeren om te regeren—evenals de eerste 
Adam.

Als we dit van den beginne visioen hebben, zien we wat een 
vreselijke strijd we te voeren hebben met Satan. In elke oorlog is de 
eerste en belangrijkste les je vijand te leren kennen—zijn geschie-
denis van den beginne te kennen.

De meeste mensen die bekend zijn met de Wereldwijde Kerk 
van God weten dat sedert de dood van de heer Armstrong die 
kerk verdeeld is in vele verschillende groepen. Een nieuwsblad, In 
Transition [In Overgang] geheten, bespreekt veel van het nieuws 
van vele van deze verschillende groepen en wat ieder gelooft. Nog 
nooit ben ik het woord Satan in dat blad tegengekomen! Satan 
heeft de Laodicea Kerk in stukken gescheurd en zij zijn zich 
niet bewust van de voornaamste vijand die Gods Kerk 
heeft verwoest!

“Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here 
Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheurin-
gen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, een van zin en een 
van gevoelen. Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medege-
deeld door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. 
Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft: Ik ben van Paulus! En 
ik van Apollos! En ik van Cefas! En ik van Christus! Is Christus 
gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd, of zijt gij in de naam van 
Paulus gedoopt?” (1 Corinthiërs 1:10-13).

Ik hoor of zie de Laodiceërs deze verzen niet bespreken. Waarlijk 
ieder eerlijk Christen weet dat ze die niet vervullen. God zegt dat 
ze “blind” zijn voor hun eigen walgelijk kwaad (Openbaring 3:17-
18). Ze blijven in gebreke Gods waarschuwende Werk te doen en 
dat zelfs weten ze niet. Als zij Satan van den beginne kenden, 
dan zouden ze weten dat ze bezig zijn een oorlog te verlie-
zen en zouden zich bekeren. Maar ze zijn zo eigengerechtigd dat 
ze zich er zelfs niet van bewust schijnen te zijn dat ze in 
oorlog zijn!

De heer Armstrong zei eens: “Als we beginnen met de hand te 
lichten met Gods waarheid, al is het op nog zo’n kleine, geringe 
manier, dan hebben we Satan toegelaten een voet binnen de deur 
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van de Kerk te zetten en zal hij spoedig de deur open duwen (want 
hij is sterker dan wij) en de hele kerk overnemen.”

Satan vernietigt hele naties. Hij bezorgde zelfs Jezus Christus 
een moeilijke strijd. Of we het nu al dan niet beseffen, we zijn in 
een buitengewoon gevaarlijke strijd gewikkeld!

H e t  H o o f d  V e r w e r p e n

De Laodiceërs van de eerste eeuw, waar Paulus mee te maken kreeg, 
hadden hetzelfde probleem als de Laodiceërs vandaag de dag. Een 
Laodicese houding is in elke geschiedenisperiode gelijk. Dat maakt 
het probleem van de Laodiceërs van de eerste eeuw tot een profetie 
van wat er met de Laodiceërs van de eindtijd gebeurt.

“Want ik stel er prijs op, dat gij weet, hoe zware strijd ik te voe-
ren heb voor u, en voor hen, die te Laodicea zijn en voor allen, die 
mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees” (Col. 2:1). Paulus 
was in een zware strijd voor hen gewikkeld. Maar zij wilden niet 
strijden zoals Paulus.

“Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en 
door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der 
mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus” (vs. 8). Zij 
jagen achter wereldse doelen aan: wijsbegeerte, ijdel bedrog en de 
overlevering der mensen. Dit alles naar “de wereldgeesten”. Deze 
uitdrukking betekent “de heersende geesten in het universum”. 
Daarmee worden Satan en zijn demonen bedoeld, die macht en 
invloed hebben die verder gaat dan deze aarde. Deze schrikwek-
kende macht heeft de Laodiceërs overweldigd.

Dit heeft tot een catastrofaal probleem geleid. “Terwijl hij zich niet 
houdt aan het Hoofd (SV), waaruit het gehele lichaam, door pezen 
en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke was-
dom ontvangt” (vs. 19). Zij “houden zich niet aan het Hoofd”. Jezus 
Christus regeert hen niet langer. Evenals Lucifer werden ze eens door 
God geregeerd. Maar ze waren niet in staat het Hoofd te behouden.

De meeste Laodiceërs gaan er heden zelfs prat op hoe ze “een 
nieuw bestuur hebben.” Ze weten dat ze niet het bestuur hebben 
dat God hun door de heer Armstrong onderwees.

De Laodicese discussie over een verandering van regering 
betekent in werkelijkheid dat zij hun Hoofd—Jezus 
Christus—verwerpen. Zo blind zijn ze nu!
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Lucifer verwierp zijn Hoofd en heeft de Laodiceërs er nu 
toe verleid hetzelfde te doen. Zij hebben Satans zonde van den 
beginne gedaan. Ze proberen Satan te negéren, maar hij zal hen 
niet negéren!

“En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: 
Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin 
aanbidden. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbui-
ten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij 
zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang” 
(Openbaring 11:1-2).

Er is een groep die Christus als haar Hoofd heeft. Zij worden 
gebruikt om te meten—met Gods wet en regering—trouwe die-
naren en leden van Gods ware Kerk. De Laodiceërs worden in de 
buitenste voorhof geplaatst om in de Grote Verdrukking geworpen 
te worden. Zij die niet gemeten willen worden hebben hun Hoofd 
en Zijn regering verworpen—evenals Lucifer.

Lucifer was een grote beschermende cherub. “In Eden waart 
gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, 
chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuurs-
teen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin 
zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, 
waren zij gereed. Gij waart een beschuttende cherub met uitgesp-
reide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige 
berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen” 
(Ezechiël 28:13-14). Dit is een beschrijving van wat het eigenlijke 
hoofdkwartier van het universum was en is. Wat had Lucifer een 
hoge post. Maar hij wilde meer.

Lucifer werd zo arrogant dat hij—de geschapene—zijn Schepper 
van de troon trachtte te stoten! Hij was op “Gods heilige berg.” 
Toen viel hij er af—wat een hopeloze val was dat. Hij ziet nu de 
buitenste duisternis voor altijd tegemoet. En dat alles omdat hij 
weigerde Gods regering uit te oefenen.

Dit alles gebeurde voordat de mens ook maar geschapen was. 
Als wij Satan van den beginne begrijpen, dan realiseren we ons 
dat dit de laatste waarschuwing aan Gods eigen Kerk 
is—of Gods regering toe te passen of een eeuwige mislukking te 
worden!

Het is voor ons dringend noodzakelijk deze geschiedenis te 
begrijpen of rampzalige en hopeloze mislukkingen te worden.
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Als u over het ernstige probleem in de WCG in de jaren zeventig 
leest, dan sprak de heer Armstrong vaak over Satans aanvallen op 
Gods Kerk. Hij wist wie de ware vijand was. Alleen de PCG denkt 
vandaag op die manier. Dat is geen opschepperij—dat is de realiteit!

“Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij 
geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden” (vs. 15). 
Wat is onrecht? Satan wilde, net als Diotrefes, de eerste zijn. Hij 
wilde op zijn manier regeren—niet op Gods manier.

“Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij 
ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en 
maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak 
naar u te zien” (vs. 17).

Hij was erg ijdel en verdorven. Satan dacht zelfs dat hij het uni-
versum zonder Gods regering zou kunnen regeren!

Waarom had de apostel Johannes het over Satan? Omdat het 
Satan was die tot Diotrefes kwam, toen deze de eerste wilde 
zijn.

Het is ook Satan die tot de huidige Laodicese leiders komt. 
Satan leidt de Laodicese dienaren ertoe te denken dat zij met een 
nieuwe regeringsvorm kunnen regeren, wat werkelijk je reinste 
rebellie is!

Satan heeft van den beginne al laten zien dat dat niet werkt.
Johannes had het over de wet, keer op keer. Hij was persoon-

lijk Gods menselijke regering, die Diotrefes verwierp. Hij was de 
eenmansregering in die tijd.

H e t  U n i v e r s u m  G e s c h a p e n

“Toen antwoordde de Here Job uit een storm en zeide: Wie is 
het toch, die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder 
verstand? Gord nu als een man uw lendenen, dan wil Ik u onderv-
ragen, opdat gij Mij onderricht. Waar waart gij, toen Ik de aarde 
grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! Wie heeft haar 
afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar 
het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of 
wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen 
juichten, en al de zonen Gods jubelden?” (Job 38:”1-7). Job snapte 
het niet. Dus nam God hem mee terug naar het begin, voor er 
een aarde of universum bestond.
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Traditie en geschiedenis duiden erop dat Job de grote piramide 
bouwde. Hij was een briljant architect. Hij meende echter dat hij 
zo groot was dat hij God uitdaagde. Toen liet God hem zien hoe 
Hij het hele universum bouwde—hoe het van den beginne was. 
Inderdaad een groot architect.

Zo gaan ook wij vaak helemaal op in het heden en vergeten dit 
visioen van het verleden—dat ons ook een geweldig visioen van 
de toekomst opent. Wij moeten Gods meesterplan van het begin 
tot het einde zien. Dan zullen we ons niet blind staren op onze 
geringe macht, maar op Gods almacht zien.

We hebben hier nog een les over Lucifer en een derde van de 
engelen. Alle engelen juichten van vreugde toen God het uni-
versum schiep. God gebruikte hen om het hele universum te 
verfraaien. De engelen waren allemaal gelukkig, hielden zich aan 
Gods wet en werden door God geregeerd. Toen verloren Lucifer 
en een derde van de engelen het zicht op dit begin en kwamen in 
opstand. Satan en de demonen vernietigden Gods fysieke schep-
ping op aarde en in een groot deel van het heelal. Door dit te doen 
vernietigden ze ook hun blijdschap, door het niet regeren van de 
aarde door Gods bestuur. Moge God ons helpen om Satans zonde 
te vermijden—van den beginne.
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4
Het Laodicea 
tijdperk
Het Laodicea tijdperk is het laatste tijdperk van 

Gods Kerk. Vanwege hun zonden moet God hen uit Zijn 
mond spuwen de Grote Verdrukking in. Dat betekent dat 

de meerderheid van Gods volk in deze eindtijd het spoor bijster 
raakt! Maar waarom? Hoe kon dit gebeuren? Ze  verliezen deze 
“van den beginne” visie. Dan dalen ze af in de boosheid van deze 
wereld.

H e t  B e g i n

“En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de 
Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schep-
ping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. 
Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch 
heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen” (Openbaring 3:14-
16). Jezus Christus belichaamt “het begin der schepping Gods.” Dit 
is dezelfde boodschap als van Johannes 1:1 en 1 Johannes 1:1.

Dit introductievers onthult de visie die zij kwijt zijn. Zij zijn 
het begrip van “de Logos” kwijtgeraakt. Ze eten meestal van de 
boom der kennis van goed en kwaad—in plaats van de boom des 
levens.

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn 
stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maal-
tijd met hem houden en hij met Mij” (vs. 20). Christus staat buiten 



hun leven en klopt om er binnen te mogen komen!
Denk eraan dat dit Gods eigen volk is. Christus was eens in hun 

levens. Zij hebben de grote God de deur van hun geestelijk 
huis uit gewerkt. Bestaat er nog groter tragedie? In geestelijk 
opzicht is dit de grootste tragedie van allemaal!

Hierom zegt God dat de Laodiceërs blind zijn. Ze zijn zo blind 
dat ze de uiteindelijke geestelijke ramp niet zien die hun leven get-
roffen heeft.

Er zijn twee bomen: 1) de boom des levens, en 2) de boom der 
kennis van goed en kwaad. Van welke eet u? Dat hangt ervan af 
aan welke kant van de deur u staat!

Wordt er door Christus op uw deur geklopt? Of helpt u Christus 
op de deur van de Laodiceërs te kloppen? Er is een groot verschil in 
beloning, afhangend van aan welke kant van de deur u staat. Zelfs 
de Laodiceërs die in de Grote Verdrukking tot bekering komen 
verliezen voor eeuwig hun positie in Gods residentie.

De Laodiceërs zijn opgetogen over fysieke goederen—dingen 
van deze aarde. Maar ze kunnen niet opgetogen  raken over 
het feit dat zij de bruid van Christus zijn! Dus zal God ze 
uit Zijn mond spuwen.

Altijd worden mensen gebruikt om Gods Werk te doen. Zo 
gebruikt God een klein overblijfsel om te kloppen en te berispen, in 
de hoop dat de Laodiceërs tot bekering zullen komen. “Allen, die Ik 
liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u” (vs. 19). 
Mensen beschuldigen ons van gebrek aan liefde als we de Laodiceërs 
waarschuwen. Juist het tegenovergestelde is waar. Wij waarschuwen 
hen voor het gevaar van te verliezen wat ze van den beginne hebben 
gekregen. Wij doen dat omdat God ons motiveert hen lief te hebben. Ze 
verliezen het enige grote visioen en doel dat ze ooit gehad hebben!

Deze verzen onthullen dat de Laodiceërs niet gemakkelijk te 
corrigeren zijn. God klopt, berispt, en geselt uiteindelijk voordat de 
meesten van hen antwoord geven. En zelfs dan antwoordt slechts 
vijftig procent in de Grote Verdrukking (Mattheüs 25).

Dit is een zeer sterke waarschuwing voor ons allemaal in deze 
eindtijd! Zijn wij buitengewoon gevoelig en gehoor gevend aan 
Christus? Zijn we snel om Zijn berisping te horen? Onze eeu-
wige toekomst wordt gevormd door hoe kinderlijk we zijn ten 
opzichte van Christus’ correctie!

“Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn 
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troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn 
Vader op zijn troon” (vs. 21). Dit is dezelfde visie die Johannes in 
zijn andere boeken bespreekt. Daar zijn de Vader, de Zoon en “wie 
overwint”, of Christus’ bruid. Zij zitten allen op tronen en rege-
ren de aardbewoners. God is nu bezig Zijn Gezin te bouwen. We 
moeten ons vandaag voorbereiden om over de miljarden mensen 
te regeren, die in de toekomst opgewekt zullen worden. Wij wor-
den geroepen om leraren voor God te zijn. Wij moeten leren om 
Gods liefdewet toe te passen.

De laatste waarschuwing aan het Filadelfia tijdperk was om 
“niemand uw kroon” te laten afnemen” (vs. 11). En dat is nu juist 
wat de Laodiceërs wel toelaten! Zij hebben Gods Familieregering 
verloren die hun door Herbert W. Armstrong gegeven was. Ze 
hebben verloren wat zij van den beginne hadden ontvangen aan 
kronen, tronen en het regeren van de aarde als deel van Gods 
Familieregering! Zij hebben alles, maar dan ook alles verloren!

Christus eert Zijn Vader diep. Er was geprofeteerd dat de 
Laodiceërs hun Vader zouden onteren (Maleachi 1:6).Ze zijn kwijt 
wat hen van den beginne geleerd was—over hoe God een Vader 
werd en hoe het Woord Christus werd.

Christus eert altijd de Vader als Hoofd van de Familie. 
“Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft 
om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, 
en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht 
Johannes heeft te kennen gegeven” (Openbaring 1:1). Het boek 
Openbaring is afkomstig van God de Vader. Hij gaf het aan de 
Zoon, die het aan Johannes gaf—een oefening in regering.

De Laodiceërs eten, net als Adam en Eva, van de verkeerde 
boom. Zij lopen gevaar hun kroon en troon te verliezen. Zij kwa-
lificeren zich niet zoals ze zouden moeten om op een troon te 
zitten en Gods Familieregering uit te oefenen. Als we dit “van den 
beginne” begrip verliezen, dan verliezen we het visioen van onze 
adembenemende, onbeschrijfelijke toekomst!

Evenals Diotrefes willen de Laodiceërs nu de eerste zijn. 
Gewoon zielig. God wil hen koningstronen geven over miljarden 
mensen in de Wereld van Morgen en uiteindelijk doen heersen 
over het hele universum. En zij willen de voornaamste zijn van 
een paar mensen of dingen nu op deze boze aarde!

Wij hebben gemeenschap met de Vader en Christus nu en in 
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alle eeuwigheid. De Vader en onze Echtgenoot zijn familie gericht. 
En wij moeten dat ook zijn. Daarom worden we Gods juwelen 
(Maleachi 3:17—KJV), of wat een betere weergave is, Zijn “kos-
tbaarste bezit”—zoals hetzelfde woord in Exodus 19:5 vertaald 
wordt. [NBG en SV geven hier: “Mijn eigendom”, de eigenlijke 
betekenis is: “een kostbare schat, verkregen om die te bezitten.] Dit 
moet laten zien hoe belangrijk Gods Familie voor Hem is. Niets 
is zelfs maar bij benadering zo belangrijk. Dat betekent dat we in 
Gods Familieregering moeten passen. In elk stabiel gezin is rege-
ring of leiding.

Wij houden vast aan de regering die de levens van miljarden 
mensen zal vormen. Het is het enige bestuur dat ooit heeft 
gewerkt! Nu is het tijd dat we ons moeten onderwerpen en ons 
moeten voorbereiden voor die kolossale verantwoordelijkheden.

“Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeen-
ten zegt” (Openbaring 3:22). Dit gezegde wordt gebruikt aan het 
eind van de beschrijving van ieder tijdperk. Er zijn zeven Kerk
tijdperken. Het wordt zeven maal gebruikt. Waarom? Omdat 
indien sommigen van Gods volk afdwalen, dit de reden is. Gods 
volk is routinematig afgedwaald. Daarom herhaalt God deze 
waarschuwing zeven keer in twee hoofdstukken. Dit is de meest 
donderende geestelijke waarschuwing die God kan geven! 
Toch horen de meesten van Gods volk het niet. Ze kletsen om wat 
God zegt heen. En wat een vreselijke straf staat hen te wachten!

Dit is een zeer diepgaand begrip. Dit is het wat de ware uit-
verkorenen afzondert van de Laodiceërs. Dit vers onthult waarom 
de meerderheid van Gods eigen volk nu en door de geschiede-
nis heen bedrogen is. Dit is het waarom Herbert Armstrong zijn 
Kerk zei: “De meesten van jullie snappen het niet.” Hij doelde 
op die geroepenen die Gods Geest hebben, maar toch niet naar 
de Geest luisteren—een jammerlijke tragedie! Zij weigeren naar 
Gods Geest te luisteren en gecorrigeerd te worden. Zij rebelleren 
openlijk. Tenzij we duidelijk de Geest kunnen horen, eten we van 
de boom der menselijke redenering.

God waarschuwt en waarschuwt en waarschuwt! Toch blijven 
de meesten van Gods volk lauw. Om de Geest te horen moeten we 
God een vuur laten ontsteken in ons geestelijke leven. Alleen dan 
zullen we horen wat de Geest zegt. Dat is het wat het betekent om 
van de boom des levens te eten. Wij moeten de boom des levens 
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kiezen, of we hebben geen toekomstige troon.
De Laodiceërs gaan door met van de verkeerde boom te eten. 

Dit visioen over het verleden en de toekomst kan hen niet in ver-
voering brengen. “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt 
en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige 
en jammerlijke en arme en blinde en naakte” (vs. 17). Wat zij van 
zichzelf denken en wat God van hen denkt verschilt nogal. Wij 
moeten onszelf onderzoeken met Gods Heilige Geest. Wij moeten 
onszelf zien zoals God ons ziet!

Dat betekent dat we van de boom des levens eten. Dat betekent 
niet dat we moeten doen alsof we eten. We moeten werkelijk eten 
van die boom. Gods gezindheid moet in ons zijn (Filip. 2:5). Wij 
moeten denken zoals God. Dat betekent bekering!

“[Ik raad] u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelou-
terd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij 
die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; 
en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt” 
(vs. 18). Als u van de boom des levens eet, dan ziet en weet u waar 
God mee bezig is en waar u mee bezig bent! Dan bent u niet blind 
voor iets belangrijks!

Wij moeten bekleed worden met Gods eigen gerechtigheid. 
Dat betekent dat als we naar een film gaan, we Christus met ons 
mee nemen. Christus is bij ons als we televisie kijken. Wat we ook 
doen, wordt gedaan met God en Zijn gerechtigheid.

God is Zijn liefdevolle regering aan het ten uitvoer brengen. 
Niemand wordt daarvan vrijgesteld, zelfs al moet God hem kastij-
den in de Grote Verdrukking. Maar God geeft er verre de voorkeur 
aan dat we Zijn berisping nu horen.

God spreekt met de Laodiceërs over “het begin der schepping 
Gods.” Die uitdrukking moeten we nu nader onderzoeken.

T o h u  e n  B o h u

Johannes 1:1 gaat aan Genesis 1:1 vooraf, maar we moeten nauw-
keuriger naar het begin van Gods schepping in Genesis zien. “In 
den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was 
woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods 
zweefde over de wateren” (Genesis 1:1-2). Het Hebreeuwse woord 
voor “woest” is tohu, wat woestenij, braak liggend of chaos bete-
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kent. God schiep de aarde blijkbaar niet in deze toestand. “Want 
zo zegt de Here, die de hemelen geschapen heeft (Hij is God) die 
de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar geg-
rondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar 
ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de Here en er is 
geen ander” (Jesaja 45:18). God schiep de aarde niet woest of tot 
een baaierd—wat van hetzelfde Hebreeuwse woord tohu komt. Er 
is dus iets met deze aarde gebeurd, nadat God haar eerst gescha-
pen had.

Het woord “ledig” in Genesis 1:2 betekent een niet te onder-
scheiden massa. Wij weten dat God geen God van wanorde is 
(1 Corinthiërs 14:33). Wat was er met deze aarde gebeurd?

De aarde nu “was woest en ledig” moet luiden “werd woest 
en ledig.” Aarde en universum waren in schoonheid en majes-
teit geschapen. Daarna werd die schepping tohu en bohu, nadat 
Lucifer in opstand gekomen was.

Wat we dus in Genesis 1:1-2 zien is in werkelijkheid een her-
schepping. Het gebeurde nadat Lucifer en een derde van de engelen 
rebelleerden. Zij voerden Gods regering op deze aarde niet uit. 
Chaos was het resultaat. Dat is altijd het eindresultaat als we Gods 
regering en wet niet uitoefenen.

De engelen diskwalificeerden zichzelf om de aarde en het 
universum te regeren. God besloot Zichzelf te herscheppen in de 
mens. “En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als 
onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over 
het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en 
over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt” (vs. 26). De 
dieren werden geschapen naar hun aard. De mens werd geschapen 
naar de aard van God. Wij dragen Gods gelijkenis—Zijn uiterlijk. 
Het woord beeld verwijst echter naar Gods eigen karakter. 

Gods plan is om eerstelingen te roepen voor Christus’ weder-
komst. Zij zullen gereed zijn om Christus te huwen en Zijn bruid 
te zijn (Openbaring 19:7). Dat betekent dat we ons moeten kwali-
ficeren om met Christus de aarde te regeren. Satan zal zijn troon 
niet langer bezitten. Hij zal de aarde niet langer regeren, zoals hij 
dat vandaag doet (2 Corinthiër 4:4; Op. 12:9).

De Laodiceërs maken de fout van Lucifer. Zij passen Gods 
regering niet toe. Dat betekent dat ze bezig zijn hun troon te ver-
liezen. Het draait allemaal om het kwalificeren voor een 
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troon!
Let erop dat God zegt: “Laat ONS mensen maken.” Meer dan 

één goddelijk wezen. Dat zijn God en het Woord, of de Logos, die 
nu Vader en Zoon zijn. De Vader is een Vader omdat Hij een Gezin 
heeft. De hele mensheid werd geschapen om in het eigen Gezin 
van God te zijn. Dat is de reden van ons bestaan!

De geroepenen uit deze wereld hebben heden een veel grotere 
verantwoordelijkheid.

Het Woord, of de Logos, van de Godfamilie kwam en stierf voor 
ons. Hij had “een kleed dat met bloed geverfd was”. Nu kan de mens 
zich bekeren en in Gods geestelijke Familie geboren worden.

God neemt onze roeping buitengewoon serieus. Hij gaf het 
bloed van Zijn enige Zoon.

De Laodiceërs hebben het begrip van “het begin der schepping 
Gods” verloren. Zij zijn niet bezig zich te kwalificeren om met de 
Vader en de Zoon te regeren. Ze hebben dit visioen van “van den 
beginne” verloren.

Nadat Adam en Eva geschapen waren, moesten ze kiezen tussen 
de twee bomen (Genesis 3). Ze aten van de verkeerde boom door op 
het menselijk intellect en niet op Gods Geest te vertrouwen.

Zo diskwalificeerden Adam en Eva zichzelf om deze aarde te 
regeren. En op dezelfde manier zijn de Laodiceërs bezig hun kroon 
te verliezen.

H e t  M e n s e l i j k  I n t e l l e c t

Het boek Jeremia is voornamelijk profetie voor deze eindtijd. 
(Schrijf om ons gratis boekje: Jeremia—Onheilsprofeet of Profeet 
van Hoop?)

“Ik zal Mijn berg met het veld, uw vermogen en al uw schat-
ten ten roof geven, mitsgaders uw hoogten, om de zonde in al uw 
landpalen” (Jer. 17:3—SV). Het gaat hier over Gods berg, Sion of 
Gods Kerk van vandaag. “En gij zult uw hand moeten losmaken 
van het erfdeel dat Ik u gegeven had, en Ik zal u uw vijanden doen 
dienen in een land dat gij niet kent, want gij hebt een vuur onts-
token in mijn toorn, dat aldoor [tot in eeuwigheid—SV en KJV] 
zal branden” (vs. 4). Deze mensen hadden een erfenis van God en 
gaven die op!

Deze rebellie deed het vuur van Gods toorn ontsteken—”dat 
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tot in eeuwigheid zal branden.” Veel van deze mensen zullen voor 
eeuwig door Gods gramschap getroffen worden. Zij zullen hun 
eeuwig leven verliezen. Dit kan alleen maar op Gods eigen Kerk 
van toepassing zijn. Zij alleen zijn heden uit deze wereld geroepen. 
Dit is niet in de eerste plaats voor de naties van Israël bedoeld.

“Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vert-
rouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt” 
(vs. 5). Zij zijn vervloekt omdat zij van God afweken. Zij zijn verv-
loekt omdat zij op een mens vertrouwen—terwijl ze vroeger 
hun vertrouwen op God gesteld hadden! Een zeer ernstige 
misdaad.

“Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet 
merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de 
woestijn, een ziltachtig, onbewoond land” (vs. 6). Omdat de 
Laodiceërs op menselijke redenering vertrouwen, kunnen ze niet 
zien “als er iets goeds komt.” Ze zijn blind voor Gods grote visioen. 
“Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen 
de Here is” (vs. 7). Deze mens wordt gezegend omdat hij van de 
boom des levens eet. Hij gelooft God en bewaart altijd Zijn woord. 
“Hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wor-
tels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, 
maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg 
heeft en niet nalaat vrucht te dragen” (vs. 8). Hij lijkt op een sterke, 
groene boom met krachtige wortels die elke droogte kan weers-
taan en altijd vruchten blijft dragen. Geestelijk gesproken is dat 
de boom des levens.

De Laodiceërs zijn het visioen kwijtgeraakt omdat zij vert-
rouwen op verkeerde menselijke redenering. “Arglistig is het hart 
boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? (vs. 9). 
Let goed hierop: ons menselijk verstand is arglistig boven alles, ja, 
verderfelijk. Wij kunnen niet op ons verstand vertrouwen. Dat is 
eten van de boom der kennis van goed en kwaad.

Satans natuur doordrenkt het menselijk verstand en de 
menselijke redenering. Wij kunnen niet op ons eigen brein 
vertrouwen. In 1 Koningen 8:38 gaat het over “de plaag van 
iemands eigen hart.” Wat is de oplossing? “Ik, de Here, doorgrond 
het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven 
naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden” (Jeremia 17:10). Wij 
kunnen ons hart niet doorgronden. Dat moet God doen. Op die 
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manier eten we van de boom van het eeuwige leven.
Gods waarheid wordt geopenbaard. En dat houdt ook in de 

waarheid over onze menselijke redenering. Vertrouw op uw eigen 
intellect en u bent afgesneden van de geopenbaarde waarheid.

“Troon der heerlijkheid, van ouds verheven, plaats van ons 
heiligdom” (vs. 12). God heeft ons een glorierijke verheven troon 
geschonken. Als we die visie verliezen, verliezen we onze glori-
euze hoge roeping en beginnen af te dwalen in het kwaad van de 
mens.

Als God het heeft over  het maken van de mens naar Zijn eigen 
karakter, is dat een glorierijke verheven troon. En er is nog een veel 
heerlijker troon voor Gods eerstelingen die geroepen zijn om de 
schitterende bruid van Christus te worden!

Gods heiligdom is het heilige der heiligen, waar Hij woont—
de binnenste voorhof (Openbaring 11:1). Bij God te wonen en deze 
aarde en het universum te regeren is inderdaad een “glorierijke 
verheven troon”!

Als wij afdalen in de boosheid van deze wereld, dan raken we 
dat oogverblindende visioen kwijt. “Hope Israëls, Here, allen die 
U verlaten, zullen beschaamd worden; wie afwijken, zullen in de 
aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de 
Here, verlieten” (vs. 13). Dit zijn mensen die God verlieten. En u 
kunt God niet verlaten als u Hem nooit gekend hebt!

Zij hebben de bron van levend water verlaten. Zij kenden de 
levende God en verlieten Hem toen.

Als wij God verlaten, zal dat “in de aarde geschreven worden.” 
Zoals een afdruk in het zand, die wordt spoedig uitgewist. Onze 
majesteitelijke roeping kan tot stof verkeren.

God laat doorschemeren hoe dit visioen buiten de aarde reikt 
tot in de eeuwigheid. Maar je kunt het zo gemakkelijk kwijtraken 
als we vervallen tot menselijke redenering. Een dubbele verbre-
king betekent dat zij de tweede dood sterven (vs. 18). Dit is zo’n 
ernstige roeping. God helpe ons er acht op te slaan!

G o d s  Fa m i l i e  R e g e r i n g 

Zelfs de meesten van Gods eigen volk begrepen niet wat Johannes 
leerde over Gods Familieregering. “Hetgeen was van den beginne, 
hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze 
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eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast 
hebben van het Woord des levens” (1 Johannes 1:1). Johannes zei 
wij hebben gehoord, gezien, aanschouwd en getast. Hij doelde op 
de andere apostelen die met Christus leefden en werkten. Dat is 
het fundament waarop de Kerk is gebouwd (Efeziërs 2:20).

“(het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getui-
gen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en 
aan ons geopenbaard is)” (1 Johannes 1:2). Weer gebruikt Johannes 
het woord wij. Alle apostelen hoorden Christus’ woord en stemden 
ermee in. Zij stemden in met de doctrines die Christus instelde.

Zij stemden er allen mee in dat de Elia uit de eerste eeuw 
Johannes de Doper was. Vandaag verwerpen alle Laodicea Kerken 
van God de heer Armstrong als de eindtijd Elia. Ze verwerpen alle-
maal de regering die Christus door hem onderwees.

De heer Armstrong was ook een apostel en de enige eindtijd 
apostel die door God gezonden werd. En toch zeggen de Laodiceërs 
dat de heer Armstrong die rol niet vervulde, hoewel hij ons dat 
zelf leerde. Er bestaat heden een diepe verdeeldheid in Gods Kerk 
omtrent deze cruciale vraagstukken.

Gods ware Kerk stemt in met de apostelen van de eerste eeuw 
en de apostel van de laatste eeuw. Zij onderwezen allen dezelfde 
basisdoctrines. Zoals Johannes zei, wij moeten het allemaal eens 
zijn. “Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook 
u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze 
gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus” 
(vs. 3). Het is slechts door deze eenheid dat we gemeenschap heb-
ben met de Vader en de Zoon. We moeten een diep verenigde 
familie zijn, zonder verdeeldheid (1 Corinthiërs 1:10).

Johannes bleef spreken over zijn eenheid met Gods oorspron-
kelijke apostelen, van wie allen dood waren, behalve Johannes. 
Dat betekent dat wij nu nog gemeenschap moeten hebben met 
oorspronkelijke apostelen en de heer Armstrong door de Vader 
en Christus. Wij doen dat door gehoorzaam te zijn aan wat God 
hen inspireerde te leren.

Er zullen geen vreemdelingen in de Godfamilie rege-
ren. Wij kunnen niet het met belangrijke dingen, zoals Gods 
Familieregering, vandaag oneens zijn en toch verwachten met 
die regering in Gods toekomstige wereld te regeren!

Wij hebben nu gemeenschap met de heer Armstrong als wij zijn 
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beslissende Elia rol en het bestuur dat hij onderwees accepteren. 
Het is gevaarlijk om welke doctrine dan ook, die door zo’n verhe-
ven ambt onderwezen werd, licht op te vatten. Zeer gevaarlijk.

Denk eraan dat wij de bruid van Christus zijn. Wij moeten in 
diepe harmonie met onze Echtgenoot zijn. Zo moeten we voor-
bereid worden voor het huwelijk. Dit is de tijdsperiode waarin 
Echtgenoot en bruid elkaar leren kennen en een worden voor de 
kinderen komen—miljarden mensen in de Wereld van Morgen. Als 
onze gemeenschap niet met de Vader en de Zoon is, dan zijn we zo 
maar de een of andere groep—niet de bruid van Jezus Christus.

Vandaag de dag horen we veel mensen in de Laodicea Kerken 
spreken over “de kwade kanten van een eenmansregering.” Geen 
wonder dat ze de heer Armstrong verwerpen als Gods eindtijd 
Elia! U kunt niet de ene man, die God gezonden heeft of zendt, 
volgen als u in die satanische doctrine gelooft! Belangrijke bij-
belse profetieën onthullen dat één man in deze eindtijd de leider 
in kritieke tijden zou zijn (Zacharia 4:9-10; Maleachi 3:1-2; 4:5-6; 
Mattheüs 17:10-11 en Openbaring 3:7-8). Alleen rebellen verwer-
pen deze profetieën!

Natuurlijk is dat het verhaal de hele Bijbel door. God zendt 
herhaaldelijk mensen als Noach, Mozes, Jozua, David, Petrus en 
Johannes om Zijn Werk te leiden.

Als we deze meest fundamentele en belangrijke doctrine van 
alle, namelijk regering, niet kunnen accepteren, dan kunnen we 
geen gemeenschap hebben met de Vader en Christus. Christus zei 
dat Zijn Vader meerder dan Hij was. Steeds opnieuw vertelde Hij 
ons dat Hij gekomen was om de Vader te openbaren.

Als we in Gods Koninkrijk willen komen dan zullen we eens 
en voor altijd vast moeten stellen wie het Hoofd is!

“En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld 
en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke 
Gij Mij gegeven hebt, dat zij een zijn zoals Wij” (Johannes 17:11). 
Wij moeten één zijn zoals de Vader en de Zoon één zijn. Maar dat 
is niet alles. Zij zijn in alle eeuwigheid een geweest. En Hij die de 
Vader werd is altijd het Hoofd geweest! Altijd! 

Zo is het “van den beginne” geweest. En zo zal het in alle eeu-
wigheid zijn. De enige vraag is: zullen wij in die hechte familie 
eenheid geboren worden?

Er zouden vandaag geen Laodiceërs zijn als zij deze nederige 
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houding van Jezus Christus hadden.
We worden nu getest om te zien of we de bruid van Christus 

willen worden. Als we ons kwalificeren dan zullen we Gods 
liefdevolle Familieregering over de aarde en in het universum 
uitoefenen.

Dat is hetzelfde bestuur dat de heer Armstrong gebruikte. 
Hij verrichtte, wat aantallen mensen betreft, waarschijnlijk het 
grootste werk dat ooit op deze aarde gedaan werd. Toch verwer-
pen de Laodiceërs, die hij onderwees, dat bestuur. Door zo te doen 
geven ze stilzwijgend te kennen dat Gods Werk ook zonder Gods 
bestuur gedaan kan worden! Het tegenovergestelde is waar. De 
Laodiceërs rebelleren door te eten van de boom van menselijke 
redenering. Zij redeneren over  Gods regering. De heer Armstrong 
deed zo’n groot werk alleen omdat hij Gods Familieregering uito-
efende. De vruchten wijzen uit dat dat waar was.

Het succes van ieder werk kan gemeten worden aan hoe 
effectief het Gods regering toepast. Als wij Gods regering niet 
uitvoeren, dan eten we van de verkeerde boom. En dat betekent dat 
we verkiezen geen heerser in Gods Familie te worden. Gelukkig 
is er geprofeteerd dat de helft van de Laodiceërs zich in de Grote 
Verdrukking zal bekeren.

“Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij 
hen bewaart voor de boze” (Johannes 17:15). Niet het boze, maar 
de Boze. Lucifer had Gods regering ontvangen, maar weigerde 
toen die uit te voeren. Nu is hij koortsachtig bezig om Gods volk 
zover te krijgen dat ze hem volgen—zoals ook een derde deel van 
de engelen. Hij is de bewerker van uitdrukkingen als “de kwade 
kanten van een eenmansregering.” En Gods Laodicea Kerk heeft 
zijn filosofie geaccepteerd.

“Opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, 
dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezon-
den hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun 
gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn” (vs. 21-22). Zij 
waren een omdat Christus altijd gewillig was om Zich aan Zijn 
Vader te onderwerpen. Christus demonstreerde de allerdiepste 
nederigheid. Het is onze eer één te zijn, zoals ook de Vader en de 
Zoon een zijn. Dit is de allerdiepste soort van eenheid die gewone 
mensen zich zelfs niet voor kunnen stellen.

De Vader en Christus hadden nooit een ernstig meningsver-
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schil. Ze waren het nooit oneens over een belangrijke doctrine. Dit 
is de regering die altijd het heelal heeft bestuurd! En zij zal voort-
gaan het universum te besturen als Gods Familie (Jesaja 9:6-7).

Gods regering is de enige regering die ooit heeft gefunctio-
neerd—en ze heeft altijd gewerkt! Het is de enige regering 
die ooit zal werken!

Het is niet natuurlijk voor de mens om zich aan deze regering 
te onderwerpen. Het is zeer onnatuurlijk. Maar door onze mense-
lijke natuur te overwinnen, kwalificeren we ons om voor eeuwig 
met God te regeren. 

Wij hebben het over Gods regering die het heelal bes-
tuurt. Dit is een geweldig begrip waaraan we hard moeten 
werken om het onder de knie te krijgen—als we er deel van wil-
len uitmaken.

Als u begrijpt wat familie in de Bijbel inhoudt, fysiek of gees-
telijk, dan gaat het over bestuur. Het fysieke gezin is een relatie 
op goddelijk niveau, geschapen om ons de geestelijke familie bin-
nen te leiden. Het fysieke gezin werd voor dit ontzagwekkende 
doel geschapen. Die fysieke familie is een type van Gods eigen 
Familie!

Het woord regering wordt slechts een paar maal in de Bijbel 
gebruikt. Waarom wordt zo’n belangrijk onderwerp zo zelden 
genoemd? Omdat geen regering in deze wereld zoals die van God 
is. Alle regeringen zijn boos. Niet één regering op deze aarde komt 
in de verste verte in de buurt van Gods regering. Daarom verwi-
jst God gewoonlijk naar Zijn regering als Vader en Zoon. Het is 
een Familieregering van diepgewortelde liefde. Als de mensen die 
regering zouden bestuderen, dan zouden ze de “schrikbewind” 
regeringen van deze wereld aan de kant schuiven.

De enige manier om deze boze wereld ooit te corrigeren is Gods 
kostbare en inspirerende Familieregering toe te passen. Het is de 
oplossing voor alle problemen van de mens.

Het is niet gemakkelijk om je aan Gods regering te onderwerpen, 
maar het brengt een ontzaglijke, kostbare beloning met zich mee. 
Zelfs het overgrote deel van Gods eigen door de Geest verwekte 
Kerk heeft die regering in deze eindtijd verworpen. Zij hebben geen 
gemeenschap met de Vader en Christus. Maar hun was geleerd hoe 
dat uit te oefenen en zij zullen zeer beschaamd worden.

Het woord regering kan niet ten volle de betekenis van Gods 
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Familieregering tot uitdrukking brengen. Het is een liefdevolle 
Familieregering die voor eeuwig vrede zal brengen. Moge God 
die glorierijke dag verhaasten!

Z e r u bb  a b e l s  B o u w w e r k

Het boek Zacharia bevat profetie voor deze eindtijd—voor nu! “Hij 
zeide tot mij: Wat ziet gij? Daarop antwoordde ik: Ik zie daar een 
kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top; hij 
heeft zeven lampen, en telkens zeven toevoerbuizen voor de lampen 
erbovenop” (Zacharia 4:2). Dit verwijst naar de geprofeteerde zeven 
Kerktijdperken (Openbaring 1:20; zie ook Openbaring 2 en 3).

“Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: 
niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest zegt de Here 
der heerscharen” (Zacharia 4:6). Een eindtijd Zerubbabel kwam 
en bouwde door de kracht van Gods Heilige Geest. Hij was het 
voorbeeld dat we moeten volgen.

“En het woord des Heren kwam tot mij: De handen van 
Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het 
ook voltooien, en gij zult weten, dat de Here der heerscharen mij 
tot u gezonden heeft” (vs. 8-9). Deze eindtijd Zerubbabel bouwde 
iets groots. Hij legde het fundament voor dat werk en voltooide het 
(Maleachi 3:1; 4:5-6; Mattheüs 17:10-11; Mattheüs 24:14). Hij sloot 
een tijdperk af (Openbaring 3:7-8). Dit was een gigantisch werk en 
kan gemakkelijk geïdentificeerd worden door Gods trouwe volk. 
Hij begon dat werk niet alleen—hij maakte het ook af. Het is een 
prachtig geestelijk bouwwerk.

God zegt: “gij zult weten, dat de Here der heerscharen mij tot 
u gezonden heeft.” Als u geestelijk kunt onderscheiden dan weet u 
dat dit betrekking heeft op Herbert Armstrong en wat hij 
bouwde! God heeft het over een eenmansregering en moet u zien wat 
hij bouwde met Gods regering. U kunt in details bestuderen wat hij 
bouwde. Dan zult u weten dat God hem zond. Dit is geen gokspel. 
Wij moeten weten door wie God dit eindtijd Werk bouwde!

Als God een man zendt die het fundament legt van een groot 
Werk en dat ook beëindigt, dan moeten we weten dat God erach-
ter staat. Ons behoud hangt er van af. Daarom zegt God: “gij zult 
weten.” Te zijner tijd zal iedereen zien wat de heer Armstrong 
deed en dat accepteren of in de vuurpoel geworpen worden! En 
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dat omdat God die man zond.
“Want wie veracht de dag der kleine dingen? Zij zullen zich 

verblijden, als zij het paslood zien in de hand van Zerubbabel. 
Deze zeven zijn de ogen des Heren, die de ganse aarde doorlopen” 
(vs. 10). Zelfs in de dag der kleine dingen—toen hij begon—zou u 
moeten weten wie hem zond. Vanaf het begin van dat werk kon U 
Gods paslood in zijn hand zien. Hij bouwde voor God vanaf het 
allerkleinste begin. Hij bouwde Gods enige huis, of Kerk, in deze 
eindtijd. Hij begon en voltooide het. Met Gods paslood bouwde 
hij en mat met Gods Heilige Geest.

Als we naar de mensen zien zal de dag der kleine dingen ons 
bedriegen. We zien dan niet de levende God achter de man.

Als we het werk van die man nauwkeurig hebben bestudeerd, 
dan weten we exact waar Gods Werk vandaag te vinden is. We 
weten hoe God in het verleden bouwde en vandaag bouwt.

Slechts door deze ene man hebben we leren bouwen. Daardoor 
wist een klein overblijfsel hoe voor God te meten, toen de heer 
Armstrong stierf  (Openbaring 11:1).

Hij onderwees ons dat van den beginne visioen en we kunnen 
niet bedrogen worden—mits we vasthouden. Het was een een-
mansregering in het grootste werk van deze eindtijd.

“Te dien dage, luidt het woord van de Here der heerscharen, zal 
Ik u, Zerubbabel, zoon van Sealtiël, mijn knecht, nemen, luidt het 
woord des Heren, en Ik zal u tot een zegelring maken, want u 
heb Ik uitverkoren, luidt het woord van de Here der heerscharen” 
(Haggaï 2:23). Te dien dage betekent in deze eindtijd.

Het is noodzakelijk om een zegelring achter te laten, wanneer 
de man weggegaan of gestorven is. Let eens op wat de New Bible 
Dictionary zegt over zegelring: de actie beschrijft het doorgeven 
van de woorden van de meester aan zijn leerlingen.”

Gods ware discipelen zullen zich laten regeren door wat God 
onderwees door de heer Armstrong. Zij zullen zich aan de regering 
die hij leerde onderwerpen. Dat betekent de zegelring.

Unger’s Bible Dictionary definieert de zegelring als “een embleem 
van gezag.” Vroeger werd die gebruikt als de autoriteit van de koning 
wanneer hij afwezig was. Het gaat over het zich onderwerpen aan het 
bestuur dat door een eindtijd Zerubbabel onderwezen werd, nadat 
hij gestorven was. Herbert Armstrong vervulde die rol duidelijk.

Het werk van de heer Armstrong draagt Gods zegel of handte-
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kening. U zult Gods Werk vandaag vinden, als u die zegelring, of 
Gods regering, vindt. De heer Armstrong is de man en zijn werk 
moeten we bestuderen en daarop acht geven om God te vinden. 
Hij was ons aller geestelijke vader, zoals Paulus dat in zijn tijd was 
(1 Corinthiërs 4:15).

“Ja, Ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle 
volken zullen komen en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, 
zegt de Here der heerscharen” (Haggaï 2:7). Dit is een tijd waarin 
God op het punt staat om alle naties te doen beven—blijkbaar de 
eindtijd.

“De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan 
de vorige, zegt de Here der heerscharen; op deze plaats zal Ik heil 
geven, luidt het woord van de Here der heerscharen” (vs. 9). Hier 
gaat het over een huis dat veel heerlijker is dan Salomo’s tempel. 
Het is Gods geestelijke huis of Kerk vandaag. Het is de enige plaats 
op aarde waar u Gods vrede zult vinden. Die vrede “die alle ver-
stand te boven gaat.”

De huidige priesters of dienaren die hier genoemd worden 
hebben een probleem met Gods wet. Als de dienaren Gods wet toe-
passen, dan is dat Gods regering. Als de dienaren afwijken van Gods 
wet, wordt de Kerk door een ramp getroffen. Wat zij aanbieden, 
wordt onrein (vs. 11-14). God zegt hen echter hoe ze zo’n catastrofe 
kunnen vermijden. Het is bitter nodig dat we deze les begrijpen.

“Nu dan, bedenkt toch wat aan deze dag is voorafgegaan: voor-
dat steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heren” (vs. 15). 
God wijst ons terug naar het begin. Voor steen op steen gelegd 
werd om de tempel te bouwen, of voor er een doctrine ingesteld 
werd om Gods Kerk in de eindtijd te bouwen. (Voor meer informa-
tie over het boek Haggaï, kunt u ons gratis boekje, Haggaï—Bewijs 
van Gods Huidige Werk, aanvragen.)

Ga terug naar het begin van het leven van de heer Armstrong 
met God. Bestudeer deel 1 van zijn Autobiografie. Zie hoe God deze 
man voorbereidde om deze majestueuze eindtijdtempel te bouwen. 
Onderzoek dan de doctrines van de eerste tot de laatste en zie hoe 
hij alle dingen voor God herstelde (Mattheüs 17:10-11). Hij werd 
door God meer dan 50 jaar lang gebruikt om het Filadelfia tijdperk 
van Gods Kerk te bouwen. Ziet hoe hij mat en bouwde. Volg dan 
zijn voorbeeld en u zult de levende God vinden!

Deze opstandige dienaren worden veroordeeld, omdat ze niet 
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nauwkeurig voor God konden meten (vs. 16-17). Zij bouwden niet 
zoals Zerubbabel. Als u teruggaat naar het begin, is dat makke-
lijk te zien.

Bestudeer wat de heer Armstrong bouwde, steen voor steen 
(vs. 18). Bestudeer nauwgezet Mysterie der Eeuwen en zijn andere 
grote boeken.

Nog is de oogst niet binnen. God kan uw leven nog zegenen als 
u er nog geen acht op hebt geslagen (vs. 19). Als u teruggaat naar 
het begin van de heer Armstrong, dan zult u dit visioen “van den 
beginne” vatten.
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