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DE WAARHEID OVER 
 DE WATERDOOP

Door Mark Jenkins 
Herdrukartikel uit de Royal Vision, Juli/Augustus 2001

Via de apostel Petrus beval Jezus Christus ware 
Christenen om “zich te bekeren en te laten dopen” 
(Hand. 2:38). Daarom is het cruciaal dat wij de Bijbelse leer 

over de doop begrijpen. Maar vanaf de tijd dat Christus dat een-
voudige bevel gaf hebben mensen Zijn instructies zo vervormd 
dat ze niet meer herkenbaar zijn. De mens begrijpt niet meer 
hoe correct gedoopt te worden of zelfs maar wie er gedoopt moet 
worden. Feitelijk weten de meesten niet eens waarom ze gedoopt 
moeten worden. De Bijbel openbaart de antwoorden op al deze 
belangrijke vragen.

Wat Is De Doop?
Voor we het hoe en waarom van de doop begrijpen is het belangrijk 
dat we weten wat de doop precies is. We moeten natuurlijk naar 
Jezus Christus’ voorbeeld kijken. De enige reden dat Hij gedoopt 
werd was tenslotte om een voorbeeld voor u en mij te zetten.

In Matheus 3:16 staat dat Christus “meteen opkwam uit het 
water”. Hij was duidelijk ondergedompeld in water. Het Griekse 
woord voor dopen, baptizo, betekent onderdompelen. Het betekent 
niet besprenkelen of begieten.

Kijk naar het volgende stuk uit Alles Over de Waterdoop door 
Herbert W. Armstrong: “Eens men de betekenis van de geïnspi-
reerde woorden begrijpt is het dwaas om te praten over ‘welke 
vorm of manier van dopen we zullen gebruiken – besprenkeling, 
begieting of onderdompeling?’ Het is net zo belachelijk als vragen 
welke vorm van onderdompeling we zullen gebruiken – bespren-
keling, begieting of onderdompeling? Of als vragen ‘welke vorm 
of manier van skiën zullen we gebruiken – zwemmen, schaatsen 
of skiën?’ Zwemmen of schaatsen is geen skiën. Besprenkeling of 
begieting is niet dopen.”

We zien dus dat de doopceremonie onderdompelen in het 
water betreft, net als Jezus Christus dat werd. 

Waarom Dopen?
Nu we de Bijbelse methode van dopen hebben gezien moeten we 
ons afvragen waarom we gedoopt moeten worden.

“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam 
van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de 
gave van de Heilige Geest ontvangen” (Handelingen 2:38). Dopen 
resulteert in de vergeving van onze zonden. Zoals dit vers toont 
moeten onze zonden vergeven zijn voor we de gift van de heilige 
geest kunnen ontvangen.

De apostel Paulus legde de symboliek van de doopceremonie 
uit in Romeinen 6:3-4: “Of weet u niet dat wij allen die in Christus 
gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem 

begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit 
de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij 
in een nieuw leven zouden wandelen.” Over deze verzen schreef 
dhr. Armstrong “Ondergaan in het water beeldt de dood van 
Christus uit en van de oude zelf. Begraven worden in het water 
beeldt de begrafenis van Christus uit en van de oude zelf. Opkomen 
uit het water beeld Christus’ opstanding uit en een geestelijk 
opgewekt persoon wandelt vervolgens ‘in een nieuw leven’”. 

De gedoopte persoon komt uit het water als een nieuw 
persoon die heeft besloten om zijn of haar oude, zondige wegen 
achter zich te laten. Deze persoon heeft door de doop gereedheid 
getoond om God te gehoorzamen en Zijn manier van leven te 
leven.

Wie moet gedoopt worden?
Sommigen hebben gezegd dat kinderen – of zelfs baby’s- gedoopt 
zouden moeten worden. Anderen hebben zelfs gezegd dat een 
persoon gedoopt kan worden in de plaats van overledenen. We 
kunnen weten of dit zo is door naar de twee kwalificaties voor 
dopen te kijken. De eerste is bekering (Handelingen 2:38). We moe-
ten werkelijk een afkeer hebben van zonde en klaar zijn om God 
te gehoorzamen. De tweede kwalificatie is geloof (Marcus 16:16). 
Dit is een geloof “naar” Jezus Christus (Handelingen 20:21). We 
beginnen het geloof van Christus in ons te ontwikkelen nadat we 
de heilige geest ontvangen hebben. Dit vindt plaats onmiddellijk 
na de doop in een aparte ceremonie die de handoplegging heet. 

Een kind zou onmogelijk kunnen begrijpen wat hij of zij aan 
het doen was. De geest van een kind is simpelweg nog niet klaar 
om de symboliek van de doopceremonie te begrijpen of om de 
verantwoordelijkheid voor deze beslissing te dragen. Kinderen 
weten niet eens wat ware bekering en geloof is!

Het idee dat je voor een overleden persoon gedoopt zou 
worden negeert ook de vereiste houding van geloof en bekering 
die nodig is voor de doop. De doop is voor hen die klaar zijn om 
de verantwoordelijkheid van hun beslissing te accepteren.

Om bekering dieper te begrijpen kunt u ons boekje Bekering 
Tot God aanvragen.

De doopceremonie 
De doopceremonie zelf heeft ook bepaalde vereiste.

We moeten gedoopt worden “in de naam van Jezus Christus” 
(Handelingen 2:38). Dit verwijst naar Zijn autoriteit. Ongeacht 
welk menselijk instrument de doop doet – gebruikelijk een  
dienaar- het is door de autoriteit van Christus dat we Zijn geest 
ontvangen.
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De Schrift toont ook dat we gedoopt moeten worden “in 
de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest” 
(Matheus 28:19). Het Griekse woord voor in kan beter ver-
taald worden door tot, want we worden niet gedoopt in enige  
denominatie of kerkorganisatie maar tot de heilige Familie van 
de levende God. Voor meer informatie over deze verbazingwek-
kende waarheid vraag ons gratis boekje God Is Een Familie aan.

Hoe Snel Moet U Gedoopt Worden?
De enige vraag die nog overblijft is hoe lang iemand moet wach-
ten voor hij gedoopt kan worden. Dhr. Armstrong antwoordt 
duidelijk: “Zo snel als iemand in zijn hart overtuigd is van zijn 
voorbije zonden en zijn zondevolle leven – zo snel als iemand 
inziet dat zijn eigen manier van leven fout is geweest en er ziek en 
moe van wordt en van zijn eigen wegen keert en Gods wegen wil 
vinden en ze leven; zich werkelijk bekeert van zijn voorbije leven 

van zonden en in Jezus Christus gelooft en Hem als persoonlijke 
Redder accepteert en Degene die hij voortaan moet gehoorzamen, 
en wil keren naar het veranderde, andere, nieuwe en gelukkige 
leven van geloof in Christus Jezus, en om een kind van God te 
worden- dan moet die persoon, indien mogelijk, gelijk gedoopt 
worden – en als dat niet mogelijk is zo snel mogelijk”. 

De doop is een serieuze verantwoordelijkheid. Het is nodig 
om gegrond te zijn in de leer van Gods ware Kerk voor de doop 
zodat de persoon werkelijk het belang van deze beslissing 
begrijpt. Nadat hij of zij grondig de leer die Jezus Christus in 
Zijn Kerk gevestigd heeft bestudeerd heeft moet hij of zij met 
een dienaar counselen zodat die de persoon kan helpen om deze 
meest belangrijke beslissing diep te begrijpen en de kosten te 
berekenen. 

Als u verdere vragen heeft over de doop schrijf dan gerust 
naar onze Persoonlijke Correspondentie Afdeling: PO Box 16945, 
Henley-In-Arden, B95 8BH, Verenigd Koninkrijk.
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