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Jeruzalem betekent “stad van vrede,” en 
toch is de geschiedenis van deze stad 

gevuld met rivieren van bloed! Geen stad 
heeft zoveel geleden als Jeruzalem. De stad 
heeft vrijwel geen vrede gekend. Maar er 
is heel goed nieuws. God heeft Jeruzalem 
gevestigd om een stad van vrede te zijn—

en zal er op zekere dag voor zorgen dat dat 
inderdaad gaat gebeuren! Het is in feite de 

stad van waaruit Gods Familie over het 
hele universum zal heersen!
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Hoofdstuk Eén
“O Jeruzalem, 
Jeruzalem!”

Jeruzalem is een kruitvat, geladen met nucleair poten-
tieel! Geen stad op aarde is zo beladen met internationale 
spanning als Jeruzalem!
Deze oude stad speelt niet slechts een centrale rol in het geloof 

van de drie voornaamste religies —het Jodendom, de Islam en 
het Christendom—zij is een krachtig nationalistisch symbool 
voor zowel Arabieren als Joden.

Vandaag zitten de Israëli’s en Palestijnen in een bloedige 
impasse over wie Jeruzalem zal besturen. Ze hebben nu al sinds 
jaren geprobeerd hun vele geschillen bij te leggen door onder-
handeling en compromis. Maar hun gesprekken mislukken altijd 
vanwege Jeruzalem!

Dit is een onmogelijk probleem zonder een oplossing die aan-
vaardbaar zal zijn voor alle partijen. Zoals één analist het formu-
leerde, “Een vrede tussen de Arabieren en Joden die de kwestie 
van Jeruzalem niet oplost, zal geen vrede zijn. Inderdaad, een 
vrede die de Joden verzwakt door de Westelijke Jordaanoever, 
Gaza en de Golanhoogten aan Arabisch bestuur terug te geven, 
maar Jeruzalem als een niet bijgelegd geschil achterlaat, zal oorlog 
méér, niet minder waarschijnlijk maken.… De veronderstelling 
van de diplomaten dat alles door onderhandeling kan worden 
opgelost, is een onderschatting van de emoties die in ‘t geding 
zijn. Jeruzalem is niet-onderhandelbaar” (Islamic Affairs Analyst, 
1 Juni, 1993). Dat betekent dat er geen vreedzame oplossing is.
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Vandaag de dag is de situatie in Jeruzalem heel slecht, maar 
uw Bijbel zegt dat het veel erger zal worden voordat het beter 
wordt.

C H R I S T U S  H U I L D E  O M  J E R U Z A L E M

Tijdens Zijn aardse bediening, demonstreerde Jezus Christus 
Zijn sterke gevoelens voor Jeruzalem.

Aan de Joodse religieuze leiders die de stad bestuurden, zei 
Christus: “Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, 
want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij 
hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de 
barmhartigheid en de trouw. Dit moest men doen en het andere 
niet nalaten …. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huiche-
laars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de 
gedenktekenen der rechtvaardigen, En gij zegt: Indien wij geleefd 
hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij met hen geen 
gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der 
profeten”. (Matthéüs 23: 23, 29-30). Dit waren religieuze mensen 
die opschiepen over hoe ze Gods profeten niet zouden hebben 
gedood en hun bloed niet zouden hebben vergoten zoals hun 
voorvaders hadden gedaan. Terwijl ze vervolgens veel meer 
kostbaar bloed verspilden—dat van Jezus Christus!

Dit is niet alleen maar een boodschap voor de Joden. Het is 
een boodschap voor alle mensen—vooral religieuze mensen! “Gij 
getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der pro-
feten. Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol! Slangen, adderenge-
broed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?” (verzen 31- 33).

Als ze de profeten niet doodden, joegen ze hen de stad 
uit. Christus noemde deze corrupte religieuze leiders 
slangen en adderengebroed! Daarna gaf Christus een aantal 
onheilsellende profetieën. “Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen 
zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, Jeruzalem, dat 
de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dik-
wijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar 
kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild!” 
(verzen 36-37). “O Jeruzalem, Jeruzalem,” die de profeten 
doodt en stenigt. Door de eeuwen heen, zou Christus de kinderen 
van Jeruzalem (en de hele mensheid) bijeen hebben gebracht 
zoals een hen haar kuikentjes verzamelt, maar ze hebben gewei-
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gerd. Ze wilden God niet in hun religie—of in hun leven! Dat 
geldt voor alle religieuze en niet-religieuze mensen door de hele 
geschiedenis van de mens heen.

En wat een prijs heeft Jeruzalem (en de hele mensheid) daar-
voor betaald. Christus zegt het woord wee acht keer in dit hoofd-
stuk. We zullen zien dat Jeruzalems geschiedenis vol is van wee, 
wee, wee. En we hebben ‘t ergste nog niet eens gehad! Maar 
dat geldt ook voor ‘t beste, dat geweldiger zal zijn dan wat we ons 
ook maar kunnen voorstellen.

“Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.” (vers 38). Het enige wat 
we eigenlijk hoeven te doen is kijken naar ‘t verleden en heden 
van Jeruzalem, met haar geschiedenis van bloedvergieten en ver-
woesting, om te beseffen dat ‘t nooit beter zal worden totdat de 
verheerlijkte Jezus Christus tussenbeide komt. Rivieren van 
bloed hebben in die stad gestroomd! 

Het lijden dat zich in Jeruzalem heeft afgespeeld is een beeld 
van wat met de hele mensheid zal gebeuren vóór Christus’ 
Wederkomst. Christus wil dat de hele mensheid een les leert uit 
wat er in Jeruzalem is gebeurd. Tot nu toe, is die les niet geleerd. 
Deze stad, zo verzadigd van smart en verwoesting, zal spoedig 
een belangrijke les van God leren—vanwege een veel intensere 
smart en verwoesting die nog gaat komen.

Israël vooral, zou geïnspireerd moeten worden om God te 
zoeken, gewoon vanwege de geschiedenis van Jeruzalem. De 
Joden willen religieus zijn, maar op hun manier, niet op Gods 
manier. Steeds weer opnieuw heeft God Israël gesmeekt, maar 
het blijft rebelleren. Het weigert een voorbeeld te zijn voor de 
wereld. Nu is de mensheid op het punt gekomen waar elk men-
selijk wezen vernietigd zou worden, tenzij Christus tussenbeide 
komt (Matthéüs 24:21).

Matthéüs 24, de Olijf berg-profetie, die een catastrofale 
wereldwijde vernietiging voorspelt, komt na de veroordeling door 
Christus van Jeruzalem in hoofdstuk 23. We worden nu gecon-
fronteerd met de ondergang van de mensheid omdat Jeruzalem 
en Israël (en de wereld) Christus hebben afgewezen!

VA D E R  E N  Z O O N

Wat is er zo bijzonder aan Jeruzalem? Waarom is het zo belang-
rijk voor God?
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De opwindende geschiedenis en profetie van Jeruzalem 
begon helemaal terug in Genesis. “Hierna gebeurde het, dat God 
Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham, en 
deze zeide: Hier ben ik. En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw 
enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer 
hem daar tot een brandoffer op één der bergen die Ik u noemen 
zal.” (Genesis 22:1-2). Het land Moria is altijd met Jeruzalem ver-
bonden geweest. Dat is waar Abraham op het punt stond zijn 
zoon te offeren.

“Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om 
zijn zoon te slachten.” (vers 10). Maar God hield hem tegen. 

“Maar de Engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide: 
Abraham, Abraham! En hij zeide: Hier ben ik. En Hij zeide: Strek 
uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet 
Ik, dat gij godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt 
onthouden.” (verzen 11-12). Isaak was zo goed als dood in de 
gedachten van zijn vader.

Abraham en Isaak waren een beeld van God de Vader en Jezus 
Christus. Dat is een belangrijke reden dat dit incident plaats-
vond in de streek rond Jeruzalem. Later offerde God de Vader 
inderdaad Zijn eniggeboren Zoon in Jeruzalem. De Zoon van 
God werd geofferd in Jeruzalem. Wat een rijke en inspirerende 
geschiedenis van Jeruzalem!

Maar zoals we verderop zullen zien, het rijkste gedeelte van 
die geschiedenis moet nog worden vervuld.

G O D  H E E F T  J E R U Z A L E M  U I T G E K O Z E N

Kijk eens naar deze opmerkelijke verklaring die God heeft 
gedaan: “Evenwel zal Ik niet het gehele koninkrijk afscheuren, 
één stam zal Ik aan uw zoon geven ter wille van mijn knecht 
David en ter wille van Jeruzalem, dat Ik verkoren heb” 
(1 Koningen 11:13). God Zelf HEEFT Jeruzalem UITGEKOZEN. 
Hij heeft niet Parijs of London of New York uitgekozen—
Hij heeft Jeruzalem uitgekozen.

Stelt u zich voor: Dit is een stad die God heeft uitgekozen! 
Het moet de wereld nog verblinden met een goddelijke schit-
tering! De hele wereld zal spoedig het oog richten op deze stad 
voor leiderschap. God roept nu het geestelijk Israël op, Zijn Kerk, 
om haar hoofdkantoor in Jeruzalem te vestigen en de wereld te 
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besturen. Hij biedt u, als u één van geroepenen bent, de grootste 
verantwoordelijkheid aan die ooit aan welke mens dan ook is 
gegeven.

Er zijn sterke aanwijzingen dat Melchisedek Jeruzalem heeft 
gesticht. “En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en 
wijn; hij nu was een priester van God, de Allerhoogste.” (Genesis 
14:18). Melchisedek was koning van Salem, dat waarschijnlijk 
bekend werd als “Jeru-zalem.” “Want deze Melchisedek, koning 
van Salem, priester van de allerhoogste God, die Abraham bij 
zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam 
en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles 
gegeven heeft, is vooreerst, volgens de uitlegging van zijn naam: 
koning der gerechtigheid, vervolgens ook: koning van Salem, dat 
is: koning des vredes” (Hebreeën 7:1-2).

Salem betekent “vrede.” Jeruzalem betekent “stad van vrede.” 
Als u de geschiedenis van Jeruzalem begrijpt, zou dit lijken op 
een lugubere grap! De geschiedenis van deze stad is doordrenkt 
van rivieren van bloed. Er is geen stad op aarde die meer bloed-
vergieten heeft meegemaakt! Geen stad heeft zo geleden als 
Jeruzalem. Ze heeft bijna geen vrede gekend! Dat komt omdat de 
mens Jeruzalem heeft bestuurd los van God.

Deze bloeddoordrenkte stad moet nog een stad van 
vrede worden!

Geen andere stad heeft zo’n ongeloof lijk begin gehad. Ze 
werd door God uitgekozen en ongetwijfeld door Melchisedek 
gesticht—het grote Wezen dat Jezus Christus werd (Hebreeën 
7:3). Wie zou zonder vader, zonder moeder kunnen zijn, en geen 
begin, noch een einde van leven kunnen hebben? Dat zou alleen 
maar de God kunnen zijn, die Jezus Christus werd. Alleen God 
kan op deze manier worden beschreven. En geen mens heeft ooit 
God de Vader gezien.

God heeft Jeruzalem vanaf het allereerste begin uitgekozen. 
God heeft deze stad in vrede gesticht. Ze werd gesticht om voor 
altijd een stad van vrede te zijn! U kunt er zeker van zijn dat God 
Zijn plan gaat volbrengen. Als u Gods doel begrijpt, weet u dat 
de betekenis van de naam van de stad een profetie bevat 
over haar grootse toekomst!

God heeft Jeruzalem Zijn rug toegekeerd vanwege haar zon-
dige mensen. Maar dat probleem zal in de nabije toekomst 
worden opgelost.
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In de tijd van Jozua, werd Jeruzalem Jebus genoemd (Jozua 
18:28; Richteren 19:10). The Jebusieten woonden daar. Ze waren 
Kanaänieten, afstammelingen van Cham door Kanaän. God had 
beloofd de Jebusieten te verdrijven als Israël Zijn soldaten zou 
zijn (Exodus 33:1-3; 34:11-15).

David was degene die tenslotte Jeruzalem veroverde op de 
Jebusieten (2 Samuël 5:1-6). Deze stad was zo’n vesting dat het 
leek alsof de blinden en de lammen haar zouden kunnen verde-
digen. Maar David vertrouwde op God en overwon.

“Maar David veroverde de burcht Sion, dat is de stad Davids. 
David had toen gezegd: Wie de Jebusieten wil verslaan, moet 
door de watergang binnendringen; van lammen en blinden heeft 
David een hartgrondige afkeer. Daarom zegt men: Blinden en 
lammen mogen niet binnenkomen. En David ging in de burcht 
wonen en noemde die: Stad Davids. Hij bouwde versterkingen 
rondom, van de Millo af binnenwaarts. En David nam steeds toe 
in grootheid, en de Here God der heerscharen, was met hem” 
(2 Samuël 5:7-10). Jeruzalem werd de “stad van David” genoemd. 
Maar dat zou snel gaan veranderen.

G O D  W I J S T  J E R U Z A L E M  A F

Juda keerde zich af van God. Jeremia werd naar Jeruzalem 
gestuurd om haar te waarschuwen. “De Here zeide tot mij aldus: 
Ga staan in de poort van de kinderen des volks, waardoor de 
koningen van Juda ingaan en uitgaan, en in al de poorten van 
Jeruzalem” (Jeremia 17:19). Jeremia werd gezegd om in de poorten 
van Jeruzalem te gaan staan—waar de koningen en heersers 
zouden binnen komen—en hen te waarschuwen. Zij schendden 
Gods Sabbatdag.

God stuurt altijd een boodschapper om zijn zondigende volk 
en Israël te waarschuwen. De boodschap moet worden verkon-
digd waar de mensen het kunnen horen. “Hoort het woord des 
Heren, gij koningen van Juda en geheel Juda en al gij inwo-
ners van Jeruzalem, die door deze poorten binnenkomt; zo zegt 
de Here: Hoedt u ervoor, om uws levens wil, dat gij op de sab-
batdag geen last draagt en door de poorten van Jeruzalem bin-
nenbrengt. Ook zult gij op de sabbatdag geen last naar buiten 
brengen uit uw huizen of enigerlei werk doen; gij zult de sab-
batdag heiligen, gelijk Ik aan uw vaderen geboden heb. Doch zij 
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hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd, maar zij hebben 
hun nek verhard in plaats van gehoor te geven en zich te laten 
gezeggen” (verzen 20-23). Hun werd bevolen Gods Sabbat te hei-
ligen—deze heilig te houden. Als we een heilige Sabbat houden, 
bereidt het ons voor op een heilige week en een hechte relatie met 
God. Herhaaldelijk werd Israël gestraft vanwege het overtreden 
van dit gebod en het zich afkeren van God.

Jeruzalem werd vernietigd vanwege Sabbatschending. 
Sindsdien—meer dan 2.000 jaar!—is de stad altijd verdrukt 
geweest! Er is een oorzaak voor elk effect. Jeruzalem is vandaag 
de dag een stad in grote problemen. Waarom? Vanwege zonde.

Nebukadnessar heeft Jeruzalem tot een vuilnisbelt gemaakt. 
“Daarom zal om uwentwil Sion als een akker worden omge-
ploegd, en Jeruzalem zal worden tot steenhopen, ja de tempel-
berg tot woudhoogten.” (Micha 3:12). Nadat Jeruzalem in 585 voor 
Christus werd vernietigd, zag het er uit als een vuilnisbelt.

Sion is een beeld van de Kerk van vandaag. Jeruzalem is een 
beeld van heel Israël. Dit is geschiedenis en profetie. In deze eind-
tijd zal Gods lauwe, Laodiceese Kerk worden “omgeploegd als 
een veld”! (Lees over de Laodiceërs in Openbaring 3:14-21; vraag 
ons boek “Maleachi’s Boodschap” aan voor een grondige uitleg 
van deze tragedie die heeft plaatsgevonden in Gods Kerk in deze 
eindtijd.) Gods eigen volk zal in stukken worden gescheurd van-
wege hun zonden. Wat is hun schuld? “Die Sion bouwt met bloed 
en Jeruzalem met onrecht. De hoofden spreken er recht voor 
geschenken, en de priesters geven er onderricht om loon, en de 
profeten plegen er waarzeggerij voor geld, en daarbij steunen zij 
op de Here en zeggen: Is de Here niet in ons midden? Ons zal 
geen kwaad overkomen!” (Micha 3:10-11). Vanouds onderwezen 
de priesters en profeten tegen betaling. Maar dit is hoofdzakelijk 
een profetie voor vandaag. Geestelijk Jeruzalem, oftewel Gods 
Laodicea Kerk, heeft priesters en profeten die onderwijzen tegen 
betaling. Ze vertrouwen op mensen voor hun levensonderhoud, 
niet op God.

Echter, niet alle dienaren van God vertrouwen op mensen. “Ik 
daarentegen ben vol van kracht, van de Geest des Heren, en van 
recht en van sterkte, om Jakob zijn overtreding aan te zeggen en 
Israël zijn zonde” (vers 8). Ons wordt opgedragen om hun zonden 
bekend te maken. Dat is wat Gods getrouwe volk zal gaan doen. 
God heeft een dergelijk werk geprofeteerd.
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Nebukadnessar heeft Jeruzalem achtergelaten als een omge-
ploegd veld en een vuilnisbelt. Josephus was er ooggetuige van 
toen de Romeinen deze stad verwoestten in 70 na Christus. Hij 
zei dat als iemand op die plek zou komen, hij zich nooit zou 
kunnen voorstellen dat er ooit een stad was geweest!

Jeruzalem werd herbouwd, en vervolgens rebelleerden de 
Joden opnieuw in 132-135 na Christus. Rome was zo kwaad 
dat het elk gebouw vernietigde dat sinds 70 na Christus was 
gebouwd. Uit de rapporten blijkt dat Jeruzalem opnieuw tot een 
omgeploegd veld was geworden! Geen enkele Jood werd binnen 
32km van Jeruzalem toegelaten.

Tijdens de religieuze kruistochten, stroomde de “stad 
van vrede” weer eens met rivieren van bloed. Christus zei dat 
Jeruzalem woest en ledig werd achtergelaten. Hij zei wee, wee, 
wee en wee tegen Jeruzalem! Is Jeruzalem uitgestorven en vol 
van wee geweest? Ja. En verreweg de ergste WEE moet nog 
komen!

“Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor 
alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de 
belegering van Jeruzalem.” (Zacharia 12:2). Elke natie die over 
Jeruzalem heeft geheerst, heeft ernstige problemen meegemaakt. 
Dit gaat tot en met de dag van vandaag op.

“Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle 
natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deer-
lijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daar-
heen verzamelen” (vers 3). God heeft gezegd dat het probleem 
van Jeruzalem een nachtmerrie zou zijn voor vredestichters en 
diplomaten die er in verstrikt zouden raken, nog afgezien van de 
mensen die de stad als hun thuis beschouwen. En toch lijkt het er 
op dat elke natie Jeruzalem wil.

Geen stad heeft geleden als Jeruzalem. Zoals we zullen zien in 
de volgende hoofdstukken, gaat de stad momenteel gebukt onder 
onoplosbare problemen. Toch is er uiteindelijk heel goed nieuws. 
God heeft Jeruzalem gevestigd om een stad van vrede te zijn—en 
ooit zal Hij er voor zorgen dat het uiteindelijk zo wordt! Het is 
in feite de stad van waaruit Gods Familie het gehele universum 
zal regeren!



Hoofdstuk Twee
Israëls Dodelijke 
“Wond”

De burger van Israël staart uit zijn raam naar zijn 
natie, een traan in zijn oog en een knoop in zijn maag. Hij 
weet dat Israël in nood verkeert.

Het is waar dat voor de hele periode van de amper zes 
decennia van zijn bestaan, het land geen vrede heeft gekend. 
Maar zoals deze Joodse burger kijkt naar Palestijnse tieners en 
Israëlische soldaten die in de straten strijden, terwijl zijn oren 
gevuld worden met meertalig geschreeuw en het knallen van 
geweervuur, weet hij dat vandaag de situatie slechter is dan die 
ooit is geweest. Hij is bang dat Israël voorgoed is veranderd.

I S R A Ë L S  G E B O O R T E

Laat we eens terugkijken naar Israëls recente geschiedenis. 
Toen de Tweede Wereldoorlog was geëindigd, waren er veel 

Joodse vluchtelingen zonder een thuis. Het grootste deel van de 
wereld kreeg medelijden met deze Joden.

Na een bittere strijd in de Verenigde Naties, werd het land 
Israël tot een natie uitgeroepen. In 1948, toen Israël (Bijbels Juda—
de naam Jood is gewoon een verkorte versie van Juda) tot een 
natie werd uitgeroepen, vielen de Arabieren onmiddellijk aan.

De Joden hadden geen echt leger. Ze verloren de oorlog na 
drie weken. Toen riepen de Arabieren vreemd genoeg op tot een 
tijdelijke wapenstilstand. Dit is precies wat Israël nodig had om 
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zich opnieuw te bewapenen en zijn vermoeide manschappen te 
trainen—veel van hen burgers met geweren.

Kort daarna begonnen de Arabieren weer te vechten. Dit keer 
waren de Joden goed voorbereid en wonnen de oorlog snel.

Het was een wonder van God. Veel van de Joden erkenden 
dat. Ze maakten in de daarop volgende jaren veel wonderen mee.

De Joden werd geprofeteerd dat ze in deze eindtijd een natie 
zouden hebben. Het moest dus wel gebeuren!

De Joden waren vastberaden strijders. Dit was hun eerste soe-
vereine natie in 2.000 jaar. Alleen de dood kon hen hun nieuwe 
en enige thuisland nog doen opgeven.

W I L  O M  T E  V E C H T E N

Er bleven veel problemen bestaan tussen de Joden en Arabieren. 
De problemen werden in 1967 zo intens dat vrijwel elke natie ter 
wereld geloofde dat de Arabieren op het punt stonden Israël weer 
aan te vallen.

De Sovjet Unie spoorde Egypte sterk aan om aan te vallen. 
Egyptische troepen stroomden de Sinaï binnen en gaven de 
VN-strijdmacht opdracht te vetrekken. Er dreigde oorlog.

Egypte, Jordanië en Syrië hadden zich verenigd om een 
oorlog te beginnen. Dus voelden de Joden zich genoodzaakt om 
het eerst toe te slaan. Joodse gevechtsvliegtuigen vlogen Egypte 
binnen en vernietigden 300 Egyptische jachtvliegtuigen in drie 
uur. De Joden hadden toen de hele Sinaï, het Suezkanaal, Oost-
Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogten in 
slechts zes dagen veroverd.

En weer had een reeks van wonderen door God de Joodse 
natie gered.

Toeristen begonnen Israël binnen te stromen. De staat werd 
voorspoedig en zelfgenoegzaam. De Joden werden in een vals 
gevoel van veiligheid gesust.

Eind 1973 negeerden de Joodse militairen serieuze inlichtin-
genrapporten dat de Arabieren weer zouden gaan aanvallen. De 
aanval gebeurde op 6 oktober—tijdens de belangrijke Joodse 
feestdag van Yom Kippur.

De Joden wonnen de oorlog in drie weken met veel hulp van 
de Amerikanen. Egypte was verslagen, maar niet vernederd. 
Opnieuw was Bijbels Juda op wonderbaarlijke wijze gered.
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Maar spoedig daarna vond er een ingrijpende verandering 
plaats in Israël.

Menachem Begin werd in 1977 tot premier verkozen. 
President Carter overtuigde hem om de Sinaï terug te geven aan 
Egypte in de late 70-er jaren van de vorige eeuw.

Dat was het begin van het Israëlisch-Arabische vredesproces. 
De Joden gaven land op voor een stuk papier.

D E  B E R G  S I N A Ï

Toen de Joden de Sinaï terug gaven aan Egypte, was dat waar-
schijnlijk met inbegrip van de Berg Sinaï, waar God de Tien 
Geboden aan Mozes gaf. 

Uit dit vurige spektakel OP DE BERG werd de natie 
van Israël geboren! Het Sinaïgebied was de plaats waar de kin-
deren van Israël 40 jaar lang rondtrokken omdat ze rebel-
leerden tegen Gods wet.

Nogmaals, de Bijbelse naam voor de moderne natie die Israël 
heet, is Juda. Maar de moderne afstammelingen van de oude 
Israëlieten omvatten vele naties—voornamelijk de V.S. (Bijbelse 
Manasse) en Groot-Brittannië (Bijbelse Efraïm). Met andere 
woorden, het Bijbelse Juda is vandaag slechts een klein deel van 
Israël. Amerika en het Britse volk zijn ook Israël. De profetieën 
over het Israël van de eindtijd zijn hoofdzakelijk gericht op die 
drie naties. (Voor ‘t bewijs, vraag ons gratis boek “De Verenigde 
Staten en Groot-Brittannië in de Profetieën” aan).

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië speelden beide een 
belangrijke rol bij het uitoefenen van druk op Juda om de Sinaï 
terug te geven aan Egypte, ook al waren onze voorouders onder-
deel van Israël toen Gods wet op de Berg Sinaï werd gegeven.

De profetie verklaart dat die drie landen, Israël, de V.S. en 
Groot-Brittannië, samen zullen worden veroverd net voordat 
Christus terugkomt (Hosea 5:5). De Joodse natie moest door God 
worden gevestigd om die profetie in vervulling te laten gaan. Een 
wonder van God moest worden verricht.

Waarom verkeren deze drie naties in zulke ernstige moeilijk-
heden vandaag? Het teruggeven van de Sinaï aan Egypte is 
de kern van hun problemen!

Als God de Sinaï aan mij zou geven, zou ik het nooit terug 
geven tenzij God het bevel daartoe zou geven—wat Hij nooit 
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zou doen, daar ben ik vrij zeker van. De hele wereld zou mij niet 
kunnen overhalen of forceren om dat te doen.

Die drie naties kijken naar mensen voor vrede en niet naar de 
geweldige God van de Berg Sinaï. Hun geschiedenis met God 
is vrijwel zonder betekenis!

Geen andere natie op aarde werd ooit uitverkozen als Gods 
volk—uitverkozen niet als een favoriet volk, maar om de wereld 
tot God te leiden. Israël heeft God vreselijk teleurgesteld—zowel 
in de oudheid als in deze tijd. Spoedig zal God de naties straffen 
als nooit tevoren. Het volk van het Bijbelse Israël spreekt veel 
over God maar gelooft en gehoorzaamt Hem niet. Dat is vandaag 
de echte bron van al onze problemen. De naties van Israël zullen 
vallen vanwege dat ongeloof.

De Joodse natie werd geboren en staande gehouden 
door goddelijke wonderen. Maar ze weigert nog steeds 
op God te vertrouwen!

Vandaag, ondanks het feit dat de Joden de Sinaï aan Egypte 
terug hebben gegeven—een geschenk zonder weerga—is Egypte 
snel één van Israëls meest vijandige buren geworden. Dat zou ons 
toch te denken moeten geven dat je met het weggeven van land 
geen vrede krijgt.

Desondanks heeft Israël zich dezelfde mentaliteit aangemeten 
van zwakte en van het vertrouwen in mensen, in hun omgang 
met de Palestijnen die in Israël wonen. De Joden blijven door-
gaan met het weggeven van land voor lege beloftes van vrede. Het 
begon in 1993 op het gazon van het Witte Huis met een hand-
druk tussen de vroegere Israëlische Premier Yitzhak Rabin en de 
vroegere Palestijnse leider Yasser Arafat. Daar gaf Israël stukjes 
hard bevochten, strategisch belangrijk land weg in de hoop dat 
de Arabieren gewoon door onderhandelingen wel hun doel van 
de vernietiging van Israël zouden opgeven.

De Joden hebben ook Gaza, Jericho, Bethlehem en andere 
gebieden van de Westelijke Jordaanoever aan de Palestijnen 
teruggegeven. Het lijk er op dat de wereld is vergeten dat die 
gebieden waren veroverd in een oorlog waarbij de Arabieren een 
poging deden om de Joden te vernietigen. Dit land-voor-vrede-
proces is in de geschiedenis vrijwel ongehoord, behalve wellicht 
wat er is gebeurd in Zuid-Afrika.

God gaf Bethlehem—de geboorteplaats van Christus—aan de 
Joden. Door het “vredes”-proces, gaven ze het aan de Palestijnen. 
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De Joden wezen Christus af en kruisigden Hem bijna 2.000 jaar 
geleden. Ze wijzen Hem vandaag nog steeds af. Maar ja, dat doen 
de meeste mensen die beweren Christenen te zijn.

De Joden hebben veel andere Bijbelse plaatsen aan de 
Arabieren terug gegeven. Amerika en Groot-Brittannië hebben 
hen sterk aangespoord dat te doen. Wij realiseren ons niet dat 
een dergelijk gebrek aan geloof de reden is dat alle volwassenen 
van het oude Israël moesten sterven in de Sinaï-woestijn.

Door dit hele proces, met de verschrikkelijk verkeerde naam 
van “vredes’-proces—waarbij land wordt opgegeven en afname 
van geweld niet merkbaar is—hebben Palestijnse leiders politici 
en media constant verteld dat ze een vredige coëxistentie met 
Israël willen, terwijl ze tegelijkertijd de vernietiging van Israël 
aan hun volk beloven.

Nu, na jaren van gokken met haar eigen grond, vindt Israël 
zichzelf ontdaan van eigendom en wilskracht, ondermijnd en 
bezoedeld door een beleid dat de fatale vermoeidheid van deze 
kleine natie voor iedereen zichtbaar heeft gemaakt.

J U D A’ S  W O N D

In de boodschap van de Filadelfia Kerk van God van vandaag, 
moeten we Juda, Amerika en Groot-Brittannië de werkelijke oor-
zaak van de serieuze problemen vertellen.

Het boek Hosea werd geschreven als profetie voor de eindtijd. 
Nogmaals, de natie die vandaag de dag Israël heet is in feite het 
Bijbelse Juda. Er staan bepaalde specifieke profetieën over Juda 
in dit boek. “Toen Efraïm zijn krankheid zag, en Juda zijn gezwel 
[wond], ging Efraïm naar Assur en zond boden naar koning 
Strijdlust (Jareb). Deze echter kan u geen genezing schenken, en 
zal het gezwel [uw wond] van u niet wegnemen.” (Hosea 5:13). 
Als u dit vers in het oorspronkelijke Hebreeuws bestudeert, komt 
naar voren dat zowel Efraïm (Groot-Brittannië ) als Juda (wat 
vandaag “Israël” heet) naar Assyrië gaan (oftewel Duitsland—
om dat feit te bewijzen, vraag het gratis boekje Germany and the 
Holy Roman Empire - Engelstalig - aan).

Waarom gaan de Joden naar Duitsland, en wat is Juda’s 
wond? Het woord ‘wond’ is nummer 4205 in de Strong’s 
Concordance (Strongs Concordantie). Het betekent “in de zin 
van verbinden: een bandage, d.w.z. remedie.” ‘Gesenius’ Lexicon’ 
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definieert het op deze manier: “het samendrukken, verbinden 
van een wond; hier figuurlijk gebruikt voor een remedie toe-
gepast op de wonden van de staat.” Met andere woorden, de 
remedie IS DE WOND!

Een ander woord voor wond wordt ook genoemd in Obadja 
1:7: “Naar de grens zenden u al uw bondgenoten; u misleiden, u 
overmogen uw vrienden; wie uw brood eten, leggen u een val-
strik. Er is geen inzicht bij hem.” De Engelse King James Bijbel 
vertaald valstrik als ‘wond’. Deze ‘wond’ is nummer 4204 in 
Strongs Concordantie. Gesenius’ Lexicon definieert het als “vals-
heid; derhalve bedrog, verraderlijke handelen … net, of valstrik.” 
Het heeft hetzelfde stamwoord als het woord dat gebruikt wordt 
in Hosea 5:13. In Obadja is de wond direct gerelateerd aan 
het bedrogen worden door een vredesverdrag!

V E R T R O U W E N  O P  H U N  V I J A N D E N

Is het vredesverdrag met de Arabieren de wond van Israël 
waaraan God refereert in Hosea 5:13? Er zou geen vredesverdrag 
zijn als Juda op God had vertrouwd in plaats van op mensen.

Het woord wond zelf verwijst niet noodzakelijkerwijs naar 
één of andere gewelddadige handeling, maar het zal ongetwijfeld 
tot geweld leiden.

“Daarom ben Ik voor Efraïm als een mot, en als een been-
eter voor het huis van Juda.” (Hosea 5:12). Het woord beeneter 
moet als worm worden gelezen. De Anchor Bible Commentary 
(Anchor Bijbelcommentaar) verklaart dat het woord normaal 
gesproken verrotting in hout of beenderen beschrijft (Habakuk 
3:16; Spreuken 12:4; 14:30; Job 13:28; Jesaja 40:20). Deze wond reikt 
tot in de botten als kanker.

De worm is “als maden die parasiteren in open wonden en 
dan het vlees beginnen te verslinden.” Dit is een ziekte met dode-
lijke afloop. De enige genezing is God.

Het woord gezwel in vers 13 betekent verband. Het is alsof een 
verband hopeloos is aangebracht op een open, etterende wond. 
Vanaf het begin van het vredesproces, hebben de Joden voor hulp 
naar mensen gekeken, vaak hun vijanden, —niet naar God. Dat 
is de onzichtbare wond.

Zo weinig vertrouwen in God—zoveel vertrouwen in hun 
vijanden!
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De echte wond is geestelijk—een gebrek aan geloof in God. 
De Joden blijven maar proberen zichzelf te genezen door vredes-
verdragen te sluiten. Ze waren sterk toen ze op God vertrouwden. 
Zelfs de recente geschiedenis heeft die waarheid bewezen. 
Slechts enkele jaren geleden waren ze een verschrikking voor de 
Arabieren. Nu zijn de Arabieren een verschrikking voor de Joden. 
Een volledige ommekeer in zo’n korte tijd! Waarom?

De Israëlieten zullen uiteindelijk inzien dat hun vredesver-
bond met de Palestijnen is mislukt. De Joden zien in feite slechts 
het effect van hun wond. Ze zien de oorzaak niet. Daarom 
wenden ze zich tot Duitsland voor een ander vredesverdrag! 
Deze keer stellen ze hun vertrouwen in een nog grotere vijand! 
Opnieuw slagen ze er niet in om op God te vertrouwen. Het zal 
tot de grootste ramp leiden in de lange lijdensgeschiedenis van 
de Joden.

Men heeft de les nog steeds niet geleerd. God gaat hen 
nadrukkelijk onderwijzen over wat hun wond is en wat de wer-
kelijke oplossing is.

Vandaag zien de Joden hun wond slechts in menselijke zin. 
Maar zelfs dat inzicht ontstaat tergend langzaam. Voordat dit 
voorbij is, zullen ze hun wond geestelijk zien—door Gods ogen. 
Dan zal hun wond genezen worden en zullen ze voor altijd vrede 
hebben.

Maar voordat dat gebeurt, moeten ze de meest afschuwelijke 
les van hun nationale leven leren!

D O D E L I J K E  M I S L E I D I N G

De Israëli’s proberen vrede te onderhandelen met de Palestijnen. 
Veel van de Hamas-terroristen zijn  Palestijnen. In feite zijn de 
Palestijnen hun meest hechte vrienden. De Israëli’s hebben het 
bestuur van Gaza en de gebieden op de Westelijke Jordaanoever 
aan de Palestijnen gegeven. De terroristen opereren vaak vanuit 
deze door Palestijnen gecontroleerde gebieden. Dat betekent dat 
de Israëli’s niet meer vrij zijn om de oorlog te verklaren aan de 
operationele terroristenbasis.

In 2005 heeft Israël de 9.000 Joodse inwoners van de 
Gazastrook geëvacueerd en het gebied volledig aan de 
Palestijnen overgedragen. Nadat alle Israëlische militaire instal-
laties waren ontmanteld en de manschappen waren vertrokken, 
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namen de terroristen de gelegenheid om het gebied vanuit 
naburig Egypte te overstromen—en hun wapens mee te brengen. 
Ze begonnen onmiddellijk de Gazastrook te gebruiken als lan-
ceerbasis voor raketaanvallen, die sindsdien gestaag zijn door-
gegaan. In de zomer van 2007, pleegde de radicale terroristische 
groep Hamas een gewelddadige coup en nam heel Gaza over; 
dat gaf deze terroristische gemachtigde van Iran een houvast bij 
Israël voor de deur. Dat is het gevaarlijke resultaat van Israëls 
beleid van het zich trachten te verzoenen met de Palestijnen 
door ze dingen te geven.

De Israëlische Premier Benjamin Netanyahu heeft ooit 
gezegd: “Ik denk dat het centrale probleem van het terrorisme 
dat we vandaag de dag zien is dat we een situatie hebben gecre-
eerd waarbij we rekenen … op de Palestijnse Autoriteit om onze 
subcontractanten te zijn voor het bestrijden van terrorisme.”

De Joden zijn ernstig verdeeld over de vredesovereen-
komst. Dat maakt een democratie uiterst kwetsbaar. Het verlamt 
het besluitvormingsproces, en er moeten moeilijke beslissingen 
worden genomen!

Waarom is het vredesproces een gezwel? Intelligence Digest 
schreef op 27 september, 1996: “Er zijn altijd twee fundamentele pro-
blemen met het vredesproces van madrid geweest. Het eerste 
was dat als het zou ‘slagen’, het Israël fysiek kwetsbaar zou achter-
laten zonder alle aanleidingen voor oorlog tussen de Joodse 
staat en zijn Arabische buurman te hebben weggenomen—
en zo oorlog méér en niet minder waarschijnlijk makend.

“Aan de andere kant, als het zou ‘mislukken’, zou het de 
Palestijnse verwachtingen hebben vergroot, om ze later alleen 
maar weer de bodem in te slaan, en zo de algemene atmosfeer 
in het Midden-Oosten slechter te maken, en niet beter” (nadruk 
steeds van mij).

Die inschatting is herhaaldelijk bewezen waar te zijn. Elk 
“succes” in dit proces heeft Israël verzwakt, en elke “mislukking” 
is geëindigd met een uitbarsting van geweld!

Als het vredesproces geweld en oorlog “waarschijnlijker en 
niet minder waarschijnlijk” maakt, dan is het een WOND voor 
Israël. Dat betekent dat door vertrouwen te stellen in mensen, in 
plaats van in God, Israël hoe dan ook een verliezer is!

Een andere uitgave van Intelligence Digest, op 4 oktober 
4, 1996, zei dit: “Beide vooruitzichten zijn ontstellend: maar ze 
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zijn het onvermijdelijke resultaat van de voornaamste mislei-
ding die het Midden-Oosten vredesproces ondersteunt, name-
lijk dat alle problemen kunnen worden opgelost door 
onderhandeling.”

De dodelijke misleiding dat “alle problemen door onder-
handeling kunnen worden opgelost” zal Israël en de V.S. ramp-
zalig worden!

Een dergelijke filosofie maakt naties kapot. Geen enkele 
grote natie is ooit opgezet of in stand gehouden door 
een dergelijk geloof! Elk goed geschiedenisboek zou dat 
moeten onderwijzen. Bijbelprofetie doet dat in elk geval wèl. 
Het is een filosofie gebaseerd op zwakte. Elke machtige natie 
die vanuit een dergelijke zwakte redeneert, stort zich in het 
onheil!

Door zwakte en een gebrek aan geloof in God, hebben de 
Joden hun eigen wond gecreëerd! Vanwege het land dat ze 
al aan de Palestijnen hebben gegeven, kunnen de Joden hun 
vijand zelfs niet meer lastig vallen. En men zou denken dat de 
Palestijnen de Joden dankbaar zouden zijn voor het land dat hun 
al is gegeven. In plaats daarvan, gebruiken ze het geschenk om 
hun haat te intensiveren!

Een beetje psychologie zou ieder eerlijk persoon ervan 
moeten overtuigen dat een vredesverdrag nooit zal werken! Maar 
de Joden houden zich vast aan hun illusies vanwege zwakheid.

De Joden zijn bang om zich keihard op te stellen zelfs in 
de Arabische gebieden die zij beheersen. Ze willen niet dat het 

“vredes”-proces wordt afgebroken. Maar wat de meesten van 
hen niet weten is dat het vredesproces een dodelijke mis-
leiding is! Het is een wond die tot de dood leidt. Het is als een 
terminale kanker!

Jarenlang was de voornaamste Arabische leider in het vredes-
proces Yasser Arafat. Vóór de vredesonderhandelingen was hij 
de vooraanstaande terrorist in het Midden-Oosten! Dat is geen 
goed fundament voor vrede.

Waarom zouden de Israëli’s de grootste terrorist in het Midden-
Oosten hebben vertrouwd om hen te beschermen tegen terrorisme? 
Ze hebben meer dan genoeg macht om zichzelf te beschermen, 
maar het ontbreekt hun aan de wil om die te gebruiken! Dat is 
omdat God hun wil heeft gebroken—en dat is met inbegrip van de 
wil van Amerika en Groot-Brittannië. En dit is de reden.
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D E  W E T  VA N  M O Z E S
We moeten een eindtijdprofetie lezen die specifiek is gericht op 
Amerika, Groot-Brittannië en Israël over hun veiligheid. “[We] 
niet geluisterd hebben naar de stem van de Here, onze God, en 
niet gewandeld hebben naar de wetten die Hij ons gegeven heeft 
door de dienst van zijn knechten, de profeten. Ja, geheel Israël 
heeft Uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren 
naar Uw stem. Daarom is over ons uitgestort de met een eed 
bekrachtigde vloek, welke geschreven staat in de wet van Mozes, 
de knecht Gods, want wij hebben tegen Hem gezondigd. En Hij 
heeft de woorden bevestigd, die Hij gesproken had over ons en 
over onze regeerders, die ons bestuurden, door zulk een groot 
onheil over ons te brengen, als er nergens geweest is onder 
de ganse hemel, behalve in Jeruzalem.” (Daniël 9: 10-12). 
Onheil zal over Jeruzalem (en Israël) worden gebracht 
dat er nooit is geweest “onder de ganse hemel”! God heeft 

“ons” Zijn boodschap “gegeven”. God heeft het in Zijn liefde en 
genade gedaan door Herbert W. Armstrong en geeft het nu door 
via de Filadelfia Kerk van God. Nog steeds rebelleert Israël.

God “brengt een groot onheil over ons.” Deze woorden 
zouden ons schrik moeten aanjagen! Geen volk kan overwinnen 
tegen zijn vijanden als God tegen hen is. “De vloek wordt over 
ons uitgestort”! Echter, de vloeken hebben er niet voor gezorgd 
dat we bidden tot de ware God. Veel mensen hebben gebeden, 
maar we hebben niet gebeden om ons te “bekeren van onze onge-
rechtigheden” (verzen 13-14). Dat is wat God gebiedt. We hebben 
ons niet bekeerd. Dat betekent dat onze gebeden weinig of geen 
waarde hebben.

De enige manier waarop Israël veiligheid kan bereiken is door 
bekering. God heeft beloofd ons te vernietigen, tenzij we die les 
leren! Hoe kunnen we niet zorgvuldig acht slaan op deze profetieën?

Daniël is een eindtijdboek (Daniël 12:4, 9). Volgens Daniël 
zijn er veel profetieën in de boeken van Mozes die ook voor deze 
eindtijd gelden (Daniël 9: 11).

Laten we eens kijken naar één van deze profetieën. “Maar 
indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet …. 
En zal Ik mijn aangezicht tegen u keren, zodat gij voor 
uw vijanden geslagen zult worden, en die u haten, zullen over u 
heersen, en gij zult vluchten, zonder dat iemand u vervolgt. …. en 
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uw trotse macht zal Ik breken; en uw hemel maken als ijzer 
en uw land als koper” (Leviticus 26: 14, 17, 19). Omdat we niet naar 
God hebben geluisterd, rusten er vloeken op ons. God profeteerde, 

“zal ik mijn aangezicht tegen u keren.” Als we deze profetie 
werkelijk zouden begrijpen, zouden we allemaal staan te 
trillen van angst!

Er is een reden dat alles verkeerd lijkt te gaan in Amerika, 
Groot-Brittannië en Juda. Maar onze volken lijken nooit genoeg 
te vrezen om “zich te bekeren van onze ongerechtig-
heden”—onze zonden! En dat betekent niet het bekeren van wat 
wij zonde noemen, maar van wat God zonde noemt —Gods 
definitie.

Dus stelt God: “Ik zal de trots van uw macht breken.” Dat 
betekent dat we macht hebben, maar niet de wil om die 
te gebruiken. Amerika heeft meer militaire macht dan enige 
andere natie op aarde. Maar we zijn bang om die te gebruiken. 
Groot-Brittannië heeft waarschijnlijk meer nucleaire en conven-
tionele militaire macht dan enige natie in Europa. Echter, ook 
Groot-Brittannië is bang om die te gebruiken. De Joden hebben 
meer militaire macht dan enige andere natie in het Midden-
Oosten. Een aantal jaren geleden joegen ze al hun vijanden 
schrik aan. Maar vandaag hebben ze zich lange tijd terugge-
trokken in wat het “vredesproces” heet. Waarom?

Toen Benjamin Netanyahu voor zijn eerste termijn werd 
gekozen in 1996, schreef de New York Times: “Mr. Netanyahu 
gaf eveneens aan wat hij bedoelde met onderhandelen met de 
Arabieren tijdens zijn debat met Premier Shimon Peres. De 
Arabieren, zei hij, waren ‘realistisch’—‘toen ze een zwakke rege-
ring zoals die van de heer Peres zagen,’ ze eisen alles, ze krijgen 
alles, en ze eisen meer.’”

Dat geldt voor de regering in Amerika, Groot-Brittannië en 
Israël (Bijbels Juda). We begrijpen gewoon niet dat God de trots 
van onze macht heeft gebroken vanwege onze zonden. Maar 
onze vijanden binnen en buiten onze naties weten dat de trots 
van onze macht is gebroken—dat we beklagenswaardig zwak zijn. 
En zoals de heer Netanyahu zei over Arabieren, onze vijanden 
zullen steeds meer blijven eisen—totdat we ineenstorten.

Slechts een beetje begrip van de geschiedenis maakt duide-
lijk dat een dergelijk door Amerika gesponsord “vredesproces” 
alleen maar tot vernietiging kan leiden.
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Henry Kissinger zei dat Yitzhak Rabin, de vermoorde premier, 
“geen andere keus had dan het vredesproces.” Dat was een aantal 
jaren daarvóór niet het geval, omdat het Israëlische volk een veel 
sterkere wil had.

Een dergelijke uitspraak komt uit zwakheid voort! We zijn 
zwak omdat God onze wil heeft gebroken om te vechten en 
te winnen. We willen nu op anderen vertrouwen om ons te 
beschermen, omdat we ineenkrimpen van angst voor onze vij-
anden. We vertrouwen niet meer op God! Onze zonden maken 
ons kapot.

We moeten deze afschuwelijke realiteit begrijpen. God heeft 
gezegd: “Ik zal Mijn aangezicht tegen u keren”. Hebben we door 
wat dat betekent? De krachtige, almachtige God is tegen ons! 
De straf zal toenemen totdat we ons bekeren of sterven!

We moeten leren om geloof in God te hebben, anders 
zullen we volledig vernietigd worden. Lees heel Leviticus 26 en 
Deuteronomium 28. Die hoofdstukken zijn onderdeel van de 
treurige profetieën waarvan Daniël zei dat ze in de eindtijd over 
ons zouden komen.

Waarom wenden we ons niet tot God in bekering? Alleen Hij 
kan ons redden. Let op het eindresultaat voor onze naties: “Dan zal 
Ik Mij met grimmigheid tegen u verzetten en Ik, ja Ik, zal u zeven-
maal tuchtigen over uw zonden, en gij zult het vlees uwer zonen 
eten en het vlees uwer dochters zult gij eten” (Leviticus 26: 28-29). 
God zegt, “Ik, ja Ik zal u zevenmaal tuchtigen over uw zonden.” He 
benadrukt “Ik, ja Ik.” Dit is God aan het woord—de almachtige 
God die de mens en het heelal heeft geschapen! Dat zijn niet de 
woorden van zwakke mensen. Weten we echt wat dit betekent?

Het wordt zelfs nog erger. “En Ik zal vrees brengen in de 
harten van hen die van u zijn overgebleven, in de landen hunner 
vijanden, zodat het geluid van een opgewaaid blad hen opjaagt, 
en zij zullen vluchten, zoals men vlucht voor het zwaard, en 
vallen, zonder dat er een vervolger is. En de één zal over de ander 
struikelen als voor het zwaard, zonder dat er een vervolger is, en 
gij zult voor uw vijanden geen stand kunnen houden. En gij zult 
onder de volken te gronde gaan, en het land uwer vijanden zal u 
verteren.” (verzen 36-38). Dit is een afschuwelijke profetie. Onze 
vijanden zullen ons verslinden!

Lees de verzen 1-13 en zie de fantastische beloningen en zege-
ningen die gaan komen als we ons tot God bekeren. We hebben 
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nog nooit zulke vrede en voorspoed meegemaakt. “En Ik zal 
vrede in het land geven, zodat gij nederliggen zult, zonder dat 
iemand u opschrikt; Ik zal de wilde dieren uit het land uit-
roeien, en het zwaard zal uw land niet teisteren” (vers 6). God 
heeft vrede beloofd aan de naties van Israël. Niemand zou 
ze bang maken—niemand! Het zwaard zou hun land niet 
binnenkomen.

Dat is de manier waarop we vandaag zouden moeten leven. 
Het enige wat we moeten doen is God gehoorzamen. “Ik zal in 
uw midden wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot 
een volk zijn” (vers 12). Lieten we God maar over ons heersen. 
Wat zouden we prachtige voorbeelden voor deze zieke wereld 
kunnen zijn.

Er is goed nieuws. God zal nog steeds dit paradijs inleiden. 
We zouden nooit hoeven mee te maken wat er vandaag in Juda 
gebeurt. Het is totaal onnodig.

Veiligheid komt er heel spoedig aan voor Israël, als Christus 
terug komt. Maar ons berouw moet aan die gebeurtenis vooraf 
gaan. Dan zullen we voorspoed en veiligheid zonder weerga 
hebben. De enige reden dat we het nu niet hebben, is onze weige-
ring om te bekeren. Hoe sneller we die les leren, des te sneller zal 
de veiligheid komen.

Onze naties zullen zich niet bekeren totdat ze in gevangen-
schap zijn. Hoe dan ook, God belooft veiligheid aan ieder indi-
vidu die zich echt bekeerd (Openbaring 3:10, 19).

Het stemmen op een bepaald persoon, zal ons nooit veilig-
heid geven. Ons bekeren van onze zonden zal ons veiligheid voor 
eeuwig geven.

M I D D E N - O O S T E N  E X P L O S I E  S P O E D I G

Veel inlichtingendiensten zien in dat er geen vrede in Israël zal 
zijn. Zie hier wat de Intelligence Digest van 1 maart, 1996 stelde: 

“De neiging van mensen om onaangename waarheden te negeren 
is één van de meest schadelijke menselijke eigenschappen. 
Helaas is er maar al te nadrukkelijk bewijs van in het Midden-
Oosten vredesproces.”

De redacteur ging door met het citeren van Yasser Arafat 
uit een geheime toespraak die hij had gehouden in mei 1994 in 
Johannesburg, Zuid-Afrika. Arafat deed een oproep voor een 
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heilige oorlog om Jeruzalem te bevrijden. En ten aanzien van 
het Israëlisch-Palestijnse vredesakkoord zei hij: “Dit akkoord 
beschouw ik niet meer dan het akkoord dat was getekend tussen 
onze Profeet Mohammed en de Quraysh.”

Verder uit de Intelligence Digest: “Dit was een verwijzing naar 
het non-agressiviteits-akkoord dat  Mohammed tekende met 
de Quraysh-stam die Mekka bestuurde. Twee jaar later, schond 
Mohammed het akkoord, veroverde Mekka en doodde de leiders 
van de stam.”

Merk ook op wat Arafat zei in begin 1996 tegen een groep 
Arabische diplomaten in Zweden: “[Israëlisch Premier Shimon] 
Peres en [Israëlisch onderhandelaar Yossi] Beilin hebben ons al 
de helft van Jeruzalem beloofd [maar] wij Palestijnen zullen 
alles overnemen, met inbegrip van heel Jeruzalem …. 
Binnen vijf jaar zullen we 6 tot 7 miljoen Arabieren hebben die 
op de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem wonen …. Als de 
Joden allerlei types Ethiopiërs, Oezbekistaners en Oekraïners 
als Joden kunnen importeren, kunnen wij alle types Arabieren 
importeren …. We zijn van plan de Staat Israël te elimi-
neren en een Palestijnse staat te stichten …. We zullen het 
leven voor de Joden ondragelijk maken door psychologische oor-
logsvoering en een bevolkingsexplosie. Joden zullen niet tussen 
Arabieren willen wonen.”

In maart 2001, na maanden van botsingen tussen Arabieren 
en Joden, werd Arafat geciteerd die zei: “Onze mensen zullen 
doorgaan met de Aksa intifada totdat we de Palestijnse vlag 
hijsen in elke moskee en kerk en op de muren van Jeruzalem.”

De situatie is maar weinig veranderd sinds Arafat is overleden. 
Zijn opvolger als Palestijns leider, Mahmoud Abbas, kan een lei-
derschapsrol gewoon niet handhaven, tenzij hij de aan geest tege-
moet komt van de overweldigende meerderheid van Palestijnen 
die het bestaan van Israël afwijzen.

Zoals nu blijkt, lijkt het er sterk op dat ondanks zijn gema-
tigde imago, dit niet echt te moeilijk is voor Abbas. “Abu 
Mazen [de populaire naam voor Abbas onder Palestijnen] was 
een Arafat-makker en komt voort uit de Palestijnse elite. Hij 
heeft consequent de anti-Israël agenda van de harde lijn aange-
houden sinds zijn studentenjaren. Zijn doctoraal proefschrift was 
een regelrechte poging om de Holocaust te ontkennen en erop 
gericht om te bewijzen dat Zionisme en het Nazisme takken van 
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dezelfde boom zijn. … Abu Mazen mag dan een pak dragen, ter-
wijl Arafat een gevechtstenue droeg, maar veel van hun wereld-
beschouwing is toch dezelfde—de vernietiging van Israël blijft 
op hun agenda staan” (Philadelphia Daily News, 8 januari, 2005).

Verre van het afkeuren van zijn terroristische voorganger, 
grijpt Abbas in feite terug op Arafats nalatenschap om aan extra 
gezag te winnen. In zijn campagnetoespraken vóór de verkie-
zingen riep hij op tot hetzelfde “recht van terugkeer” dat Arafat 
omarmde, en dat, zoals de New York Sun het uitdrukte, de “code 
voor de vernietiging van de Joodse staat” is (31 december, 2004).

Abbas heeft bijval gekregen voor zijn pogingen om terro-
ristgroepen zoals Hamas en Islamitische Jihad te dwingen hun 
dodelijk geweld te beteugelen. Velen zijn bereid geweest om zijn 
openbare anti-Israël retoriek en uitdrukkingen van solidariteit 
met terroristen af te doen als louter politiek.

Charles Krauthammer stelde hierover de vraag: “Hoe zit ‘t 
met Abbas’ verzet tegen geweld waar hij zo over opschept? Op 
2 januari [2005] zegt hij tegen Hamas-terroristen die raketten 
afvuren die Joodse dorpsbewoners binnen Israël verminken en 
doden, ‘Dit is niet het moment voor dit soort handelingen.’ Dit is 
een interessante ‘verwerping’ van terrorisme: Niet vandaag, jon-
gens; misschien later, als het juiste moment daar is” (Washington 
Post, 7 jan. 2005).

Daniel Pipes gaf als commentaar: “Meneer Abbas laat tacti-
sche flexibiliteit zien. Anders dan Arafat, die nooit het terroris-
teninstrument kon loslaten dat hem welvaart, macht en glorie 
had gebracht, beschouwt de heer Abbas de situatie meer overtui-
gend. Als het stoppen van geweld tegen Israël zijn doel van het 
elimineren van de Joodse soevereine staat het beste dient, dan is 
dat zijn programma. Wat hij laatst op zo’n charmante wijze de 
‘Zionistische vijand’ noemde, accepteert hij net zo min als Arafat 
dat deed, (of Hamas, of de Palestijnse Islamitische Jihad), maar 
hij is open voor een veelvoud  aan middelen om het te vernie-
tigen” (New York Sun, Jan. 11, 2005).

Die vaststelling werd ondersteund door de methode die 
Abbas gebruikte om de terroristen te beteugelen—niet door hard 
tegen hen op te treden, maar door ze uit te nodigen om politici 
te worden. Op 16 februari 2005, kondigde Abbas aan dat, in de 
woorden van Stratfor: “hij het delen van nationaal leiderschap 
met Hamas, jihad organisaties, en openbare en democratische 
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fronten ondersteunt ….” Maar Hamas en andere jihad-groepen 
baseren hun bestaan openlijk op oorlog tegen Israël. Ze zijn pre-
cies de bron van het probleem.

In januari 2006, ging Hamas niet alleen maar de politiek in, 
maar nam de regering over, met het winnen van 74 van de 132 par-
lementszetels. Een door Hamas geleide Palestijnse eenheidsrege-
ring gevormd in maart 2007, werd met succes ontbonden toen 
Hamas drie maanden later met geweld de Gazastrook overnam.

Uiteindelijk, wie ook maar aan de macht is onder de 
Palestijnen, zal er geen vrede zijn in het Midden-Oosten zolang 
er groepen zijn die actie voeren voor de vernietiging van Israël. 
De Palestijnen zijn duidelijk niet geïnteresseerd in het bewerk-
stelligen van vrede met Israël! Maar Israël is zo oorlogsmoe en 
verblind door wishful thinking, dat het de realiteit niet onder 
ogen wil zien! Het is naïviteit die tot een ramp van ongekende 
omvang voert. Het is gemakkelijk om in te zien waarom God het 
vredesproces een “dodelijke wond” noemt.

N A A R  D U I T S L A N D  G A A N

Laten we nog eens kijken naar Hosea 5:13. “Toen Efraïm zijn 
krankheid zag, en Juda zijn gezwel [wond], ging Efraïm naar 
Assur en zond boden naar koning Strijdlust (Jareb). Deze echter 
kan u geen genezing schenken, en zal het gezwel [de wond] van 
u niet wegnemen.” Lange’s Commentary stelt dat het woord 
Jareb, de Duitse leider, “strijdlustige vorst” betekent. De Soncino 
Commentary vertaalt het als “Koning Twistziek.” Deze man zal 
veel gevaarlijker zijn dan Hitler is geweest.

Als u onze literatuur over Duitsland leest, zult u zien dat deze 
leider, volgens de Bijbelse profetie, bestuurd zal worden door 
Satan! En Groot-Brittannië en de Joden zullen naar hem toegaan 
voor genade en hulp!

De Europese Unie heeft haar inspanningen al opgevoerd 
om te helpen bij het Midden-Oosten vredesproces, naarmate de 
V.S. zich uit het gebied terug trekt en zwakker wordt. Het door 
Duitsland geleide Europa wordt publiekelijk genoemd als zijnde 
een beschermer van Israël.

Kan iemand de wrede ironie van deze situatie nog over het 
hoofd zien? Een in Hongarije geboren overlevende van de 
Holocaust, die in Israël woont, zei: “Als er iets is wat de Israëli’s 
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meer schrik aanjaagt dan Syrische troepen op de Golan, dan is 
het wel Duitse troepen op de Golan.”

Het lijkt er op dat de Israëli’s hun ergste vijand 
kunnen vertrouwen, maar ze kunnen God niet ver-
trouwen om hen te beschermen! En God is hun enige ware 
bron voor hulp.

Israël zal “geliefden” worden met de Duitsers. Dit initiatief zal 
tot hun vernietiging leiden. Het zijn niet de Arabieren die hen 
zullen vernietigen. De vriendschap tussen Duitsland en Israël zal 
één van de grootste bedriegerijen in de geschiedenis van de mens 
tot gevolg hebben! We zullen dit verder bestuderen in het vol-
gende hoofdstuk.

“Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar Mijn plaats, totdat 
zij zich schuldig gevoelen en Mijn aangezicht zoeken; wanneer 
het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien” 
(vers 15). God zal niet stoppen met het straffen van de Joden (en 
heel Israël—hoofdzakelijk Amerika en Groot-Brittannië ) totdat 
ze “hun overtreding erkennen,” of zich bekeren over hun zonden 
en God zoeken. Maar hoe kunnen ze weten wat hun zonden zijn 
en hoe ze zich moeten bekeren?

“Blaast de bazuin in Gibea, de trompet in Rama! Maakt 
alarm in Bet-awen! Achter u, Benjamin! Tot een woestenij 
zal Efraïm worden ten dage des oordeels. Over de stammen 
Israëls maak Ik bekend wat vast besloten is.” (verzen 8 - 9). God 
heeft hun zonden aan hen bekend gemaakt door Herbert W. 
Armstrong en onze Kerk vandaag. U leest die trompetbood-
schap nu! Hosea gaat specifiek over ons werk vandaag (vraag 
ons boekje over Hosea aan). De Joden gaan lijden onder de 
handen van de Arabieren en de Duitsers totdat ze wakker 
worden! Ze moeten onze boodschap van God erkennen! Als 
ze het oorlogsalarm via onze boodschap niet horen, moeten ze 
ervaren dat ze overwonnen worden!

“Want Ik ben als een leeuw voor Efraïm, en als een jonge leeuw 
voor het huis van Juda. Ik, Ik zal verscheuren en heengaan; Ik zal 
wegnemen, zonder dat iemand redden kan” (vers 14-15). De leeuw 
is de koning der dieren—het meest afschrikwekkende roofdier. 
Het is de sterkste metafoor van vernietiging!

Waarom is God zo kwaad? De profeten hadden altijd vernie-
tigende boodschappen als Israël naar de heidenen ging en hen 
vertrouwde.
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D E  W E G  VA N  V R E D E  K E N N E N  Z E  N I E T
Amerika, Groot-Brittannië en Juda moeten begrijpen dat ze 
gestraft worden voor hun zonden. Jeremia is ook een boek 
geschreven voor de eindtijd (Jeremia 23:20). De profetie onthult 
duidelijk waarom onze problemen ons overweldigen. “Waarom is 
dan dit volk: de Afkerige, en Jeruzalem: Bestendige Afkerigheid? 
Zij houden vast aan bedriegerij, zij weigeren zich te bekeren.” 
(Jeremia 8:5). Jeruzalem is een beeld van alle naties van Israël. 
Ze “houden allemaal vast aan bedriegerij” en gaan door met hun 
afschuwelijke zonden.

“Ik heb toegeluisterd en gehoord: zij spreken wat niet recht 
is, niemand heeft berouw over zijn boosheid, dat hij zou zeggen: 
Wat heb ik gedaan? Dravende keren allen zich af, gelijk een paard 
dat zich stort in de strijd.” (vers 6). “Niemand” bekeert zich als ze 
Gods Woord horen.

“Zelfs de ooievaar aan de hemel kent zijn vaste tijden en tortel-
duif en zwaluw nemen de tijd van hun komst in acht, maar mijn 
volk kent het recht des Heren niet.” (vers 7). De dieren begrijpen 
hun doel beter dan Amerika, Groot-Brittannië en Juda!

“Hoe durft gij zeggen: Wij zijn wijs en de wet des Heren is bij 
ons? Voorwaar, zie, bedrieglijk heeft de leugenpen der schrijvers 
die vervaardigd! Te schande worden de wijzen, verslagen en ver-
strikt! Zie, het woord des Heren hebben zij verworpen, wat voor 
wijsheid zouden zij dan hebben?” (verzen 8-9). Ze hebben Gods 
Woord gehoord en het afgewezen. Ze verafschuwen Gods wet en 
regering. Ze hebben geen inzicht of wijsheid.

Een vreselijke straf is in aantocht. “Daarom zal Ik hun 
vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan veroveraars. Want 
van klein tot groot zijn allen er op uit zich te bevoordelen; allen, 
van profeet tot priester, plegen zij bedrog” (vers 10). De 
vijand gaat de vrouwen van Israël voor henzelf nemen! Waarom? 
Omdat Israël zo onbeschaamd rebels is!

Onze fysieke en geestelijke leiders hebben de mensen 
bedrogen. “Zij trachten de breuk van de dochter mijns volks 
op het lichtst te genezen door te zeggen: Vrede, vrede, terwijl 
er geen vrede is.” (vers 11). Onze leiders hebben de mensen vre-
desverdragen laten accepteren zoals het verdrag met Juda en de 
Palestijnen. De leiders praten steeds over vrede, vrede, als er 
geen vrede is.
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Kijk om u heen. Ziet u vrede? Hoe meer geweld we zien, 
des te meer praten ze over vrede! Ze weten niet hoe ze vrede 
kunnen hebben. “De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen 
recht in hun sporen; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze 
betreedt, kent vrede” (Jesaja 59:8).

Onze volken scheppen op over alle Bijbels die ze printen. 
Maar we geloven niet wat er in staat! We geloven God niet! Vaak 
praten we over Hem. Maar we geloven Hem niet—geloven Zijn 
Woord niet!

Al dit lijden zou uit de weg geruimd kunnen worden. Vanwege 
onze zondige houding, weigeren onze mensen God te gehoor-
zamen. Dus moeten we lijden totdat we die houding veranderen.

Door het vredesproces, is Juda kwetsbaar geworden voor de 
vijand, met heel weinig vrijheid om terug te slaan. Nog maar 
enkele jaren geleden zou het met veel meer kracht represailles 
hebben genomen! Maar niet vandaag.

Spoedig zal de hele wereld zien wat de Arabieren al lang 
hebben gezien—dat het vredesproces een wond is waarvan de 
Joden nooit zullen herstellen!

Hun toekomst is uiterst somber. Het goede nieuws is dat deze 
huidige crisis spoedig zal culmineren in de wederkomst van 
Jezus Christus. Wat een glorieuze toekomst ligt er vlak voor ons! 
Maar onmiddellijk vóór die gebeurtenis, komt de ergste tijd van 
lijden over ons die ooit op aarde is geweest.



“Wil om Terug 
Te Trekken”

Wat gebeurt er vandaag in Juda? Sommige van de 
Joden zien heus wel waar het probleem ligt. Hier is wat 
Shmuel Schnitzer schreef in Maariv, oftewel de Mideast 

Mirror (‘Midden-Oosten Spiegel’), destijds op 14 september, 1994: 
“Voor de eerste keer in 2.000 jaar, bereiden we ons voor op het ont-
kennen van onze historische rechten, zowel de goddelijke belofte 
als in de zin van het verwijzen naar het land door de naam van 
zijn volk, ‘Het Land van Israël’—een land dat toebehoort aan de 
kinderen van Israël, van toen en tot in eeuwigheid. [De Joden zijn 
slechts één stam van Israël.]

“Plotseling, worden we gegrepen door een wil om 
terug te trekken. Het heerlijk vinden om terug te trekken, 
euforie in het onszelf ervan afsluiten. Terugtrekken uit Eretz 
YIsraël (het land van Israël) zal een vakantie zijn. We zullen 
zeggen: ‘Dag, niet tot ziens’” (nadruk steeds van mij).

We blijven dezelfde vergissing maken die onze voorvaders 
begingen. En tenzij we ons bekeren, gaan we hetzelfde tragische 
eind meemaken!

Het probleem is dat God hun wil heeft gebroken, of de trots 
van hun ontzagwekkende macht, vanwege hun zonden (Leviticus 
26:19). En het probleem wordt alleen maar erger totdat ze zich 
bekeren!

De heer Schnitzer zei verder: “Eerst refereerden we aan delen 
van het thuisland als ‘territoria’. Dat is een term die geen liefde, 



geen verbinding aan de dag legt. ‘Territoria’ zijn niet van ons. We 
hebben nooit gedroomd van territoria, noch gebeden om er naar 
terug te keren. We hebben ze niet gevoed met het bloed van onze 
jonge mannen. We hebben niet de oproepen van onze profeten 
er in gehoord en hebben onze voorvaders niet in onze ‘territoria’ 
begraven. We hebben niet om de ‘territoria’ gevochten met de 
Kanaänieten en de Egyptenaren, de Babyloniërs, Grieken en 
Romeinen, de Britten en de Arabieren. We hebben er niet over 
gelezen in het Boek der boeken, noch constant naar ze gesmacht.

“We zijn een generatie die haar voorvaders, haar 
geloof en haar offers heeft verraden. We zijn nu bezig om 
bij onszelf het hart van het land er uit te rukken, alles ondermij-
nend wat we hebben gekoesterd.

“Een totaal nieuw Joods volk wordt gecreëerd voor 
onze eigen ogen. Een natie die niet tot haar land behoort, die 
het verleden niet voortzet, die niets zal erven en die niets wordt 
beloofd. De Bijbel is niet meer ons visitekaartje. Het is 
slechts een puur historische Curiositeit.”

God heeft duidelijk de Joden hun land gegeven. Maar de “vre-
destichters” verwijzen er liever niet naar als een geschenk van 
God, omdat ze geen geloof in God hebben.

Dus zien we een “nieuw Joods volk” dat niet bereid is om te 
vechten zoals in het verleden. Nu hebben ze een gebroken wil.

Een document van de V.S.-inlichtingendienst stelde dat de 
Arabieren nu geloven dat de Joden hun wil om te vechten hebben 
verloren.

Er zijn nauwelijks berichten denkbaar die een groter gevaar 
kunnen betekenen! De Arabieren zullen deze zwakheid uitbuiten. 
Daar kunt u op rekenen.

Shmuel Schnitzer schreef: “Plotseling zijn de wegen van vrede 
belangrijker dan de wegen waarlangs we 2.000 jaar lang hebben 
gereisd, belangrijker dan onze gebeden en ons geloof.

“Ik vraag me af wat voor soort Joods volk dit zal zijn zonder 
band met zijn land, zonder al de plaatsen van het boek Jozua, 
de prachtige vergezichten daar, zonder de intensiteit van 
De profetische visie, zonder het erfgoed van onze strijders 
die hun bloed hebben vergoten voor het land, dat hun en hun 
afstammelingen was beloofd?

“Dit is de wil van de meerderheid, en er wordt ons verteld dat 
in een democratie de wil van de meerderheid hetgeen is dat telt.



“Maar laten we aan de vooravond van onze heiligste dag (de 
Verzoendag) niet vergeten, dat hoewel een meerderheid kan 
regeren, deze nog niet een monopolie heeft op de waarheid en 
een goed verstand. Een meerderheid kan een tragische vergissing 
maken, een gouden kalf creëren en er om heen dansen” (ibid.).

Het Joodse volk kijkt nu naar de wil van de meerderheid, niet 
naar de geweldige God die aan hen hun eigen land heeft gegeven.

Nu zijn de vredesverdragen belangrijker dan geloof in God. 
Gegarandeerd een recept voor een ramp!



Hoofdstuk Drie
Jeruzalem: Op het 
Punt te Exploderen 

Op dit moment besturen de Joden heel Jeruzalem, 
zelfs terwijl Oost-Jeruzalem grotendeels uit Arabieren 
bestaat. De Palestijnen willen deze helft van hun hoofd-

stad. Maar de meeste Joden blijven bij hun standpunt en zeggen 
dat ze heel Jeruzalem moeten besturen.

Beide kanten verklaren dat ze Oost-Jeruzalem moeten 
besturen, anders komt er oorlog!

En hier staat u echt van te kijken. Wist u dat de Bijbel profe-
teert over deze ene helft van Jeruzalem en de super-wonderbaar-
lijke uitkomst? Het is een profetie die u doet duizelen.

H E L F T  VA N  J E R U Z A L E M

“Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, 
binnen uw muren verdeeld zal worden.” (Zacharia 14:1). Het 
onderwerp is de Dag des Heren—de eindtijd. Dit hele boek is 
gericht op de laatste dagen.

“Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; 
de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplun-
derd en de vrouwen geschonden; de helft van de stad zal 
wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de 
stad niet uitgeroeid worden.” (vers 2). Christus profeteerde dat 
Hij “alle naties bijeen zou brengen” om tegen Hem te strijden in 
Jeruzalem. Vervolgens doet hij klaarblijkelijk een vreemde uit-
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spraak. Eén helft van Jeruzalem zal gevangengenomen worden. 
Merk op hoe specifiek deze profetie is. Oost-Jeruzalem—één 
helft van de stad—zal worden veroverd door de Palestijnen!

De natie Israël werd in 1948 gesticht. Toentertijd hadden de 
Joden slechts ongeveer één helft van Jeruzalem. De Arabieren 
hadden Oost-Jeruzalem. Zacharia 14 is ook een profetie die zegt 
dat de Joden heel Jeruzalem zouden veroveren, omdat voor het 
innemen van de halve stad net vóór de wederkomst van Christus, 
de hele stad in de macht van de Joden moet zijn net vóór die tijd! 
De Joden namen de macht volledig over in de oorlog van 1967.

Dus de profetie in Zacharia 14:1-2, die nog niet vervuld 
is, moet plaatsvinden tussen 1967 en de Grote Verdrukking. 
Jeruzalem zal totaal veroverd worden tijdens de Verdrukking 
(Openbaring 11:1-3). Vele profetieën vertellen ons dat.

Vandaag wonen de Arabieren in ongeveer één helft van 
Jeruzalem. Het enige is, ze besturen het niet—nog niet. Wanneer 
een dergelijke aanval plaatsvindt, zouden Joden niet effectief 
bommen kunnen werpen, met name nucleaire bommen, op één 
helft van hun stad.

Kijkend naar het voortdurende geweld in Jeruzalem van-
daag—het absolute onvermogen van de betrokken partijen om 
zaken op te lossen door vreedzame middelen—kunnen we ons 
gemakkelijk voorstellen hoe één helft van Jeruzalem veroverd 
zal worden in de zeer naaste toekomst. Het huidige geweld is 
een embryo dat op het punt staat uit te groeien tot veel 
groter geweld. Dat is de cruciale gebeurtenis geprofeteerd in 
Zacharia 14:2.

We zullen deze profetie in Zacharia 14:1-2 heel spoedig ver-
vuld zien worden. En hoewel het gepaard zal gaan met bepaalde 
weerzinwekkende wreedheden en bloedvergieten, is het recht-
streeks verbonden met het meest geweldige nieuws dat deze 
wereld ooit heeft gehoord!

C H R I S T U S ’  W E D E R K O M S T

Kijk nog eens naar Zacharia 14:2. “Dan zal Ik alle volken tegen 
Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de 
huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De 
helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest 
van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.”
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De eerste helft van dat vers gaat over een grote climactische 
strijd die zal plaatsvinden bij de wederkomst van Christus. En 
nogmaals, ten tijde van deze finale strijd, zal heel Jeruzalem zijn 
veroverd—door Europese legers onder leiding van Duitsland, die 
de koning van het noorden (Daniël 11:40-41) worden genoemd. 
We zullen deze gebeurtenissen later in detail bekijken.

De vraag is, waarom spreekt de laatste helft van Zacharia 14:2 
over slechts de helft van de stad die wordt ingenomen?

Denk hier eens over na: De Dag des Heren en het geschil 
over één helft van Jeruzalem worden weergegeven in 
dezelfde context. Dat is omdat als de helft van Jeruzalem 
in krijgsgevangenschap gaat, die crisis een reeks gebeur-
tenissen in gang zet die voert tot de wederkomst van 
Jezus Christus! Het krijgsgevangen nemen van één helft van 
Jeruzalem is als de eerste domino die moet vallen, hetgeen 
leidt tot Christus’ wederkomst en de strijd tegen alle naties in 
Jeruzalem! Het begint en eindigt allemaal in Jeruzalem.

Met andere woorden, het huidige geschil over Oost-
Jeruzalem is een sterk teken dat de Dag des Heren er 
bijna is! We moeten wakker worden! Mensen moeten acht slaan 
op Gods waarschuwing voordat het te laat is!

Alle vredesbesprekingen over Jeruzalem zorgen voor kran-
tenkoppen over de hele wereld. Maar hier komt de grootste “pri-
meur” van alles, en de nieuwsmedia negeren het volkomen!

De vredesbesprekingen zullen rechtstreeks leiden tot de val 
van Oost-Jeruzalem. Deze strijd zal gebeurtenissen in gang 
zetten die tot een nucleaire Derde Wereldoorlog leiden! Dit zal 
het finale resultaat zijn van de beste inspanningen van 
de mens om de wereldvrede te brengen!

Gelukkig zal Jezus Christus tussenbeide komen net voordat al 
het leven verdelgd zal zijn(Matthéüs 24:21-22). Dan zal Christus 
1.000 jaar van vrede inluiden.

“Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, 
zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; Zijn voeten zullen 
te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan 
de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oost-
waarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van 
de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts” 
(Zacharia 14:3-4). De Joden en Palestijnen zullen het nooit eens 
worden over het vraagstuk van Jeruzalem tot Christus terug 
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komt. Christus is duidelijk geen onderdeel van de vredesbespre-
kingen. Desondanks orkestreert Hij de algehele richting van 
deze gebeurtenissen.

Kort na de val van Oost-Jeruzalem, en na veel meer geweld en 
oorlogsvoering, zal Christus terug komen. Hij zal op de Olijfberg 
staan. Die beroemde berg zal splijten, en een reusachtige vallei 
vormen.

Alleen Jezus kan en zal een eind maken aan het 
Jeruzalem-vraagstuk!

Waarom willen niet meer mensen de waarheid van deze pro-
fetie erkennen? Waarom willen ze niet luisteren, als het gaat 
over de gewelddadige uitkomst van een wereldberoemd vredes-
proces waarbij mensen verbaal vechten voor de rechten op Oost-
Jeruzalem? En het is rechtstreeks verbonden met de wederkomst 
van Jezus Christus—de grootste gebeurtenis die ooit op aarde of 
in het heelal heeft plaatsgevonden!

Deze profetie is aangrijpend, fantastisch en ontzagwekkend! 
Het zou de verbeeldingskracht van de hele wereld moeten aan-
wakkeren! Maar de mensen zijn teveel misleid om te vatten wat 
er aan de hand is. Alleen enorm geweld kan hen tot bezinning 
brengen.

Wanneer zullen de mensen er achter komen dat ze niet weten 
hoe ze ware vrede moeten brengen?

Laten we nu in meer detail de opeenvolging van crises onder-
zoeken die volgen op de verovering van één helft van Jeruzalem. 

N A A R  D E  A S S Y R I Ë R  G A A N

We hebben laten zien dat het vredesproces Juda’s wond is. Maar 
de Joden zien dat niet zo—nog niet! Echter, als één helft van 
Jeruzalem gevangen wordt genomen, zullen ze inzien dat het alle-
maal is gebeurd als onderdeel van het Midden-Oosten vredes-
proces. Hun wond, oftewel het vredesproces, is de voornaamste 
oorzaak dat ze één helft van Jeruzalem verliezen.

In de macht van de Arabieren, zal het kleine Israël zich 
in een hoek gedreven voelen. Zoals we in het laatste hoofd-
stuk hebben behandeld, is er geprofeteerd dat de Joden zich 
naar Duitsland zullen keren om hulp. “Toen Efraïm [Groot-
Brittannië] zijn krankheid zag, en Juda [Israël] zijn gezwel 
[wond], ging Efraïm naar Assur [Duitsland] en zond boden 
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naar koning Strijdlust (Jareb). Deze echter kan u geen genezing 
schenken, en zal het gezwel [de wond] van u niet wegnemen.” 
(Hosea 5:13). Het Hebreeuws geeft duidelijk aan dat zowel Israël 
als Groot-Brittannië naar Duitsland gaan om hulp. Zowel Juda 
als Groot-Brittannië lopen het gevaar te vallen. Op dat moment 
zal Amerika te zwak zijn en zelf te ziek om te helpen.

We zien al dat Israël naar Duitsland begint te kijken om hulp. 
Echter, Hosea 5:13 zal waarschijnlijk worden vervuld nadat de 
Arabieren Oost-Jeruzalem overnemen. 

God zegt tegen Juda dat Duitsland “u niet kan genezen, noch 
u van uw wond kan herstellen.” Waarom zegt God dat? Omdat 
Juda in die ellende terecht is gekomen door naar mensen te kijken. 
Nu probeert Juda uit ‘t moeras te komen door naar mensen te 
kijken. De mensen van Jeruzalem zullen nooit een kuur 
vinden of genezen worden totdat ze naar God kijken! Dat 
is wat God ze aan het leren is—door schade en schande.

D E  W E R V E LW I N D

Op dat moment in het verloop van toekomstige gebeurtenissen, 
vult een andere profetie een aantal essentiële details in.

Nadat de Palestijnen de macht verkrijgen over Oost-Jeruzalem, 
zal Israël zich tot Duistland en de Europese Unie keren om hulp. 
Dat zal de weg bereiden voor een gewelddadige botsing tussen de 
EU en het Islamitische fundamentalisme. De Bijbel verwijst naar 
deze twee krachten als de koning van het noorden, onder leiding 
van Duitsland, en de koning van het zuiden—onder leiding van 
Iran. “Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden 
in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze 
aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de 
landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om 
zich heen grijpen.” (Daniël 11:40). Deze botsing door de koning 
van het zuiden zal waarschijnlijk een botsing zijn die rechtstreeks 
heeft te maken met Jeruzalem. Het zou zeker het afsnijden van 
olie met zich kunnen brengen om de koning van het noorden 
te straffen, vanwege een geschil over Jeruzalem. (Europa krijgt 
meer dan een derde van zijn olie uit het Midden-Oosten.)

De koning van het noorden komt, volgens de King James 
Bijbel, tegen hem op als een “whirlwind.” Gesenius definieert 
wervelwind op deze manier: “een storm of hevige storm … te ver-
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woesten in een storm” of “zo hevig te zijn als een storm.” Strong’s 
Concordance verklaart: “met als voortvloeisel beving van angst.” 
Het laat mensen in paniek achter.

Nadat de Europese legers onder leiding van Duitsland de 
machtige koning van het zuiden overwinnen, zal de wereld beven 
en de Duitsers zullen zich onoverwinnelijk voelen!

Het kleine Juda zal hun dan zonder twijfel om bescherming 
vragen. “Ook het Sieraadland zal hij binnenvallen, en velen 
zullen struikelen; maar aan zijn macht zullen ontkomen: Edom, 
Moab en de keur der Ammonieten.” (vers 41). Het krachtige leger 
van de Europese Unie zal dan het sieraadland, oftewel Israël 
binnenvallen. Het oorspronkelijke woord voor binnenvallen 
geeft in geen geval het gebruik van geweld aan. De Duitsers 
zullen ongetwijfeld worden uitgenodigd als een vredesmissie. 
(Vraag ons gratis boekje aan: Nahum—Een Eindtijd Profetie voor 
Duitsland.)

De koning van het noorden trekt onmiddellijk het sieraad-
land binnen, specifiek Jeruzalem. Dat is een sterke aanwijzing 
dat die stad de aanleiding is geweest voor de oorlog. Hoe dan ook, 
Jeruzalem is zijn grootste zorg.

Het Vaticaan heeft gezegd dat Jeruzalem een internationale 
stad moet zijn. De Katholieke Kerk, net zo als de Arabieren, heeft 
een hartstochtelijk belang bij deze stad.

Het Vaticaan en Duitsland zijn het hart van het Heilige 
Romeinse Rijk. Ze hebben in het verleden  Jeruzalem verschil-
lende keren veroverd. En ze zijn voorbeschikt dat nog één laatste 
keer te doen!

Zelfs al kan Duitsland de Joden niet helpen, de Duitsers raken 
wel degelijk betrokken bij Jeruzalem. De Katholieke Kerk zal zich 
verenigen met de Europese Unie, of de koning van het noorden, 
en deze dan begeleiden—met Duitsland als de werkelijke macht 
er achter.

Drie grote religies—het Christendom, het Jodendom en de 
Islam—hebben alle een intens belang bij Jeruzalem. Die stad 
is de op twee na heiligste plek voor de Moslims. Het is de hei-
ligste stad voor de Joden. Christenen beschouwen het als hun 
heiligste of op één na heiligste stad. Uiteindelijk zal het ramp-
zalig zijn voor alle drie religies. “Te dien dage zal Ik Jeruzalem 
maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem 
heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der 
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aarde zullen zich daarheen verzamelen.” (Zacharia 12:3). Zelfs 
de Verenigde Naties gaan gebukt onder Jeruzalem. Die naties 
die zichzelf belasten met deze stad zullen “zich deerlijk ver-
wonden.” In plaats van God te vertrouwen voor een oplossing, 
vertrouwen ze mensen.

Vanwege haar verleden en toekomst, heeft Christus meer 
belang bij deze stad dan bij enige andere stad op aarde. Christus 
is in Jeruzalem gestorven. Hij en Zijn Vader zullen van 
daaruit heersen over de aarde en het heelal!

Dat brengt ons tot een andere cruciale eindtijdpro-
fetie.  Jeruzalem moet één laatste bloedbad doormaken voordat 
Christus terug komt.

G R U W E L  D E R  V E R W O E S T I N G

“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de 
profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie 
het leest, geve er acht op), laten dan wie in Judea zijn, vluchten 
naar de bergen. (Matthéüs 24:15-16). Sommige vertalingen 
luiden de gruwel die woest en ledig maakt. Wat is deze gruwel der 
verwoesting? 

Laten we eens kijken naar de weergave van Lucas: “Zodra gij 
nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat 
zijn verwoesting nabij is” (Lucas 21:20). Hier wordt de gruwel 
gewoon legerkampen genoemd. Dit leger is de koning van het 
noorden—niet een Arabisch leger.

Waarom omsingelt dit Europese leger Jeruzalem? Op dat 
moment, zal de hoofdmacht van de Arabische wereld al ver-
nietigd zijn. Dit leger heeft net de koning van het zuiden over-
wonnen en is daar waarschijnlijk om de vrede in Jeruzalem te 
handhaven. Het Heilige Romeinse Rijk zal ongetwijfeld één of 
ander vredesverdrag sluiten om Jeruzalem te beschermen.

Het zal er uit zien alsof de wereld op het punt staat vrede te 
krijgen. De beestmacht zal Jeruzalem binnengaan.

Op dat moment, zal deze Europese macht de Joden bedriegen 
(zie Ezechiël 23). Het zal één van de grootste misleidingen in 
de geschiedenis van de mensheid worden. Hier zullen mensen 
beseffen dat Juda’s “wond” tot een catastrofaal einde zal voeren! 
Plotseling, in een ogenblik, begint de Grote Verdrukking—
de ergste tijd van lijden ooit op aarde.
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Gods eigen uitverkorenen zullen aan al dit geweld ontkomen. 
“Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die 
binnen de stad zijn, de wijk nemen, en die op het land zijn, er 
niet binnengaan.” (Lucas 21:21). Als de legers van de Europese 
Unie Jeruzalem omsingelen, heeft Gods volk nog maar dagen 
om te ontkomen! Zij begrijpen Bijbelprofetie en wat er werke-
lijk gaat gebeuren. Zij zien dit als een teken om te vluchten. Dus 
vluchten ze naar een plek van veiligheid (Openbaring 12:14). Ze 
blijven daar tijdens de Verdrukking en Dag des Heren.

J E R U Z A L E M S  L A A T S T E  G E VA N G E N S C H A P

“En hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen, en het land 
Egypte zal niet ontkomen, maar hij zal de schatten bemachtigen 
van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte; en Libiërs 
en Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn.” (Daniël 11:42-43). Dit is 
allemaal onderdeel van de destructieve rooftocht van de koning 
van het noorden.

De nog nooit eerder vertoonde schaal van bloedvergieten en 
buit door de koning van het noorden, verstoort de Aziatische 
miljoenen in Rusland en China. Ze zullen dat niet zomaar over 
zich heen laten komen. “Doch geruchten uit het oosten en uit het 
noorden zullen hem ontstellen, zodat hij in grote grimmigheid 
zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen.” (vers 44). 
Rusland en China zullen met elkaar een verbond sluiten tegen de 
koning van het noorden. Dit zal zeer verontrustend zijn voor de 
macht van het beest.

“Hij zal zijn legers opslaan tussen de zee en de heilige glorie-
rijke berg. Dan komt hij aan zijn einde zonder dat iemand hem 
bijstaat.” (vers 45). Het grote religieuze beest van Openbaring 13 
zal zijn hoofdkwartier naar Jeruzalem verhuizen uit angst. Dat 
zal waarschijnlijk ook zijn met inbegrip van het politieke beest. 
Deze beide machten weten hoe gewelddadig Rusland en zijn 
bondgenoten kunnen zijn. Ze hoeven slechts terug te gaan naar 
de Tweede Wereldoorlog. Dat is de reden dat “geruchten uit het 
oosten en het noorden hen zullen alarmeren”.

Hier is een eindtijdprofetie die Israël en Juda omvat. “Zo 
zegt de Here der heerscharen: Verdrukt worden de Israëlieten 
en de Judeeërs, en allen die hen gevankelijk hebben weggevoerd, 
houden hen vast, zij weigeren hen te laten gaan.” (Jeremia 50:33). 
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Israël and Juda werden niet samen weggevoerd in hun 
vroegere ballingschap. Dit is een profetie voor de eindtijd. 
Israël ging in ballingschap in 718-721 v.C., terwijl die Juda meer 
dan 100 jaar later was, in 585 v.C.

“Het zwaard over de Chaldeeën, luidt het woord des Heren, 
en over de inwoners van Babel en over zijn vorsten en over zijn 
wijzen!” (vers 35). Vervolgens zal de koning van het noorden ver-
nietigd worden. Zijn hoofdkwartier op dat moment zal waar-
schijnlijk in Jeruzalem zijn.

“Zoals God Sodom and Gomorra met hun naburen onderst-
boven keerde, luidt het woord des Heren, zal daar niemand 
wonen en geen mensenkind daar verblijven. Zie, een volk komt 
uit het Noorden, een grote natie met machtige koningen breekt 
op van het uiteinde der aarde. Boog en spies omklemmen zij, 
meedogenloos zijn zij en zonder erbarmen. Hun rumoer bruist 
als de zee en zij rijden op paarden; het is toegerust als een man 
tot de strijd, tegen u, dochter van Babel. Babels koning heeft zijn 
gerucht gehoord en zijn handen zijn verslapt, benauwdheid heeft 
hem aangegrepen, smart als een barende.” (verzen 40-43). De 
Europese Unie zal beginnen te trillen. Dit is dezelfde angst als 
genoemd in Daniël 11:44.

Sodom en Gomorra werden totaal vernietigd door vuur 
vanuit de hemel. Spoedig zal Europa de vernietiging ondergaan 
en worden achtergelaten als Sodom en Gomorra! Zij zal ook vuur 
uit de hemel ontvangen.

Het religieuze beest zal trachten zijn problemen op te lossen 
door naar Jeruzalem te verhuizen. Maar die verhuizing zal mis-
lukken. Alleen God kan de wereld vrede brengen. Dat is precies 
wat Hij zegt te gaan doen. En die vrede zal beginnen in Jeruzalem.

Echter daarvóór zal de crescendo van mondiale spanning 
op zijn explosieve afloop afstormen. De   verenigde legers van 
het massaal bevolkte Aziatische blok zal ten tonele verschijnen. 
Grote vernietiging zal tot grotere vernietiging leiden.

D E  S T R I J D  VA N  D E  D A G  D E S  H e r e n

Niets zal het massale Aziatische leger van 200 miljoen mensen 
tegenhouden! (Openbaring 9:16). Alleen Rusland en China 
zouden een dergelijk gigantisch leger bijeen kunnen brengen. 
Ze zullen de enige andere wereldmacht zijn, naast de Europese 
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Unie. God heeft hen gereserveerd om het grootste deel van de 
Europese macht te vernietigen.

God gaat de rivieren de Tigris en de Euphrates opdrogen. 
Massale legers zullen het Midden-Oosten en Europa binnen-
trekken—op weg naar Jeruzalem.

Dat maakt het heel moeilijk voor het Europese leger om 
nucleaire macht te gebruiken. Het is niet erg logisch om jezelf te 
bombarderen.

“En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws 
genoemd wordt Harmagedon.” (Openbaring 16:16). God verza-
melt ze in de vlakte van Megiddo. Harmagedon betekent gewa-
pend Megiddo.

Er zullen op dat moment slechts twee echte militaire machten 
over zijn—de koning van het noorden en de Russisch-Chinese as. 
Zij zullen elkaar treffen en klaar zijn voor de strijd in de vlakte 
van Megiddo—gelegen in het noorden van Israël, waar een 
enorme luchtmachtbasis is en een gigantisch gebied om legers bij 
elkaar te brengen.

Grote militaire strategen zullen denken dat zij al deze 
plannen maken. Maar de waarheid is: de opperste militaire 
strateeg achter dit alles is God!

Deze gebeurtenis in Megiddo leidt tot nog een andere ket-
tingreactie. Ze zien Jezus Christus terugkomen naar deze aarde 
en beide legers besluiten om tegen Hem te gaan vechten, in plaats 
van tegen elkaar.

“Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer 
zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem” (Joël 3:1). 
Juda en Jeruzalem (een beeld van heel Israël) zijn in balling-
schap. “Zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar 
het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht 
treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat 
zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land ver-
deelden” (vers 2).

God zegt: “Ik zal alle volken verzamelen.” Dit is dezelfde 
verwoording gebruikt in Zacharia 14:1-2: “Zie, er komt een dag 
voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren 
verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten 
strijde vergaderen….” Jezus Christus brengt de hoofdlegers van de 
Aziatische miljoenen en die van het Heilige Romeinse Rijk bijeen 
naar Jeruzalem.
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Het is daar dat Christus een eind aan de oorlogsvoering 
maakt en vrede op aarde brengt (verzen 3-4).

Het begon allemaal met de verovering van één helft van 
Jeruzalem!

Hoewel de legers zullen bijeenkomen in de vlakte van 
Megiddo, zal de strijd waarbij “alle naties” zijn betrokken plaats 
vinden in het dal van Josafat. Dit dal, of ravijn, grenst aan 
Jeruzalem in het oosten, tussen de stad en de Olijfberg. Vandaag 
de dag is het meer algemeen bekend als de Kidron Vallei.

Josafat betekent “oordeel van de Eeuwige.” De rebellerende en 
halsstarrige naties van deze wereld zullen daar door God worden 
veroordeeld voor hun ongehoorzaamheid!

De legers van de wereld zullen samentrekken rond Jeruzalem 
om tegen Jezus Christus te strijden. De confrontatie wordt in 
de Bijbel “de oorlog op de grote dag van de almachtige God” 
(Openbaring 16:14). Het is niet de “strijd van Armageddon” zoals 
sommigen per vergissing aannemen. Dat is zo omdat het niet zal 
plaatsvinden bij Armageddon! Het draait allemaal om Jeruzalem.

Zacharia 14:12-13 beschrijft aanschouwelijk deze bovenna-
tuurlijke confrontatie bij Jeruzalem met de legers van de wereld. 
Ze zullen zich tegen elkaar keren in wantrouwen en angst, terwijl 
hun vlees ontbindt en hun ogen ophouden met zien!

Het bloed zal komen tot aan de tomen van de paarden! 
“En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijn-
gaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gram-
schap Gods. En de persbak werd getreden buiten de stad, en er 
kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zes-
tienhonderd stadiën ver.” (Openbaring 14:19-20). De lengte van 
1.600 stadiën is ongeveer 320km. Het Dal van Josafat zal een 
rivier van bloed worden, ongeveer 1.20m diep en ongeveer 
320km lang! Dat is bijna te veel bloed om ons voor te kunnen 
stellen. De Aziatische legers alleen al hebben echter 200 miljoen 
soldaten.

Dit is hoe God “met hen in het gericht treedt”—in de 
enige taal die ze begrijpen!

Alleen al het noemen van deze profetieën zou mensen moeten 
doen schrikken en tot bekering moeten brengen. Maar mensen 
hebben geen idee hoe hard en rebels ze zijn!

“En zijn rots zal van schrik vergaan en zijn vorsten zullen 
verschrikt de banier verlaten; luidt het woord van de Here, die 
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op Sion een vuur heeft en in Jeruzalem een oven.” (Jesaja 31:9).           
Christus’ brandende oven zal in Jeruzalem zijn! Dit is waar God 
zijn geschapen Familie zal zuiveren.

Nadat het stof is opgetrokken van deze ongelooflijke vuurzee, 
zal Christus zijn regering vestigen in Jeruzalem. Wereldwijde 
vrede zal eindelijk aanbreken!

Wat er vandaag de dag zo somber en donker uitziet in 
Jeruzalem, is bijna klaar om deze kettingreactie te starten. Het 
zal tot de grootste gebeurtenis leiden die in de geschiedenis ooit 
heeft plaatsgevonden, niet alleen maar in de geschiedenis van 
deze aarde, maar in de geschiedenis van het heelal—de weder-
komst van Jezus Christus! Godzijdank staat die glorieuze 
gebeurtenis op het punt om op deze planeet te exploderen! Wat 
een gedenkwaardige tijd om in te leven!



Hoofdstuk Vier
Kijken naar het 
Nieuwe Jeruzalem

Na de hele bloedige geschiedenis van Jeruzalem, 
heeft God glorieus goed nieuws. “Hoor, iemand roept: 
Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de 

wildernis een baan voor onze God.” (Jesaja 40:3). Johannes de 
Doper zei dat dit zijn stem was (Johannes 1:23). “Elk dal worde ver-
hoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot 
een vlakte en de rotsbodem tot een vallei.  En de heerlijkheid des 
Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, 
want de mond des Heren heeft het gesproken. Hoor, iemand zegt: 
Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en 
al zijn schoonheid als een bloem des velds.” (Jesaja 40:4-6). Deze 
verzen kunnen alleen maar op een eindtijd-Johannes van toepas-
sing kunnen zijn, vervuld door wijlen Herbert Armstrong. “Elk 
dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht” is duidelijk 
een profetie voor deze eindtijd.

Er is nog een ander werk dat moet worden gedaan. “Klim op 
een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, 
vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden 
van Juda: Zie, hier is uw God!” (vers 9. De kanttekening in mijn 
Bijbel geeft de juiste vertaling: “O gij die goede berichten brengt 
aan Sion” en “O gij die goede berichten brengt aan Jeruzalem.” 
Dat is vandaag de opdracht van de Filadelfia Kerk van 
God (pcg). We brengen goede berichten aan het zondigende Sion, 
of aan Gods lauwe, Laodicea Kerk, en aan Jeruzalem. Wij moeten 
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“zeggen tegen de steden van Juda, Zie uw God!” Wij doen dat 
vandaag—op dit moment!

Herbert Armstrong dacht dat God hem deze profetie uit 
Jesaja 40:9 zou laten vervullen. Dit is wat hij in zijn “Persoonlijk” 
schreef in oktober-november 1980 in De echte waarheid: “De 
Arabische wereld wil de Oude Stad Jeruzalem terug onder 
Arabisch bestuur. Sommige naties stellen dat Jeruzalem een 
internationale stad moet worden. Maar de Staat Israël heeft de 
macht in handen, nadat ze zich er meester van heeft gemaakt uit 
handen van Jordanië in de oorlog van 1967.

“Wat is er gebeurd in Jeruzalem sinds de Israëlische overname 
in die oorlog?

“Ik ben min of meer persoonlijk betrokken geweest bij de 
gebeurtenissen daar sinds die oorlog.

“Onmiddellijk na het overlijden van mijn vrouw waarmee 
ik 50 jaar getrouwd was geweest, op 15 april 1967, ben ik naar 
Jeruzalem gevlogen. Ik had twee urgente redenen. Ik had serieus 
uitzendtijd willen kopen op Radio Jeruzalem, die toen eigendom 
was van, en gerund werd door de Staat Jordanië. Ik wilde ook 
onmiddellijk weg uit Pasadena naar een totaal andere omgeving 
om het verdriet te verzachten van het verliezen van het gezel-
schap van mijn geliefde vrouw en partner in Gods Werk.

“Ik wilde niet alleen maar op Jeruzalem Radio komen, ik 
wilde de toename van het vermogen ervan naar 1 miljoen watt 
bewerken om het dekking te geven over het gehele Midden-
Oosten. In Amman, Jordanië, en in Jeruzalem, in overleg met 
de Jordaanse overheid en de directie van haar radio, sprak ik 
een prijs af voor een toptijd op basis van een uitgebreid con-
tract, waardoor onze maandelijkse betalingen voor die tijd de 
Jordaanse overheid zou helpen de aankoop te financieren van 
de Duitse Telefunken-apparatuur om het vermogen van het sta-
tion naar zijn maximum wattage te verhogen. Het was één van 
de grootste contracten voor de aankoop van radiotijd dat ooit 
was getekend.

“Op zondagmorgen, 4 juni 1967, verliet ik mijn huis op onze 
campus in Engeland en ging naar de luchthaven van London 
om naar Amman te vliegen en persoonlijk die avond, de eerste 
uitzending op basis van dit nieuwe contract uit te zenden. 
Onderweg naar het vliegveld hoorden we op de autoradio het 
sensationele nieuws dat vroeg die ochtend de Zesdaagse Oorlog 
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was begonnen. Er werden geen vliegtuigen toegelaten om naar 
Beiroet of naar Amman te gaan. Mijn uitzending op Jeruzalem 
Radio is nooit van de grond gekomen. De volgende vrijdag, 9 
juni, was de Oude Stad Jeruzalem in Israëlische handen ….

“Een boodschap (Jesaja 40:9-10) moet nog steeds gegeven 
worden door een dienstknecht van God aan de steden 
van Juda. Op wat voor manier God het dan ook wil, het 
zal gebeuren.”

De heer Armstrong probeerde uit alle macht om deze pro-
fetie te vervullen. Hij wist dat een dienstknecht van God 
het in deze eindtijd moest doen. God had geprofeteerd dat 
het zou gebeuren! De pcg heeft van God de opdracht gekregen 
deze opdracht uit te voeren.

Alleen al het feit dat deze profetie ook “aan Sion” moet 
worden gegeven, oftewel aan Gods Kerk, onthult een scheuring 
in Gods eigen Kerk!

Het ware evangelie, of het goede nieuws, moet aan Gods 
Laodicea Kerk worden gebracht! Het heeft dat kostbare evan-
gelie verloren, namelijk de boodschap over hoe Gods regering 
zal worden uitgeoefend door de Familie van God in de prach-
tige Wereld van Morgen. Dat is dezelfde regering die ons werd 
onderwezen door God via de heer Armstrong! Dat is wat alle 
Laodiceeërs hebben verloren.

Deze profetie laat zien dat we heel dicht bij het einde zijn. We 
zijn al bezig God voor te stellen aan de steden van Juda. 
Je stelt niet iemand voor tenzij Hij op het punt staat 
te verschijnen! Zo schitterend is onze boodschap. We zijn al 
bezig de nieuwe Heerser te introduceren die 1000 jaar over 
Jeruzalem zal gaan heersen!

Het feit dat deze profetie wordt vervuld, betekent dat Christus’ 
wederkomst ophanden is. We voelen de intensiteit! Dit is de enige 
hoop voor Jeruzalem! Dit is de enige hoop voor de mensheid! Dit 
is meer ontzagwekkend dan alles wat de mensheid zich ooit heeft 
kunnen voorstellen. Jesaja noemt het meer dan gewoon “goede 
berichten.” Hij zegt: “Zie uw God!”

Als we ons deze visie eigen maken voordat Christus terug 
komt, zal ons een prachtige beloning worden gegeven. “Zie, de 
Here Here zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij 
oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem 
uit.” (vers 10). God heeft een beloning voor u als u Zijn Werk doet.



JERUZALEM IN PROFETIE46

D E  G L O R I E  VA N  J E R U Z A L E M
God zal Jeruzalem nog altijd verkiezen. “Predik verder: Zo zegt 
de Here der heerscharen: Wederom zullen mijn steden over-
vloeien van het goede; nog zal de Here Sion troosten, Jeruzalem 
nog verkiezen.” (Zacharia 1:17). Zoals we zullen zien, zal deze 
keuze zich uitbreiden tot in het nieuwe Jeruzalem en tot in 
eeuwigheid. Het hele universum zal bestuurd worden vanuit 
Jeruzalem. Als God een stad uitverkiest, verwacht dan dat het 
spectaculair wordt, meer dan wat een mens zich kan 
voorstellen!

Komt Christus eenmaal terug, dan zal Hij Zijn hoofdkwar-
tier in Jeruzalem vestigen. Duizend jaar lang zal deze van nieuw 
leven voorziene en hernieuwde stad dienen als het hoofdkwartier 
van de hele aarde. “En vele natiën zullen optrekken en zeggen: 
Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis 
van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en 
opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uit-
gaan en des Heren woord uit Jeruzalem. (Jesaja 2:3).

Het is bijna tijd om u te gaan verheugen. “Verheugt u 
met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt. 
Verblijdt u over haar met blijdschap, gij allen die over haar 
treurt” (Jesaja 66:10). Spoedig zal iedereen zich over Jeruzalem 
verheugen. Zij zal de “glans harer heerlijkheid” hebben (vers 11 

- Statenvertaling). “Want zo zegt de Here: Zie, Ik doe haar de 
vrede toestromen als een rivier en de heerlijkheid der volken 
als een overvolle beek; dan zult gij zuigen, gij zult op de heup 
gedragen en op de knieën gekoesterd worden.” (vers 12). Vrede, 
in plaats van bloed, zal uit Jeruzalem stromen als een rivier! 
Jeruzalem heeft voor het grootste deel van de afgelopen 6.000 
jaar met bloed gestroomd. Wat een schitterende verandering 
gaan we binnenkort zien. “Zoals iemands moeder hem troost, 
zo zal Ik u troosten, ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden.” 
(vers 13). In deze huidige slechte wereld, is er een lijden zonder 
weerga geweest in die stad. Binnenkort zal de hele wereld 
naar Jeruzalem kijken voor vertroosting. Wat een kans!

“Als gij het ziet, zal uw hart zich verblijden, en uw gebeente 
zal gedijen als het jonge groen; de hand des Heren zal zich aan 
Zijn knechten doen kennen en Hij zal toornen op Zijn vijanden. 
Want zie, de Here zal komen als vuur en Zijn wagens zullen zijn 
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als een storm, om Zijn toorn te openbaren in gloed en Zijn drei-
ging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de Here gericht 
oefenen over al wat leeft, en de door de Here verslagenen zullen 
talrijk zijn” (verzen 14-16). God pleit nu met de mensen om Zijn 
Woord te horen. Spoedig zal Hij hen verzoeken met een zwaard—
de enige taal die de mens schijnt te begrijpen

God biedt u nu een kans om in de nabije toekomst met Hem 
in deze stad te wonen en te heersen! Dat is zo geweldig, dat het 
ons kan doen flauwvallen als we het echt begrijpen.

God zal in het leven komen van elke bekeerde persoon op 
aarde—vanuit Jeruzalem.

“Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een 
vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de 
garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond ver-
teren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, 
te Jeruzalem. Ook zal de Here de tenten van Juda allereerst ver-
lossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners 
van Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda. Te dien dage zal de 
Here de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen 
struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David 
als God, als de Engel des Heren voor hun aangezicht. (Zacharia 
12:6-8). Dan zullen die leiders in Jeruzalem “als God” zijn. Dat 
betekent dat Christus en al Zijn heersers zullen spreken zoals 
God spreekt!

“Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals 
de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; het 
land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonder-
lijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun 
vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan 
afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk” (verzen 11-12). De 
hele wereld zal naar de gekruisigde Christus kijken 
en rouwen alsof ze een eerstgeboren zoon hadden ver-
loren! God zal de gehele mensheid terechtwijzen door ze te 
richten op God en Jeruzalem!

U moet iemand goed kennen voordat u zo om iemand kunt 
rouwen. Deze wereld zal eindelijk God de Vader en Jezus 
Christus echt leren kennen! De religies van deze wereld 
kennen God niet. Ze denken van wel. Maar kijk hoe diep en 
intens ze dan God zullen kennen! Dit is het grootste 
nieuws dat we ooit zouden kunnen horen!
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D E L E N  VA N  G O D S  T R O O N
De glorierijke toekomst van Jeruzalem zal niet eindigen na de 
duizend jaar van het Millennium. God zegt ons dat het een spe-
ciaal doel zal hebben tot in alle eeuwigheid.

Christus zal over de wereld heersen vanaf Davids troon. 
“Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, 
en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 
en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeu-
wigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.” (Lucas 1:32-
33). Die troon staat in London, Engeland, vandaag. Het fysieke 
deel van die troon bevindt zich in de Westminster Abbey. Nadat 
Christus terug komt, zal de troon terug gebracht worden naar 
Jeruzalem. Daar zal een eindeloze groei zijn van Gods 
regering. Deze zal voor eeuwig groeien! Het zal zich uit-
breiden over het heelal—vanaf de troon van David in Jeruzalem! 
Het is zo moeilijk voor ons verstand om eeuwige heerschappij en 
eeuwige groei te vatten.

Gods mensen vandaag hebben deze heelal-schokkende visie 
van Gods Familie die groeit tot in de eeuwigheid. Zij erkennen 
dat de Vader het Hoofd van Zijn Familie is. Zij geloven en 
gehoorzamen hun Vader. Zij onderwerpen zich aan Hem als het 
Hoofd van de Familie-regering. Dat betekent dat God hen impli-
ciet kan vertrouwen en hen kan gebruiken om voor eeuwig die 
Familie-regering te verspreiden.

Wij hebben deze visie nodig om de ontberingen die gaan 
komen te doorstaan. “Door het geloof is Abraham, toen hij 
geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, 
die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten 
waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land 
der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde 
met Isaak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde 
belofte.” (Hebreeën 11:8-9). Deze gelovige mannen wisten dat 
onze lichamen tijdelijk zijn—zoals tabernakels. We moeten 
een visie hebben die verder reikt dan dit leven en zelfs 
verder dan het Millennium! “Want hij verwachtte de stad 
met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester 
is” (vers 10). Abraham zag het nieuwe Jeruzalem en Gods 
Familie. Dat is de reden dat hij zijn verbondszoon kon offeren. 
Hij wist dat het graf Isaak niet vast zou kunnen houden.
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Abraham staat bekend als de vader van de gelovigen (Galaten 
3:7). Hij heeft een voorbeeld gegeven van rechtvaardige gehoor-
zaamheid. Hij keek uit naar de stad gebouwd door God de Vader. 
Sta eens stil bij de geestelijke diepgang van deze man! Hij was 
in staat verder te kijken dan de huidige wereld, verder zelfs dan 
al de overvloedige fysieke beloftes van God, en richtte zich op 
de fantastische geestelijke beloftes van het nieuwe Jeruzalem. 
Abraham werd gemotiveerd door de visie van het compleet 
worden van Gods Familie. Abraham leefde voor de tijd dat Gods 
regering zich over het heelal zou verspreiden.

Hoe ver reikt uw doel? Strekt het zich uit tot het nieuwe 
Jeruzalem? Als onze doelen egoïstisch zijn, dan zullen we ons 
beroerd voelen en ongelukkig zijn. Maar deze visie zal ons ver-
vullen met vreugde.

Lees Hebreeën 11 en zie hoe deze mannen en vrouwen leefden 
en stierven voor God. Het is omdat ze de visie hadden van 
het nieuwe Jeruzalem!

N I E U W  J E R U Z A L E M

Verschillende verzen in Jesaja 33 bewijzen dat de rechtvaardigen 
in Sion, Gods ware Kerk, in staat zijn, net als Abraham, om 
helemaal tot aan het nieuwe Jeruzalem te kijken. “Aanschouw 
Sion, de stad onzer feestelijke bijeenkomsten. Uw ogen zullen 
Jeruzalem zien als een veilige woonstede, als een tent die niet ver-
plaatst wordt, waarvan de pinnen nimmermeer uitgerukt worden 
en geen van de koorden ooit losgerukt wordt. Daar echter is de 
Here heerlijk voor ons: een plaats van rivieren en van brede 
stromen; geen roeiboot zal daarop varen en geen sierlijk jacht ze 
doorklieven. (Jesaja 33: 20-21). Na het Millennium, zullen we een 
nieuw Jeruzalem zien. De prachtige schoonheid van dat nieuwe 
Jeruzalem wordt hier beschreven.

Op dat moment, zal Jeruzalem een rustige woonplaats zijn. 
Sommigen denken wellicht dat deze verzen verwijzen naar 
het Jeruzalem van het Millennium, maar let op: Jeruzalem 
wordt beschreven als een “tabernakel die niet verplaatst wordt 
(Statenvertaling).” Het Jeruzalem van het Millennium zal 
afgebroken worden in het laatste vuur voordat Christus het 
Koninkrijk van God aan de Vader overgeeft (1 Corinthiërs 15:24; 
2 Petrus 3:10-13; Openbaring 20:14-15). Het hele oppervlak van 
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de aarde zal verbrand worden, met inbegrip van de prachtige 
stad van het hoofdkwartier. Maar het Jeruzalem beschreven in 
Jesaja 33 is een tabernakel die niet afgebroken zal worden. Dit 
kan alleen maar verwijzen naar het nieuwe Jeruzalem, dat voor 
eeuwig blijft.

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de 
eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was 
niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, neder-
dalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor 
haar man versierd is (Openbaring 21:1-2).

Nadat Christus de zonden van deze wereld heeft weggenomen, 
zal de Vader komen om over Zijn Familie te heersen vanuit het 
nieuwe Jeruzalem. “En ik hoorde een grote stem uit den hemel, 
zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal 
bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen 
en hun God zijn…. En hij voerde mij weg in den geest op een 
groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige 
Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God. En zij had de 
heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen 
gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal…. 
En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige 
God, is haar tempel, en het Lam. En de stad behoeft de zon en de 
maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijk-
heid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars. (verzen 
3, 10-11, 22-23 Statenvertaling). Onze Vader smacht er naar bij 
Zijn Familie te zijn. God de Vader zal in het nieuwe Jeruzalem 
wonen met ons.

God biedt ons zoveel aan. “Wie overwint, hem zal Ik maken 
tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit 
gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam 
van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel 
nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.” (Openbaring 
3:12). God biedt ons een kans aan om met Christus en de 
Vader voor eeuwig in Jeruzalem te heersen!

Velen van Gods eigen mensen zullen dat doel niet bereiken. 
“En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de 
Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schep-
ping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. 
Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en 
noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.” (verzen 
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14-16). God waarschuwt hen vanwege hun verschrikkelijke gees-
telijke conditie. “Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; 
wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. 
Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij 
hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.” 
(verzen 19-20). Diegenen die God helpen te “bestraffen,” of te 
waarschuwen, en te “kloppen” zullen voor eeuwig delen in Gods 
troon in Jeruzalem!

“Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn 
troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn 
Vader op zijn troon.” (vers 21). Gods volk wordt nu getraind 
om voor de hele eeuwigheid met Christus te heersen vanuit 
Jeruzalem. Wat een geweldige toekomst. Zult u bij die groep 
behoren? “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de 
gemeenten zegt” (vers 22). Ik hoop dat we allemaal naar Gods 
Geest luisteren!
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