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Mysterie van de Mens
Van Mysterie der Eeuwen, Hoofdstuk Drie
door herbert w. armstrong

maatschappijbeeld van Sigmund Freud. Het hoger onderwijs 
verkeert in uiterste onwetendheid over het mysterie van de 
mensheid en van de menselijke beschaving.

Maar het hoger onderwijs beseft dit niet en wil het 
ook niet beseffen: Wanneer wij de kwesties van het wat en 
het waarom aansnijden, schrikken de intellectuelen—de 
bewakers van kennis—terug of staan op om te vechten. 
Omtrent de kwesties van wat en waarom de mens is, zijn 
zij maar al te graag onwetend! In het onderwijs sluit men 
dus zijn verstand en zijn mond in absoluut stilzwijgen. De 
wetenschap weet het niet. De religies open baren het niet, 
want ze weten ’t evenmin! Ja, ongelooflijk maar waar!

God verschijnt in beeld
Vanwaar deze moedwillige onwetendheid? Omdat God erbij 
is betrokken. Satan staat vijandig tegenover God. Satan zit 
op de troon van deze aarde en heeft het verstand van zowel 
de intellectuelen als dat van de mensen in alle andere lagen 
van de samenleving verblind. Laten we eens een ogenblik 
kijken naar iemand met een zeer hoog geschoold verstand met 
verscheidene titels bij zijn naam. Hij heeft een hoge opleiding 
op bepaalde specifieke gebieden, waarover hij uitgebreide, 
gecompliceerde en gedetailleerde kennis bezit. Maar stel 
hem een vraag over een of ander kennisgebied buiten zijn 
gespecialiseerde terrein en hij blijkt evenzeer onwetend als 
degenen die de meer gevorderde labyrinten van het onderwijs 
missen.

De voornaamste bestanddelen van de beschaving 
van deze wereld—overheid, godsdienst, onderwijs en 
wetenschap, technologie en industrie—alle schuwen God. 
Ze willen dat God Zijn neus buiten hun zaken houdt! Het 
noemen van God brengt hen in verlegenheid.

Deze onwetendheid kan uitsluitend worden verklaard 
door de onzichtbare en ongemerkte invloed van de 
bovennatuurlijke kwade macht van Satan de duivel en de 
onzichtbare, demonische, geestelijke wezens. Wanneer 
wij in Openbaring 12:9 lezen dat de hele wereld door Satan 
is misleid, sluit dit niet degenen met een hoog ontwikkeld 
intellect uit. Jezus Christus dankte God dat de echte 
waarheden zijn verborgen voor de wijzen en verstandigen, 
maar geopenbaard aan hen die in materialistische 
kennis kinderen zijn. In het eerste hoofdstuk van dit 
boek behandelden wij de vragen wie en wat God is. En 
wij ontdekten dat God zeer reëel is. God is meer dan één 
enkele Persoon: God is een familie—God is het verheven 
goddelijke gezin—Hij is de Schepper van alles wat er is, 
en Hij heeft één belangrijk hoofddoel: de schepping van 
volmaakt, heilig, rechtvaardig en goddelijk karakter in 
de mens, die onsterfelijk wordt gemaakt, om deel van de 
Godfamilie te gaan uitmaken.

De aanwezigheid van de mens op de aarde moet dus in 
een bepaalde relatie tot het doel van God de Schepper staan.

Naast deze vragen en beweringen van fundamenteel 
belang moeten wij tevens de vraag stellen: waarom bestaat 
er zoveel kwaad in de zieke en chaotische wereld van 
vandaag? Deze wereld staat nu zonder enige oplossing 
voor haar belangrijkste probleem, nl. de kwestie van het 
voortbestaan van de mens! Zal het menselijke leven de 
laatste paar jaar van deze twintigste eeuw nog wel overleven? 
Kan de mensheid zowel de bevolkingsexplosie overleven als 
de door zijn verstand voortgebrachte atoomkracht die beide 
de voltallige wereldbevolking kunnen vernietigen?

H et lijkt werkelijk ongelofelijk! Het hoger 
onderwijs biedt technische studies in fysiologie, 
anatomie, antropologie en psychologie van de mens. 

Op de universiteiten neemt men de mens uit elkaar om hem 
nauwgezet, centimeter voor centimeter, te bestuderen. 
Ieder facet en stadium van de mens wordt onderzocht. Men 
neemt de menselijke hersenen uit elkaar en bestudeert 
die, niettemin blijft het verstand van de mens een totaal 
mysterie voor zelfs de meest geleerde psychologen. Zij weten 
niet wat de mens is of waarom hij tot bestaan kwam! Dit is 
het grote Mysterie Nummer 3 dat nooit door de mensheid is 
begrepen.

Is de mens slechts de hoogste diersoort, ontstaan door 
blinde krachten, zonder dat er van intelligent plannen of 
ontwerpen sprake was, door het proces van evolutie? Hoe 
komt het dat de mens het vermogen tot denken en redeneren 
bezit en zo’n enorme schat aan kennis heeft, iets wat voor 
de dieren onmogelijk is? Is de mens een onsterfelijke ziel? 
Is hij menselijk vlees en bloed met in zich een sterfelijke 
ziel? Wat is een mens nu precies?

En waarom bestaat hij?
Waarom is de mensheid hier op aarde? Zijn wij 

eenvoudig bij toeval ontstaan? Of was er een ontwerp en 
een doel?

Er is een oorzaak voor ieder gevolg. Het gevolg 
waar het hier om gaat is de mens. De mens bestaat. Hoe, 
waarom, bestaat hij? Werd hij hier geplaatst, of is hij 
eenvoudigweg toevallig ontstaan door blinde, zinloze, 
redeloze evolutieprocessen?

Wij behoren het te willen weten!
Dit is een mysterie waar het hoger onderwijs geen raad 

mee weet.
In de loop van de twintigste eeuw heeft het hoger 

onderwijs praktisch unaniem de evolutietheorie aanvaard. 
De mogelijkheid van een ontworpen en geplande schepping 
door een God met een superieur denkvermogen, een 
perfecte intelligentie, en met onbegrensde macht, wordt 
niet eens meer in overweging genomen. De evolutietheorie 
kan echter op geen enkele wijze een verklaring geven 
van een paradoxale wereld van ontzaglijke prestaties 
die tegelijkertijd volslagen machteloos is tegenover 
haar problemen van een aldoor verergerend kwaad. 
De evolutietheorie kan geen reden voor het menselijk 
bestaan geven. Het hoger onderwijs negeert minachtend en 
zonder enige nadere beschouwing de bijbelse waarheden 
betreffende de aanwezigheid van de mens op de aarde en de 
oorzaken van de huidige toestand van de beschaving. Het 
onderwijs in de beschaafde wereld van vandaag is geheel 
materialistisch geworden. Het onderwijs is een combinatie 
geworden van het evolutionaire agnosticisme, de politiek 
en economie van Karl Marx en de zedelijke normen en het 
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Laten wij nog eens zien wat er is behandeld inzake Gods 
doel voor de op aarde geplaatste engelen die zondigden. 
Want de opstand van de engelen leidt rechtstreeks naar 
Gods doel voor de mens—naar onze vraag betreffende wat 
en waarom de mens is.

Aardoppervlak verwoest
In plaats van de schepping van de aarde te verbeteren, te 
verfraaien, te voltooien, brachten de zondigende engelen haar 
tot verwoesting en verderf.

Nu komen we aan Genesis 1:1: „In den beginne schiep 
God de hemel[en] en de aarde. De aarde nu was woest en 
ledig, en duisternis lag op de vloed …” Het oorspronkelijke 
Hebreeuws voor „woest en ledig” is tohu en bohu hetgeen 
betekent „woest, verlaten, vervallen”. Het woord was is ook 
vertaald als „werd”. Het is dus mogelijk dat alles na verloop 
van miljoenen jaren één grote oceaan was geworden en het 
licht door de wetsovertreding van de engelen in duisternis 
veranderd was.

Laat mij hier in dit verband meteen een bijbels 
principe invoegen.  In Jesaja staat de volgende richtlijn: 

„Wie wil Hij kennis leren en wie wil Hij een openbaring doen 
verstaan? … Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis 
op eis, hier wat, daar wat” (Jesaja 28:9-10). De meeste mensen 
die proberen dit principe van bijbels begrip toe te passen, 
rukken echter elk vers uit zijn context, om het vervolgens 
naar hun eigen ideeën te „interpreteren”.

Van alle boeken die ooit zijn geschreven is de Bijbel 
uniek. Het feit dat de waarheden ervan ‘hier wat, daar wat,’ 
zijn geopenbaard, betekent dat het een gecodeerd boek 
is, dat pas in onze huidige eindtijd zal worden begrepen, 
zoals elders in dit boek is uiteengezet. Zij die proberen 
de Bijbel direct en vanaf het begin achter elkaar te lezen 
raken in de war. Velen heffen eenvoudig de handen op en 
zeggen, zoals ik zelf eens deed: „Ik kan de Bijbel gewoon 
niet begrijpen”. Daarom zei Bruce Barton dat de Bijbel het 
boek is dat niemand kent. Zoals ik elders heb verklaard 
is de Bijbel een soort legpuzzel. Pas als de diverse stukjes 
van een legpuzzel op de juiste wijze bij elkaar zijn gebracht, 
komt het ware plaatje tevoorschijn.

Veel van wat direct met Genesis 1 in verband staat, 
wordt ingevuld door andere Schriftgedeelten in andere 
delen van de Bijbel.

Laten wij dus nu de achtergrond begrijpen. Genesis 1:1: 
God schiep de hemelen en de aarde. Wij hebben in hoofdstuk 
twee al gezien, dat de hemelen (of het universum) en de 
aarde na de engelen werden geschapen. De engelen op aarde 
hadden de schepping van de aarde niet voltooid door haar 
te verbeteren, te ontwikkelen en te verfraaien. Zij hadden 
haar juist geruïneerd. Gods regering was op aarde teniet 
gedaan.

En nu kon, van alle levende wezens in het universum, 
alleen van God met zekerheid worden verwacht dat Hij 
nooit van de weg van Zijn wet zal afwijken. Een hoger, 
volmaakter wezen dan de cherub Lucifer kon niet worden 
geschapen, en zelfs die kwam in opstand. Karakter kan 
niet auto matisch op bevel worden geschapen. Goddelijk 
karakter is het handelen of zich gedragen uit gewoonte 
door de persoon of het geschapen wezen om tot kennis 
van de ware wegen van God te komen, en de wil te oefenen 
deze wegen te volgen, zelfs tegen weerstand, zelfzucht en 
verleiding in. Karakter moet worden ontwikkeld met de 

instemming, de wil en het handelen van het afzon derlijk 
geschapen wezen.

Het wordt door God gegeven en moet gewillig door dit 
wezen worden ontvangen. Daarom besloot God nu, of had 
Hij tevoren vastgesteld Zijn hoogste scheppingsdaad te 
volbrengen: Zichzelf te reproduceren. Dit zou door middel 
van de mens tot stand worden gebracht. God wist dat dit 
moest worden bewerkstelligd met behulp van materie.

De mens naar Gods beeld
Om de aarde op de schepping van de mens voor te bereiden 
vernieuwde God het aardoppervlak. Dit wordt verklaard in 
Psalm 104:30: „Zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, 
en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem.”

Nu terug naar Genesis 1:2: De aarde was in een staat 
van woestenij gekomen. „… en de Geest Gods zweefde over 
de wateren.”

Het eerste wat God deed was de duisternis weer 
terugbrengen tot licht zoals het oorspronkelijk was. God 
zei: „… Er zij licht: en er was licht” (Genesis 1:3).

In zes dagen vernieuwde God dus het oppervlak van 
de aarde (deze vernieuwing was niet de oorspronkelijke 
schepping ervan, maar een herstel van de toestand van 
de oorspronkelijke schepping) ter voorbereiding op de 
schepping van de mens!

God scheidde het droge land van de oceanen. Vervolgens 
schiep Hij het plantenleven op het land, daarna het leven 
in het water, het dierlijk leven. In het Hebreeuws, de taal 
waarin Mozes schreef worden in de verzen 20, 21 en 24 
de vertebraten of gewervelden nefesj genoemd (zielen in 
de Statenvertaling). Het woord nefesj betekent letterlijk 
vleselijk leven en verwijst naar fysiek leven en niet naar 
geest.

De aarde was opnieuw een volmaakte, maar vooralsnog 
onvoltooide, schepping—zonder de „finishing touches”.

Zoals eerder geschreven schept God in twee stadia. Dit 
kan worden vergeleken met het bakken van een taart. Eerst 
komt de kale taart uit de oven. Maar deze is pas compleet 
als het tweede stadium eraan is toegevoegd, de slagroom 
en dergelijke. Dit verfraait, verrijkt en voltooit de taart.

God plaatste Lucifer en zijn engelen op de aarde. Het was 
Zijn bedoeling dat zij de schepping zouden voltooien door 
als het ware de laatste hand te leggen aan het verfraaien, 
verbeteren en verrijken van de aarde. Maar de engelen 
zondigden, hetgeen in chaos, verwarring en duisternis op 
deze planeet uitmondde.

Toen vernieuwde God het oppervlak van de aarde voor 
de mens, die gemaakt werd om te worden gevormd naar het 
karakterbeeld van God en ook naar de gelijkenis of vorm en 
gestalte van God. En God wilde dat de mens de „finishing 
touch” zou aanbrengen door de aarde te ontwikkelen en 
te verfraaien—door, als het ware, de slagroom op de taart 
te doen, om de mens zijn aandeel te laten hebben in de 
uiteindelijke schepping van de aarde. In plaats daarvan heeft 
de mens bijna ieder deel van de aarde dat zijn handen hebben 
aangeraakt geruïneerd, vervuild, bezoedeld en bedorven.

Het doel van de mens op aarde
Waarom plaatste de Schepper-God de mens op de aarde? Voor 
Gods uiteindelijke voornaamste doel van het reproduceren 
van Zichzelf—van het voortplanten van Zichzelf, als het ware, 
met als belangrijkste oogmerk het scheppen van rechtvaardig 

MYSTERIE VAN DE MENS 2

O
M

SLAG
: PEXELS.CO

M
/ @

ABH
IRAM

 PRAK
ASH



goddelijk karakter in uiteindelijk talloze miljoenen verwekte 
en geboren kinderen die Goddelijke wezens, leden van de 
Godfamilie, zullen worden.

De mens moest de fysieke aarde, zoals God die aan hem 
gaf, tot ontwikkeling brengen, de schepping ervan voltooien 
(wat zondigende engelen doelbewust hadden geweigerd) en 
daarmee de regering van God, door Gods levenswijze en 
door het ontwikkelen, in dit proces van het voltooien van 
de schepping van de mens, van Gods heilige, rechtvaardige 
karakter, met de instemming van de mens zelf.

Is dit volmaakte en rechtvaardige karakter eenmaal in 
de mens tot stand gekomen en de mens van sterfelijk vlees in 
onsterfelijke geest veranderd, dan volgt het ongelofelijke 
potentieel van de mens: de mens zal in het heilige gezin van 
God geboren worden, de regering van God op de aarde zal 
worden hersteld en vervolgens zal de mens deelnemen aan 
de voltooiing van de schepping in de gehele uitgestrektheid 
van het universum! Dit ongelofelijke potentieel van de mens 
zal in dit boek volledig worden uiteengezet. God zal Zichzelf 
ontelbare miljoenen malen hebben gereproduceerd!

Dus op de zesde dag van de herscheppingsweek zei God 
(Elohim): „Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze 
gelijkenis” (Genesis 1:26).

De mens werd gemaakt om (met zijn instemming) een 
bijzondere relatie met zijn Schepper te hebben! Hij werd in 
de vorm en de gestalte van God gemaakt. Om deze relatie 
mogelijk te maken kreeg hij een geest. Straks hierover meer.

De ziel is sterfelijk
God maakte de mens evenwel van materie! Dit was 
noodzakelijk voor de allerhoogste prestatie waartoe God had 
besloten.

„Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de 
aardbodem en blies de levensadem [lucht] in zijn neus; alzo 
werd de mens tot een levend wezen” [‘een levende ziel’—SV] 
(Genesis  2:7). De mens, die uit stoffelijke materie van de 
grond werd gevormd, werd een levende ziel. Er wordt niet 
gezegd dat de mens een onsterfelijke ziel is of heeft. Wat uit 
stoffelijke aarde werd gevormd, werd een ziel.

Het woord „ziel” is een vertaling van het oorspronkelijk 
door Mozes in het Hebreeuws geschreven woord nefesj. Het 
Hebreeuwse nefesj betekent slechts een ademend wezen. In 
het eerste hoofdstuk van Genesis worden dieren driemaal 
nefesj genoemd: Genesis 1:20: „levende wezens” (Hebreeuws: 
nefesj); Genesis  1:21: „grote zeedieren en alle krioelende 
levende wezens” (Hebreeuws: nefesj); Genesis  1:24: 

„levende wezens” (Hebreeuws: nefesj). De ziel is dus fysiek, 
samengesteld uit materie, en kan sterven. Dit is een 
waarheid die door slechts heel weinig kerkgenootschappen 
wordt geloofd en waarschijnlijk door geen enkele andere 
godsdienst—een bewijs waardoor de ene ware Kerk van 
God wordt geïdentificeerd!

Hoe de menselijke geest werkt
Nu komen we bij nog een waarheid die, zover mij bekend, 
exclusief is voor de ene ware Kerk van God.

Heeft u zich ooit afgevraagd waar het grote verschil 
tussen de geest van de mens en het dierlijk brein vandaan 
komt? Dit, tussen haakjes, is ook een bewijs voor de valsheid 
van de evolutietheorie!

Het fysieke brein van de hogere vertebraten in het 
dierenrijk is in wezen hetzelfde wat betreft fysieke vorm, 

ontwerp en samenstelling als de menselijke hersenen. De 
hersenen van walvissen, olifanten en dolfijnen zijn groter, 
en die van een chimpansee bijna even groot. Toch is de 

„output” bij de hersens van de mens onbeschrijfelijk veel 
groter. Weinigen weten echter waarom!

Veel schriftgedeelten tonen aan dat er in de mens een 
geest is. Geest is geen materie, de mens wel. Om hem van 
Gods Heilige Geest te onderscheiden duid ik hem aan als de 

„menselijke” geest. Niettemin is hij geest en geen materie.
Deze „menselijke” geest verschaft de intelligentiekracht 

aan de fysieke menselijke hersenen. De geest kan niet zien, 
horen, proeven, ruiken of voelen. De hersenen zien via het 
oog, horen via het oor, enz. De menselijke geest kan uit 
zichzelf niet denken. Het fysieke brein denkt.

Welke functie heeft deze „menselijke” geest dan? Hij is 
geen „ziel.” Maar, 1) hij verleent denkkracht en verstand 
aan de menselijke hersenen; en 2) hij is juist dat middel dat 
God ons heeft ingegeven, dat een persoonlijke relatie tussen 
de menselijke mens en de goddelijke God mogelijk maakt.

Wat is de echte waarde van het menselijke leven?
Filosofen en humanisten spreken er verheven over als zou de 
mens een geweldige waarde in zichzelf hebben. Ze spreken 
over de „god” binnen in u—van het aanboren van de verborgen 
bronnen in u. Ze leren u zelfvertrouwen en zelfverheerlijking.

Ze zijn zelfgenoegzaam onwetend en zich niet bewust 
van de werkelijke waarden en het ongelofelijke, maar 
reële potentieel van de mens.

Het menselijk leven is nu eenmaal van oneindig veel 
minder waarde dan zij veronderstellen en tegelijk van een 
ontzagwekkend groter potentieel dan zij weten.

Echte waarheid wordt geopenbaard. Als het niet 
onthuld wordt blijft het een mysterie, volslagen onbekend 
bij hen die bedrogen zijn en bij ijdele intellectuelen. Ik zeg 
het nogmaals: Jezus zei in het gebed: „Ik dank U, Vader, Heer 
des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen 
en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens 
geopenbaard” (Mattheüs 11:25).

Wat is de echte waarheid betreffende de waarde van de 
mens? Die wordt enorm overschat in zijn eigen realiteit, en 
verbazingwekkend onderschat in zijn hoogste potentieel. 
De waarheid is inderdaad duizelingwekkend.

Kijk eens naar een lieve, onschuldige baby van een paar 
uur oud, of naar een ouder iemand van 80, die het leven 
achter de rug heeft en vraag uzelf eens af: „Hoe waardevol is 
dat leven nu?—de een die net begint en de ander die het reeds 
besteed heeft.” Zou u het correcte antwoord kunnen geven?

Laten we het begrijpen! Hier ligt het moeilijke punt. Hier 
is het punt waar de ontwikkelden van de wereld het spoor 
bijster raken. Wetenschap en hoog ontwikkelden nemen 
vandaag bijna algemeen aan dat er niets bestaat dan materie. 
Ze ontkennen het bestaan van geest. Dat wil zeggen, of ze 
het al dan niet toegeven, ze ontkennen het bestaan van God.

We komen bij  de mo der ne wet en s ch ap va n 
hersenonderzoek. We leren dat het menselijk brein veel 
functies uitoefent, die in een dierlijk brein onmogelijk zijn. 
Toch leren we ook dat er, fysiek, echt geen noemenswaard 
verschil is. Het dierlijk brein kan niet denken, redeneren, 
studeren, of beslissingen nemen los van het instinct. Een 
dier kan niet weten wat de mens weet. Het heeft geen 
standpunten wat betreft oordeelsvorming, liefde, wijsheid, 
vriendelijkheid, samenwerking, ook is het zich niet bewust 
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van wedijver, samenzwering, naijver, jalousie of wrok. Het 
heeft geen waardering voor muziek, kunst en litteratuur. 
Het heeft geen geestelijke kwaliteiten of karakteristieken. 
Toch beweren wetenschap en hoog ontwikkelden dat het 
vermogen van het intellect in mensen louter fysiek is.

Ik moest voor mezelf rationeel bewijzen dat God 
bestaat en in feite veel reëler is dan materie. Ik moest 
bewijzen dat de Bijbel het gezaghebbende woord van God 
is, waardoor Hij met de mens communiceert en waarheid 
onderwijst die anders niet voor de mens toegankelijk is. En 
ik kreeg doel, ontwerp en betekenis geopenbaard, die voor 
hen die zichzelf als geleerden beschouwen verborgen is. Ik 
kreeg de reden geopenbaard voor het toenemend kwaad in 
een progressieve wereld.

Kan de mens die ontworpen, geschapen en gemaakt is, 
tot zijn Maker zeggen: „Waarom hebt U mij zo gemaakt?—en 
met welk doel?” En kan hij zijn Maker instructies geven? Zou 
hij niet beter zijn verstand kunnen openzetten en luisteren 
als zijn Maker hem de echte reden voor zijn bestaan onthult?

De Schepper onthult een zwaar gecodeerd boek, de 
Bijbel, en geeft er instructie uit. De diepe boodschap 
ervan wordt voor het menselijk verstand geopend door de 
aanwezigheid en inwoning van de Heilige Geest, ingebracht 
in de menselijke geest die zich volledig heeft overgegeven 
in geloof en gehoorzaamheid aan de openbaring. Aan zo 
iemand wordt de waarheid duidelijk gemaakt—wonderlijk 
en niet te beschrijven.

Maar zet eens een tekentje bij deze vraag! Denk er eens 
over na! Als de mens alleen maar fysieke hersens had, zoals 
de redeloze gewervelde dieren, hoe zou God, de grote Geest, 
in dierlijke hersenen deze wonderbaarlijke geestelijke 
waarheden injecteren? Het antwoord is duidelijk. Dat 
doet God niet. De redeloze dieren zijn zich van God of van 
geestelijke kennis niet bewust.

Maar de menselijke geest in de sterfelijke mens maakt 
een direct contact vanuit de grote Geest, God, mogelijk. Er 
is geen direct communicatiekanaal tussen het brein van de 
redeloze dieren en het verstand van de Allerhoogste God.

Mediteer hier maar eens over. Wij mensen spreken er 
soms over hoe wonderbaarlijk God de mens gemaakt heeft, 
met zijn brein en alle prachtige fysieke componenten van 
zijn lichaam die alle samen functioneren. Maar zonder deze 
geest, die de verstandelijke vermogens aan het brein geeft 
en tevens een kanaal opent voor directe communicatie met 
het verstand van de Grote God, zou de mens niets meer 
dan een redeloos beest zijn. Met de geest in de mens wordt 
de schepping van de mens des te ontzag wekkender als we 
daarover nadenken. De menselijke geest in hem maakt het 
voor de mens mogelijk met God verenigd te worden, zodat 
de mens verwekt kan worden doordat Gods Geest zich 
verenigd met de menselijke geest en de mens zo verwekt 
tot een kind van de Opperste Schepper God.

De echte waarde van een mensenleven ligt alleen maar 
in de menselijke geest in combinatie met de menselijke 
hersenen. Het moet meteen gezegd worden dat deze 
menselijke geest niet waargenomen wordt door de hoogst 
opgeleide psychologen.  Toch is die geest het meest 
wezenlijke van het menselijk verstand.

De ziel kan sterven
In tegenstelling tot de feilbare menselijke leerstellingen 
openbaart het boek van de Schepper dat de mens uit het 

stof van de aarde werd gemaakt, en dat dit stof dus een ziel 
wordt die, zoals alle vertebraten, sterfelijk is. De mens is 
steeds de eerste leugen in de menselijke geschiedenis blijven 
aanvaarden—Satans leugen tegen moeder Eva dat de mens 
onsterfelijk is en niet dood kan gaan.

De ziel is niets anders dan het ademende wezen. Alle 
dieren worden in de Bijbel „zielen” (nefesj in het Hebreeuws) 
genoemd. Daarom, als de mens een ziel is zoals in 
Genesis 2:7 (SV) zijn de redeloze dieren dit ook. Maar er is 
een menselijke geest in de menselijke ziel (1 Corinthiërs  2:11).

Deze menselijke geest verleent geen menselijk leven. 
Het menselijk leven komt, zoals dat van alle vertebraten, 
uit de circulatie van bloed, dat door het inademen van lucht 
van zuurstof wordt voorzien. God openbaart dat er in iedere 
mens een geest is. Deze geest is in dieren niet aanwezig. 
Door de menselijke geest krijgen de menselijke hersenen 
intellect met het vermogen kennis te verwerven, te denken, 
te redeneren, beslissingen te nemen, een houding van goed 
of kwaad voort te brengen.

De hersenen van mens en dier zijn gelijk. De 
superioriteit van het menselijke verstand komt niet door 
superieure hersenen, maar door de aanwezigheid van de 
menselijke geest in de menselijke hersenen. Het dierlijke 
brein is voorzien van instinct, niet van intellect.

Het lijkt misschien heel vreemd, want het is een 
dimensie in kennis die tot nu toe niet werd onderwezen, 
maar de werkelijke waarde van het leven van een mens 
ligt uitsluitend in de menselijke geest, zoals deze werkt in 
combinatie met de menselijke hersenen.

God vormde de mens uit materie, maar wat vorm en 
gestalte betreft naar Zijn eigen beeld en gelijkenis.

Het redeloze dier en de mens hebben evenwel dezelfde 
adem, dezelfde levensbron. Zij sterven dezelfde dood. Het 
leven van de mens is een vleselijk bestaan, maar in de vorm 
en gestalte van God, en met de menselijke geest toegevoegd 
aan de hersenen.

De mens werd geschapen om een relatie met zijn 
Schepper te hebben. Daarom werd hij in de vorm en de 
gestalte van zijn Schepper gemaakt, waarbij het contact en 
de relatie mogelijk wordt gemaakt door de in hem aanwezige 
menselijke geest.

De schepping van de mens nog niet voltooid
Maar de schepping van de mens was niet voltooid. Hij 
was mentaal en geestelijk slechts “half af”. Hij had nog de 
toevoeging van Gods Geest nodig; die zou zich met zijn geest 
verbinden en hem zo als kind van God verwekken, waardoor 
hij met God zou worden verenigd en uiteindelijk in de 
Godfamilie geboren kan worden.

Sta hier een ogenblik bij stil. Let nogmaals op de 
tweeledigheid in Gods scheppingsproces. De eerste mens 
Adam was een fysieke schepping waaraan de menselijke 
geest werd toegevoegd. Wanneer de schepping van de mens 
voltooid is, zal hij een geestelijke schepping zijn, geheel uit 
Geest gevormd.

Wanneer de mens de Heilige Geest van God ontvangt, 
wordt de Geest en het verstand van de onsterfelijke God zelf 
in hem geïnjecteerd. Deze verbindt zich met de menselijke 
geest. De Geest van God kan niet worden ontvangen door, of 
ingebracht worden in, het dier: het dier heeft immers geen 
geest in zich waarmee de Geest van God zich zou kunnen 
verbinden.

MYSTERIE VAN DE MENS 4



Laat mij op dit punt een waarheid tussenvoegen die, 
ten tijde dat dit wordt geschreven, waarschijnlijk het 
meest controversiële vraagstuk is onder de mensen van de 
Westerse wereld: de abortuskwestie.

De menselijke geest komt in het menselijke embryo 
bij de conceptie. Het is deze geest die, na een bekering als 
volwassene, met de Heilige Geest van de grote Schepper-God 
kan worden verenigd, waardoor deze mens met goddelijk 
leven wordt verwekt als een kind van de levende God, in een 
staat van groei, en vooralsnog ongeboren. Het vernietigen 
van een embryo of een foetus in de baarmoeder van een 
vrouw is het vermoorden van een potentieel toekomstig 
Goddelijk Wezen.

Daarom is abortus moord.
Nu terug naar ons oorspronkelijke probleem: „Wat is de 

enige werkelijke waarde van het leven van een mens?” Het 
leven van een mens is een vleselijk bestaan, maar met de 
menselijke geest die de hersenen van intellect voorziet. De 
menselijke geest in de mens maakt de verbinding mogelijk 
met de Heilige Geest en het verstand en de onsterfelijkheid 
van God. Wanneer de sterfelijke mens sterft, keert het 
lichaam terug tot stof, en de geest keert terug naar God.

Leven na de dood
De menselijke geest is bij de dood in feite als een geestelijke 
mal, zonder bewustzijn van zichzelf, maar bij de opstanding 
brengt hij in het opgestane lichaam alle herinnering, alle 
kennis en het hele karakter evenals de vorm en de gestalte 
die de persoon voor zijn dood bezat terug. De menselijke geest 
kan uit zichzelf niet zien, horen, denken of weten. Het enig 
echte leven, inherent en zichzelf in stand houdend, ligt in de 
Heilige Geest van God, verbonden met de menselijke geest. De 
waarde van het leven van een mens ligt in de menselijke geest 
en in zijn potentieel te worden verenigd met Gods Geest, die 
Gods verstand en Gods leven is.

Filosofen denken dat de mens op zich het allerhoogste 
goed is. Zij spreken over „de menselijke waardigheid.” Zij 
spreken over de aangeboren „goddelijke” krachten in iedere 
mens. Zij bepleiten zelfvertrouwen en zelfverheerlijking. 
Zij zorgen ervoor dat de sterfelijke mens zichzelf als 
onsterfelijke God ziet.

Integendeel, de enige waarde van het leven van een 
mens ligt in de menselijke geest en het potentieel om door 
God te worden verwekt, om later zelf als God te worden 
geboren, als een kind in de Godfamilie.

De mens is geen „god” in zichzelf, maar slechts sterfelijk 
vlees en bloed met hersenen die door de menselijke geest 
van intellect worden voorzien.

Daarom is de mens op zich van oneindig veel minder 
waarde dan de zelfgenoegzame wijzen van deze wereld 
denken. Maar eenmaal verwekt door de Allerhoogste God 
door middel van het leven en de Geest van de levende God die 
in hem woont, is het potentieel van een menselijk wezen van 
oneindig veel grotere waarde dan de wereld heeft begrepen.

Zoals eerder uiteengezet schept God volgens het 
principe van tweeledigheid. Dit is ook het geval bij de 
schepping van de mens. Deze wordt verricht in twee stadia: 
1) de fysieke fase, die begon met de eerste mens, Adam, en 
2) de geestelijke staat die met de „tweede Adam”, Jezus 
Christus, begint (1 Corinthiërs 15:45-46).

Zo werd de mens vanaf zijn schepping (en geboorte) 
gemaakt met een „menselijke” geest die een integraal 

deel van de mens werd. Maar mentaal en geestelijk is hij 
onvolledig, hij werd gemaakt met de behoefte aan een 
tweede Geest: de Heilige Geest van God; en wanneer die 
gift van God wordt ontvangen, getuigt Gods Geest „met 
onze geest, dat wij kinderen Gods zijn” (Romeinen 8:16)—
kinderen in het verwekte (of eerste) stadium van de 
geestelijke schepping van de mens.

Dit wordt duidelijk uitgelegd in 1 Corinthe 2. „Wat geen 
oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 
mensenhart [of -verstand] is opgekomen, al wat God heeft 
bereid voor degenen die Hem liefhebben” (vers 9)—geestelijke 
kennis.

Het natuurlijke verstand kan kennis van materiële en 
fysieke dingen opnemen. Bovendien kan het een besef van 
moraal en ethiek hebben, evenals van kunst en cultuur, 
iets waartoe de redeloze dieren niet in staat zijn. Maar op 
het gebied van goed en kwaad kan het alleen weten en doen 
wat goed is op het menselijk niveau, hetgeen mogelijk wordt 
gemaakt door de menselijke geest in de mens. Dit besef en 
uitvoeren van het goede is beperkt tot het menselijk niveau 
van de menselijke geest die van nature egoïstisch is. De 
mens kan liefde bezitten en uitdrukken op het menselijk 
niveau, maar zonder de Heilige Geest van God kan hij geen 
liefde bezitten of uitdrukken op het goddelijk niveau, en 
evenmin kan hij kennis verwerven van wat geestelijk is, 
zoals in 1 Corinthe 2 is geopenbaard.

Alleen God openbaart
„Want ons heeft God het [het geestelijke] geopenbaard door 
de Geest [van God]” (vers 10). Let er in het bijzonder op dat 
geestelijke kennis niet wordt geopenbaard door een Persoon, 
die de Heilige Geest heet. Deze kennis wordt door God bekend 
gemaakt en aan ons geopenbaard door middel van Gods Geest, 
die alleen als Gods gift door Zijn barmhartigheid en genade 
kan worden ontvangen. God is degene die openbaart. De 
Heilige Geest is het middel waardoor wij kunnen begrijpen 
wat alleen God kan openbaren.

Immers: „Wie toch onder de mensen weet, wat in 
de mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is?” 
(vers  11). Indien de Heilige Geest de derde Persoon van een 
drieëenheid is, is dan de geest in de mens niet eveneens 
een andere mens? Een koe, schaap of hond kan niet de 
dingen weten die een mens weet—en een mens zou dat 
ook niet kunnen, behalve door de geest van de mens die 
in hem is. Bijvoorbeeld kennis van scheikunde en fysica, 
technologische en wetenschappelijke kennis. Evenzo is de 
natuurlijke mens met deze ene geest beperkt: „Zo weet ook 
niemand wat in God is, dan de Geest Gods.”

Alleen wanneer de Heilige Geest erbij komt en zich 
met de „menselijke” geest verbindt, kan een mens werkelijk 
gaan begrijpen hetgeen geeste lijk is: „Doch een ongeestelijk 
[natuurlijk] mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods 
is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, 
omdat het slechts geestelijk te beoordelen is” (vers 14).

De hoogst opgeleide mensen zien alle dingen door 
de bril van de evolutietheorie. Evolutie heeft uitsluitend 
betrekking op het stoffelijke leven en zijn ontwikkeling. Het 
weet en onderwijst niets over geestelijk leven en geestelijke 
problemen, en al het kwaad in de wereld is geestelijk van 
aard.

Daarom zijn de hoogst opgeleide mensen, in het 
algemeen, het meest onwetend: zij zijn beperkt tot kennis 
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van het materiële, en tot het „goede” op het egocentrische 
niveau. Kennis van God en de dingen van God zijn dwaasheid 
voor hen. Maar natuurlijk zegt God: „De wijsheid dezer 
wereld is dwaasheid voor God” (1 Corinthiërs 3:19).

De wereld van God afgesneden
Nu terug naar de eerste mens, Adam.

Herinner u Gods doel met het scheppen van de mens 
op de aarde. Dat was: 1) om de regering van God op aarde 
te herstellen, en door het menselijk leven via die regering 
te regelen: a) de fysieke schepping van de aarde te voltooien, 
daar waar de engelen die ruïneerden, en b) om met dit 
proces de schepping van de mens te voltooien door hem 
rechtvaardig goddelijk karakter te laten ontwikkelen; en 
2) om het koninkrijk van God te vestigen, en uiteindelijk 
het fantastische potenti eel van de mens om de schepping 
van het uitgestrekte universum te voltooien!

Dit verheven doel vereiste: 1)  dat de mens Satans 
weg zou afwijzen en Gods weg van liefde, die op Gods 
geestelijke wet berust, zou aanvaarden; en 2) dat de mens 
eerst van materie zou worden gemaakt, opdat hij, als hij tot 
Satans weg van „nemen” zou worden verleid, veranderd 
zou kunnen worden, of opdat, als hij weigerde te veranderen, 
zijn leven zou kunnen worden uitgewist, zonder verder of 
blijvend leed, precies alsof hij nooit had bestaan (Obadja 16).

Geestelijke wezens kunnen, als zij eenmaal een 
voltooide schepping zijn (zoals een derde der engelen, die 
boosaardige karakters werden), niet worden veranderd. 
Geest is, als de schepping ervan eenmaal is voltooid, 
constant en eeuwig—niet vatbaar voor verandering. Maar 
fysieke materie verandert voortdurend.

In Gods plan voor Zijn geestelijke schepping, dat 
later zal worden behandeld, is door God en het Woord op 
meesterlijke wijze uitgedacht, dat het Woord afstand van 
Zijn grote glorie zou doen en ter bestemder tijd de gelijkenis 
van het menselijk vlees zou aannemen, als Jezus Christus, 
om aldus de geestelijke fase van de schepping van de mens 
mogelijk te maken—God die Zichzelf reproduceert! 
Wat een meesterlijk plan voor het absolute toppunt 
van scheppen! Hoe groot is onze God qua verstand, doel, 
planning, ontwerp en ook in het scheppen—van de kleinste 
kiem of het kleinste insect tot de meest reusachtige zon, die 
onze eigen grote zon in het niet doet vallen!

En het ongelooflijke potentieel van de mens is dat de 
grote majestueuze God bezig is, in de mens, Zichzelf 
te reproduceren: de mens kan worden geboren in de 
Godfamilie!

De eerste mens, Adam, werd geschapen met het 
potentieel zich te kwalificeren om Satan, de vroegere 
Lucifer, op de troon van de aarde te vervangen, waardoor 
de regering van God zou worden hersteld.

Maar het was noodzakelijk dat hij Satans weg van 
„nemen”, het fundament van Satans boosaardige regering, 
zou weerstaan en verwerpen, en dat hij de weg van Gods 
wet—de weg van liefde (van geven), de basis van Gods 
regering—zou kiezen!

Hun Maker sprak eerst tot Adam en Eva—onderwees 
hen over de regering, en de geestelijke wet van God—
hoewel in Genesis 2 slechts de meest beknopte samenvatting 
van Gods onderwijs aan hen is geopenbaard. Satan werd 
weerhouden van ieder contact met hen totdat God hen 
eerst had onderwezen.

De twee symbolische bomen
In de luisterrijke prachtige hof van Eden waarin God hen had 
geplaatst stonden twee zeer speciale symbolische bomen. 
Over deze bomen en hun enorme betekenis is weinig te 
horen, behalve wat de meeste mensen hebben gehoord over 

„Adams appel”. Maar de verboden boom was waarschijnlijk 
geen appelboom.

De ware betekenis van deze twee symbolische bomen 
verklaart het fundament van deze wereld. In deze bomen 
schuilt het antwoord op het grote mysterie van onze tijd, 
deze moderne twintigste eeuw. Vandaag leven wij in een 
wereld van ontzagwekkende vooruitgang en, paradoxaal 
genoeg, van ontstellend kwaad. De verbijsterende vraag van 
vandaag is: waarom kunnen de mensen die een verstand 
hebben waarmee zij kunnen leren naar de maan en terug 
te vliegen, harten te transplanteren, computers en andere 
technische wonderen te produceren, hun eigen problemen 
niet oplossen? Waarom is er in de wereld geen vrede?

Het mysterie van de hedendaagse gebeurtenissen en 
omstandigheden kunnen wij niet begrijpen, tenzij wij naar 
de grondlegging van deze wereld teruggaan om te zien 
wat zich vanaf het begin ontwikkelde tot dit enerverende, 
verwarde heden.

De wereld begon ten tijde van deze twee speciale bomen. 
In de valse leer van tegenwoordig horen wij niets over de 
boom des levens en bijna niets over de verboden boom.

Maar denk eens na. God had uit het stof van de aarde 
een mens geschapen. God schept evenwel in twee stadia. 
Fysiek was de mens nog niet compleet. God wilde dat hij zich 
zou voortplanten en de aarde zou vervullen. De mens kon 
dat echter niet omdat hij fysiek nog niet compleet was. Dus 
bracht God hem in een diepe slaap (anesthesie) en voerde 
een operatie uit, waarbij Hij een rib verwijderde om er een 
vrouw van te vormen. Samen vormden zij één familie. De 
fysieke schepping van de mens was voltooid. Zij konden 
hun soort voortplanten.

De door God geschapen mens was evenwel sterfelijk. Hij 
bezat slechts een tijdelijk fysiek-chemisch bestaan, in leven 
gehouden door de circulatie van bloed, dat van zuurstof wordt 
voorzien door het inademen van lucht, en van brandstof 
door voedsel en water uit de grond. Hij bezat geen inherent 
leven, zichzelf instandhoudend leven. Maar hij bezat wel 
een menselijke geest waardoor hij, als die met Gods Heilige 
Geest werd verenigd, tot eeuwig leven kon worden verwekt.

Onsterfelijk leven aangeboden
Door middel van deze symbolische boom des levens bood 
God de mens onsterfelijk leven aan. God verzocht of dwong 
hem niet dat te nemen. Hij maakte het alleen vrij toegankelijk. 
Adam kon van alle bomen in de hof eten, behalve van de ene 
verboden boom, die „der kennis van goed en kwaad”.

Wat zou er gebeurd zijn als Adam van de boom des 
levens had genomen? Deze vraag hebt u waarschijnlijk 
nooit horen beantwoorden. Deze symbolische boom wordt 
vandaag aangeboden aan hen die door God worden geroepen 
en tot Jezus Christus worden getrokken. Er is één verschil 
tussen de oorspronkelijke Adam en de geroepen Christen. 
Adam had nog niet gezondigd en had, als hij de boom des 
levens had gekozen, geen berouw en bekering nodig. Verder 
verkeert de bekeerde en gelovige, door de Geest verwekte 
Christen zich in dezelfde positie als Adam zou zijn geweest 
indien hij van de boom des levens had genomen.
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Adam zou de Heilige Geest van de onsterfelijke God 
hebben ontvangen en die zou zich met zijn menselijke 
geest hebben verbonden. Aangezien Adam een keuze 
moest maken, zou hij, door van de boom des levens te eten, 
vanzelfsprekend de weg van Satan hebben afgewezen.

Maar nogmaals, wat zou er zijn gebeurd, als Adam van 
de boom des levens had genomen?

Hij zou de Heilige Geest hebben ontvangen, die zich 
met zijn menselijke geest zou hebben verenigd. De mens 
was pas mentaal of geestelijk compleet, wanneer hij de 
Geest van God had ontvangen.  Dit zou hem, mentaal en 
geestelijk, met God hebben verenigd. Hij zou als een kind 
van God zijn verwekt, precies zoals de bekeerde door de 
Geest verwekte Christen.

Hij zou de Heilige Geest van God hebben ontvangen die 
zich met zijn menselijke geest zou hebben samengevoegd, 
waardoor hij als een zoon van God zou zijn verwekt, en 
waardoor hem het onderpand van onsterfelijk leven zou 
zijn geschonken en hij één met God zou zijn gemaakt.

Zoals in het geval van de door de Geest verwekte 
Christen van vandaag, waarbij „Christus [in ons] de hoop 
der heerlijkheid” is (Colossenzen  1:27). En ook, zoals de 
gezindheid van Christus in ons is (Filippenzen  2:5), zo 
zou de gezindheid van de Eeuwige in Adam zijn geweest. 
In plaats daarvan drongen de geest en houding van Satan 
in hem binnen en werkte in hem, zoals in al zijn kinderen 
die deze wereld hebben gevormd. In Efeze 2:2 lezen wij dat 
Satan, als overste van de macht der lucht, inderdaad in de 
mensen werkzaam is.

Op dit punt leggen wij iets uit dat verkeerd begrepen 
kan worden. In de verzoeking door Satan werd Eva misleid, 
maar Adam niet (1 Timotheús  2:13-14). Adam was God 
ongehoorzaam en zondigde welbewust. Maar ook al werd 
hij in deze oorspronkelijke verzoeking niet misleid, zijn 
opzettelijke ongehoorzaamheid aan het uitdrukkelijke 
gebod van God sneed hem af van God, wat een toestand 
van mentale vervorming deed ontstaan en waardoor zijn 
denken voor de misleidingen van Satan werd geopend. Vanaf 
dat ogenblik waren Adam en al zijn nakomelingen voor de 
macht van Satan ontvankelijk. Satan begon in het verstand 
van Adam te werken, zoals God in zijn verstand zou hebben 
gewerkt als hij van de boom des levens had genomen.

Een wereld in gijzeling
Zo had Satan vanaf dat moment Adam geestelijk gekidnapt, 
en sindsdien is zijn hele menselijke nageslacht door Satan in 
gijzeling gehouden.

God zou Adam Gods levenswijze, Gods geestelijke wet, 
hebben geopenbaard. Deze wet is de weg van onzelfzuchtige 
liefde—maar het zou de liefde van God zijn geweest die door 
de Heilige Geest in het hart van de mens wordt uitgestort 
(Romeinen 5:5). De natuurlijke, zinnelijke liefde van de mens 
kan Gods heilige wet niet vervullen.

Maar zoals een menselijk embryo door menselijke 
ouders is verwekt, en zoals het embryo zich in het proces 
tijdens de zwangerschap moet ontwikkelen voordat het 
geboren wordt, zo is het met de door de Geest geleide 
Christen, en zo zou het met Adam zijn geweest.

Hij zou een directe relatie en een rechtstreeks contact 
met God hebben gehad.

Ik vergelijk dit graag met de navelstreng die een baby 
met zijn moeder verbindt. Tijdens de zwangerschap is het 

menselijke leven en de fysieke voeding van de moeder op 
het kind overgebracht. Gods geestelijke leven wordt aan 
de Christen verleend door middel van de Heilige Geest. 
Ook geestelijke kennis wordt door God uitsluitend door 
middel van de inwoning van de Heilige Geest verleend 
(1 Corinthiërs 2:10). Volledig begrip van Gods wet (Zijn 
levenswijze) wordt door God verleend door middel van de 
Heilige Geest. Maar de wet van God vereist doen en handelen, 
en liefde is de vervulling van Gods wet (Romeinen 13:10), 
en de wet kan alleen worden vervuld door de liefde van en 
vanuit God (Romeinen 5:5).

Adam zou dus de grondige geestelijke kennis hebben 
gekregen om volgens Gods weg te leven en zou bovendien 
zijn voorzien van goddelijke liefde, de enige liefde die de 
volmaakte wet van liefde kan vervullen en in werking kan 
stellen.

Tevens zou hij door de Geest van God het geloof van 
God hebben ontvangen. Hij zou van God kennis, leiding en 
hulp hebben ontvangen.  Hij zou het vertrouwen op God 
hebben gehad dat God tussenbeide zou komen in zaken die 
buiten zijn macht lagen. In zulke zaken doet God voor ons 
op bovennatuurlijke wijze wat wij niet voor onszelf kunnen 
doen. Met andere woorden. God voert onze strijd voor ons.

Gods wet en regering verworpen
Maar in plaats daarvan koos Adam een andere soort van 
kennis: hij eigende zichzelf de kennis van zowel goed als 
kwaad toe. Hij vertrouwde geheel op zichzelf zowel voor 
de kennis als voor de uitvoering van goed en van kwaad. 
Hij verwierp het vertrouwen op God en koos de weg van 
zelfvertrouwen. De enige gerechtigheid die hij kon verwerven 
was eigengerechtigheid, wat voor God is als vuile vodden 
(Jesaja 64:6—kjv).

Adam en Eva aten van de boom „van kennis van goed 
en kwaad”. Het nemen van de vrucht daarvan stond gelijk 
aan het zich toeëigenen van de kennis van wat goed is en 
van wat kwaad is—zelf bepalen wat juist is en wat zonde 
is. Uiteraard betekende dit de verwerping van Gods wet 
die voor hen omschreef wat het juiste en het verkeerde is.

De roemrijke aartsengel Lucifer was, zoals God hem 
oorspronkelijk had geschapen, het hoogtepunt van Gods 
scheppingsmacht in één afzonderlijk wezen. Tegenwoordig 
hebben weinig mensen zelfs maar een flauw vermoeden van 
de grootte van de macht die Satan bezat en die nu in sluwe 
bedrieglijkheid is veranderd. Klaarblijkelijk onderschatte 
Adam hem volkomen.

De sluwe Satan drong tot Adam door via zijn vrouw Eva. 
Hij zei niet: „Kies mijn weg!” Hij verscheen als een listige 
slang. Hij wist haar handig te misleiden.

Hij zaaide twijfel over Gods oprechtheid in haar geest. 
Hij bracht een gevoel van onrecht en verontwaardiging in 
haar. Hij misleidde haar tot de overtuiging dat God oneerlijk 
en zelfzuchtig was geweest. Geraffineerd injecteerde hij 
haar met intellectuele ijdelheid. Hij misleidde haar tot 
de gedachte dat het juist was om van de verboden vrucht 
te eten.

Adam, die niet misleid was, volgde toch zijn vrouw. 
Samen met haar eigende hij zich het recht toe zelf te bepalen 
wat juist is en wat verkeerd is en geloofde dus niet wat zijn 
Schepper had gezegd, waarmee hij God als Verlosser en 
Heerser verwierp en God als de bron van geopenbaarde 
basiskennis afwees. Hij geloofde en volgde Satans weg!
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Adams wereld veroordeeld
Toen God de mens uit de hof van Eden verdreef en de toegang 
daartoe versperde opdat de mens niet zou teruggaan en 
eeuwig leven in zonde zou ontvangen (Genesis 3:22-24), sprak 
God het vonnis uit!

God zei in feite: „Je hebt voor jezelf en voor de wereld die 
uit je zal voortkomen beslist. Je hebt Mij als de fundamentele 
bron van kennis verworpen—je verwierp Mijn kracht om 
door Mijn Geest volgens de juiste weg te leven—je hebt 
gerebelleerd tegen Mijn gebod en Mijn regering: je hebt 
de weg van Satan gekozen, de weg van ‘hebben’, van 

‘nemen’. Daarvoor veroordeel Ik jou en de wereld die je zult 
verwekken om 6000 jaar van Mij en Mijn Geest afgesneden 
te zijn behalve de uitzonderlijk weinigen die Ik speciaal 
zal roepen. En die weinigen zullen worden geroepen om 
een bijzondere dienst te doen ter voorbereiding van het 
Koninkrijk van God. Zij zullen moeten doen waarin jij 
hebt gefaald: zij zullen Satan en zijn wegen verwerpen, 
weerstaan en overwinnen en de wegen van Mijn geestelijke 
wet volgen.

Ga dus, Adam, en je hele nageslacht dat de wereld zal 
vormen, vervaardig je eigen kennisbestand. Bepaal zelf wat 
goed is en wat kwaad is. Vorm je eigen onderwijsstelsels en 
methoden om kennis te verspreiden, naar gelang jouw god 
Satan je zal misleiden. Vorm eigen denkbeelden van wat 
god is, je eigen godsdiensten, je eigen regeringen, je eigen 
levensstijlen en vormen van samenleving en cultuur. In dit 
alles zal Satan jouw wereld met zijn houding van zelfzucht 
misleiden—met ijdelheid, wellust en hebzucht, jaloezie en 
afgunst, competitie, strijd en geweld en oorlogen en opstand 
tegen Mij en Mijn wet van liefde.

Nadat de wereld van je afstammelingen de les van 6000 
jaar van menselijk leed, angst, frustratie, mislukking en dood 
heeft geschreven—nadat de wereld die uit je zal voortkomen 
ertoe zal zijn gebracht de volslagen uitzichtloosheid van de 
weg die jij hebt gekozen te erkennen—zal Ik bovennatuurlijk 
ingrijpen. Door bovennatuurlijke goddelijke kracht zal Ik 
dan het bestuur van de hele wereld overnemen. Met nieuw 
onderwijs zal Ik een gelukkige wereld, van vrede tot stand 
brengen. En na berouw en bekering zal Ik dan aan iedereen 
eeuwig behoud aanbieden. Duizend jaar nadat die komende 
gelukkige wereld is begonnen zal Ik allen die gedurende deze 
huidige 6000 jaar, zonder geroepen te zijn, zijn gestorven, 
uit de dood opwekken tot sterfelijk leven. Dan zal hun 
oordeel komen. En na bekering en geloof zal hun eeuwig 
leven worden aangeboden.

Gedurende deze 6000 jaar dat Ik hen van Mij zal 
afsnijden, zullen zij niet voor eeuwig worden geoordeeld. 
Alleen zullen zij oogsten, wat zij tijdens hun leven zaaien. 
Maar wanneer Ik eeuwig behoud voor hen openstel, zal er 
geen Satan zijn om hen te hinderen of te misleiden, geen 
Satan om te overwinnen. De enkele mensen die in de 
eerste 6000 jaar worden geroepen zullen Satans invloed 
moeten afwijzen, weerstaan en overwinnen. En zij die 
overwinnen zullen met Mij op Mijn troon zitten en onder 
Mijn Opperregering macht hebben om alle naties te regeren.”

De oorsprong van zelfvertrouwen
Wat betekent dit allemaal?

Adam, de eerste mens, verwierp kennis van en 
vertrouwen op God. Hij besloot op zijn eigen kennis en 
talenten te vertrouwen.

De moderne wereld, die uit Adam is voortgekomen, 
vertrouwt volledig op menselijke zelfredzaamheid. 
De psychologie die in onze tijd wordt onderwezen is 
zelfvertrouwen. Vertrouw op de aangeboren krachten in 
uzelf zo wordt onderwezen. Op de meeste hedendaagse 
universiteitscampussen heerst een atmosfeer van 
zelfredzaam professionalisme. Het is de geest van ijdelheid. 
De universiteitsstudent wordt ertoe gebracht zichzelf als 
toekomstige deskundige te zien, dat wil zeggen, hij vindt 
zichzelf verheven boven degenen die niet zijn opleiding 
hebben ontvangen.  Op grond van het basisidee van de 
evolutietheorie denkt hij dat hij ver boven de mensen staat 
die in God en Jezus Christus geloven. Hij beschouwt hen 
met minachting.

Behoud afgesloten
Nadat Ada m deze nood lottige en doorslag gevende 
beslissing had genomen, sloot God de boom des levens af 
(Genesis 3:22-24) voor de wereld die door Adam zou worden 
verwekt, gedurende 6000 jaar. Dat wil zeggen, behalve voor de 
gekozen profeten ten behoeve van het schrijven van de Bijbel, 
en voor de Kerk die door Jezus Christus uit deze wereld wordt 
geroepen. Maar zelfs Jezus zei duidelijk: „Niemand kan tot Mij 
komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke” 
(Johannes 6:44).

Daarop stelde God, bij de grondlegging van deze wereld, 
een meesterplan van 7000 jaar in werking teneinde Zijn 
doel te bereiken.

Het was Satan die Eva misleidde. Adam zondigde 
vervolgens opzettelijk door eveneens van de verboden 
vrucht te eten. Sindsdien is de gehele wereld misleid 
(Openbaring 12:9).

Laten wij hier een ogenblik pauzeren en ons realiseren 
dat dit het fundament was van de wereld, waarin wij nog 
altijd leven. Op dit punt moet Satan zich verkneuterd 
hebben. Hij moet hebben geloofd dat God was verslagen, 
dat God er door Adam niet in was geslaagd Satans bewind 
op de troon van de aarde omver te werpen.

God zegt echter: „Mijn plan zal worden verwezenlijkt” 
(Jesaja 46:10).

Gods 7000-jarige plan zal in overweldigende en 
schitterende glorie Gods doel vervullen.

Laten wij dit punt goed begrijpen; voor de wereld is dit 
steeds een mysterie geweest. Toen God de boom des levens 
afsloot, sloot Hij voor een periode van 6000 jaar verlossing 
en behoud voor de mensheid af, totdat na de 6000 jaar de 
tweede Adam, Jezus Christus, naar de aarde zou terugkeren 
met grote macht en glorie, om Satan te onttronen en over 
alle volken van de mensheid te regeren.

De eerste mens Adam kreeg de gelegenheid om Gods 
regering te kiezen, om die regering op de aarde te herstellen, 
en Satan van de troon van de aarde te stoten. Omdat Adam 
faalde, kon behoud niet voor de mensheid in het algemeen 
worden opengesteld, totdat Jezus Christus, de tweede Adam, 
dat zou hebben volbracht waarin de eerste Adam tekort 
geschoten was: Satan onttronen en plaatsnemen op de troon 
van de aarde, en daarmee de regering van God op deze aarde 
herstellen.

Het afsluiten van de boom des levens voor het menselijk 
geslacht markeerde het fundament van de huidige wereld 
die nog steeds onzichtbaar door Satan wordt geregeerd. 
Maar hoe wilde God Zijn doel dan bereiken? Bij deze 
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grondlegging van de wereld werd door God besloten dat 
het Woord op de aarde zou worden geboren als het offerlam 
van God om de mensheid uit de heerschappij van Satan de 
kidnapper los te kopen (Openbaring 13:8).

Maar hoe wilde God ooit Zijn plan verwezenlijken 
waarbij Hij Zichzelf reproduceert door middel van de 
mensen die gedurende die volgende 6000 jaar zouden 
worden geboren?

Behoud door de opstanding
Bij diezelfde grondlegging van Satans wereld werd tevens 
besloten (Hebreeën 9:27), dat alle mensen eenmaal zouden 
sterven, waarna, door een opstanding uit de doden, het oordeel 
zou komen. Ondertussen zou de mensheid als geheel nog niet 
worden geoordeeld, zij zouden verworpen noch behouden zijn. 
Er werd toen besloten dat zoals alle mensen in Adam zouden 
sterven, dezelfde „allen” in Christus tot leven zouden worden 
teruggebracht door een opstanding om geoordeeld te worden 
(1 Corinthiërs 15:22). Deze opstanding van allen die in Adam 
zijn gestorven is altijd een mysterie geweest voor de hele, door 
Satan misleide wereld. Tegenwoordig viert het traditionele 
Christendom nog steeds in iedere lente de opstanding 
van Jezus op de heidense paasdag, maar het zwijgt over de 
toekomstige opstanding van de miljarden mensen die in Adam 
zijn gestorven. Deze opstanding zal later in dit boek worden 
uitgelegd.

Ondertussen zou Christus, wanneer Hij zou komen als 
de zondedrager der mensheid, de Kerk van God oprichten. 
Het doel en de functie van de Kerk zullen in hoofdstuk zes 
van dit boek worden behandeld.

Laten wij hier eens bij stilstaan! Laten wij begrijpen 
waarvoor Satan de hele wereld heeft verblind. Besef wat 
een bedrogen traditioneel Christendom niet begrijpt.

Dit is van het grootste belang!
De wereld van het traditionele Christendom is verleid 

tot de vermeend Christelijke leer van de onsterfelijkheid 
van de ziel: dat degenen die „Jezus belijden” onmiddellijk 
na de dood naar een hemel gaan van eeuwig niets doen, 
van vrijheid van verantwoordelijkheid en gelukzaligheid 
in gemak en luiheid; dat degenen die nalaten Jezus „aan 
te nemen” na de dood naar een bepaalde plaats gaan, de 
hel, een plaats met een eeuwig, voortdurend brandend 
vuur waar zij voor altijd en eeuwig en zonder hoop in 
onbeschrijflijke pijn en doodsangst gillen en schreeuwen.

Deze leer houdt in dat de mens een onsterfelijke ziel is 
en reeds eeuwig leven bezit. Dit loochent de bijbelse leer 
(Romeinen 6:23), dat de straf op de zonde de dood is en dat 
de mens eeuwig leven alleen als gift van God kan krijgen. De 
valse leer van het traditionele Christendom kan worden 
vergeleken met een enkele reis met de trein. Deze reis is de 
reis van uw leven. Aan het einde van de lijn staat een wissel 
automatisch zo dat u rechtstreeks naar een permanent 
brandende hel van onbeschrijfelijke pijn en kwellingen 
wordt gezonden. Maar als u, op enig punt gedurende deze 
levensreis „Christus aanneemt” dan wordt op dat moment 
de wissel aan het einde van de lijn omgezet om u zonder 
omwegen regelrecht de hemel in te schieten.

Een groot deel van de zogenaamde „Christelijke” leer 
berust erop dat God de eerste mens als een volmaakt 
onsterfelijk wezen heeft geschapen, maar dat Satan, toen 
God even niet keek, naderbij sloop en dit prachtige werkstuk 
van God vernielde. Behoud wordt dan voorgesteld als Gods 

poging de schade te herstellen en de mens terug te brengen 
in een staat die even goed is als toen God hem schiep.

Met de ene na de andere doctrine geloven en leren zij 
het tegenovergestelde van de waarheden die zo duidelijk in 
de Bijbel zijn geopenbaard.

Satans eerste leugen
Zij onderwijzen Satans eerste leugen, dat de mens een 
onsterfelijke ziel is. Deze leer is, als men er goed over nadenkt, 
dat „behouden moeders” die zijn gestorven en naar de hemel 
zijn gegaan, zich voortdurend bewust zijn van hun verloren 
zonen, die gillen en schreeuwen in de onbeschrijfelijke 
foltering van het hellevuur.

Maar wat is de werkelijke waarheid van Gods heilige 
Woord? Weten de doden wat de levenden doen? Kort na ons 
huwelijk vertelde mijn vrouw mij dat zij, nadat haar moeder 
was gestorven, toen zij slechts 12 jaar oud was, dacht dat 
haar moeder in de hemel alles zag wat zij deed.

Ik citeer nu uit een artikel dat in De Echte Waarheid 
van februari/maart 1985 stond: „De Bijbel leert duidelijk 
dat wanneer u sterft, u werkelijk dood bent. Volgens de 
Bijbel horen de doden niets, zien zij niets, denken zij niets 
en weten zij niets. Zij zijn zich absoluut van niets bewust: 

“Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de 
doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, 
maar hun nagedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook 
hun haat, ook hun afgunst is al vergaan…”  (Prediker 9:5-6). 
De bijbelse boodschap is duidelijk op dit punt. Er is geen 
twijfel aan: dood is dood.” De apostel Paulus schreef: „Want 
het loon, dat de zonde geeft, is de dood” (Romeinen 6:23). De 
dood is per definitie de afwezigheid van leven, niet slechts 
een afscheiding van God.

De Bijbel waarschuwt ons zelfs om het beste van ons 
leven te maken, terwijl we daar nog de gelegenheid voor 
hebben: „Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te 
doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of 
wijsheid in het dodenrijk waarheen gij gaat” (Prediker 9:10).

Duidelijker kan het niet. Maar hoe zit het met degenen 
die willen vasthouden aan het door hen gekoesterde geloof 
van een naar de hemel gaan na de dood, als men goed 
heeft geleefd, of een wegzinken in de hel als dit niet het 
geval is geweest? Het antwoord van de apostel Petrus is: 
Als iemand het verdiende naar de hemel te gaan, zou dat 
zeker iemand zijn naar Gods hart, nietwaar? David was 
zo iemand (Handelingen  13:22). Maar Petrus werd door 
God geïnspireerd om te zeggen dat David „en gestorven en 
begraven is (kjv: dood en begraven is), en zijn graf is bij ons 
tot op deze dag” (Handelingen 2:29) en verder: „David is niet 
opgevaren naar de hemelen” (Handelingen 2:34).

Jezus zelf zei ook dat „niemand is opgevaren naar de 
hemel”, waar Gods troon is (Johannes 3:13).

Zullen we allen opnieuw leven?
Er zit echter meer aan dit leven vast dan alleen leven voor dit 
leven. De Grote God plaatste mensen op deze aarde met het 
oog op een fantastisch, eeuwig doel, waar de door mensen 
uitgedachte religies van deze aarde geen weet van hebben.

Wij zijn op deze aarde voor een geweldige reden. Het 
beantwoord de vraag waarom wij mensen sterfelijk werden 
gemaakt en het hele scala van emoties en problemen 
moeten doorstaan, of de goede tijden van het menselijk 
leven meemaken.
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Zelfs wanneer wij sterven en dood zijn, zullen we niet 
altijd dood blijven. De doden in hun graven zullen herleven! 
Lees wat Jezus zegt: „Verwondert u hierover niet, want de 
ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar Zijn stem 
zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan 
hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven 
hebben, tot de opstanding ten oordeel” (Johannes 5:28-29).

Voor ons gedrag in dit leven moeten wij verantwoording 
afleggen! Iedere mens die ooit geleefd heeft zal uiteindelijk 
rekenschap afleggen en aanwezig zijn in een opstanding!

Eerder heb ik uitgelegd dat de geest in de mens zelf niet 
kan zien, horen of denken. De hersenen zien door middel van 
het oog, horen door middel van het oor, denken doordat ze er 
door de geest toe in staat worden gesteld. Bij de dood “zal het 
stof naar de aarde terugkeren zoals het was, en de geest keert 
terug tot God, die hem gegeven heeft” (Prediker 12:7, hsv).

De geest is de opslagplaats van geheugen en het karakter. 
De geest als een mal. Zelfs de vorm en gestalte van de 
overleden mens worden erdoor vastgehouden, zodat de 
mensen die zijn gestorven er in de opstanding ten oordeel 
precies zo zullen uitzien als tijdens hun leven. De geest 
houdt iedere karaktertrek die zij in dit leven hebben 
ontwikkeld vast en herinnert zich alles wat in hun geheugen 
werd opgeslagen. Maar ondertussen is er in de dood geen 
bewustzijn—„de doden weten niets” (Prediker 9:5).

De meest algemene valse leer, die door nagenoeg alle 
kerken van het zogenaamde Christendom wordt geloofd, 
behalve door de ene en enige ware en oorspronkelijke Kerk 
van God, is, dat alle mensen automatisch „verloren” zijn, 
tenzij zij Jezus Christus als Verlosser belijden en geloven 
dat het nu de enige „dag des heils” is.

Maar de waarheid is dat degenen die van God zijn 
afgesneden nog niet geoordeeld zijn!

Niet veel mensen begrijpen het plan van God. De lezer 
kan onmogelijk meer verrast zijn door de waarheid die in dit 
boek wordt onthuld dan de schrijver dat meer dan 58 jaar 
geleden was. De hele wereld is misleid, zoals Gods Woord 
voorspelde! Iemand die misleid is, is zich van die misleiding 
niet bewust! Onderschat Satan niet!

De mensen van God afgesneden?
Iemand die het vele kwaad in de wereld van vandaag overziet 
zou kunnen denken dat de mens zichzelf van God heeft 
afgesneden. Maar het is God die de mensheid van zich afsneed. 
En waarom?

Lijkt God daardoor oneerlijk? Integendeel!
Laten wij dit punt duidelijk maken. Doordat Adam 

besloot van de verboden boom te eten, sneed hij zichzelf en 
zijn nageslacht van God af. Maar omdat alle mensen, die uit 
Adam zijn geboren, gezondigd hebben, heeft in feite iedere 
mens ook zichzelf van God afgesneden (Jesaja 59:1-2).

De Persoon van de Godfamilie die met Adam sprak was 
de Logos of het „Woord”, degene die later werd geboren als 
Jezus Christus. Adam had geen contact met God de Vader. 
Toen het Woord de boom des levens afsloot, werd de mensheid 
als geheel van God de Vader afgesneden, totdat Christus in 
opperste macht en glorie naar de aarde terugkeert om Satan 
de troon van de aarde te ontnemen en op de hele aarde de 
regering van God te herstellen. Ondertussen kwam Christus, 
de tweede Adam, bij zijn eerste verschijning het bestaan van 
God de Vader openbaren (Lukas 10:22). Tot die tijd had de 
wereld geen weet van het bestaan van God de Vader. Dit is 

één reden waarom de religie van het Jodendom gelooft dat 
God slechts uit één persoon bestaat. Dit is de reden dat de 
theologen de kennis van het feit dat God een gezin is waarin 
wij kunnen worden geboren als deel van die Godfamilie, 
hebben verloren, of liever gezegd, nooit hebben bezeten. 
Dit verklaart bovendien waarom zij, toen zij in het Nieuwe 
Testament over God de Vader lazen, en ook over Jezus als 
zijnde God, met de valse theorie kwamen dat de Heilige 
Geest een „geestverschijning”, de derde Persoon van een 
drieëenheid is, waarmee zij de Heilige Geest bespotten en 
God beperken (Psalmen 78:41—SV) en alle kennis verwerpen 
dat bekeerde mensen lid van de heilige Godfamilie kunnen 
worden. Zo heeft Satan het „Christendom” voor de waarheid 
en het doel van het evangelie van Jezus Christus verblind.

Zij hebben een uiterst belangrijke waarheid over het 
hoofd gezien: de opstanding uit de dood.

Zij vieren een heidens paasfeest als erkenning van de 
opstanding van Jezus Christus uit de doden. Maar zij gaan 
volledig voorbij aan de duidelijk bijbelse leer dat iedereen 
die ooit heeft geleefd uit de dood zal opstaan, zij het in een 
chronologische volgorde van drie duidelijk onderscheiden 
opstandingen. De enige hoop die de Bijbel voor de talrijke 
mensen van deze stervende wereld geeft is de hoop op een 
opstanding uit de dood, maar dat is dan wel een absoluut 
zekere hoop. Dit alles zal in zijn geheel worden behandeld 
met alle bijbelteksten erbij in de volgende hoofdstukken.

Wat een tragedie dat deze hele wereld, zoals in 
Openbaring  12:9 duidelijk wordt gezegd, misleid is en 
verblind voor de waarheid door Satan de duivel, die nog 
steeds op de troon van de gehele aarde zit.

De echte waarheid is opzienbarend, en u zult haar 
duidelijk geopenbaard zien in uw eigen Bijbel. Volg deze, 
terwijl u nauwkeurig dit boek leest.

Toen God Adam en Eva uit de hof van Eden verdreef, 
plaatste Hij er engelen om de mensheid te beletten terug 
te keren. Veronderstel eens dat de Eeuwige de toegang tot 
Eden had opengelaten. De mens had al van de verboden 
boom gegeten. De mens had zich al tot zonde gekeerd. Wat 
zou er gebeurd zijn? Waarschijnlijk zou de zondigende 
mensheid massaal zijn teruggegaan om van de boom des 
levens te nemen! Zonder enige bekering—zelfs zonder 
geloof in God of in Christus—zou de mensheid zichzelf 
aan eeuwig leven hebben geholpen.

Denk hier eens over na!

God is niet oneerlijk
Hoe oneerlijk zou God zijn geweest als Hij dat had toegestaan! 
De mens zou, met al zijn zonden—en zonde heeft de neiging 
toe te nemen in degene die eraan toegeeft—onsterfelijk zijn 
geworden; hij zou voor eeuwig leven terwijl hij zou lijden 
onder de mentale, fysieke en geestelijke pijn vaan de zonde!

De mens schijnt niet te beseffen dat hij een slaaf van de 
zonde is. De zonde heeft hem van God de Vader afgesneden. 
Weinig mensen begrijpen dat wij door de dood van Christus 
niet worden behouden. Door Jezus’ dood worden wij met 
God de Vader verzoend. Wij worden behouden door zijn 
leven (Romeinen  5:10). De mens beseft niet dat alleen 
een ware bekering een zich afkeren van de zonde en het 
levende geloof van Jezus Christus hem van de straf kunnen 
bevrijden! Zonde verslaaft! Zij straft! Zij brengt verdriet, 
wroeging en angst. Zonde veroorzaakt fysiek letsel, ziekte 
en gebreken. Ze heeft frustratie en hopeloosheid tot gevolg.

MYSTERIE VAN DE MENS 10



Het meest oneerlijke, onvriendelijke en wrede dat 
God had kunnen doen toen Adam en Eva eenmaal van de 
verboden boom hadden gegeten, was de weg naar de hof 
open laten, met vrije toegang voor iedereen die naar de 
boom des Levens—het symbool van de gift van eeuwig 
leven—zou komen!

Wat deed God echter? Hij verdreef de man en de vrouw. 
Hij verhinderde de terugkeer.

Niettemin stelde Hij het hele menselijke geslacht 
behoud en eeuwig leven in het grootste geluk en in opperste 
vreugde ter beschikking. Maar met goddelijke wijsheid 
bepaalde Hij de tijd en de voorwaarden! Gedurende de 
eerste 6000 jaar die nu bijna zijn verstreken werd iedereen 
afgesneden behalve een klein aantal voorbestemden, of 
uitverkorenen.

Op dit punt is de hele wereld van het traditionele 
christendom misleid. Hier volgt een uiterst belangrijke 
waarheid: Satan, die op de troon van de aarde zit, probeerde 
Christus als kind te doden. Vervolgens probeerde hij Jezus 
te verleiden en te diskwalificeren kort voordat Christus 
Zijn werk op aarde zou beginnen (Mattheüs  4). Satan 
veroorzaakte de marteldood van de meeste apostelen. 
Hij zorgde ervoor dat de Kerk intens werd vervolgd. Hij 
veroorzaakte een heftige controverse die in de eerste 
maanden en jaren van de Kerk ontbrandde en waarbij 
er werd getwist over de vraag of het evangelie dat moest 
worden verkondigd het evangelie VAN Christus was, of het 
evangelie van de mens over Christus. Satan zorgde ervoor 
dat het laatste de strijd won, en nog geen 20 jaar later werd 
er een vervalst evangelie over Christus gepredikt, behalve 
door de vervolgde enkelingen die, als de kleine en vervolgde, 
ware, oorspronkelijke Kerk van God, trouw bleven.

Is het nu de enige dag des heils?
Deze bedrogen „Christenen” leerden, en zij leren nog steeds, 
dat het nu de enige dag van behoud is, en dat hun surrogaat 
behoud, waarbij men alleen maar Jezus Christus hoeft „aan te 
nemen”, zonder berouw en bekering van de zonde en zonder 
dat men Gods wet gehoorzaamt, de mensen bij hun dood 
onmiddellijk als „onsterfelijke zielen” naar de hemel zendt.

Satan heeft het verstand van de aanhangers van het 
„traditionele Christendom” verblind voor het feit dat God 
de boom des levens heeft afgesloten totdat de verheerlijkte 
Jezus Christus met opperste macht en glorie komt om 
op de aarde de regering van God te herstellen. Er werd 
bepaald, ik herhaal het, dat de mensen eenmaal moesten 
sterven, en na de dood zou de opstanding ten oordeel komen 
(Hebreeën 9:27). Ondertussen wordt de wereld van Adam 
niet geoordeeld, hoewel in het uiteindelijke oordeel iedereen 
voor zijn zonden verantwoordelijk zal worden gehouden.

God heeft evenwel met een bepaalde bedoeling enige 
uitzonderingen gemaakt. God verwekte profeten met het 
speciale doel een deel van het fundament van de Kerk te 
worden. Jezus riep uit deze wereld discipelen om te 
worden geleerd anderen te onderwijzen en in het komende 
millennium van het herstelde koninkrijk van God te 
regeren en te onderwijzen onder de Koning der koningen 
Jezus, wanneer de boom des levens voor ieder mens zal 
zijn opengesteld.

De kerkleden werden geroepen om te worden 
opgeleid tot bestuurders en leraars in het koninkrijk van 
God, wanneer de boom des levens toegankelijk zal zijn. 

Ondertussen is de Heilige Geest afgesloten voor iedereen 
behalve de profeten en de geroepenen in de ware Kerk. De 
profeet Joël voorspelde dat God later—na de 6000 jaar van 
deze wereld van Satan—op iedereen die leeft Zijn Geest zal 
uitstorten (Joël 2:28).

Ondertussen was het voor Gods doel noodzakelijk 
dat de Heilige Geest zou worden gegeven aan de profeten 
en degenen die speciaal worden geroepen om te worden 
opgeleid tot bestuurders en leraars onder Christus, met 
het oog op de tijd dat de regering van God over alle volken 
op de aarde is hersteld.

In verband met het roepen van de Kerk zei Jezus 
ondubbelzinnig: „Niemand kan tot Mij komen, tenzij de 
Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke …” (Johannes 6:44). 
De leden van de Kerk zijn slechts de „eerstelingen” van het 
behoud. Deze hele waarheid zal in hoofdstuk zes verder 
worden uitgelegd.

Waarom de tweede Adam?
Als we even terugblikken: Ongeveer 4000 jaar na Adam 
zond God Jezus Christus om een volmaakt leven te leiden 
door Satan te overwinnen, en zich te kwalificeren waar de 
eerste Adam faalde, om zo Satan als heerser op de troon 
van de aarde te vervangen. Degenen die, net als Jezus, Satan 
overwinnen en bovendien zichzelf en de zonde (deze mensen 
zijn de „geroepenen”), zullen met Christus op Zijn troon zitten 
als Hij komt om het Koninkrijk van God te vestigen en Gods 
regering te herstellen, de regering die de voormalige Lucifer 
verwierp en weigerde uit te voeren.

De zeer weinigen die worden geroepen, vanaf „de 
rechtvaardige Abel” tot nu en tot Christus’ terugkeer naar 
de aarde, moeten doen wat Adam weigerde—het afwijzen 
van de weg van Satan, die in opstand kwam tegen de 
regering van God!

Wie is dus een echte Christen? Alleen degenen die 
werden, en worden, geleid door de Heilige Geest van God 
(Romeinen  8:9,  11,  14). En niemand kan de Heilige Geest 
ontvangen tenzij hij of zij 1) zich bekeert van zijn of haar 
zonden, dat zijn de overtredingen van Gods wet; en 2) 
een volledig geloof in Jezus Christus heeft—vertrouwt 
op Christus—hetgeen tevens inhoudt Jezus Christus te 
geloven. Ik bedoel, te geloven wat Hij zegt—Zijn woord, 
de Bijbel!

Na werkelijke bekering en geloof verzoent Christus de 
uitgeroepenen met God de Vader en ontvangen zij de Heilige 
Geest, die hen als kinderen van God verwekt.

Hier moeten wij nog een punt ophelderen. Waarom 
konden Kaïn, Abel en Seth, de eerstgeboren kinderen van 
Adam, zich niet hebben bekeerd en louter op grond van die 
bekering de Geest en het leven van God ontvangen? Gods wet 
zou geen wet zijn, als er op de schending ervan geen straf 
stond. Adam had gezondigd. Al zijn kinderen zondigden en 
hebben de doodstraf over zich gehaald. Zij en niemand na 
hen zou van de straf van die wet kunnen worden bevrijd 
totdat Christus, hun eigen Schepper, in hun plaats deze 
doodstraf had betaald. Daarom was er geen behoud mogelijk 
tot aan de kruisiging van Christus. Alleen het zoenoffer van 
Jezus kan een mens met God de Vader verzoenen.

En wat gebeurt er nu met deze mensen en met alle 
andere miljarden mensen? Tenzij zij worden geroepen 
en getrokken door God, worden zij eenvoudig nog niet 
geoordeeld! Ik bedoel niet dat zij geen rekenschap van 
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hun zonden zullen moeten afleggen.  Dat zullen zij zeker 
moeten doen! Maar hun oordeel komt nog. Het oordeel is 
begonnen in de ware Kerk van God (1 Petrus 4:17). Jezus zei: 

„Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader…hem trekke…” 
(Johannes  6:44). Niemand KAN op een andere wijze tot 
Christus komen! Maar de Kerk is slechts de eerste oogst.

In Satans misleide wereld zijn velen tot een vervalste 
Christus gekomen, die naar men veronderstelt de geboden 
van Zijn Vader heeft afgeschaft. Zij eren Christus zelfs. Maar 
Jezus zelf zei duidelijk: „Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij 
leringen leren, die geboden van mensen zijn … En Hij zeide 
tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking 
om uw overlevering in stand te houden … En zo maakt gij 
het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die 
gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele” 
(Marcus 7:7, 9, 13).

Miljoenen misleide mensen realiseren zich niet dat zij 
Christus tevergeefs eren. Zij zijn ertoe verleid „een andere 
Jezus” te eren.

Ieder mens zal worden geroepen
Wanneer Christus komt als Koning der koningen en Heer der 
heren zal Hij tijdens de daaropvolgende duizend jaar regeren. 
Vanaf Zijn komst zal iedereen die dan leeft worden geroepen.

Na die duizend jaar zal het „Oordeel van de Grote 
Witte Troon” van Openbaring 20:11-12 plaatsvinden. Alle 
mensen die ooit hebben geleefd vanaf Adam en die niet 
door God zijn geroepen, zullen worden opgewekt tot een 
sterfelijk bestaan in menselijk vlees en bloed, zoals in 
hun eerste leven. Dan zullen zij rekenschap afleggen van 
de zonden van hun eerdere leven. De straf op die zonden 
is de dood. Vervolgens zullen zij horen dat Jezus Christus 
in hun plaats die doodstraf heeft ondergaan. Maar pas na 
ware bekering en geloof zullen zij vergeving ontvangen en 
Gods Heilige Geest krijgen, waardoor zij tot eeuwig leven 
zullen worden verwekt.

Gods wonderbaarlijke meesterplan zal iedereen 
die ooit heeft geleefd, roepen om eeuwig behoud te 

ontvangen, maar alleen na ware bekering en geloof van 
Gods waarheid. Er is echter een volgorde in de opstandingen 
(1 Corinthiërs 15:22-23). „Want evenals in Adam allen sterven, 
zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 
Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, 
vervolgens … (twee opstandingen die in Openbaring 20:11-13 
worden geopenbaard, worden niet in 1 Corinthe 15 behandeld).

De mensen die in het millennium en zij die in de 
opstanding en het oordeel van de Grote Witte Troon 
worden geroepen, zullen dan geen Satan hebben om te 
overwinnen.

Hoe wonderbaarlijk zijn Gods wegen—al zijn ze 
nu verborgen voor het grootste deel van de mensheid 
die zoveel lijden over zich haalt! Zoals de apostel Paulus 
uitroept: „O diepte van rijkdom, van wijsheid en kennis 
Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe 
onnaspeurlijk Zijn wegen!” (Romeinen 11:33).

In de mens reproduceert God Zichzelf! Het woord 
voor God in Genesis 1:1 is Elohim in het oorspronkelijke 
Hebreeuws. Het is een zelf standig naamwoord zoals kerk 
of familie of groep. God zei: „Laat Ons”—niet Mij—„mensen 
maken naar Ons beeld”. God is in werkelijkheid een Familie 
waarin wij, letterlijk, geboren kunnen worden!

Wat is dus de mens? Hij is een levend wezen dat uit 
het stof van de aarde is gemaakt. Hij is klei, en God is 
de Meesterpottenbakker, die ons karakter kneedt en 
vormt—indien wij antwoord geven wanneer Hij ons roept 
en ons naar zich toe trekt. Met onze instemming brengt Hij 
in ons Zijn eigen geestelijk heilige, rechtvaardige en 
volmaakte karakter aan!

Waarom is de mens er? God schiep de mens op de aarde 
om in ons te bouwen wat de zondigende engelen God niet 
in zich wilden laten bouwen: Zijn volmaakte karakter! 
Op Zijn eigen tijd en wijze brengt Hij ons tot ontwikkeling 
opdat wij zelf God zullen worden—ieder van ons—en de 
schepping van het onvoltooide universum zullen afmaken! 
Maar vooralsnog leven wij nog in deze bedrogen wereld die 
door Satan wordt geleid.
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