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Wees er niet te zeer van overtuigd dat u het weet! 
Veel belĳdende christenen menen oprecht dat zĳ 

„wedergeboren” zĳn–maar zĳ weten niet wat Jezus 
met die uitdrukking bedoelde. Het ware antwoord 
is niet alleen verrassend, het is opzienbarend! Het 
is de belangrĳkste waarheid die u kunt kennen, en 

ze wordt in dit boekje zo duidelĳk gemaakt dat 
iedereen haar kan begrĳpen.



Dit boekje mag niet worden verkocht. 
Het is een kosteloze publikatie, 

uitgegeven in het algemeen belang door 
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Waarom begreep de Farizeeër Nicodemus 
het niet, toen Jezus tot hem zei: „Tenzĳ iemand 
wederom geboren wordt, kan hĳ het Koninkrĳk 

Gods niet zien”?
Waarom begrĳpen de mensen van vandaag deze 

woorden niet?
Hoeveel mensen weten dat Jezus’ Evangelie een sensa-

tioneel, nooit eerder verkondigd nieuwsbericht was?

J e z u s  wa s  e e n  n i e u w s b r e n g e r

De mensen in Judea kenden–of behoorden te kennen–
Maleachi’s profetie hierover. Dit was het Evangelie van 
God–en het woord èvangelie’ betekent ss!

Jezus was een nieuwsbrenger. Zĳn nieuws was iets 
absoluut nieuws–het was nooit eerder aan de mensheid 
verkondigd. Het was het meest fantastische nieuws dat 
ooit werd bekendgemaakt. Het was eigenlĳk haast te 
fantastisch voor de mensen om te kunnen geloven. Het 
was nieuws over het volmaakt transcendente potentieel 
van de mens.

Een humoristische columnist schreef eens een stukje 
over het nieuws dat dagelĳks in de kranten staat. In feite is 
het geen nieuws, hield hĳ vol, daar het een verslaggeving 
is van gebeurtenissen die reeds plaatsgevonden hebben. 

1



Daarom is het, als het wordt gedrukt, niet langer nieuw, 
maar oud. Hĳ stond erop dat het ouds moest worden 
genoemd!

De fantastische Boodschap die Jezus bracht was nieuws! 
Het was geen verslag van voorbĳe gebeurtenissen. Het was 
aankonodigend nieuws!–nieuws aangaande een haast 
ongelooflĳke utopische wereld van morgen!

En het is betrouwbaar nieuws!
En het was nieuws dat wĳ wedergeboren kunnen 

worden! Maar bĳna niemand begrĳpt dit nieuws!
Hoeveel mensen weten dat Jezus’ Evangelie geenszins 

een nieuwe of andere religie was? Toch was het in feite zo 
adembenemend, zo schĳnbaar ongelooflĳk, zo opzien-
barend, dat de toehoorders ervan in duizelingwekkende 
verbazing hadden moeten staan! Maar dat gebeurde niet. 
waarom niet?

Waarom is het door de wereld nooit erkend als het 
ontzagwekkende nieuws dat het in wezen is?

Eenvoudig omdat de leiders in Judea het verwierpen, 
het haatten, en omdat zĳ Jezus haatten wegens het verkon-
digen van dit wonderbaarlĳke grote nieuws–en omdat zĳ 
de meeste mensen ertegen ophitsten. En het is dermate 
verkeerd voorgesteld, zo verdraaid en belasterd, dat de 
gehele wereld misleid is–en het totaal verkeerd heeft 
begrepen! Uw bĳbel zegt dat, met betrekking tot dit 
Evangelie, de gehele wereld–iedere natie–is misleid!

De tĳd was aangebroken om deze Boodschap bekend 
te maken. En vandaag is de tĳd aangebroken dat de ware 
betekenis ervan zo duidelijk wordt gemaakt dat iedereen 
het kan begrijpen!

Dat zal in dit boekje gebeuren! En het is een beslissende 
uitdaging aan u die het nu leest!

En u moet begrijpen wat die nieuwsaankondiging was, 
of u kunt nooit begrijpen wat Jezus met „wedergeboren” 
bedoelde.

Wat  wa s  h e t  n i e u w s ?

Let nu eerst kort op wat dit verbazingwekkende nieuws-
bericht was!
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De voor-aankondiging, in Maleachi’s profetie, luidt: 
„Zie, Ik zend mĳn bode, die voor mĳn aangezicht de 
weg bereiden zal; plotseling zal tot zĳn tempel komen de 
Here, die gĳ zoekt [de Messias], namelĳk de Engel des 
verbonds …” (Maleachi 3:1).

Let nu op het begin van de verkondiging van die 
Boodschap door de Boodschapper.

Dit staat opgetekend in Markus’ Evangelie, hoofdstuk 
1: „Het begin des Evangelies van Jezus Christus, den 
Zoon van God. Gelĳk geschreven is in de profeten …” 
(Statenvertaling). Dan volgt de bovengenoemde passage 
uit Maleachi. Die wordt gevolgd door het verslag over 
Johannes de Doper die de weg voor de Boodschapper 
voorbereidde.

Vervolgens vers 14-15: „En nadat Johannes overgeleverd 
was, kwam Jezus in Galiléa, predikende het Evangelie van 
het Koninkrijk Gods, en zeggende: De tĳd is vervuld, 
en het Koninkrĳk Gods nabĳ gekomen; bekeert u, en 
gelooft het Evangelie” (id.). Dat wil zeggen, Gelooft het 
Goede Nieuws!

Wat  i s  h e t  K o n i n k r ĳ k  va n  G o d ?

Wat bedoelde Jezus met „het Koninkrĳk Gods”?
Jezus’ hele Boodschap–zĳn Evangelie–betrof het 

Koninkrijk van God! Toch weten maar weinig mensen 
er vandaag iets van af.

Een koninkrĳk is a) een volk bestaande uit mensen, 
en b) de Regering over het volk.

In sommige gevallen zĳn de mensen van een natie de 
afstammelingen–de kinderen–van één persoon. De natie 
Turkĳe bestaat grotendeels uit de afstammelingen van de 
oude Ezau, de tweelingbroer van Jakob, wiens naam werd 
veranderd in Israël, de vader van het volk Israël. Voordat de 
tweeling geboren werd, zei God tot hun moeder, Rebekka: 

„Twee volken zĳn in uw schoot …” (Genesis 25:23).
Nu moest Jezus de Messias komen als „de Engel 

[Boodschapper] des verbonds”. Het „Oude Verbond” had 
de fysieke kinderen van Israël als een natie of Koninkrijk 
van mensen, het Koninkrijk Israël, gevestigd. Jezus 
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kwam als de Boodschapper–met de verkondiging van 
de Boodschap van het nieuwe Verbond dat de uit geest 
bestaande kinderen van God als het Koninkrĳk van God 
zal vestigen!

Zoals het Koninkrĳk Israël van de Oudheid uit het 
fysieke nageslacht van de mens Israël was samengesteld, 
zo zal het Koninkrĳk van God zĳn samengesteld uit het 
goddelĳke nageslacht van de heilige God!

En wat heeft dit te maken met „wedergeboren wor-
den?” Het heeft er alles mee te maken!

D a n i ë l  v o o r s p e l d e  h e t

De profeet Daniël schreef over dit Koninkrĳk van God. Na 
voorspellingen over het Chaldeeuwse Rĳk (Babylon), het 
Perzische Rĳk, het Grieks-Macedonische Rĳk dat in vier 
delen uiteenviel, en het Romeinse Rĳk, dat zich voortzet 
tot in het zich thans vormende „Heilige Romeinse (of 
Roomse) Rĳk” in Europa, lezen wĳ in het tweede hoofdstuk 
van zĳn boek het volgende: „Maar in de dagen van die 
koningen [die van de aanstaande Verenigde Naties van 
Europa] zal de God des hemels een koninkrĳk oprichten, 
dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan … het zal al die 
koninkrĳken verbrĳzelen en daaraan een einde maken, 
maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid” (Daniël 2:44). Om 

„in eeuwigheid” te kunnen bestaan zal het, per definitie, 
een Koninkrĳk van onsterfelijke wezens, niet van 
stervelingen, moeten zĳn.

Het zal een wereldregerend Koninkrĳk zĳn!
Daniëls 7e hoofdstuk beeldt het nog eens uit en toont 

het verband met „wedergeboren” zĳn. De vier wereldrĳ-
ken–van Babylon tot Rome en zĳn komende herleving in 
Europa–worden uitgebeeld als vier dieren, wilde dieren.

D e  h e i l i g e n  w o r d e n  o n s t e r f e l ĳ k

Vers 17: „Die grote dieren, die vier, zĳn vier koningen 
[koninkrĳken] die uit de aarde zullen opkomen; daarna 
zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap 
ontvangen, en zĳ zullen het koningschap bezitten tot in 
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eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.” Om 
het in eeuwigheid te kunnen bezitten, zullen de heiligen 
onsterfelijk moeten zĳn!

Ondertussen zal de Babylonische religieuze macht, 
inmiddels Romeins geworden, strĳden tegen de heiligen 
en hen overwinnen, „totdat de Oude van dagen [Christus 
bĳ zĳn wederkomst] kwam en recht verschaft werd aan 
de heiligen des Allerhoogsten en de tĳd naderde, dat de 
heiligen het koningschap in bezit kregen” (vers 21-22). 
Lees ook vers 27. De wederkomst van Christus wordt als 
volgt beschreven: „En de zevende engel blies de bazuin 
en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het 
koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here 
en aan zĳn Gezalfde, en Hĳ zal als koning heersen tot in 
alle eeuwigheden” (Openbaring 11:15).

Al deze en veel meer soortgelĳke teksten ten spĳt 
misleiden vele bedrogen theologen de mensen door te 
zeggen dat de Kerk het Koninkrĳk van God is! Of dat 

„het Koninkrĳk” een of ander mysterieus, etherisch niets 
„in de harten der mensen” is.

Jezus zei: „De tĳd is vervuld en het Koninkrĳk Gods 
is nabĳgekomen.”

Wat bedoelde Hĳ daarmee? Waarom was deze 
Boodschap nooit eerder verkondigd? Om deze vraag te 
beantwoorden moet eerst een prehistorische achtergrond 
worden gegeven.

E e n s  wa s  e r  v r e d e  o p  a a r d e

Het is in deze tĳd niet gangbaar het bestaan van een duivel 
ter sprake te brengen. De Bĳbel legt echter keer op keer 
grote nadruk op de tegenwoordigheid van een werkelĳke, 
letterlĳke duivel.

De bĳbelse openbaring laat zien dat deze aarde oor-
spronkelĳk een plaats van vrede was, een plaats van 
geluk–een waar utopia. Zĳ werd toen door de Regering 
van God bestuurd. Deze Regering zal worden hersteld 
(Handelingen 3:20-21) door Christus als Hĳ in opperste 
macht en glorie van God naar de aarde terugkeert!
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Maar wat is er gebeurd? Waarom hebben wĳ die 
Regering niet nu? Waarom is er op aarde geen vrede?

Toen de aarde werd geschapen juichten de engelen van 
vreugde! (Job 38:7.) Zĳ was schitterend. Er was vrede. Zĳ 
werd toentertĳd bewoond door engelen–niet door mensen. Zĳ 
werd geleid door de Regering van God. Er was een super-
aartsengel, een cherub genaamd Lucifer (wat lichtbrenger 
betekent), een van de twee cherubim van wie de vleugels 
boven de troon van God in de hemel waren uitgestrekt. 
Lucifer was volledig opgeleid in het tenuitvoerleggen van 
de Regering van God (Jesaja 14:12-14; Ezechiël 28:12-17).

God regeert door zĳn geestelĳke Wet–een Wet gebaseerd 
op het principe van liefde. Liefde, in de eerste plaats voor 
God in onderwerping en gehoorzaamheid, en ten tweede 
voor zĳn schepsels: de weg van onzelfzuchtige zorgzaam-
heid voor het welzĳn van anderen. Lucifers hart werd echter 
hoogmoedig door ĳdelheid, vanwege zĳn schoonheid en 
zĳn omvangrĳke kennis. Hĳ kwam tegen God in opstand 
en begon zĳn engelen tot een invasieleger te organiseren 
om God te verslaan–met het oogmerk om over het gehele, 
onmetelĳke universum te heersen. Hierdoor diskwalifi-
ceerde hĳ zich als bestuurder van de aarde. Het principe 
van Gods Regering vereist evenwel dat een bestuurder in 
zĳn ambt blĳft gehandhaafd tot een opvolger zich heeft 
gekwalificeerd en in het ambt is bevestigd.

Lucifers naam werd veranderd in Satan, de duivel. Zĳn 
engelen werden demonen. Als gevolg van deze algemene 
opstand op aarde werd het aardoppervlak door totale 
verwoesting en chaos getroffen. In zes dagen gaf God het 
aardoppervlak opnieuw vorm (Genesis 1), schiep fauna 
en flora, en de mens!

T o e n  d e  M e n s  v e r s c h e e n

God vormde de mens, niet naar enige diersoort, maar naar 
Gods eigen beeld–niet uit geestelĳke substantie zoals God, 
maar uit stoffelĳk vlees en bloed. De eerste mens, Adam, 
de vader van het menselĳk geslacht, liet Satans houding 
van opstandigheid in zĳn hart toe, waardoor hĳ erin 
faalde zich als Satans opvolger te kwalificeren.
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Onmiddellĳk nadat Jezus door Johannes was gedoopt 
(Markus 1:9-11), doorstond Hĳ de meest titanische strĳd 
aller tĳden, zĳn verzoeking door de duivel (vers 12-13).

Jezus was gekomen om zich als vervanger van Satan 
te kwalificeren–teneinde de Regering van God op aarde 
te kunnen herstellen, en wereldvrede terug te brengen! 
Maar, evenals de eerste Adam Satans verzoeking onderging, 
maar zwichtte, zo moest Jezus met deze gediskwalificeerde 
Satan worden geconfronteerd en hem overwinnen.

Jezus onderging deze test onder de zwaarste en moeilĳk-
ste omstandigheden die maar mogelĳk waren. Door 40 
dagen en nachten te vasten–geen voedsel en geen water 
te gebruiken–was Hĳ nagenoeg geheel van fysieke kracht 
ontdaan! Toch werd Hĳ juist in deze fysieke zwakheid 
geestelijk des te sterker.

Weinig mensen beseffen welk een ontzaglĳke strĳd er 
tĳdens die beslissende verzoeking plaatsvond. Jezus weer
stond Satans grootste verleidingen. Dit deed Hĳ door de 
Bĳbel aan te halen en God gehoorzaam te zijn. Onder 
de allerzwaarste omstandigheden bewees Hĳ dat Hĳ Gods 
Wetten zou gehoorzamen en trouw Gods regering zou 
uitvoeren. In de uiterste lichamelĳke zwakheid maar in 
opperste geestelĳke kracht bewees Hĳ dat Hĳ Satans 
Meerdere was, door Satan een kort bevel te geven Hem 
te verlaten–en de verslagen Satan sloop weg!

Vervolgens (Markus 1:14) ging Jezus, na zich voor de 
uitvoerende macht van de Regering van God op Aarde te 
hebben gekwalificeerd, naar Galilea en zei, zoals al eerder 
aangehaald: „De tĳd is vervuld en het Koninkrĳk Gods 
is nabĳgekomen”! (Vers 15.)

Wa a r o m  h e t  n i e u w s  n i e u w  wa s

Hoe was de tĳd vervuld?
Waarom was het Koninkrĳk van God toen nabĳgeko-

men en eerder niet?
Eenvoudig omdat het fantastische nieuws van het 

komende Koninkrĳk van God pas kon worden aange-
kondigd, toen een opvolger zich had gekwalificeerd om 
Satan als bestuurder van de Aarde te vervangen!
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Eindelĳk was het Koninkrĳk van God–Gods Regering 
over de aarde–nabĳgekomen! Eindelĳk stond het vast en 
was de tĳd vervuld! Degene die zich had gekwalificeerd 
om over de aarde te regeren was nu vrĳ om zĳn komende 
Regering aan te kondigen!

Waarom het Koninkrĳk nog niet opgericht is
Toch zou Jezus niet onmiddellĳk de macht overnemen. 

Dat heeft een aantal redenen:
1) God heeft een heel precies plan, met een vaststaand 

tĳdschema, om zĳn doel hier op aarde te verwezenlĳken! 
Het is een plan van 7000 jaar of zeven duizendjarige „dagen”, 
waarvan de zeven letterlĳke dagen van de herschepping 
een model waren. De eerste zes van deze millennia zĳn aan 
de mens toegewezen om uit eigen vrĳe wil (zĳ het beheerst 
door Satan) zĳn eigen weg te gaan. Tevens werden ze in 
feite toegewezen als de zes duizendjarige „dagen” voor 
Satans „arbeid” van misleiding van de mensheid, om te 
worden gevolgd door de duizendjarige „sabbat”, waarin 
Satan een gedwongen rust in acht zal nemen en de volken 
niet langer kan misleiden, en waarin God de mensheid 
zĳn waarheid zal leren!

2) Jezus moest eerst, volgens Gods plan, discipelen 
uitkiezen en opleiden tot apostelen, die de verkondiging 
van het Goede Nieuws zouden voortzetten, en die het 
fundament van zĳn Kerk moesten worden.

3) Christus zal over alle naties op aarde een wereld
regering oprichten, maar alleen met een grondig getrainde 
en ervaren organisatie voor de uitvoering ervan. De eerste 
zesduizend jaar menselĳke ervaring heeft ruimschoots 
aangetoond dat de mens, onder de invloed van Satan, totaal 
onmachtig is zichzelf te regeren. De door de mens uitge-
dachte regeringen zĳn er nooit in geslaagd wereldvreded 
tot stand te brengen. Toch lĳkt de mens niet bereid dit feit 
te erkennen, zelfs nu nog niet. De mensen zĳn nog altĳd, 
vergeefs, bezig voor vrede te werken en te vechten. En 
hier komt het „wedergeboren” zĳn weer in beeld.

En op dit punt is het ook dat „wedergeboren” zĳn op 
tragische wĳze verkeerd wordt begrepen en voorgesteld! 
Gods Regering zal een Goddelijke Regering zĳn, een 
regering door de heiligen, die in goddelĳke, geestelijke 
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wezens zĳn veranderd, die uit God geboren zĳn! Zoals 
zĳ die uit een mens zĳn geboren menselĳke wezens zĳn, 
zo zullen zĳ die uit de heilige God zullen zĳn geboren, 
Goddelijke wezens zĳn, wezens die onsterfelijkheid 
zullen hebben ontvangen! Zĳ zullen in het koninkrijk 
van God worden geboren, zĳ zullen het binnengaan, het 
beërven.

H e t  K o n i n k r ĳ k  i s  e e n  g e z i n

Een koninkrijk is een natie samengesteld uit mensen, 
alsmede de Regering van deze natie. Het Koninkrĳk 
van God is samengesteld uit het heilige gezin van God. 
Het Wezen aan wie wĳ meestal denken als God is van dat 
Gezin de vader. Christus is een Zoon van God, een lid 
van dat goddelĳke gezin, zoals ook wĳ dat kunnen zĳn! 
Dit heilige gezin is het Koninkrĳk van God.

Er zĳn vĳf (konink)rĳken: het plantenrĳk, het dierenrĳk, 
het rĳk van de mens (in tegenstelling tot wat het dwalende 
onderwĳs leert behoren wĳ niet tot het dierenrĳk!), het 
rĳk der engelen, en het Goddelijke Koninkrĳk!

God (Hebreeën Elohim: een verzamelnaam met de 
betekenis van meer dan één Persoon, samen de ene 
God vormend) zei: „Laat Ons mensen maken naar ons 
beeld, als onze gelĳkenis”. Wĳ werden gemaakt van 
stoffelĳk vlees, maar in de vorm en gestalte van God, 
en met een verstand dat van een totaal ander niveau 
is dan het dierlĳke brein. Het menselĳke geslacht werd 
zodanig gemaakt dat wĳ in staat zĳn Gods Geest te 
ontvangen, en zĳn kinderen te worden. Dieren werden 
niet zo gemaakt.

In zĳn wonderbaarlĳke Plan voor de verwezenlĳking 
van zĳn doel hier op aarde heeft God de periode tus-
sen Jezus’ eerste komst in het menselĳk vlees en zĳn 
tweede komst in macht en glorie gereserveerd voor 
het roepen van een klein aantal mensen, mensen die 
zĳn Geest ontvangen en geestelĳk worden opgeleid 
en getraind, door middel van zĳn Woord, om met 
Christus machthebbers te worden wanneer Hĳ zĳn 
koninkrijk opricht.

9

Wat bedoelt u precies met wedergeboren?



D e  k e r n  va n  b e h o u d
Punt 4) Opdat de mens met God verzoend kon worden, 
kwam Jezus tevens met het uitdrukkelĳke doel te sterven, 
om met zĳn vergoten bloed in onze plaats de doodstraf 
te betalen, een straf die wĳ ons door de zonde op de hals 
hebben gehaald. Opdat wĳ Gods gift van eeuwig leven 
zouden kunnen ontvangen, was Jezus’ opstanding uit de 
dood noodzakelĳk.

5) Het plan vereiste Jezus’ hemelvaart naar Gods 
troon–de troon van Gods Regering over het universum–
teneinde de Hogepriester te worden gedurende deze 
jaren van training en geestelĳke ontwikkeling van de 
erfgenamen van God, die in de tenuitvoerlegging van de 
Regering van God zullen worden gebruikt, als Christus 
deze Regering over de naties van de aarde daadwerkelĳk 
zal oprichten.

6) Jezus kon zich niet in het ambt aanstellen zolang Hĳ 
nog in menselĳke gedaante hier op aarde was. Zoals in 
de gelĳkenis van de ponden uiteengezet (I:ukas 19), was 
het noodzakelĳk dat Hĳ naar de hemel ging om daar uit 
handen van God (de Vader) het gezag van het Koninkrĳk te 
ontvangen–en gekroond te worden! De kroningsplechtig
heid zal in de hemel, bĳ Gods troon, plaatsvinden, voordat 
Christus in macht en glorie terugkeert!

7) Vervolgens moet Hĳ in al die macht en glorie en 
met het allerhoogste gezag om te regeren terugkomen!

Dit zĳn de redenen waarom Jezus destĳds het Koninkrĳk 
van God niet onmiddellĳk oprichtte of vestigde!

Maar zelfs Jezus’ eigen discipelen schenen aldoor niet 
te kunnen begrĳpen dat Hĳ het Koninkrĳk van God–niet 
onmiddellĳk zou oprichten. Het is de mens eigen de 
dingen nu te willen!

Wa a r o m  d e  J o o d s e  l e i d e r s  
d e  B o o d s c h a p  h a at t e n

Ook de Joodse leiders van Jezus’ tĳd dachten dat Hĳ 
een regering verkondigde die onmiddellĳk zou worden 
opgericht teneinde het Romeinse Rĳk, dat toen over de 
vazalstaat Judea regeerde, omver te werpen.
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Een van deze leiders van de Joden was een zekere 
Nicodemus, een Farizeeër. De Farizeeën stonden vĳandig 
tegenover Jezus, wegens dit nieuwe Evangelie. Nicodemus 
echter wilde deze verbazingwekkende Boodschapper 
weleens ontmoeten en er met Hem over discussiëren. Om 
kritiek van zĳn collega’s te voorkomen ging hĳ ‘s nachts 
naar Jezus.

„Wĳ weten,” zei hĳ, „dat Gĳ van God gekomen zĳt als 
leraar.”

Dat „wĳ” impliceert dat de goddelĳke identiteit van 
de Boodschapper en de Bron van zĳn Boodschap bĳ de 
Farizeeën bekend was. Zĳ waren evenwel „nu-mensen”, 
die zich bezighielden met de bescherming van hun status 
als machthebbers onder het Romeinse bestuur, niet met 
het ontvangen van openbaringen van God.

Judea was een vazalstaat onder heerschappĳ van de 
Romeinen. De Romeinen waren slim genoeg om leiders 
onder de Joden te dwingen om, onder hogere Romeinse 
functiona rissen, de meeste details van het regime uit te 
voeren.

Uiteraard werd het Romeinse bewind door de bezettende 
legermacht beschermd. Dit systeem maakte het leven voor 
de Joodse onder-regeerders bĳzonder aantrekkelĳk–een 
toestand die het waard was gehandhaafd te worden.

Jezus doorzag onmiddellĳk het belang van Nicodemus’ 
eerste woorden. Zĳn Boodschap was het goede nieuws van 
de komende wereldregering van God, dat wil zeggen, 
het Koninkrijk van God, de Regering van God.

De Joodse leiders vreesden deze Boodschap. Jezus 
was van hun ras, een Jood. Zĳ vreesden uit hun macht 
te worden ontzet als zĳ zich niet tegen Hem keerden, 
en misschien zelfs wegens subversie van het Romeinse 
bewind ter dood te worden gebracht. En de Farizeeën 
dachten dat Jezus de onmiddellĳke overname van dat 
bewind verkondigde!

N i e t  va n  d i t  t ĳ d p e r k

Daarom verspilde Jezus geen woorden. Hĳ drong onmiddel
lĳk door tot het punt waarom het gaat: het Koninkrĳk van 
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God is niet van deze wereld, deze tĳd, deze eeuw, maar 
van de wereld van morgen–een andere en een volgende 
eeuw. Het is niet samengesteld uit mensen, maar uit 
onsterfelĳke wezens: het Goddelijke gezin!

Daarom zei Jezus: „Tenzĳ iemand wederom geboren 
wordt, kan hĳ het Koninkrĳk Gods niet zien” (Johannes 3:3). 
Let er dus goed op, „wedergeboren” worden staat in 
essentieel verband met het Koninkrĳk van God, met 
het feit dat het niet van deze tĳd, deze eeuw is. En, ik 
herhaal het, Jezus’ Evangelie–zĳn Boodschap–betrof het 
Koninkrĳk van God.

Jezus’ abrupte opening bracht Nicodemus echter 
in verwarring. De religieuze leiders, en de honderden 
kerkgenootschappen en sekten van het hedendaagse 
officiële christendom zĳn eveneens verward en misleid! 
De hedendaagse godsdienstĳveraars geven er echter een 
andere draai aan dan Nicodemus.

Nicodemus begreep inderdaad duidelĳk wat er met 
geboren worden wordt bedoeld. Hĳ wist dat dat betekent uit 
de baarmoeder verlost te worden. Het betekent ter wereld 
geholpen worden! De hedendaagse godsdienstleiders leggen er 
een andere betekenis in! Wat Nicodemus niet kon begrĳpen 
was hoe–op welke wĳze–iemand nogmaals zou kunnen 
worden geboren! En natuurlĳk kon hĳ, fysiek georiënteerd 
als hĳ was, alleen aan een tweede fysieke geboorte denken. 
Maar hĳ wist tenminste wat geboren worden betekent!

T e n  t w e e d e  m a l e  
a l s  m e n s  g e b o r e n ?

Onzeker vroeg hĳ: „Hoe kan een mens geboren worden, 
als hĳ oud is? Kan hĳ dan voor de tweede maal in de 
moederschoot ingaan en geboren worden?” Hĳ verkeerde 
niet in verwarring over wat er wordt bedoeld met gebo-
ren worden. Wat Nicodemus niet kon begrĳpen was een 
tweede geboorte. Hĳ dacht dat Jezus over een tweede 
geboorte als mens sprak.

Hĳ was niet in staat zich iets anders voor te stellen 
dan een tweede fysieke geboorte. Zĳn verstand kon geen 
geestelĳke dingen begrĳpen.
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Jezus maakte duidelĳk dat het Koninkrĳk van God 
iets is wat men kan zien–maar niet voordat of tenzij 
men „wedergeboren” is. Niet gedurende dit fysieke leven! 
Bovendien, vers 5, is het Koninkrĳk van God iets wat 
een mens kan binnengaan–maar pas nadat hĳ opnieuw 
is geboren, een andere en totaal verschillende geboorte.

Vervolgens drong Jezus snel door tot het punt waarom 
het gaat: dat het Koninkrĳk van God niet iets is van 
dit huidige menselĳke leven in de tegenwoordige 
wereld; het is niet van deze tijd, dit huidige leven 
of tĳdperk; het is van het volgende tĳdperk–en het 
toekomstige leven.

Dit is het kernpunt dat alles verklaart: Jezus zei: „Wat 
uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest gebo-
ren is, is geest.”

De mens is nu vlees, menselĳk. Hĳ is stoffelijke 
substantie. „Stof zĳt gĳ”, zei God tot Adam, „en tot stof 
zult gĳ wederkeren.” En: „Toen formeerde de Here God de 
mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem 
in zĳn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen” 
(Genesis 3:19 en 2:7).

D e  w e d e r g e b o r e n e n  
z u l l e n  g e e s t  z ĳ n

Maar, zei Jezus duidelĳk, wanneer iemand uit de Geest is 
geboren, zal hij geest zĳn! Lees het in uw eigen bĳbel. 
Het Koninkrĳk van God zal uit geestelijke wezens 
bestaan, niet uit menselĳke wezens!

Bĳ de geboorte uit het menselĳke vlees wordt iemand uit 
de baarmoeder van zĳn moeder bevrĳd en in deze wereld 
gebracht. Wanneer iemand uit de Geest wordt geboren, 
wordt hĳ bevrĳd uit de Kerk van God (fysiek) en in het 
Koninkrijk van God (een Koninkrĳk van geestelĳke 
wezens. gebracht. De mens is nu samengesteld uit vlees: 
stoffelĳke substantie–materie.

Wanneer hĳ wedergeboren is, zal hĳ geest zĳn: 
een geestelijk wezen, niet langer menselĳk. Hĳ zal 
uit geest bestaan; hĳ zal van geestelĳke samenstelling 
zĳn met inherent leven, onafhankelĳk leven, leven 
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dat dan niet meer bestaat door de ademhaling en de 
bloedsomloop.

Over het volgende tĳdperk, wanneer het Koninkrĳk 
van God de wereld zal regeren–het volgende leven -, zei 
Jezus: „[Dan] huwen zĳ niet en worden zĳ niet ten huwelĳk 
genomen, maar zĳ zĳn als engelen …” (Mattheüs 22:30). 
Het huwelĳk is een fysieke, vleselĳke verbintenis. In het 
tĳdperk van Gods Koninkrĳk–wanneer wĳ „wedergeboren” 
zĳn–zullen wĳ geest zijn, geen vlees. Geboren uit God als 
geestelijke wezens, niet langer menselĳk. Engelen zĳn 
geesten: uit geest samengestelde wezens (Hebreeën 1:7; 
Statenvertaling). Jezus zei niet dat wĳ dan engelen zullen 
zĳn, maar als de engelen: geslachtloos en samengesteld uit 
geest. Engelen zĳn geestelĳke wezens; zĳ zĳn als zodanig 
geschapen; zĳ zĳn niet als Gods eigen kinderen uit God 
verwekt en geboren. Wĳ zullen dan ook veel hoger dan 
de engelen staan!

Jezus verklaarde dit nader aan Nicodemus: „De wind 
blaast, waarheen hĳ wil, en gĳ hoort zĳn geluid, maar gĳ 
weet niet, vanwaar hĳ komt of waar hĳ heengaat; z— is 
een ieder, die uit de Geest geboren is” (Johannes 3:8).

Wind kunt u niet zien. Wind wordt met geest vergeleken. 
Geest is onzichtbaar.

Daarom kan sterfelĳk vlees, wat wĳ nu zĳn, het 
Koninkrĳk van God niet zien. Zĳ die het beërven zullen 
geest zĳn–normaal gesproken onzichtbaar voor ogen die 
nog steeds menselĳk zĳn.

D e  e n e r g i e  va n  e e n  at o o m b o m ?

Jezus vergeleek ook de kracht van iemand die uit de 
Geest is geboren met die van wind. Een geleerde van het 
Amerikaanse

meteorologische instituut zei dat de energie van de 
gemiddelde orkaan veel groter is dan die van de atoom-
bom die Hirosjima vernietigde. Ik ben er zeker van dat 
niemand die beweert nu te zĳn „wedergeboren” in staat is 
ook maar een fractie van die energie uit te oefenen. Maar, 
zoals ik in dit boekje zal aantonen, iemand die geest is 
geworden zal die mate van kracht bezitten!
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N i e t  a l s  v l e e s  e n  b l o e d
De apostel Paulus maakte duidelĳk dat het Koninkrĳk 
van God iets is wat een mens kan beërven, maar niet 
in dit tijdperk, niet terwĳl hĳ nog uit stoffelĳk vlees is 
samengesteld. Hĳ kan nu alleen nog erfgenaam worden, 
niet iemand die al geërfd heeft!

„Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kun-
nen het Koninkrĳk Gods niet beërven en het vergankelĳ
ke beërft de onvergankelĳkheid niet” (1 Korintiërs 15:50).

V——r dit vers had Paulus het al duidelĳk gemaakt.
„De eerste mens is uit de aarde, stoffelĳk [menselĳk], 

de tweede mens is uit de hemel [een heilig Goddelijk 
Wezen]” (1 Korintiërs 15:47).

Dit is wat Jezus tegen Nicodemus zei. Hĳ was uit de 
aarde, aards, menselĳk–hĳ was vlees, geen geest. Hĳ was 
geboren uit het vlees, en dat was dus wat hĳ was: Vlees. 
Wanneer iemand is geboren uit de Geest, zal hĳ geest zijn. 
Paulus verklaart hier dezelfde waarheid.

Maar in dit tegenwoordige tĳdperk kunnen wĳ geen 
geest zijn.

Er is een tijdfactor met betrekking tot het 
wedergeboren worden!

Nu verder in 1 Korintiërs 15:
„Gelĳk de stoffelĳke is, zĳn ook de stoffelĳken” (vers 48). 

Dat is precies wat Jezus aan Nicodemus uitlegde. Hĳ was 
geboren uit het vlees–hĳ was vlees. Hĳ was geboren uit de 
aarde–hĳ was aards. En dat zĳn wĳ allemaal! En, hetzelfde 
vers: „… zoals de hemelse is, zĳn ook de hemelsen.” Maar 
wanneer geldt dit voor ons, mensen? Niet in dit leven!

Het volgende vers: „En gelĳk wĳ het beeld van de stof-
felĳke gedragen hebben, zo zullen [toekomst–opstanding] 
wĳ het beeld van de hemelse dragen” (vers 49). Zoals wĳ 
nu vlees zĳn, zullen wĳ dan, bĳ de opstanding, geest 
zĳn. Dat is het moment waarop wĳ „wedergeboren” zul-
len worden, wanneer wĳ het Koninkrĳk van God zullen 
zien, het zullen binnengaan–wanneer wĳ geest zĳn–bĳ 
de opstanding!

„Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kun-
nen het Koninkrĳk Gods niet beërven en het vergankelĳke 
beërft de onvergankelĳkheid niet. Zie, ik deel u een gehei-
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menis mede. Allen zullen wĳ niet ontslapen, maar allen 
zullen wĳ veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, 
bĳ de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de 
doden zullen onvergankelĳk opgewekt worden en wĳ 
[de dan levenden] zullen veranderd worden” (vers 50-52). 
Dat is het tijdstip waarop wĳ wedergeboren kunnen 
worden–de tĳd dat wĳ het Koninkrĳk kunnen zien, het 
kunnen binnengaan, het kunnen beërven–de tĳd van de 

„wedergeboorte”. En niet eerder!

Wat  w o r d t  b ĳ  d e  
w e d e r g e b o o r t e  v e r a n d e r d ?

Hoe zullen wĳ worden veranderd? De volgende woorden 
geven het antwoord!

„Want dit vergankelĳke”–vlees, zoals wĳ nu zĳn–„moet 
onvergankelĳkheid”–geest; dat wat uit God geboren is, is 
geest–„aandoen en dit sterfelĳke moet onsterfelĳkheid 
aandoen.” Moet worden veranderd van vlees in geest!

Tot de wedergeboorte kunnen wĳ het Koninkrĳk van 
God niet zien (Jezus tot Nicodemus; Johannes 3:3).

Tot de wedergeboorte kunnen wĳ het Koninkrĳk van 
God niet binnengaan (Jezus tot Nicodemus; Johannes 3:5). 
Totdat wĳ geen vlees meer zĳn, maar in geest zĳn veran-
derd, kunnen wĳ het Koninkrĳk van God niet binnengaan 
(Jezus tot Nicodemus; Johannes 3:6-8).

Zolang wĳ nog vlees en bloed zĳn (zoals Nicodemus), 
kunnen wĳ het Koninkrĳk van God niet beërven (Paulus 
tot de Korinthiërs; 1 Korintiërs 15:50).

Tot de opstanding, bĳ Christus’ komst, zullen wĳ niet 
van vergankelĳk vlees in onvergankelĳke geest worden 
veranderd (Paulus–1 Korintiërs 15:50-53 en vers 22-23).

Tot de opstanding kunnen wĳ dus het Koninkrĳk van 
God niet zien, niet binnengaan en niet beërven. Wij kunnen 
niet worden wedergeboren tot aan de opstanding!

A l l e e n  n o g  e r f g e n a a m

Zolang wĳ nog in onze huidige staat zĳn, geboren uit het 
vlees en uit vlees samengesteld, kunnen wĳ het Koninkrĳk 
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van God niet zien, binnengaan of beërven. Let vervolgens 
op de status van de waarlĳk bekeerde christen, in dit leven, 
in deze wereld:

„Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, 
die behoort Hem niet toe” (Romeinen 8:9). Tenzĳ iemand 
de heilige Geest heeft ontvangen, en deze Geest in hem 
verblĳft, is hĳ geen christen. Zich bĳ een kerk aansluiten 
maakt iemand niet tot christen. Het ontvangen en volgen 
van Gods Geest doet dat wel!

H e i l i g e  G e e s t  v e r g e l ĳ k b a a r  m e t 
s p e r m a  d at  ov u m  b i n n e n d r i n g t

Maar zie nu hoe Gods Geest, als deze in iemand komt en 
woont, is te vergelĳken met het fysieke sperma dat een 
ovum bevrucht: het is het verlenen van eeuwig geeste-
lijk leven, waaruit later een geestelijke persoon zal 
voortkomen! Een bevrucht ovum is geen geboren mens. 
Er is leven uit de vader aan verleend, de vader heeft het 
verwekt; maar embryo noch foetus is een geboren persoon. 
Zo is ook een door de Geest verwekte mens geen, nog 
geen, geestelijke persoon, zoals Jezus zei dat hĳ zou 
zĳn wanneer hĳ wedergeboren is!

Verder: „En indien de Geest van Hem, die Jezus uit 
de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hĳ, die 
Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw 
sterfelĳke lichamen levend maken door zĳn Geest, die 
in u woont” (vers 11).

Laten wĳ dit goed begrijpen! Er is een directe overeen-
komst tussen uit het vlees geboren worden, en opnieuw 
geboren worden, uit God. Jezus zei dat dat wat uit het 
vlees is geboren, vlees is: een geboren mens. Dat wat uit 
de Geest (God) is geboren is geest: een geboren geeste-
lijke persoon!

Het leven van een sterfelĳke mens begint wanneer een 
spermacel uit het lichaam van de vader een ovum (eicel) 
in de moeder bevrucht, er fysiek leven aan schenkt. 
Op dit punt verwekt de vader. Hĳ is niet degene die „ter 
wereld brengt”; dat doet later de moeder. Zĳn aandeel in 
het proces dat tot de uiteindelĳke geboorte leidt is dan 
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verricht. Maar er is een tijdfactor. Op het tijdStip 
van de verwekking heeft de geboorte (de bevalling) nog 
niet plaatsgevonden.

Het is noodzakelĳk hier deze uiteenzetting te geven, 
omdat het de geliefde misleiding van een bedrogen tradi-
tioneel „christendom” is te beweren dat wanneer iemand 

„Christus ontvangt”, „Christus aanvaardt”, „Christus belĳdt”, 
of voor het eerst Gods heilige Geest in zich ontvangt, hĳ 
dan reeds „wedergeboren” is.

Laten wĳ dus eerst nog het fysieke type en de overeen-
komst nader beschouwen.

D e  fac t o r  t ĳ d

In de menselĳke fysieke voortplanting speelt de tijd een 
rol. Vanaf de bevruchting–het verwekken van de kant van 
de vader en het ontvangen van de kant van de moeder–
tot de geboorte, of de bevalling, of de verlossing uit de 
baarmoeder, is er een tijdselement van negen maanden.

Deze periode van negen maanden wordt zwangerschap 
genoemd. Na de conceptie wordt het dan bevruchte ovum 
embryo genoemd. Enkele maanden later heet het een 
foetus. Maar tĳdens deze negen maanden durende peri-
ode van zwangerschap spreken wĳ niet over het embryo 
of de foetus als zĳnde geboren. Het is in het proces naar 
de geboorte. Het is het kind van zĳn ouders. Maar het 
ongeboren kind. De vader heeft het reeds verwekt. Maar 
de moeder heeft het nog niet gebaard. Toch is het gedu-
rende de zwangerschapsperiode het ongeboren kind van 
zĳn ouders.

Welnu, bĳ het „wedergeboren” worden begint het 
proces naar deze geboorte, wanneer Gods goddelĳke 
geestelijke leven door de heilige Geest aan ons wordt 
verleend, vanuit Gods eigen persoon in ons komt om in 
ons te wonen. Lees nog eens in Romeinen 8:

„En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden 
heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hĳ, die Christus 
Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelĳke 
lichamen levend maken [in onsterfelĳke geest veranderen] 
door zĳn Geest, die in u woont” (vers 11). Dit beschrĳft 
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hetzelfde als wat in 1 Korintiërs 15:50-53 wordt uiteengezet: 
de opstanding.

Ik wil dit kristalhelder maken. Miljoenen oprechte, 
belĳdende christenen geloven dat zĳ, wanneer zĳ Christus 
belĳden (of zĳn heilige Geest ontvangen), „wedergeboren” 
zĳn. Wat er in feite gebeurt is het volgende:

D e  K e r k  o n z e  m o e d e r

Wanneer iemand na berouw, bekering, geloof en doop 
de heilige Geest ontvangt, plaatst de Geest van God hem 
in–maakt hem door de doop lid van–Gods Kerk. De Kerk 
wordt het Lichaam van Christus genoemd. Wĳ lezen dus: 

„Door één Geest zĳn wĳ allen tot één lichaam gedoopt” 
(1 Korintiërs 12:13).

Ook wordt de Kerk het „Jeruzalem van boven”, of „het 
hemelse Jeruzalem” genoemd (Hebreeën 12:22-23). Let nu 
op Galaten 4:26: „Maar het hemelse Jeruzalem is vrĳ; en 
dat is onze moeder.”

De analogie is als volgt: Wanneer wĳ door God de 
Vader worden verwekt, door zĳn heilige Geest te ontvan-
gen, worden wĳ geplaatst in de Kerk, die gedurende de 
groeiperiode onze moeder is.

De menselĳke moeder van de foetus heeft tot taak haar 
ongeboren kind van fysiek voedsel te voorzien, zodat het 
zich fysiek kan ontwikkelen en kan groeien. En ook draagt 
zĳ het op de plaats waar zĳ het het beste tegen fysiek letsel 
kan beschermen, tot aan de bevalling, de verlossing uit 
haar baarmoeder.

De geestelĳke moeder–de Kerk–is opgedragen „de kudde 
Gods te hoeden” (1 Petrus 5:2) door middel van de dienaren 
die God in de Kerk heeft aangesteld „om de heiligen toe te 
rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van 
Christus, totdat wĳ allen de eenheid des geloofs en der 
volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de man-
nelĳke rĳpheid …” (Efeziërs 4:11-13). Evenals de menselĳke 
foetus zich gedurende de PREnatale groeiperiode fysiek 
ontwikkelt en groeit, zo groeien wĳ en ontwikkelen wĳ 
ons, na door Gods Geest te zĳn verwekt, gedurende de 
PREnatale staat in geestelijk opzicht.
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Maar de Kerk moet de leden niet alleen met het Woord 
van God (geestelĳk voedsel) voeden, zĳ moet deze ver-
wekte, maar nog ongeboren kinderen van God ook tegen 
geestelĳke schade beschermen, zoals het volgende vers 
laat zien: „Dan zĳn wĳ niet meer onmondig, op en neder, 
heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind 
van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, 
die tot dwaling verleidt” (Efeziërs 4:14).

Daarna, ten tĳde van de opstanding, zullen wĳ, wĳ in 
de Kerk, uit haar, de geestelĳke Moeder, worden verlost, 
en worden geboren in–worden voortgebracht in–het 
Koninkrĳk, het uit geestelĳke wezens samengestelde 
gezin van God.

N u  a l  G o d s  z o n e n

Nu weer verder: „Want allen, die door de Geest Gods geleid 
worden, zĳn zonen Gods” (Romeinen 8:14). Het ongeboren 
kind in de baarmoeder is het kind van zĳn vader en moeder, 
al is het nog niet geboren, uit de baarmoeder verlost. Zo zĳn 
wĳ, indien Gods Geest in ons woont–indien wĳ door Gods 
Geest worden geleid -, kinderen van God. Maar in deze tĳd 
bevinden wĳ ons in de groeiperiode, v——r de bevalling. En 
wĳ zĳn nog slechts erfgenamen. Geërfd hebben wĳ nog niet!

Verder: „Zĳn wĳ nu kinderen, dan zĳn wĳ ook erfge-
namen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van 
Christus; immers, indien wĳ delen in zĳn lĳden, is dat 
om [in de toekomst, bĳ de opstanding] ook te delen in 
zĳn verheerlĳking” (vers 17).

Zie nu hoe deze passage de opstanding tot herlijk-
heid–wanneer wĳ geest worden–een geboorte noemt! 

„Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op 
het openbaar worden der zonen Gods”–dat is het tĳdstip 
van Christus’ komst om te regeren, en van de opstanding 
(de geboorte) tot geestelijke samenstelling–„… omdat 
ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de 
vergankelĳkheid zal bevrĳd worden [een geboorte] tot de 
vrĳheid van de heerlĳkheid der kinderen Gods. Want wĳ 
weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen 
zucht en in barensnood is” (vers 19-22).
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Kan het duidelĳker?
Nog een vergelĳking: wĳ zullen worden bevrĳd uit 

deze wereld (de Kerk is in, maar niet van deze wereld) en 
worden geboren in de glorieuze wereld van morgen en 
het Koninkrĳk dat die wereld zal regeren.

De schepping wacht op die tĳd van Christus’ komst, 
de opstanding en het Koninkrĳk van God. Omdat de 
schepping dan zal worden bevrĳd uit haar onderworpen-
zĳn aan de vergankelĳkheid. Nu is zĳ niet bevrĳd; zĳ zal 
worden bevrĳd, ten tĳde van de opstanding! Al verwĳst 
dit niet rechtstreeks naar ons wedergeboren worden, het 
is wel een directe vergelĳking met de geboorte van een 
kind dat uit de baarmoeder wordt bevrijd.

De opstanding–de tĳd dat wĳ worden veranderd om geest 
te zijn en het Koninkrĳk te beerven–zal een bevrijding 
uit de slavernĳ van vergankelĳk vlees en uit deze wereld 
van zonde zĳn–een ware geboorte!

C h r i s t u s  w e d e r g e b o r e n 
d o o r  d e  o p s t a n d i n g

Verder in Romeinen 8:
„Want die Hĳ tevoren gekend heeft, heeft Hĳ ook tevoren 

bestemd tot gelĳkvormigheid aan het beeld zĳns Zoons, 
opdat Hĳ [Jezus] de eerstgeborene zou zĳn onder vele 
broederen” (vers 29).

Vergelĳk dit nu met Romeinen 1:3-4: „Aangaande 
zĳn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het 
vlees … door zĳn opstanding uit de doden verklaard Gods 
Zoon te zĳn …”

Jezus was in het menselĳk vlees–na zĳn eerste geboorte–
een afstammeling van David, en door de opstanding uit 
de doden–na een wedergeboorte–de Zoon van God, nu 
niet meer menselĳk, maar samengesteld uit geest: een 
Geestelĳk Wezen. Hĳ werd aldus als eerste Zo geboren: 
de eerste van vele broeders die ten tĳde van de opstanding 
wedergeboren zullen worden.

Vanzelfsprekend weten wĳ, evenals Paulus toen hĳ dit 
schreef, dat Jezus ook als mens de Zoon van God was. 
Hoewel geboren uit een mens, was Hĳ verwekt door God. 
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Hier gaat het evenwel om een vergelĳking van de twee 
geboorten: één uit de mens Maria, als afstammeling van 
de mens David; de andere als de Zoon van God door zĳn 
opstanding tot heerlĳkheid, op dezelfde wĳze als wĳ Gods 
zonen kunnen worden.

Met nadruk zĳ gesteld dat dit niet betekent dat Jezus 
een zondaar was die behoud nodig had. Hĳ was de weg-
bereider die ons het voorbeeld gaf, opdat ook wĳ uit God 
kunnen worden geboren.

H o e  z i e n  w ĳ  e r  n a  
d e  w e d e r g e b o o r t e  u i t ?

Hoe zullen wĳ eruitzien nadat wĳ zĳn wedergeboren?
Dit is het antwoord: „Want wĳ zĳn burgers van een rĳk 

in de hemelen, waaruit wĳ ook de Here Jezus Christus als 
verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam [vlees] 
veranderen zal, zodat het aan zĳn verheerlĳkt lichaam gelĳk-
vormig wordt …” (Filippenzen 3:20-21). En hoe ziet Christus’ 
verheerlĳkte lichaam eruit? Zĳn ogen zĳn als vlammen, zĳn 
gezicht straalt als de zon op volle kracht, zie Openbaring 1:14-16.

E e n  t ĳ d  wa a r i n  w ĳ  w e l  v e rw e k t 
m a a r  n o g  n i e t  g e b o r e n  z ĳ n

Aldus toont tekst na tekst, analogie na analogie, vergelĳ-
king na vergelĳking, dat het uit God geboren worden 
een proces is waarbĳ tĳd een rol speelt. Evenals het als 
mens geboren worden een proces is.

Op het tĳdstip waarop de vader verwekt en de moeder 
zwanger wordt–het tĳdstip waarop de vereniging van de 
spermacel en het ovum plaatsvindt–wordt het bevruchte 
ovum een embryo. Maar het wordt nog niet uit de baar-
moeder verlost, het wordt nog niet geboren! En dat zal ook 
negen maanden lang niet gebeuren! Er is sprake van een 
zwangerschap. Niettemin is het embryo gedurende deze 
periode van fysieke ontwikkeling en groei het ongeboren 
kind van zĳn ouders.

Op dezelfde wĳze wordt een mens, op het tĳdstip waarop 
de Geestelĳke Vader, God, hem met de heilige Geest (de 
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geestelĳke tegenhanger van het fysieke sperma) verwekt, 
een zoon van God! Hĳ is dan reeds een zoon van God.

Hĳ is evenwel nog steeds menselĳk, hĳ is nog steeds 
stoffelĳk vlees en bloed. Hĳ moet nu een periode (tot de 
dood, de opstanding) van geestelĳke ontwikkeling en groei 
doormaken. Hĳ is in het groeistadium van het proces 
naar het geboren worden. Hĳ is in de Kerk van God, maar 
de Kerk is niet het Koninkrijk van God.

De Kerk is samengesteld uit menselĳke, uit vleesen-
bloed bestaande kinderen van God. En vlees en bloed 
kunnen het Koninkrĳk van God niet zien, niet bin-
nengaan, niet beërven. Het Koninkrĳk van God bestaat 
uit uit geest samengestelde kinderen van God. De door 
de Geest verwekte mens in de Kerk bevindt zich in het 
proces van het uit God geboren worden, maar hĳ is het 
Koninkrĳk van God nog niet binnengegaan. Hĳ is nog 
niet uit God geboren.

Hĳ bevindt zich in het groeistadium naar de geestelĳke 
geboorte, maar is nog niet uit de Geest geboren. Hĳ 
moet nog een grote geestelĳke ontwikkeling en groei 
doormaken, waarbĳ hĳ het geestelĳke karakterbeeld van 
God moet verwerven.

G r o t e r e  m ac h t  d a n  w i n d e n e r g i e

Er is nog een passage die door bĳna niemand wordt begrepen 
en die ons verbazende transcendente potentieel onthult! 
Deze passage begint in Hebreeën 2, vers 6. Maar let eerst 
op wat er over Christus wordt gezegd, in hoofdstuk 1:

„… God … heeft … nu in het laatst der dagen tot ons 
gesproken in de Zoon, die Hĳ gesteld heeft tot erfgenaam 
van alle dingen [d.w.z. van het heelal], door wie Hĳ ook 
de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zĳner heer-
lĳkheid en de afdruk van zĳn wezen, die alle dingen [het 
heelal] draagt door het woord zĳner kracht …” alle kracht 
of macht in de hemel en op de aarde (Mattheüs 28:18) 
is aan Christus geschonken. Hĳ is nu in het bezit van de 
uitvoerende macht van Gods Regering van het universum.

Nu Hebreeën 2:6 (een citaat van Psalm 8:5-7): „Wat is 
de mens, dat Gĳ zĳner gedenkt?”
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Ja, waarom zou de Grote God zich om ons sterve-
lingen bekommeren? Waarom heeft Hĳ ons hier op 
aarde geplaatst? Wat is het doel van het leven–wat is 
ons transcendente potentieel? Dat reikt zo ver boven en 
voorbĳ alles wat u denkt of zich voorstelt, dat het volstrekt 
ongelooflĳk lĳkt!

Kunt u het geloven? Bent u bereid te geloven wat er 
vervolgens duidelĳk wordt gesteld? Dit is het verbazingwek
kende antwoord, te beginnen met vers 7:

„Gĳ hebt hem voor een korte tĳd beneden de engelen 
gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gĳ hem gekroond 
[koningschap]“. En (Statenvertaling): „Gĳ hebt hem gesteld 
over de werken Uwer handen”–d.w.z. over Gods Schepping.

H e t  h e e l a l  n o g  n i e t !

„Alle dingen [het heelal] hebt Gĳ onder zĳn voeten 
onderworpen. Want bĳ dit: alle dingen hem onderworpen, 
heeft Hĳ niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen 
zou zĳn.” Kunt u dit bevatten? Het gehele onmetelĳke, 
oneindige universum! Maar dat is voor de geboren 
zonen van God. De mens is nog niet als zodanig geboren, 
alleen Christus! Verder: hier volgt het antwoord:

.,Doch thans [in dit huidige groeistadium] zien wĳ nog 
niet, dat hem alle dingen [het heelal] onderworpen zĳn” 
(vers 8). (Nadruk van mĳ.)

M a a r  wat  z i e n  w ĳ  THANS      w e l ?

„… wĳ zien Jezus … met heerlĳkheid en eer gekroond” 
(vers 9). Inderdaad, zoals in hoofdstuk 1 geopenbaard, heeft 
Jezus de uitvoerende macht van Gods Regering–van het 
Koninkrijk van God–over het gehele universum reeds 
ontvangen! Maar tot onze tĳd, bĳ Christus’ terugkeer, om 
de regering van de aarde te beërven en te bezitten, staat 
Hĳ Satan toe zĳn werk van misleiding op deze aarde voort 
te zetten. Nu verder:

„Want het voegde Hem [Jezus], om wie en door wie alle 
dingen bestaan, dat Hĳ, om vele zonen tot heerlijkheid 
te brengen, de Leidsman [de wegbereider, Degene die voor 
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ons uit gaat en die wĳ moeten volgen] hunner behoude-
nis door lĳden heen zou volmaken. Want Hĳ, die heiligt, 
en zĳ, die geheiligd worden, zĳn allen uit één; daarom 
schaamt Hĳ Zich niet hen broeders te noemen” (vers 10-11).

C h r i s t u s  d e  E e r s t g e b o r e n e  
va n  v e l e n

Zoals al eerder aangehaald zĳn wĳ erfgenamen van God, 
en medeërfgenamen–als broeders–met Christus. Hĳ is, 
door een opstanding, als de wegbereider voorgegaan in 
de heerlijkheid!

Hĳ is de eerstgeborene van vele broeders! Hĳ heeft 
„alle dingen”–het universum–geërfd. Wĳ zĳn nog erf-
genamen, nog in het groeistadium van het proces om uit 
God te worden geboren. Jezus is nu onze Hogepriester 
die op onze geestelĳke ontwikkeling toezicht houdt–die 
ons voorbereidt om koningen en priesters te zĳn die met 
Hem zullen regeren! De eerste duizend jaar zullen wĳ op 
de aarde regeren. Want Hĳ zal hen hebben „gemaakt tot 
een koninkrĳk en tot priesters, en zĳ zullen als koningen 
heersen op de aarde” (Openbaring 5:10).

D e  e e r s t e  d u i z e n d  j a a r

Gedurende die eerste duizend jaar zal Jezus regeren op de 
troon van zĳn aardse voorvader David in Jeruzalem (Jesaja 
9:5-6). En „wie overwint en mĳn werken tot het einde toe 
bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hĳ 
zal hen hoeden met een ĳzeren staf …” (Openbaring 2:26‑27). 
Maar hoe en vanwaar zullen wĳ regeren?

Jezus zei ook: „Wie overwint, hem zal Ik geven met Mĳ 
te zitten op mĳn troon [te Jeruzalem], gelĳk ook Ik heb 
overwonnen en [nu] gezeten ben met mĳn Vader op zĳn 
troon” (Openbaring 3:21).

Wanneer wĳ uit God zĳn geboren, zullen wĳ geest 
zijn, niet meer menselĳk vlees en bloed. Wĳ zullen macht 
ontvangen! Zoals Daniël openbaarde, zullen de heiligen 
dan het koningschap over de naties op aarde overnemen 
en over hen regeren. Dit gedurende de eerste duizend jaar.
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En daarna? De passage in Hebreeën 2 laat zien dat wĳ 
dan, onder Christus, macht zullen ontvangen om het hele 
onmetelĳke universum te besturen–letterlĳk alle dingen. 
Dat is immers de macht die Christus heeft ontvangen; en 
wĳ zĳn medeërfgenamen, wĳ zullen wat Hĳ heeft geërfd, 
medebeërven.

A l l e  m ac h t– h e t  u n i v e r s u m

De meeste mensen gaan gewoon voorbĳ aan veel uiterst 
belangrĳke uitspraken in de Bĳbel en zĳ zien de enorme 
strekking er niet van in!

Laat ik u er een paar geven. Stel uzelf de vraag of u ooit 
de ware strekking van deze uitspraken in Gods Woord 
hebt ingezien.

Mattheus 28:18: „En Jezus trad naderbĳ en sprak tot 
hen [na zĳn opstanding], zeggende: Mĳ is gegeven alle 
macht in de hemel en op de aarde.”

Wat  b e d o e lt  u  p r e c i e s  
m e t  WEDERGEBOREN            ?

Mattheus 11:27: Jezus zei: „alle dingen [het gehele heelal] 
zĳn Mĳ overgegeven door mĳn Vader …”

Johannes 3:35: „De Vader heeft de Zoon lief en heeft 
Hem alles in handen gegeven.”

Johannes 13:3: Tĳdens het laatste Pascha wist Jezus „dat 
de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hĳ 
van God uitgegaan was en tot God heenging …”

Johannes 16:15: „AL wat de Vader heeft, is het mĳne …”
1 Korintiërs 15:27-28: „Want alles heeft Hĳ [de Vader] 

aan zĳn [Christus’] voeten onderworpen. Maar wanneer 
Hĳ zegt, dat alles [aan Christus] onderworpen is, is 
blĳkbaar Hĳ [de Vader] uitgezonderd, die Hem alles 
onderworpen heeft. Wanneer alles Hem onderworpen is, 
zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem 
alles onderworpen heeft, opdat God zĳ alles in allen.”

En–ongelooflĳk, maar waar!–wĳ, in Christus, zĳn 
medeërfgenamen van Christus en zullen in deze uitein-
delĳke hoogste macht delen.
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Overigens wĳst 1 Korintiërs 15:27-28, samen met vers 22-26, 
erop dat onze heerschappĳ over het universum zal volgen 
op de duizendjarige heerschappĳ op de aarde.

W ĳ  m o e t e n  g r o e i e n

Het menselĳke leven begint met wat de Bĳbel „vergankelĳk 
zaad” noemt: het fysieke sperma van de man. Het god-
delĳke leven begint met wat onvergankelĳk is: de heilige 
Geest van God, die in de menselĳke persoon komt. Evenals 
het menselĳke embryo moet groeien tot het een foetus 
wordt, en de foetus moet groeien tot het punt waarop het 
in het menselĳke gezin wordt geboren, zo moet de christen, 
in wie door de gift van Gods onvergankelĳke Geest god-
delĳk leven is begonnen, groeien naar volmaaktheid om 
in het Goddelijke Gezin te worden geboren. Dan zal hĳ 
volmaakt zĳn, niet meer in staat te zondigen.

Petrus geeft hiervan een analogie:
„Als wedergeboren …” (1 Petrus 1:23). Een betere vertaling 

zou zĳn „als opnieuw verwekt”. Het griekse woord anagen-
nao betekent òpnieuw verwekken’ (Young). „… en niet 
uit vergankelĳk, maar uit onvergankelĳk zaad …” Petrus 
verwĳst hier naar het proces dat in ons is begonnen door de 
onvergankelĳke Geest van God–niet naar ons menselĳke 
leven dat is verwekt door het fysieke sperma van een mens. 
Petrus laat zien dat de Geest van God het onvergankelĳke 

„zaad” is dat in ons de aanwezigheid van eeuwig leven verleent. 
Verder: „door het levende en blĳvende woord van God.”

Petrus vervolgt in hoofdstuk 2: „En verlangt als pasge-
boren kinderen …” Niet dat wĳ reeds geboren volmaakte 
goddelĳke geestelĳke personen zĳn, die Gods Koninkrĳk 
zĳn binnengegaan en het hebben geërfd. Petrus vergelĳkt 
de geestelĳke groeiperiode van een christen met de groei 
van een pasgeboren fysieke baby, eenvoudig omdat de 
vergelĳking met een embryo of foetus onpraktisch zou 
zĳn. Hĳ zegt niet dat wĳ reeds geboren kinderen in Gods 
Koninkrĳk zĳn, maar dat wĳ als pasgeboren kinderen zĳn. 
Het is een analogie, een vergelĳking van een overeenkomst 
tussen twee dingen, niet van de dingen zelf, maar van 
bepaalde eigenschappen of kenmerken ervan.
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Petrus laat eenvoudig zien dat, evenals een pasgeboren 
menselĳke baby (en trouwens ook een foetus) in fysiek 
opzicht gevoed moet worden en moet groeien, een chris-
ten in geestelĳk opzicht moet groeien. Verder: „[verlangt] 
naar de redelĳke [geestelĳke], onvervalste melk, opdat gĳ 
daardoor moogt opwassen [groeien] tot zaligheid” (1 Petrus 
2:1-2). Paulus schreef: „tot een volkomen [of volmaakte] 
man” (Efeziërs 4:13; Statenvertaling)–niet meer in staat 
te zondigen. Wanneer wĳ wedergeboren zĳn, zullen wĳ 
geen hulpeloze geestelĳke babies zĳn, maar geestelĳke 
wezens met volmaaktheid en niet in staat te zondigen. 
Deze christelĳke geestelĳke groei is een groei in goddelĳk 
karakter en goddelĳke kennis gedurende dit huidige leven 
als mens. Evenals een fysieke baby fysiek moet groeien, zo 
moeten wĳ in het christelĳke leven in goddelĳke kennis 
en goddelĳk karakter groeien (zie 2 Petrus 3:18) teneinde 
volmaakt te worden, wat wĳ V——R onze geboorte als 
geestelĳke wezens nooit zullen bereiken.

D e  g e l ĳ k e n i s

Tĳdens ons bekeerde christelĳke leven als mens zĳn wĳ 
reeds kinderen van God, maar vooralsnog ongeboren. In 
ons is, door de gift van de heilige Geest, eeuwig leven 
aanwezig–Geestelĳk leven, goddelĳk leven -, maar dit is 
geheel van God afkomstig. Wĳ hebben geen, nog geen, 
eeuwig leven inherent, leven van onszelf, onafhankelĳk 
van God! En, wij kunnen het verliezen–er kan een 
abortus optreden!

Dit is te vergelĳken met een fysieke foetus in de groei-
periode. Deze heeft menselĳk leven, maar alleen van de 
moeder, door de navelstreng, niet onafhankelĳk, op 
zichzelf. En er kan zich een abortus voordoen!

Dit wordt in de Bĳbel heel duidelĳk gemaakt, in 
1 Johannes 5:11-12: „En dit is het getuigenis: God heeft ons 
eeuwig leven gegeven en dit leven is in zĳn Zoon.” Wĳ 
hebben het niet inherent. Wĳ hebben in dit tegenwoordige 
bestaan geen geboren leven van onszelf, onafhankelĳk 
van God. Ons contact met Hem door middel van zĳn Geest 
is de navelstreng door middel waarvan wĳ deelhebben 
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aan het eeuwige leven van Hem. Verder, vers 12: „Wie de 
Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet 
heeft, heeft het leven niet.” Als iemand van Christus is 
afgesneden, heeft hĳ geen eeuwig leven.

Een geboren kind heeft menselĳk leven van zichzelf, 
onafhankelĳk van de moeder. Dit kenmerkt het ver-
schil tussen het verwekt en het geboren zijn! Het 
enige verschil is dat in het christelĳke leven wĳ door en 
door middel van de geestelĳke Moeder (de Kerk) worden 
gevoed en beschermd, terwĳl ons eigenlĳke eeuwige leven 
in ons komt door en van God. Maar wanneer wĳ wederge-
boren zĳn, uit God, zullen Wĳ inherent eeuwig leven 
hebben, leven in onszelf! Nu zĳn Wĳ niet in dat stadium!

H o e  J e z u s  d e  e n i g v e rw e k t e  
Z o o n  wa s

Koning David van Israël had Gods heilige Geest. Biddend 
om vergeving, na zĳn overspel met Bathseba en de moord 
op Uria, smeekte hĳ: „Schep mĳ een rein hart, o God, en 
vernieuw in mĳn binnenste een vaste geest; verwerp mĳ 
niet van uw aangezicht, en neem uw Heilige Geest niet 
van mĳ” (Psalmen 51:12-13).

De profeten ontvingen Gods heilige Geest. Petrus schreef: 
„… heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven 
zĳnde, hebben [de profetieën] gesproken” (2 Petrus 1:21; 
Statenvertaling). Zĳ zouden geen „heilige mensen” worden 
genoemd, tenzĳ Gods Geest in hen was.

Abraham, Izak en Jakob zullen in het Koninkrĳk van 
God zĳn. Dat zei Jezus. Gods Geest was dus in hen, zĳ 
waren uit God verwekt; maar zij waren niet uit God 
geboren, Jezus is immers de eerstgeborene van vele broeders.

Maar als zĳ door de heilige Geest uit God waren ver-
wekt, honderden jaren voordat Christus werd geboren, 
hoe kan Jezus dan „de enigverwekte Zoon van God” 
worden genoemd?

Antwoord: In de bĳbelteksten waarin Jezus de enig-
geboren Zoon van God wordt genoemd, kan -̀geboren’ 
beter worden vertaald met -̀verwekt’, aangezien deze 
teksten allemaal van toepassing zĳn op zĳn verwekking 
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als de menselĳke Zoon, v——r zĳn eerste geboorte, de 
geboorte uit de menselĳke moeder Maria. Jezus is de enige 
die v——r zĳn geboorte als mens door God werd verwekt. 
In Openbaring 1:5 wordt terecht over Christus gesproken 
als „de eerstgeborene”: het verwĳst naar zĳn opstanding, 
niet naar zĳn geboorte als mens uit zĳn moeder Maria.

Jezus werd niet als eerste verwekt in de zin waarin 
Abraham, David en de oudtestamentische profeten ver-
wekt werden.

Voordat Maria van Jezus zwanger werd, was Hĳ niet de 
zoon van God. God is het goddelĳke gezin. Hĳ was een 
lid van dit Gezin. In Johannes 1:1 wordt Hĳ de „Logos”, 
het Woord, genoemd. Evenals de Vader had Hĳ al eeuwig 
bestaan. Er wordt echter nergens in Gods Woord v——r de 
bevruchting van Maria naar Hem verwezen als een zoon 
van God. Zĳn geboorte als mens was zĳn eerste geboorte. 
De glorie die Hĳ bĳ de Vader had, gaf Hĳ op om in de 
wereld te worden geboren teneinde de wereld te redden.

Abraham en vele anderen–profeten en schrĳvers van 
de Bĳbel–werden uit God verwekt en zĳ waren in precies 
dezelfde toestand als de menselĳke christenen die vandaag 
Gods Geest in zich hebben. Zĳ hebben echter niet, ook 
nu nog niet, het Koninkrĳk van God beërfd; zĳ zĳn het 
nog niet binnengegaan. Zĳ zĳn nog niet uit God geboren.

Jezus moest als eerste uit God worden geboren: de 
eerst-geborene van vele broeders. Dat was zĳn tweede 
geboorte, zoals de opstanding onze tweede geboorte zal 
zĳn! „Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis 
aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen 
[zĳn niet in het Koninkrijk geboren], daar God iets 
beters met ons voor had, zodat zĳ niet zonder ons tot de 
volmaaktheid konden komen” (Hebreeën 11:39-40).

Dit bewijst opnieuw dat de bekering in dit leven–het 
ontvangen van de heilige Geest–alleen een verwekking 
is, geen geboorte! Want de oudtestamentische vaders 
en profeten ontvingen wel Gods Geest, maar zĳ werden 
niet „wedergeboren”, omdat Jezus de eerste was die zo 
geboren werd!

Hoe gaat dit proces van wedergeboren worden in zĳn 
werk?
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Wat  i s  d e  w e g ?
Petrus gaf de weg en de voorwaarden aan. Bekeert u, zei 
hĳ, en wordt gedoopt, als een daad van geloof in Christus, 
in zĳn vergoten bloed als vergelding van de straf van onze 
zonden, en in zĳn opstanding waardoor ons eeuwige leven 
en onze wedergeboorte mogelĳk zĳn gemaakt. Dan, zei 
hĳ, zullen wĳ de heilige Geest ontvangen.

Zĳ in wie de heilige Geest woont zijn van Christus 
(Romeinen 8:9); alle andere mensen zĳn dat niet. Maar 
indien Gods Geest in hen woont, zal God, door een opstan-
ding zoal die waarmee Hĳ Christus uit de dood opwekte, 
aan al deze mensen onsterfelĳk geestelĳk leven schenken; 
zĳ zullen zoals Christus uit geest zĳn samengesteld.

Al deze bĳbelteksten maken zeer duidelijk dat wĳ 
wedergeboren Zullen worden door, en uitsluitend 
door, een opstanding tot geestelĳke samenstelling.

Nu zĳn wĳ erfgenamen van God en mede-erfgenamen 
met Christus. Wĳ hebben echter nog niet geërfd, wĳ 
hebben het Koninkrĳk nog niet in bezit.

D e  g e b o o r t e  a l s  m e n s

Wat is een geboorte, wat wordt er bedoeld met geboren 
worden?

De feitelĳke uiteindelĳke geboorte noemt men de beval-
ling: een kind wordt uit de baarmoeder verlost.

Deze geboorte vereist evenzeer een vader als een moeder!
Droeg de vader zĳn aandeel in het proces niet bĳ, er 

zou geen foetus zĳn om geboren te worden. Maar er is 
een tijdfactor. Het aandeel van de vader in wat, later, 
de geboorte zal zĳn is het verwekken. Vanuit zĳn lichaam 
komt de spermacel die zich verbindt met, en leven begint 
in, een ovum in de moeder. Dit gebeurt 9 maanden v——r 
de bevalling of geboorte.

Wĳ zeggen nooit dat een embryo reeds is geboren! Op 
de conceptie moet nog een 9 maanden durend groetproces 
volgen. Het embryo neemt een menselĳke gedaante aan 
en wordt foetus genoemd. Deze moet zich ontwikkelen 
en fysiek groeien om geboren te kunnen worden. Zo is het 
ook met wedergeboren worden, in een geestelĳke geboorte.
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Wat vanuit de goddelĳke Vader komt is de heilige 
Geest. Evenals de foetus in de baarmoeder het (alsnog 
ongeboren) kind van zĳn ouders is, zo zĳn zĳ in wie Gods 
Geest woont nu reeds kinderen van God. Maar zĳ zĳn 
nog van deze eerste geboorte, nog steeds menselĳk, nog 
steeds uit fysiek vlees samengesteld. Zĳ zĳn nog steeds in 
de geestelĳke Moeder, de Kerk, die nog in deze huidige, 
vergankelĳke wereld is, al is zĳ er niet van. Wanneer zĳ 
uit de Geest zĳn geboren, zei Jezus, zullen zĳ geest zijn.

Indien Gods Geest in hen woont, zal God hen, bĳ 
Christus’ komst, opwekken (als zĳ dood zĳn), of veran-
deren (als zĳ nog in leven zĳn) van fysieke in geestelĳke 
samenstelling. Zĳ zullen dan worden voortgebracht, worden 
verlost uit hun Moeder, de Kerk, in het Koninkrĳk van God.

Door de eerste geboorte zĳn, en blĳven, wĳ vlees! 
Menselijke wezens!

Door de tweede geboorte, die geestelĳk is, zullen wĳ 
geest zijn, niet langer vlees, maar geestelijke wezens, 
Goddelĳke Wezens!

H e t  g r i e k s e  w o o r d  g e n n ao

Het Nieuwe Testament van de Bĳbel werd oorspronkelĳk 
in het Grieks geschreven. Het is onvermĳdelĳk dat ver-
talers bĳ het omzetten van de ene taal in de andere zich 
voor moeilĳkheden zien gesteld.

De ene taal heeft bĳvoorbeeld idiomatische uitdrukkin
gen die in een andere taal geen equivalent hebben.

Een woord kan in een bepaalde taal meer dan één 
betekenis hebben, terwĳl het equivalente woord in een 
andere taal niet dezelfde diverse betekenissen heeft. Het 
woord zagen bĳvoorbeeld kan de verleden tĳd van zien 
betekenen, of het kan het meervoud van het zelfstandig 
naamwoord zaag zĳn, of het kan een werkwoord zĳn in 
de betekenis van met een zaag hout zagen.

Door verschillende vertalingen te vergelĳken, en door 
begrip van de context en alle andere passages in de Bĳbel 
met betrekking tot hetzelfde onderwerp, kunnen wĳ 
evenwel de juiste betekenis vinden.
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Een voorbeeld hiervan is het oorspronkelĳke griekse 
woord voor geboren worden/zĳn, een woord dat Jezus in 
zĳn gesprek met Nicodemus gebruikte.

Het griekse woord dat in Johannes 3:3-8 wordt gebruikt 
voor geboren worden/zĳn is gennao. Hier volgen enkele 
definities van het griekse gennao uit een aantal belangrĳke 
Grieks-Engelse lexicons:

„Gennao … 1. eigenlĳk: van mannen die kinderen ver-
wekken, Mattheüs I. 1-16; Handelingen vii. 8, 29; gevolgd 
door ek met Genesis van de moeder, Mattheüs I. 3,5,6; 
minder vaak van vrouwen die een kind ter wereld brengen, 
Luke I. 13, 57; xxiii. 29; Johannes xvi. 21; …2. metaf. a. alg. 
voortbrengen, doen verschĳnen, opwekken … d. speciaal, 
in het Evangelie en de 1e Br. van Johannes, m.b.t. God die 
de mensen de natuur en status van zĳn zonen verleent, 
door hun geestelĳk leven te schenken, I.e. die door zĳn 
eigen heilige kracht zielen ertoe beweegt en overreedt 
geloof in Christus te stellen en een nieuw leven gewĳd aan 
Hem te leiden...” (J.H. Thayer, A Greek-English Lexicon 
of the New Testament, Baker Book House).

„Gennao … meestal van de vader, verwekken … van de 
moeder, voortbrengen, dragen … 2. produceren, groeien, 
worden … 3. metaf., verwekken, teweegbrengen …” (H.G. 
Liddell and R. Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford).

„Gennao … zich voortplanten (eig. van de vader, maar bĳ 
uitbr. van de moeder); fig. regenereren:–dragen, verwek-
ken, geboren worden, voortbrengen, concipiëren, bevallen 
van, gewinnen, maken, ontstaan” (Greek Dictionary of 
the New Testament, in: Strong’s Exhaustive Concordance 
of the Bible, Thomas Nelson Publishers).

„Gennao … dragen, bevallen van, verwekken, voort
brengen, concipiëren, gewinnen. Pass. geboren worden, 
gemaakt worden, ontspringen” (R. Young, Analytical

Concordance to the Bible, Eerdmans Publishing 
CompaIIIny).

„Gennao … verwekken, ter wereld brengen, produceren, 
teweegbrengen … pass., verwekt worden, geboren worden 
(vaak bĳ Johannes, als geestelĳke vernieuwing) …” (George 
Ricker Berry, Berry’s Grekk-English New Testament 
Lexicon with Synonyms, Baker Book House).
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[Zie ook het Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek 
van Muller en Thiel: „gennao,–1. meest u.d. vader verwekken, 
soms u.d. moeder = tikto … 2. alg. maken, scheppen … 3.... 
doen groeien, krĳgen …”]

Merk op dat de gezaghebbende geleerden van wie boven-
staande definities zĳn aangehaald, in eerste instantie en 
in hoofdzaak de nadruk leggen op de uerwekking door 
de vader. Het is, zoals ik altĳd heb gezegd, een proces, 
waarbĳ in de verschillende stadia van het proces de factor 
tĳd een belangrĳke rol speelt.

Er zit een bepaalde periode tussen de bevruchting door 
een mannelĳke spermacel en de bevalling, de verlossing 
uit de baarmoeder, de periode die men de zwangerschap 
noemt. Wĳ spreken nooit over het kind van een zwangere 
vrouw als over een geboren kind. Zo kunnen wĳ evenmin 
spreken over een christen, in wie Gods Geest woont, als 
zĳnde „geboren” uit God. Mĳn opdracht is de waarheid 
duidelijk te maken.

D e f i n i t i e :  „ B ov e n n at u u r l ĳ k e 
v e rw e kk  i n g  d o o r  d e  h e i l i g e  G e e s t ”

Het griekse woord gennao betekent dus het voortbren-
gen door middel van een proces dat het verlenen van 
het bevruchtende of levengevende element door de vader 
insluit en erdoor wordt begonnen. Er is een periode waarin 
het culminatiepunt van de geboorte nog niet is bereikt.

Het griekse woord gennao impliceert het gehele voort-
brengingsproces. Het woord geboorte daarentegen is 
niet alomvattend en verwĳst uitsluitend naar het laatste 
stadium van het proces, de tĳd van de bevalling, de ver-
lossing van het kind uit de baarmoeder.

D e  h u i d i g e  s tat u s  va n  e e n  c h r i s t e n

Laten wĳ nu kĳken naar een van de problemen die zĳn 
te verwachten bĳ het vertalen van het werkwoord gennao 
voor het weergeven van het wedergeboren worden uit God.

Toen Jezus met Nicodemus sprak, had Hĳ het over de 
tijd dat wĳ het Koninkrĳk van God kunnen zien, kun-
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nen binnengaan. En dat is de tijd van de uiteindelĳke 
geboorte. Want het Koninkrĳk is letterlĳk het Gezin van 
God. De vertalers hebben in Johannes 3:3-8 het griekse 
gennao terecht weergegeven met het woord geboren.

Dit in verband gebracht met 1 Korintiërs 15:45-53, 
het opstandingshoofdstuk, dan wordt het absoluut 
duidelĳk dat wĳ het Koninkrĳk van God niet binnen-
gaan en het niet beërven zolang wĳ nog vlees en bloed 
zĳn, maar alleen na de opstanding tot geestelijke 
samenstelling.

Wedergeboren zĳn heeft betrekking op de tĳd, de 
toekomstige status, dat wĳ geest zullen zijn, niet meer 
van vlees en bloed, door de opstanding daadwerkelĳk 
geboren.

In bepaalde passages evenwel wordt het griekse gen-
nao gebruikt met betrekking tot de huidige status van 
hen die de geestelĳke, levenverwekkende, bevruchtende 
heilige Geest hebben ontvangen. Zĳ zĳn, na het ont-
vangen van zĳn heilige Geest, kinderen van God, in 
dezelfde zin dat een embryo-foetus het kind van zĳn 
menselĳke ouders is.

Wĳ bevinden ons in het stadium (tijdfactor) na de 
verwekking-conceptie, maar v——r de geboorte. Op 
het menselĳke vlak wordt dit stadium de zwangerschap 
genoemd.

Nu zĳn wĳ verwekte kinderen van God, maar nog 
steeds mensen van vlees en bloed, nog geen uit geest 
samengestelde goddelĳke wezens; erfgenamen die nog 
niet hebben geërfd; wĳ zĳn nog niet „voortgebracht” in 
het Koninkrĳk van God; wĳ hebben het nog niet gezien 
of beërfd. Derhalve zĳn wĳ nog niet uit God geboren.

Met andere woorden, en hoe schokkend Gods waarheid 
ook mag klinken voor hen voor wie deze waarheid nieuw 
is: dat wat uit mensen wordt geboren, wordt geboren in het 
menselĳke gezin, het menselĳke koninkrĳk–en dat wat 
uit God wordt geboren, wordt geboren in het Goddelijke 
gezin, het Goddelijke koninkrĳk, het Koninkrĳk of 
Gezin van God! Maar zolang wĳ nog vlees en bloed zĳn, 
zĳn wĳ slechts uit God verwekt; aan ons is nog niet „het 
leven geschonken” in zĳn gezin, zĳn koninkrijk.
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V e r s c h i l l e n d e  v e r t a l i n g e n
Daar het Nieuwe Testament oorspronkelĳk in het Grieks 
werd geschreven, zĳn onze bĳbels uit het Grieks vertaald. 
En daar het griekse gennao een alomvattende term is, 
verwĳzend naar de verwekking door de vader, maar, in 
de tweede plaats volgens de lexicons, tevens het proces 
dat in de geboorte culmineert insluitend, moesten de 
vertalers beslissen in welk geval zĳ welke term zouden 
gebruiken.

Het is altĳd de leer van de Rooms-Katholieke 
Kerk geweest dat deze Kerk het Koninkrĳk van God 
is. Wanneer iemand het Katholieke geloof aanvaardt, 
wordt hĳ door het Katholicisme beschouwd als reeds 
het Koninkrĳk van God binnengegaan zĳnde. De 
protestanten hebben deze veronderstelling groten
deels overgenomen en op het protestantisme toegepast, 
hoewel sommige protestanten het Koninkrĳk van God 
beschouwen als iets etherisch „in de harten der men-
sen”. Veel vertalers hebben deze divaling overgenomen. 
Dit heeft ertoe geleid dat gennao op veel plaatsen met 
geboren is vertaald waar het juist met verwekt vertaald 
had moeten worden. Zĳ kozen eenvoudig de term die 
met hun foutieve geloof overeenstemde. En daar het 
griekse gennao een begrip is dat het gehele proces van 
conceptie tot geboorte omvat, hebben zĳ in veel geval-
len gennao door het woord geboren vertaald. Met vele 
passages heb ik echter aangetoond dat mensen van 
vlees en bloed nog niet wedergeboren zĳn, nog niet 
uit God geboren zĳn.

In elke passage waar het griekse gennao op door de 
Geest verwekte christenen betrekking heeft, zou het met 

„verwekt” weergegeven moeten zĳn.
Laten wĳ enkele opvallende voorbeelden bekĳken!
In Johaiines 1:13 staat: „Die niet uit bloed, noch uit de 

wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God 
geboren zĳn.” Dit zou als „uit God verwekt zĳn” moeten 
worden weergegeven. [Van de gangbare Nederlandse 
vertalingen heeft alleen de Leidse Vertaling hier „verwekt”.] 
Andere voorbeelden staan in Johannes’ eerste brief:

In 1 Johannes 2:29 had moeten staan „uit Hem verwekt is”.
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Ook in 1 Johannes 4:7 had „verwekt” moeten staan: „en 
een ieder, die liefheeft, is uit God verwekt en kent God.”

1 Johannes 5:1: „Een ieder, die gelooft, dat Jezus de 
Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hèm liefheeft, 
die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit 
Hem geboren is.” [De Nederlandse vertalingen geven deze 
tekst ook foutief weer. De Leidse Vertaling is inconsequent: 

„Alwie gelooft dat Jezus de Christus is is uit God geboren, 
en alwie den Verwekker liefheeft heeft ook lief hem die 
door Dezen verwekt is.” Het griekse woord gennao had 
ook waar hier „geboren” staat, als „verwekt” vertaald 
moeten worden. Hetzelfde geldt voor de vertaling van 
Petrus Canisius.]

Hier werd in één vers driemaal hetzelfde griekse woord 
gennao door de heilige Geest geïnspireerd. De juiste verta-
ling is: „Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is 
uit God verwekt; en ieder, die Hém liefheeft, die verwekte, 
heeft ook degene lief, die uit Hem verwekt is.”

Ook in vers 4 had „verwekt” moeten staan: „… al wat 
uit God verwekt is, overwint de wereld.”

J u i s t  v e r t a a l d

Nu snel enkele teksten waarin hetzelfde griekse woord 
terecht met „verwekt” is vertaald.

In 1 Korintiërs 4:15 spreekt de apostel Paulus tot de 
mensen die door zĳn werk bekeerd zĳn: „Want al hadt 
gĳ duizenden opvoeders in Christus, gĳ hebt niet vele 
vaders. Immers, ik heb u in Christus Jezus door het 
evangelie verwekt.” Hier is het juist vertaald, wat aan-
toont dat de bekeerde mensen te Korinthe als Paulus’ 

„geestelĳke kinderen” uit God zĳn verwekt, maar nog 
niet geboren.

Het ondergaan van bekering, in dit leven, is een ver-
wekking, een „conceptie”, een „bevruchting”, maar nog 
geen geboorte! Dit hebben wĳ zeer duidelĳk gemaakt!

Nog één voorbeeld, Hebreeën 1:5, waar wordt gesproken 
over de verwekking van Christus in de maagd Maria. Dit 
vers toont aan dat Christus, die later door een opstanding 
uit de doden uit God werd geboren (Romeinen 1:4), wer-
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kelĳk een verwekte zoon van God was, op een wĳze 
waarop geen engel dat is of kan zĳn. Engelen zĳn louter 
geschapen wezens. Zĳ zĳn niet uit God verwekt, zodat zĳ 
in deze zin niet zĳn geboren zonen zĳn, zoals Christus dat 
nu is–en zoals ook wĳ dat kunnen zĳn. Let op het vers: 

„Immers, tot wie der engelen heeft Hĳ ooit gezegd: Mĳn 
Zoon zĳt gĳ; Ik heb U heden verwekt?”

Dit moet nu duidelĳk zĳn. Iemand die bekeerd is–iemand 
die berouw heeft gehad, Christus als Verlosser heeft 
aanvaard, Gods heilige Geest heeft ontvangen–heeft een 
veranderde houding en levensbeschouwing en een ander 
doel. Zĳn hele karakter begint te veranderen en zich in een 
tegengestelde richting te ontwikkelen. Maar hij is voor 
de ogen van andere mensen niet onzichtbaar! Hĳ 
is niet uit geest samengesteld. Hĳ is nog altĳd samenge-
steld uit stoffelĳk vlees, al is nu Gods heilige Geest in zĳn 
menselijke verstand de leidende kracht.

Wa n n e e r  w ĳ  n i e t  k u n n e n  z o n d i g e n

Er is een vers in de Bĳbel dat miljoenen mensen heeft 
verward, duizenden die het niet begrepen heeft ontmoe-
digd, en anderen ertoe heeft gebracht de Bĳbel ervan te 
beschuldigen met zichzelf in tegenspraak te zĳn.

Laten wĳ dit vers bekĳken! Er staat: „Een ieder, die 
uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods 
blĳft in hem en hĳ kan niet zondigen, want hĳ is uit God 
geboren” (1 Johannes 3:9).

Is dit nu in tegenspraak met vers 8 van het eerste 
hoofdstuk van ditzelfde boek, waar staat dat wĳ onszelf 
misleiden als wĳ denken dat wĳ geen zonde hebben? Het 
antwoord is gemakkelĳk te begrĳpen.

Bedenk dat in het Nieuwe Testament de voornaamwoor
den „wĳ” en „ons” verwĳzen naar bekeerde christenen. 
(Naar de onbekeerden wordt verwezen met „zĳ” en „hen”. 
Een voorbeeld is 1 Tessalonicenzen 5:3, 4. „Terwĳl zĳ 
zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun … een 
plotseling verderf, en zĳ zullen geenszins ontkomen. Maar 
gĳ, broeders, zĳt niet in de duisternis, zodat die dag u als 
een dief overvallen zou.”)
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1 Johannes 1:8-9 zegt: „Indien wĳ zeggen, dat wĳ geen 
zonde hebben, misleiden wĳ onszelf en de waarheid is in 
ons niet. Indien wĳ [christenen] “–dit vers heeft betrekking 
op zonden die wĳ na onze bekering hebben begaan, zĳ het 
niet opzettelĳk en moedwillig–„onze zonden belĳden, Hĳ 
is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven 
en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wĳ 
[wĳ, Christenen] zeggen, dat wĳ niet gezondigd hebben, 
maken wĳ Hem tot een leugenaar en zĳn woord is in ons 
niet” (vers 10). Dan het volgende vers, 1 Johannes 2:1: „En 
als iemand gezondigd heeft, wĳ [christenen] hebben een 
voorspraak bĳ de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige.” 
Hier wordt gesproken over Christus in zĳn huidige ambt 
als onze Hogepriester.

C h r i s t e n e n  b e h o r e n  
n i e t  t e  z o n d i g e n

Vanzelfsprekend leert de Bĳbel dat christenen niet mogen 
zondigen. Het eerste, niet aangehaalde deel van 1 Johannes 
2:1 leert dit. In het hele Nieuwe Testament ligt de nadruk 
op het ontwortelen van de zonde, op het overwinnen van 
de zonde, op het groeien in Gods gerechtigheid, het altĳd 
streven naar volmaaktheid.

Maar deze en talloze andere verzen (in het bĳzonder 
de ervaringen van de apostel Paulus in Romeinen 7:14-25) 
zeggen duidelĳk, dat bekeerde christenen wel zondigen, al 
brengen zĳ de zonde niet als gewoonte in praktĳk, opzet-
telĳk en doelbewust. Het is beslist niet onmogelĳk!

Kĳk naar Jezus Christus zelf! De Bĳbel zegt dat Hĳ 
niet zondigde. Toch leert de Bĳbel duidelĳk dat het voor 
Hem te allen tĳde volkomen mogelĳk was te zondigen. Er 
staat dat Jezus, als mens, „in alle dingen op gelĳke wĳze 
als wĳ is uerzocht geweest, doch zonder te zondigen” 
(Hebreeën 4:15). Geen enkele tekst zegt dat Hĳ niet kon 
zondigen.

Er zĳn dus vele teksten die laten zien dat het voor 
bekeerde christenen niet onmogelijk is te zondigen. Zelfs 
voor Jezus was het niet onmogelijk! Toch hebben wĳ, in 
1 Johannes 3:9, de absolute bewering dat wĳ, indien en wan-
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neer wĳ daadwerkelĳk uit God zĳn geboren, niet in staat 
zullen zĳn te zondigen–het zal dan onmogelijk zijn!

Hier moesten de vertalers opnieuw beslissen hoe zĳ 
het werkwoord gennao moesten weergeven. En dit moest 
Op grond van de betekenis in de context worden beslist.

Let op 1 Johannes 3:1: „Ziet, welk een liefde ons de 
Vader heeft gegeven, dat wĳ kinderen Gods genoemd 
worden … Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en 
het is nog niet geopenbaard, wat wĳ zĳn zullen; maar 
wĳ weten, dat, als hij [Christus bĳ zĳn wederkomst] zal 
geopenbaard zĳn, wĳ hem gelijk zullen wezen; want 
wĳ zullen hem zien, gelĳk Hĳ is” (1 Johannes 3:1-2).

Dit gaat over de tĳd dat wĳ geest zullen zĳn, geboren 
Uit God.

Wat  w ĳ  z u l l e n  z ĳ n

Let hier goed op! Begrĳp wat wĳ zullen zĳn, als wĳ uit 
God zĳn geboren! Daarna zullen wĳ zien wanneer wĳ 
uit God worden geboren.

Deze tekst, in dit prachtige 3e hoofdstuk van 1 Johannes, 
zegt ondubbelzinnig dat „wĳ”–wat betekent: verwekte, 
bekeerde Christenen–nu reeds de zonen van God zĳn. 
Ja, natuurlĳk, ook het nietige embryo, dat niet groter is 
dan een speldepunt, in de baarmoeder is nu reeds de 
zoon (of dochter) van zĳn menselĳke vader, al is het nog 
niet geboren.

Vervolgens onthult deze tekst: „het is nog niet geopen-
baard [nog niet te zien], wat wij zijn zullen.”

Is dit niet duidelijk? Wĳ zullen, later, iets anders 
zijn. Natuurlĳk! Ofschoon wĳ reeds verwekte zonen 
van God zĳn, zĳn wĳ nog altĳd vlees, nog steeds stof, 
nog steeds zichtbaar. Maar wat wij zullen zijn is, 
nog, niet te zien. Zoals Jezus aan Nicodemus uitlegde, 
zullen wĳ onsterfelĳke geest zijn. Dat is wat wĳ later 
zullen zĳn!

Maar, vervolgt deze tekst (lees het!–Begrijp deze 
wonderbaarlĳke, wonderbaarlijke waarheid!), wĳ 
weten dat, wanneer Hĳ, Christus, bĳ zĳn wederkomst 
op aarde zal verschĳnen, wĳ hem zullen gelijk zijn!
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Hoe zal Hĳ eruit zien? Als u dat weet, weet u hoe 
wedergeboren christenen er dan uit zullen zien, immers, 
zĳ zullen hem gelijk zĳn!

Hoe ziet de verheerlijkte Christus eruit? Zĳn ogen 
vlammen als vuur! Zĳn voeten gloeien als gepolĳst 
koper. Zĳn gezicht straalt als de zon, op volle sterk-
te–zo helder dat het uw ogen zou verblinden als Hĳ 
nu zichtbaar voor u was! (Openbaring 1:14-16; 19:12-13; 
Mattheüs 17:2.)

En zo zullen u en ik eruit zien, indien en wanneer wĳ 
eindelĳk uit God geboren zĳn. De misleide mensen die 
erover spreken dat zĳ een „ervaring van wedergeboren 
zĳn” hebben gehad, zien er beslist niet zo uit!

Wa n n e e r  w ĳ  wo r d e n  w e d e r g e b o r e n

Deze enorme, glorieuze gebeurtenis van de geboorte uit 
God zal bij de opstanding der rechtvaardigen plaats-
vinden, ten tĳde van Christus’ wederkomst naar de aarde!

Nu zĳn wĳ vlees, zwak, vergankelĳk vlees dat aan 
ontbinding en verval is onderworpen. Maar bĳ Christus’ 
komst, wanneer wĳ uit God zullen worden geboren, zal dit 
waardeloze lichaam worden veranderd, en gelĳk gemaakt 
worden aan Jezus in zĳn verheerlĳkte lichaam!

Ja, ik weet dat dit wellicht te wonderbaarlĳk is om te 
bevatten!

Maar tekst na tekst bevestigt deze enorme waarheid! 
Zie het opstandingshoofdstuk, 1 Korintiërs 15.

De Bĳbel, Gods boodschap en onderricht aan de 
mensheid, leert nergens zoiets als de heidense doctrine 
van een „onsterfelĳke ziel” die na de dood naar de hemel 
gaat. De Bĳbel leert dat de ziel sterfelĳk is en zal sterven 
(Ezechiël 18:4, 20).

Maar de Bĳbel leert wel de opstanding uit de doden. 
Wanneer? Bĳ Christus’ wederkomst!

„Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook 
in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in 
zĳn eigen rangorde: Christus als eersteling [dat was meer 
dan 1900 jaar geleden], vervolgens die van Christus zĳn 
bĳ zĳn komst” (1 Korintiërs 15:22-23).
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Dat is de tĳd: bĳ Christus’ komst! En let wel, Christus 
is de „eersteling”: de eerste van hen die mens geweest 
zĳn en door een opstanding uit de doden uit God zĳn 
geboren! De ware opstanding uit de doden!

Wat  v o o r  l i c h a a m ?

Hoe zal dat zĳn? Wat voor lichaam? Deze vraag wordt in 
vers 35 gesteld. Let op Gods antwoord:

„… als gĳ zaait”–iets in de grond begraaft–„zaait gĳ niet 
het toekomstige lichaam” (vers 37). Het onsterfelij-ke 
lichaam dat in de opstanding opkomt zal niet dit zwakke, 
wegterende lichaam van stoffelĳk vlees zĳn, maar een 
ander lichaam. Verder: „Maar God geeft er een lichaam 
aan, gelĳk Hĳ dat gewild heeft … Zo is het ook met de 
opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelĳk-
heid, en opgewekt in onvergankelĳkheid … Er wordt een 
natuurlĳk lichaam gezaaid”–d.w.z. een lichaam van stof-
felijk vlees–„en een geestelijk lichaam opgewekt”–een 
lichaam samengesteld uit geest! „En gelĳk wĳ het beeld 
van de stoffelĳke gedragen hebben”–stoffelĳk vlees, uit 
de aarde, aards (vers 49)–„zo zullen wĳ het beeld van 
de hemelse dragen”–zoals God, zoals Christus in zĳn 
verheerlĳkte lichaam!

De rest van deze passage hebben wĳ al eerder behandeld.

C h r i s t u s  s l e c h t s  d e  e e r s t e

Ik ben vader van twee zoons. Ik ben een mens. Zĳ, ver-
wekt uit mĳ, zĳn als mens geboren, evenals ik! Wanneer 
wĳ uit God worden geboren, zullen wĳ van zijn gezin 
zĳn. Wĳ zullen geest zĳn zoals hij geest is, onsterfelĳk 
zoals hij onsterfelĳk is, goddelĳk zoals hij goddelĳk is!

Waarom weet het georganiseerde officiële „christendom” 
dit niet? Waarom zou dit ongelooflĳk, onmogelĳk moeten 
lĳken, of voor sommigen zelfs blasfemisch? Waarom?

Het Nieuwe Testament van uw bĳbel leert deze waarheid 
van begin tot eind! Jezus onderwees dit! Paulus onderwees 
dit! Petrus onderwees dit! Johannes onderwees dit! De 
heilige Geest inspireerde dit, bĳ herhaling!
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In Filippenzen 3:20-21 heeft u gezien hoe ons ver-
gankelĳke lichaam, zoals in 1 Korintiërs 15 hierboven is 
verklaard, bĳ Christus’ komst zal worden veranderd in 
geest, onsterfelijk zal worden gemaakt, gevormd naar 
Christus’ verheerlijkte lichaam. Dat is de tĳd wan-
neer wĳ uit God worden geboren. En die verandering 
vindt niet plaats tĳdens dit leven! Al die mensen die 
oprecht menen dat zĳ „wedergeboren” zĳn, hebben die 
verandering nooit ervaren!

Nu zagen wĳ in 1 Korintiërs 15:23 dat Christus, die door 
zĳn opstanding uit God werd geboren, de eersteling 
is van hen die opstaan, van hen die wedergeboren zul-
len worden!

Geloof nu de andere teksten die hetzelfde zeggen! 
Geloof Romeinen 8:29: „Want die Hĳ tevoren gekend heeft, 
heeft Hĳ ook tevoren bestemd tot gelĳkvormigheid aan 
het beeld zĳns Zoons [Christus], opdat Hĳ de eerstge-
borene zou zĳn onder uele broederen.” Christus werd als 
zoon van God geboren door een opstanding uit de doden 
(Romeinen 1:4). Hĳ was slechts de eerste die zo uit God 
werd geboren van vele broeders. Wĳ zullen hetzelfde 
beeld hebben als Hĳ nu heeft! Wĳ zullen op hetzelfde 
niveau worden geplaatst als Hĳ–als zĳn broers–eveneens 
uit God geboren, Gods zonen geworden!

Nu reeds zĳn wĳ uerwekte zonen–indien wĳ werkelĳk 
bekeerd zĳn. Maar wat wĳ zullen zijn, in het opgestane, 
verheerlijkte lichaam, is nog niet openbaar, kan nog 
niet worden gezien (1 Johannes 3:1-2).

God zal veel zonen hebben die uit Hem zĳn geboren. 
Van al deze zonen is Jezus de eerste die aldus geboren 
Is. Hĳ is tot nu toe de enige mens die uit God is geboren, 
hoewel velen reeds zĳn verwekt!

Geloof Kolossenzen 1:15, 18: „Hĳ [Jezus] is het beeld van 
de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schep
ping … de eerstgeborene uit de doden.” Inderdaad, alleen 
de eerste van vele broeders, in hetzelfde beeld van de helder 
stralende glorie van de onzichtbare God. En wĳ zullen 
aan datzelfde beeld worden gelĳkgemaakt (Romeinen 8:29).

Gelooft u?
Gelooft u nu wat God in het boek Hebreeën zegt?
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Waarom zou God zich met menselĳke wezens bezighou
den? Vanuit een klein vliegtuig zien wĳ er hier beneden 
als mieren uit. Vanuit een straalvliegtuig dat 10 tot 12 km 
hoog vliegt zĳn de mensen op de grond dusdanig geslonken 
dat zĳ niet meer zĳn te zien. Hoe nietig moeten wĳ er 
dan wel niet voor God uitzien? Waarom zou Hĳ zorg 
voor ons hebben?

Deze vraag wordt beantwoord in Hebreeën 2 vanaf 
vers 6. God stelde de mens wat lager dan engelen, maar, 
in overeenstemming met zĳn doel en plan, heeft God 
de mens gekroond, zoals Hĳ eerst Christus kroonde, 
met heerlijkheid en eer.

Wat is de heerlijkheid waarmee Christus nu is 
gekroond? Een kroon Wĳst op konngschap, op heer-
schappĳ, gezag, macht. Vlak voordat Hĳ naar de hemel 
ging, zei Jezus Christus dat alle macht In het univer-
sum–in hemel en op aarde–aan hem is gegeven.

In Hebreeën 1:1-3 wordt geopenbaard dat Christus nu 
de afstraling van Gods glorie Is!

Inderdaad, zĳn ogen zĳn als flitsende vlammen, zĳn 
gezicht straalt als de zon op volle sterkte.

Christus’ glorie is zo dat Hĳ nu iedere kracht, ener-
gie en macht die waar dan ook bestaat, onderhoudt, in 
stand houdt, beheerst. Anders gezegd, Hĳ bezit de hoogste 
:macht over het universum!

Geloof nu wat God over ons zegt! Hebreeën 2:10: „Want 
het voegde Hem … dat Hĳ, om vele zonen tot heerlĳk-
heid te brengen, de Leidsman [Voorloper, Wegbereider] 
hunner behoudenis door lĳden heen zou Volmaken.” En 
in vers 11 noemt Jezus ons zĳn broers.

Wat een onvergelĳkelĳke, transcendente glorie heeft 
God voor ons tot doel–wanneer wĳ wedergeboren zĳn! 
Openbaring 1:13-17 geeft een plastische beschrĳving van 
die toekomstige glorie.

Wa a r o m  n i e t  n u ?

Maar, zoals wĳ in Hebreeën 2:8 hebben gelezen, wĳ zien 
nog niet dat al deze glorie door iemand anders is geërfd 
dan door Christus. Waarom Zĳn Wĳ nog niet gelYoren?
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Omdat wĳ, wanneer wĳ dat wel zĳn, zulke krachten 
krĳgen te beheersen en te leiden, dat wĳ eerst moeten 
worden opgeleid en het volmaakte Goddelijke karakter 
in ons ontwikkeld moeten hebben, opdat ons die enorme 
krachten kunnen worden toevertrouwd!

God schiep dit universum. Hĳ is de ware Allerhoogste 
Heerser! Hĳ zal die macht uitsluitend overgeven aan 
hen die op zijn wijze zullen regeren, die hem Zullen 
gehoorzamen, zijn regering gehoorzamen, en onder 
hem, Zĳn Regering ten uitvoer zullen brengen!

Daarom zĳn alleen zĳ die door Gods heilige Geest 
in zijn wegen worden geleid de zonen van God 
(Romeinen 8:14). En wĳ moeten beginnen met het over-
winnen van onze zelfzuchtige natuur, van de verkeerde 
wegen van deze wereld die een vaste gewoonte zĳn 
geworden, en van de duivel. Wĳ moeten opgroeien „in 
de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus 
Christus” (2 Petrus 3:18).

Ja, evenals de ongeboren, maar verwekte menselĳke 
baby moet groeien Vanaf zĳn beginvorm die niet gro-
ter is dan een speldepunt, gevoed met fysiek voedsel, z0 
moeten wij, als wĳ eenmaal Gods heilige geest–zĳn 
leven–hebben ontvangen, geestelijk groeien, gevoed met 
het geestelijke voedsel van Gods Woord, de Bijbel, 
en door gebed, en door zoveel mogelĳk om te gaan met 
waarlĳk verwekte broeders in Gods waarheid.

En tenzij wij met groeien en geestelĳke karakterontwik
keling doorgaan, en meer en meer als God worden, worden 
wĳ als de onvolgroeide baby van een miskraam of een 
abortus! En dan zullen wij nooit uit God worden 
geboren!

D e  g l o r i e u z e  w e r e l d  va n  m o r g e n

Wat een wonderbaarlijk, bĳna ondoorgrondelijk, 
glorieus goed nieuws!

En het beste nieuws is dat de komst van Christus nu 
zeer nabij is! Nog maar enkele jaren! En dan, dan breekt 
de vredige, gelukkige, glorieuze wereld van morgen aan!
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Allen die nu verwekte zonen van God zĳn, zullen dan 
zĳn geboren–verhoogd van sterfelĳk tot onsterfelijk, 
van in verval rakend vlees tot geest, van menselijk 
tot Goddelijk!

En deze ware ervaring van wedergeboorte zal 
onvergelĳkelĳk glorieuzer zĳn dan de valse, vage, 
betekenisloze, zogenaamde „wedergeboorte-ervaring” die 
duizenden misleide mensen menen te hebben ondergaan.

Kan uw verstand bevatten wat een ongeloof lĳke, 
transcendente glorie het ware potentieel is van hen die 
geloven, zich bekeren en gehoorzamen

Maar de teksten die dit glorieuze goede nieuws aan 
uw ogen bekendmaken, waarschuwen ons tevens het in 
acht te nemen, en onze roeping en uitverkiezing 
vast te maken! 
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