
GERALD FLURRY

boEkjE
hEt





het 

boekje

door gerald flurry



Dit boekje mag niet verkocht worden.
Het is een kosteloze publicatie, 

uitgegeven in het algemeen belang 
door de Filadelfia Kerk van God.

© 1995, 2004, 2007, 2010 Filadelfia Kerk van God
Alle Rechten Voorbehouden

Gedrukt in the Verenigde Staten van Amerika
Alle aangehaalde bijbelteksten zijn uit de vertaling 

van het Nederlands Bijbelgenootschap, tenzij anders vermeld.



Er wordt in Openbaring 10 over een 
“boekje” gesproken. Er zijn verschillen de 

theorieën geweest over de betekenis 
ervan. Uiteindelijk heeft God de 

waar heid over dit boekje geopen baard!





Lange’s Commentaar zet uiteen dat Openbaring 10 en 
11 één visioen inhouden. Een diepere studie laat zien dat 
Lange gelijk heeft. Het hele visioen draait om het “boekje”. 

Het boekje wordt door een sterke engel overhandigd. Het is een 
tijd wanneer “er geen uitstel meer zijn zal” (Op. 10:6). Het boekje 
is zoet als honing, maar bitter in de buik. Het heeft met profetie 
te maken (vs. 10-11). Er zou geen onderbreking moeten zijn tussen 
de hoofdstukken 10 en 11. Openbaring 11:1-2 spreekt over een split-
sing in Gods eigen eindtijd Kerk. De verzen 2 en 3 spreken over 
de Grote Verdrukking en de twee getuigen, die in die tijd profe-
teren. En in vers 15 zien wij Christus die voor eeuwig over de aarde 
regeert. Het visioen gaat door tot vers 19. Dit is alles één visioen, dat 
vervuld moet worden helemaal aan het slot van de eindtijd.

“ D e  Z e v e n  D o n D e r s l ag e n ”

De bron van Openbaring was niet Johannes. Het was zelfs niet 
Jezus Christus. Het kwam van God de Vader. “Openbaring van 
Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienst-
knechten te tonen hetgeen  weldra moet geschieden, en welke Hij 
door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes 
heeft te kennen gegeven” (Op. 1:1). De Vader gaf het aan Jezus 
Christus door. Dus het komt vanaf het allerhoogste niveau.

Er was een engel toegewezen aan ieder van de zeven kerk-
tijdperken. “Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien 
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hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de 
zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kan-
delaren zijn de zeven gemeenten” (Op. 1:20). De engel van het 
Laodicea tijdperk had het boekje in zijn hand. Een van zijn 
belangrijkste  verantwoordelijkheden was het boekje overhan-
digd te krijgen.

Het boekje bevat zeven donderslagen. Naar de gehele Bijbel 
wordt  verwezen als een boek, niet als een “boekje” (Ez. 2:9-10; 
Op. 5:1-2). Dit “boekje” is maar een heel klein stukje van het-
geen Johannes zag in het boek Openbaring.

“En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, 
bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd en 
zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van 
vuur” (Op. 10:1). De engel was bekleed met een wolk, hetgeen 
Gods majesteit symboliseert. Zijn gelaat was als de zon en zijn 
voeten waren als zuilen van vuur—beslist een indrukwekkend 
schouwspel. Dit geeft ons een goed inzicht hoe wij er uit zullen 
gaan zien in Gods Gezin.

Een regenboog was op zijn hoofd. Er is ook een regenboog 
rondom Gods troon (Op. 4:3). Dit is de zelfde troon die de eer-
stelingen met God zullen gaan delen! (Op. 3:21). Wij worden 
er krachtig aan herinnerd waar deze boodschap van-
daan komt.

Na de vloed in Noachs tijd was er een regenboog aan de 
hemel geplaatst. Het betekende dat God nooit meer de aarde 
door water zou doen vergaan (Gen. 9:11-13). Het was een teken 
van Gods genade.

Christus zei, dat zoals het was in de dagen van Noach, zo zal 
de komst van de zoon des mensen zijn (Matth. 24:37-39). Een 
massale vloed  vernietigde allen met uitzondering van Noach 
en zijn gezin. Een nucleaire  holocaust zal het merendeel van de 
mensheid vernietigen, voordat Christus tussenbeide komt. Het 
zal een verschrikkelijke tijd zijn, terwijl de mensen zullen zeggen 
dat een liefdevolle God zo’n catastrofe nooit zou toestaan. Het 
boekje helpt Gods genade in deze verschrikkelijke ogenblikken 
te laten zien—net zoals God deed met de regenboog in Noachs 
tijd. Het boekje laat het hele beeld zien—slecht nieuws en onge-
looflijk veel goed nieuws.

“En hij had in zijn hand een geopend boekje en hij zette zijn 
rechtervoet op de zee en de linker op de aarde” (Op. 10:2). De 
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voeten van de machtige engel zijn op de zee en op de aarde. Dit 
betekent dat deze boodschap de gehele aarde aangaat! De 
boodschap is speciaal voor Gods Kerk, maar het betreft en is 
een waarschuwing voor de hele wereld. Het is een openba-
ring van God die op de gehele wereld een dramatische uitwer-
king zal hebben.

Het boekje is sprakeloos en stil. Toch bevat het een donde-
rende boodschap, indien je het leest of zijn boodschap hoort ver-
kondigen. Gedurende de Grote Verdrukking zullen deze zeven 
donderslagen echter zwaar dreunen in de hoofden van hen die ze 
in deze tijd verwerpen.

Let op dat de engel “riep met luider stem, zoals een leeuw 
brult” (vs. 3). Het is als het gebrul van een leeuw. Het is een 
boodschap die donderslag na donderslag inhoudt—een serie van 
zeven slagen. Het boekje geeft een beeld van verschrik-
king! Het is een rampenprofetie! Maar het bevat ook het prach-
tigste slot, dat de menselijke geest zich maar voor kan stellen.

“En uit uw zonen verwekte Ik er tot profeten en uit uw jonge-
lingen tot nazireeërs. Is dat soms niet zo, gij Israëlieten? luidt het 
woord des Heren. Maar gij gaaft de nazireeërs wijn te drinken, 
en geboodt de profeten: Gij moogt niet profeteren! (Amos 2:11-
12). Hier, in de eindtijd, wordt tot Gods eigen dienaren gezegd: 
“Gij moogt niet profeteren”. Dit feit schokt God en zijn getrouwe 
volgelingen en veroorzaakt een Kerksplitsing (Amos 3:3; schrijf 
om ons gratis boekje: “De Leeuw Heeft Gebruld” als u meer 
informatie wenst).

Gods Filadelfia Kerk profeteert wel. “Voorzeker, de Here 
Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn 
knechten, de profeten. De leeuw heeft gebruld,—wie zou niet 
vrezen? De Here Here heeft gesproken,—wie zou niet profe-
teren? (Amos 3:7-8). Net als in Openbaring 10, is er het gebrul 
van een leeuw—een krachtige profetische boodschap. Een van 
Gods Kerken profeteert en een Kerk weigert te profeteren. 
Dit conflict maakt een heel groot deel uit van het boekje met 
de zeven donderslagen. Amos 2-3 en het boekje hebben donde-
rende boodschappen, als het brullen van een leeuw! En 
dit alles vindt midden in een Kerksplitsing plaats (Op. 11:1-2), net 
zoals in Amos 2 en 3. Donderende boodschappen als het gebrul 
van een leeuw zijn onheilspellende tekenen! Het zijn tekenen van 
een verschrikkelijke ramp juist in de eindtijd!
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e e n  T i j D  va n  a n g s T !

Nadat de heer Armstrong stierf, begon de Kerk die hij stichtte, 
te zeggen “profeteer niet”. Zo eindigde Gods profetische bood-
schap. Toen richtte God de Filadelfia Kerk van God op en zei: 
“profeteer wederom”. “En er werd tot mij gezegd: Gij moet 
wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en 
koningen” (Op. 10:11). 

In het verleden hebben enkelen van ons gedacht dat ‘het 
boekje’ het boek Mysterie der Eeuwen van de heer Armstrong 
was. Dat boek is een zeer  diepgaande openbaring van God, maar 
het bestrijkt een meer omvattend onder werp dan ‘het boekje’. 
Mysterie der Eeuwen bevat geen zeven, op het brullen van een 
leeuw lijkende, donderende boodschappen!

Het getal zeven beeldt volledigheid uit. In het hele verhaal 
wordt verteld hoe een donderbui Gods Kerk (en de wereld) in 
deze eindtijd treft. Gods Kerk is verraderlijk verleid. De Grote 
Verdrukking en de Dag des Heren naderen bliksemsnel. Het 
boekje laat echter een vreugdevol einde zien.

Wanneer het boekje op het toneel verschijnt is het een tijd 
van angst  binnen Gods Kerk en op het wereldtoneel. Het is als 
een spervuur van zeven donderslagen en het gebrul van een 
leeuw, wanneer God op het punt staat Zich op Zijn prooi te 
storten, om Zijn Laodicea Kerk en deze boosaardige wereld te 
corrigeren!

e e n  n i e T- o p g e s c h r e v e n  v i s i o e n

Het boek Openbaring spreekt over zeven geesten, zeven engelen, 
zeven zegels, zeven trompetten, zeven plagen en zeven donder-
slagen. “En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde 
ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: 
Verzegel hetgeen de zeven donder slagen gesproken hebben en 
schrijf het niet op” (Op. 10:4). De engel zei tegen Johannes dit 
visioen van ‘het boekje’ niet op te schrijven. Denkt u zich eens in. 
De boodschap van dat boekje werd voor het eerst 1900 jaar geleden 
geopenbaard! Het werd echter pas in 1989 opgeschreven!

Waarom openbaarde God de boodschap 1900 jaar geleden 
en liet Hij deze pas aan het eind opschrijven? Wanneer de 
heer Armstrong Maleachi’s Boodschap, dat ‘het boekje’ is, 
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had begrepen zou hij ons voor dit Judasachtige bedrog hebben 
gewaarschuwd. De loop der gebeurtenissen zouden drama-
tisch zijn gewijzigd. Dan zou God niet, aan onze vruchten, 
geweten hebben wie Hem werkelijk lief heeft en wie niet! God 
zou niet weten wie Hem zou volgen en wie een mens zou volgen. 
Maleachi’s Boodschap is beslist niet op het zelfde peil als de 
Bijbel. Johannes schreef echter dat het boekje in deze eindtijd 
geschreven zou worden.

De “mens der wetteloosheid” werd door een grote afval van 
God, aan ons geopenbaard, nadat de heer Armstrong stierf (ii 
Thess. 2:3-11). Maar wij zouden dit bedrog nog niet herkend 
hebben voor wat het is, zonder Maleachi’s Boodschap. God nam 
de heer Armstrong weg en bracht toen duidelijk aan het licht wat 
er plaats vond. 

God gaf Abraham bevel zijn zoon te offeren. Abraham deed 
wat God hem opdroeg. Maar toen Abraham zijn mes neer haalde 
om zijn zoon te slachten, weerhield God hem en zei: “Nu weet 
Ik dat gij godvrezend zijt” (Gen. 22:12). God wist dat Izaäk al 
dood was in Abrahams gedachten.

God geeft ons een vrije wil en heeft verkozen ons persoonlijk 
lot niet te weten. Nadat de heer Armstrong stierf, liet God het 
geheimenis der  wetteloosheid zich openbaren (ii Thess. 2). Na 
deze test kan God zeggen: nu weet Ik wie mij zal gehoorzamen. 
Het is de belangrijkste test van Gods volk na de dood van de 
heer Armstrong!

Nu zal God weten wie Laodiceër is en wie Filadelfiër. Hij zal 
ons kennen aan onze “vruchten”.

g e e n  U i T s T e l  M e e r

“En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn 
rechterhand op naar de hemel en zwoer bij Hem, die leeft tot 
in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen 
daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen 
daarin is: er zal geen uitstel meer zijn” (Op. 10:5-6). De engel 
riep God aan. Wanneer het boekje overgebracht is vindt er een 
uiterst belangrijke verandering in de wereld gebeur-
tenissen en in de gebeurtenissin in God’s Laodicea en 
Filadelfia Kerken plaats! De gebeurtenissen gaan van lang-
zaam voortgaand over in een sneltrein vaart! (zie ook Zef. 1:14).
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De koning van het Zuiden en de koning van het Noorden 
zullen snel tot macht komen en deze macht doen gelden (Dan. 
11). De tijden der heidenen (Op. 11:2) zullen snel een aanvang 
nemen, zelfs  binnen Israël. De volkeren van Israël zullen meer 
en meer ernstige problemen krijgen met de heidenen binnen en 
buiten hun  grenzen. Wanneer de heidenen opkomen, is Israël 
aan het ineenstorten.

De Wereldwijde Kerk van God is zo sterk veranderd sinds het 
boekje gepubliceerd was, dat velen gezegd hebben dat zij meer 
op een wereldse kerk lijkt dan op Gods Kerk! Men heeft meer 
dan 40 belangrijke doctrinaire  veranderingen ingevoerd sinds 
de heer Armstrong op 16 januari 1986 stierf! (Vraag voor bewijs 
ons gratis boekje aan: Wereldwijde Kerk van God doctrinaire 
veranderingen en de Tragische Gevolgen.)

Het boekje komt in beeld wanneer de wereldgebeurtenissen 
elkaar sneller opvolgen dan ooit tevoren. Wat is hiervan de 
reden? Het is ongetwijfeld omdat Satan, omstreeks de tijd van 
de dood van de heer Armstrong, weer op aarde geworpen werd. 
“En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, 
die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld 
verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met 
hem” (Op. 12:9). God zegt dat een groot wee—of buitengewoon 
hevige rampen de aarde zullen treffen. “Daarom, verheugt u, gij 
hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de 
duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat 
hij weinig tijd heeft” (vs. 12). Satan wist dat hij na de dood van 
de heer Armstrong en nadat het Evangelie tot de gehele wereld 
gepredikt was, nog maar een korte tijd had (Matth. 24:14). Ik 
geloof dat de Bijbel sterke aan wijzingen geeft dat God Satans 
gramschap niet langer kon dulden, daarom wierp Hij hem op de 
aarde en gaf hem geen toegang meer tot Zijn troon. Onmiddellijk 
viel Satan de Kerk aan en veroorzaakte hij een splitsing. “En toen 
de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de 
vrouw, die het mannelijke kind gebaard had” (vs. 13). God was 
nog altijd Zijn plan zorgvuldig aan het uitwerken.

Satan is nu, als nooit tevoren, met woede vervuld! 
Nadat de heer Armstrong stierf, bezweek de Kerk die hij grond-
vestte al snel onder Satans aanval. De Laodicea Kerk is in 
minder dan 10 jaar tijd geestelijk vernietigd! Er is “geen uit-
stel meer.”
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Het ‘mysterie der wetteloosheid’ werd door Herbert W. 
Armstrong tegengehouden tot hij stierf. Toen verwijderde God 
de heer Armstrong om Satan vrij spel te geven (ii Thess. 2:3-7; 
schrijf om een gratis exemplaar van Maleachi’s Boodschap voor 
gedetailleerde uitleg).

Satan is er ook meer en meer op uit om de naties van het hui-
dige Israël onderuit te halen en zijn heidense naties aan de macht 
te brengen.

Natuurlijke rampen zijn zeer in hevigheid toegenomen sinds 
de heer Armstrong stierf. Er zijn aardschokken geweest, over-
stromingen, droogten en branden. Er is ook een alarmerende 
toename geweest in het uiteenvallen van gezinnen, rassen-
problemen en niet te controleren criminaliteit. Een journalist 
vertelde dat afgelopen jaar “het jaar met de meeste litte-
kens in de Amerikaanse geschiendenis” was! (vanwege 
de overstro mingen, branden enz.) Dit geldt ook voor de Britse 
volkeren. Zuid-Afrika heeft reeds de controle over haar land 
verloren. Die ramp en nog veel meer zullen ook Amerika en 
Brittannië overkomen, wanneer zij geen aandacht schenken aan 
Gods woord.

Er is “geen uitstel meer”. Bereid uw geest voor op catas-
trofes als nooit te voren hier op aarde!

Kijk hoe de Filadelfia Kerk van God (pcg) gegroeid is sinds 
Maleachi’s Boodschap voor het eerst, vlak voor 16 januari 1990, 
werd verzonden. Wij hebben al twee nieuwe gebouwen met een 
oppervlakte van meer dan 630 vierkante meter gekocht en afbe-
taald en geven een prachtig tijdschrift uit dat naar tien duizenden 
gezinnen in meer dan 80 landen in de wereld verzonden wordt. 
Wij hebben toegang tot honderden miljoen mensen via de TV. 
Ons inkomen bedraagt vele miljoenen dollars per jaar.

Op een dag, stelden wij tijdens een bijeenkomst, vast dat er 
binnen 6 maanden meer werkruimte nodig zou zijn. Precies een 
dag later stelde de eigenaar van de twee aangrenzende panden 
voor, ons zijn gebouwen te verkopen. Binnen een maand kochten 
wij ze! De gebeurtenissen hebben zich, sedert Maleachi’s 
Boodschap werd verzonden, als nooit tevoren versneld!

Sedert de tijd dat wij begonnen het boekje te verzenden 
(januari 1990), zijn de wereld en Gods twee eindtijd Kerken 
een tijd binnengegaan waarin er “geen uitstel meer zijn zal”. 
Amerika, Brittannië, bijbels Juda (vandaag Israël genoemd) 
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en Gods Laodicea Kerk snellen een nucleaire ramp en 
gevangen schap tegemoet—tenzij we ons bekeren!

Z o e T  e n  B i T T e r

“Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer 
hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, 
gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd” (Op. 
10:7). Het is nu een tijd waarin het geheim bijna voleindigd is. De 
eerstelingen zullen spoedig leden van Gods Gezin worden. De 
heer Armstrong leeft niet meer om deze gebeurtenis te helpen 
inleiden. Maar de Filadelfia Kerk van God doet dit nu.

“En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, (hoorde ik) 
wederom met mij spreken en zij zeide: Ga heen, neem het boek, 
dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op 
de aarde staat. En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem, 
dat hij mij het boekje zou geven. En hij zeide tot mij: Neem 
het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw 
mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit 
de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond 
zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik 
bitter (vs. 8-10). Het volk dat het boekje eet en verwerkt zijn de 
uitverkorenen. Zij blijven of worden Filadelfiërs. Gods mensen 
die weigeren te eten en te verwerken zijn Laodiceërs geworden, 
zij komen in de voorhof waar hen, zonder dat zij het weten, de 
Grote Verdrukking wacht (Op.  11:1-2). Zij en de wereld ver-
werpen het boekje en begrijpen de geprofeteerde gebeurte-
nissen niet. Alleen Gods uitverkorenen begrijpen de profetieën 
uit het boekje.

Het boekje is een donderende, op het brullen van een leeuw 
gelijkende, boodschap! Het gaat over de ergste storm die ooit 
deze aarde zal treffen: de Grote Verdrukking en de ontzaglijke 
Dag des Heren!

Waarom is het zo zoet als honing? Omdat de Filadelfiërs zien 
dat Christus de lamp verwijderd heeft van de Laodiceërs terwijl 
zij op het verlichte pad verder gaan. Zij hoeven niet langer in 
een van de Laodicea Kerken te blijven en te luisteren naar valse 
doctrines. Zij zien nog steeds in dat de eerstelingen, door Jezus 
Christus te volgen, voor eeuwig in Gods residentie zullen zijn. 
En wij zien duidelijk dat Christus op het punt staat terug te 
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keren en deze gewelddadige zieke wereld zal gaan regeren! Dat is 
een heel zoete boodschap.

Maar de boodschap is ook bitter. “En toen hij het vijfde zegel 
opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht 
waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij 
hadden. En zij riepen met luider stem en  zeiden: Tot hoelang, o 
heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed 
niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd 
een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat ze nog een 
korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van 
hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden 
worden evenals zij” (Op. 6:9-11). 

Het merendeel van de Laodiceërs zal sterven in de Grote 
Verdrukking. Alleen zij die Filadelfiërs blijven of worden zullen 
ontsnappen. De Laodiceërs zullen geslacht en gemarteld 
worden, als hun broeders door de eeuwen heen! Het is duizenden 
jaren geleden geprofeteerd!

Maar los daar van, zal 50% van hen in de vuurpoel geworpen 
worden (Matth. 25:1-10). Velen van Gods eigen volk moeten in 
de Grote Verdrukking de dood onder ogen zien en als schapen 
geslacht worden! De confrontatie met deze ervaring zal velen 
van hen tot bekering brengen.

Dit is heel bitter voor Gods Filadelfiërs. Ze zien de komende 
ramp over hun geliefde broeders. De pcg waarschuwt en hoopt 
dat velen zullen  reageren en gebracht zullen worden naar 
een plaats van veiligheid. Zoals wij al zeiden ‘Het Boekje’ is 
Maleachi’s Boodschap. En God beveelt ons “het op te eten.” 
Wij moeten het grondig bestuderen. Er staat zoveel op het spel! 
Wijlen John Amos vertelde dat hij het 14 keer gelezen had! Dat 
is misschien een van de redenen dat God hem zo krachtig in dit 
Werk gebruikte.

Nadat u aandacht heeft geschonken aan Gods bevel “het op 
te eten”, heeft God voor u een kolossale taak om uit te voeren!

“ p r o f e T e e r  W e D e r o M ”

“En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom profeteren over 
vele natiën en volken en talen en koningen” (Op. 10:11). Het Griekse 
woord voor “voor,” zoals de Statenvertaling en de King James ver-
sion dat geven, is beter te vertalen als “over” of “betreffende” (zie 
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nbg-vertaling, rsv en Lange’s Commentaar). De Moffatt Bijbel 
vertaalt het met ‘van.’ De zaak is, wij hoeven niet persoonlijk voor 
koningen te verschijnen zoals de heer Armstrong deed. God zegt 
alleen maar dat wij een profetische boodschap moeten prediken 
over “vele natiën en volken en talen en koningen”.

Wij hebben dus een groot werk te doen. Wij moeten Gods 
Laodicea Kerk en Israël (zelfs de wereld) waarschuwen voor het-
geen zal komen. Hoewel dit werk in een zeer korte tijd gedaan 
zou kunnen worden, zal het tijd nemen om het af te ronden. Wij 
stellen geen data.

Het boekje gaat over profetie. En God wil dat deze bood-
schap en nog meer dingen aan de Kerk en de wereld overgebracht 
wordt. Nadat wij Maleachi’s Boodschap gegeten en verwerkt 
hebben, verlangen wij ernaar opnieuw te profeteren! We zien 
in dat een spectaculair en belangrijk werk alsnog gedaan dient te 
worden. Wij hebben brieven ontvangen van duizenden mensen 
die Maleachi’s Boodschap hebben gelezen en die vertelden dat 
het hen vanuit de Laodicea Kerk in de Filadelfia Kerk van God 
gebracht heeft. Een boekje met een donderende boodschap, als 
van een leeuw die brult! Vers 11 slaat voornamelijk op de pcg na 
de dood van de heer Armstrong.

Er zou geen onderbreking moeten zijn tussen de hoofdstukken 
10 en 11 van Openbaring. “En mij werd een rietstok gegeven, een 
[meet]roede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en meet 
den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden” 
(Op. 11:1-sv). Het woord “sta op” betekent letterlijk opstaan vanuit 
een slaap. De Wereldwijde Kerk van God viel in slaap nadat de 
heer Armstrong stierf. Zij hielden op te profeteren!

God zegt: “Sta op en meet de tempel”. God werkt via 
mensen om Zijn Werk op aarde te doen. Dus nu zegt God 
tot Zijn Filadelfia Kerk “op te staan en te profeteren”. “Maar laat 
de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; 
want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad 
vertreden, tweeënveertig maanden lang” (vs. 2). Het Griekse 
woord voor “tempel” is naos, dat de binnenste tempel, waar God 
woont, betekent. God werkt heden alleen door middel van de 
Filadelfiërs. Zìj zijn de binnenste tempel.

Waar vindt u een boekje op deze aarde dat werkelijk Gods 
Kerk meet? Want dàt is hetgeen Maleachi’s Boodschap uiteinde-
lijk doet.
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De voorhof, of de Laodicea Kerk, viel in slaap en stopte met 
profeteren. De binnenhof staat op en profeteert opnieuw, op 
de manier van de heer Armstrong. Eerst profeteerde de heer 
Armstrong. Toen hij stierf hield de wcg op met profeteren. Nu 
doet God de pcg opstaan om “wederom te profeteren”.

Let op, het zegt “profeteer wederom”, niet “herstel alle 
dingen” wederom. De heer Armstrong legde de nadruk op 
het Evangelie, maar hij profeteerde ook. Bij ons werk ligt de 
nadruk op profetie—het draait om profetie. God heeft reeds 
“alle dingen hersteld” door de heer Armstrong. Het hoeft niet 
nog eens hersteld te worden. Maar er is een dringende noodzaak 
om weer te  profeteren. De pcg moet de profetieën die God via 
de heer Armstrong gaf, prediken. Tegelijkertijd moeten wij veel 
profetieën die God niet aan de heer Armstrong openbaarde, 
bekend maken.

De Filadelf ia Kerk van God moet midden in een 
Kerksplitsing, gesym bo liseerd door de binnenhof en de voorhof, 
opnieuw profeteren.

Het werk van de pcg draait om ‘het boekje.’ Wanneer de 
Laodiceërs nalaten naar ons te luisteren, moeten zij de tijd 
van de heidenen binnen gaan en tot slaaf gemaakt worden. 
Waarom noemt God de tijd van de heidenen en niet de Grote 
Verdrukking? Mogelijk om ons de kortheid van de tijd beter 
te doen inzien. De heidenen komen zowel binnen als buiten de 
naties van Israël nu zeer snel op! Dat is voor ons gemakkelijk 
waar te nemen. Israël stort van binnenuit ineen en zal spoedig 
van buitenaf aangevallen worden.

De Filadelfiërs moeten opstaan en Gods Kerk meten. Een 
groot deel van dat meten betreft het vasthouden aan hetgeen de 
heer Armstrong onderwees! Het woord “meten” betekent beoor-
delen volgens een regel of standaard. Wat de heer Armstrong 
onderwees had heel veel te maken met onze standaard. Wij 
moeten onszelf meten aan Gods woord. Gewoon het opstaan of 
onszelf wekken uit een geestelijke slaap is al een deel van het 
meten van Gods Kerk.

M a l e ac h i ’ s  B o o D s c h a p

Het boekje, Maleachi’s Boodschap, bevat zeven donderslagen! 
Er zijn twee hoofdstukken ter introductie, getiteld: “Een oproep 
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te gedenken” en “Houdt vast”. De laatste zeven hoofdstukken 
bevatten veel donderslagen. Eerst komt het hoofdstuk over 
het Laodicea tijdperk (hoofdstuk 3). Het gaat over het merendeel 
van Gods eigen volk en de naties van Israël die in een nucleaire 
holocaust geworpen zullen worden en over de ergste slavernij 
ooit op deze planeet aarde. Een zeer donderende boodschap.

De tweede donderslag is: “Volg Elia”. Een zeer ernstig geschil 
heeft zich ontwikkeld tussen de Filadelfiërs en de Laodiceërs 
over het feit of wij Gods eindtijd Elia (Herbert Armstrong) 
moeten volgen of hem, als de geprofeteerde eindtijd Elia, samen 
met veel van wat hij leerde, moeten verwerpen. Wanneer wij 
Gods onderwijs, gegeven door de heer Armstrong, volgen, 
moeten wij ‘wederom profeteren,’ net zoals de heer Armstrong 
dat deed! Wij weten niet hoe wij opnieuw moeten profeteren, 
tenzij wij volledig de wijze waarop de heer Armstrong profe-
teerde en het feit dat hij de eindtijd “Elia” was, geloven! En 
wij zouden niet opnieuw profeteren, tenzij wij deze goddelijke 
instructies opvolgen!

De Laodicese leiders zijn de leer van de heer Armstrong aan het 
vernie tigen. De Filadelfiërs bestrijden deze veranderingen voort-
durend en velen zijn in dit proces in de wcg en haar aftakkingen 
uit de Kerk gezet. Het is een luide donderslag, die schrikaanjagend 
komend kwaad voorspelt. Geen van de Laodicese leiders aan-
vaardt de heer Armstrong als de eindtijd Elia. Dat is DE reden 
waarom God hen niet kan gebruiken om Zijn Werk te doen!

Als de heer Armstrong niet de eindtijd Elia was, dan “her-
stelde hij” ook niet “alle dingen” (Matth. 17:10-11). Wanneer die 
Elia nog moet komen, wat is er dan voor hem overgelaten 
om te herstellen! Alle basisdoctrines van God werden door 
de heer Armstrong hersteld. alle!

Hij predikte ook het Evangelie over de gehele wereld. Hij 
zegt in Mysterie der Eeuwen dat dit werk is volbracht. Als wij 
weten wat het ware Evangelie inhoudt, weten wij ook dat de heer 
Armstrong dit werk deed. En er komt, voordat Christus weer-
keert, niemand anders op het toneel om dit te doen! De Filadelfia 
Kerk van God predikt het Evangelie, maar onze belangrijkste 
taak is om opnieuw te profeteren. Deze hele opdracht 
vertelt ons tevens dat het Evangelie reeds gepredikt is. 
Nu geeft God zijn Filadelfia Kerk, wat de hoofdzaak betreft, een 
ander werk.
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Zelfs de opdracht “wederom te profeteren” heeft geen bete-
kenis, tenzij je weet dat de eindtijd Elia dit de eerste maal deed! 
Wanneer hij nog niet gekomen is, houdt dit in dat Elia nog op 
het toneel moet verschijnen om voor de eerste keer te profeteren!

De heer Armstrong zei dat hij de rol van de eindtijd Elia ver-
vulde en al de Laodicese leiders waren het hier mee eens toen hij 
nog leefde—of ze deden het de leden geloven. Maar na zijn dood, 
geloven zij niet langer dat de heer Armstrong deze rol vervulde. 
Een gevaarlijke wispelturigheid! Wanneer je niet gelooft in de 
profetieën over de eindtijd Elia, hoe kan je dan ooit diep geloven 
in de andere profetieën die hij leerde?

Ik geloof dat dit ene vers over “wederom profeteren” de 
Laodiceërs veroordeelt. Er schuilt een heel verhaal achter deze 
situatie. Een heel belangrijk personage moet voor de eerste 
keer geprofeteerd hebben! Wie was dit? Wat profeteerde hij? 
Zie hoe de pcg weer geprofeteerd heeft in Maleachi’s Boodschap. 
Wij hebben nu boekjes over alle grote profeten. Spoedig zullen 
wij ook boekjes hebben over de meeste kleine profeten. God 
heeft ook profetische boodschappen doorgegeven in onze 
boekjes Klaagliederen en Colossenzen. Wij hebben krach-
tige profeterende artikelen gepubliceerd over Openbaring en 
Daniël. Ons televisie programma, De sleutel van David, draait 
om profetie.

Het grondthema van ons hele werk is profetie! Om die 
reden staat er wat God profeteerde in Openbaring 10:11. Wij ver-
vullen deze profetie nu exact!

God zei dat Hij een eindtijd Elia zou zenden. “Zie, Ik zend 
u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren 
komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen 
en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en 
het land treffe met de ban” (Mal. 4:5-6). God kan niet liegen. Elia 
moest komen vóór de grote en geduchte dag des Heren. Kwam 
hij? Alleen blinde Laodiceërs kunnen in gebreke blijven te zien 
dat hij gekomen is! Deze verzen gaan over Gods Wet en Gezin. 
De heer Armstrong maakte duidelijk dat de juiste betekenis hier 
Gods Familie betreft, opgebouwd rond Gods Wet. God open-
baarde, door de heer Armstrong, dat huwelijk en gezin relaties 
op goddelijk niveau zijn. Het fysieke huwelijk is een beeld van 
ons huwelijk met Christus. Het fysieke gezin is een beeld van 
de Godfamilie—waarin wij zullen binnengaan. Dit is de ont-
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brekende dimensie in opvoeding of kennis. Maar, zoals de 
heer Armstrong tot zijn eigen Kerk op Pinksteren 1985 zei, “de 
meesten van u vatten het echter niet!”

Ik geloof dat de belangrijkste afzonderlijke eind-
tijd-profetie over Elia gaat! Hij deed, gerekend naar het 
aantal  mensen, een van de grootste werken voor God die ooit 
op deze aarde gedaan werden. Dit is zo fundamenteel. Hij deed 
zo’n verheven werk, dat er domweg geen gelegenheid is, voor wie 
dan ook, om in de toekomst op het toneel te verschijnen om 
zo’n krachtig werk te doen. O, wat zijn de Laodiceërs blind! 
(Op. 3:17).

Wie leidt deze Laodicese afval, weg van Gods eindtijd Elia? 
De derde donderslag is getiteld: “Eindtijd Jozua.” Het gaat over 
een Jozua type die vlak voor Christus’ wederkomst verschijnt. 
Jozua is in de ban van Satan en leidt Gods Kerk de Grote 
Verdrukking binnen (Zach. 3).

Donderslag nummer vier  gaat over de “Mens der 
Wetteloosheid”. God noemt hem de “zoon des verderfs”—of der 
vernietiging. Deze man is erop uit alles, wat God opbouwde 
door de heer Armstrong, te vernietigen. Dit houdt in, dat deze 
Jozua en de “mens der wetteloosheid” waarschijnlijk twee 
verschil lende personen zijn. Twee van de sterkste mensen 
binnen de Laodicea Kerk zijn vernietigers van hetgeen God 
heeft opgebouwd! Daarom is de afbraak zo verwoestend. Dit 
helpt ons in te zien, waarom het boekje als het gebrul van een 
leeuw is en als zeven zware  donderslagen!

Een groot deel van de afbraak wordt besproken in donder-
slag nummer vijf: “Profeteer niet”. In een tijd dat al de door de 
heer Armstrong uitge sproken profetieën vervuld worden, zeggen 
de Laodicea leiders: “Profeteer niet”. Maar God beveelt Zijn 
getrouwe volk om te profeteren. Dit leidt tot de zesde  donderslag: 
“Kerksplitsing”. Wij zullen hier meer over zien, wanneer wij 
verder gaan.

De zevende donderslag is het laatste hoofdstuk. Het heeft de 
zelfde titel als het boekje—“Maleachi’s Boodschap”. De bood-
schap in ‘het boekje’ draait om het bijbelboek Maleachi. Het gaat 
over de profeet Maleachi, die uitgezonden wordt om de rebel-
lerende dienaren uit zijn dagen terecht te wijzen. Natuurlijk is 
de boodschap hoofdzakelijk voor ons vandaag. De dienaren en 
het volk worden gewaarschuwd, dat hun eeuwig leven op het 
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spel staat! Er bestaat geen heviger donderende bood-
schap dan deze!

Maar let op, het zegt dat wij het “altaar” eveneens moeten 
meten (Op. 11:1). Het altaar is de plaats waar de priesters in de 
tempel dienen. Het slaat dus op Gods hedendaagse dienaren.

h e T  M e T e n  va n  D e  D i e n a r e n

Het boekje, of Maleachi’s Boodschap is in eerste instantie 
en vooral voor de dienaren bedoeld. De profeet Maleachi 
 corrigeert hen bovenal. De zondigende dienaren bieden het volk 
verontreinigd brood aan (Mal. 1:7). Natuurlijk is de boodschap 
eveneens voor de tempel of Gods hedendaagse volk. Zij volgen 
de instructies van de priesters op.

“Nu dan, U geldt, o priesters, deze aanzegging” (Mal. 2:1). 
Welke aanzegging? Die uit het boek Maleachi, die de dienaren 
waarschuwt op te houden het volk te laten struikelen in de wet 
(Mal. 2:7-8). God wordt zeer  persoonlijk! Het is voor ieder van de 
Laodicese dienaren.

Wie heeft, aan het slot van deze eindtijd, een boekje dat Gods 
eigen  dienaren en volk waarschuwt op te houden met Gods 
woord te ontheiligen? Wie heeft een boekje dat Gods dienaren 
waarschuwt om zich te bekeren? De exacte titel van ons boekje is 
Maleachi’s Boodschap. De hele boodschap is rond het bijbelboek 
Maleachi opgebouwd.

Het woord dat aan “aanzegging” ten grondslag ligt houdt 
in machtigen of iemand met bevelen van God belasten. De 
Filadelfia Kerk van God werd door God gemachtigd ‘het boekje’, 
MALEACHI’S BOODSCHAP, te overhandigen! Deze verzen 
leveren daadwerkelijk de titel voor het boekje. Door de  profetieën 
zou het niet te ver gezocht zijn te veronderstellen dat de naam 
Maleachi deel uit zou maken van de titel van het boekje.

“Indien gij niet hoort, en indien gij het niet ter harte neemt 
mijn naam eer te geven, zegt de Here der heerscharen, dan zal Ik 
onder u een vloek zenden en uw zegeningen in een vloek ver-
keren; ja, Ik heb ze reeds in een vloek  verkeerd, omdat gij het niet 
ter harte genomen hebt” (vs. 2). Wanneer zij niet willen horen of 
het ter harte nemen, vervloekt God hen. Zij kunnen een bood-
schap niet horen of ter harte nemen tenzij iemand deze over-
brengt! De Filadelfia Kerk van God heeft het boekje overhandigd.
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“Een vloek” (nbg) wordt beter vertaald in de Statenvertaling 
en in de Revised Standard Version met: “de vloek”. “De vloek” 
betekent dat zij hun eeuwig leven zullen verliezen wan-
neer zij zich niet bekeren! De dienaren worden strenger 
geoordeeld (Jac. 3:1). Dat is ook de betekenis van Maleachi 4:6 
(zie Maleachi’s Boodschap p. 120) dat is een donderende, op 
het brullen van een leeuw gelijkende, boodschap, meer 
dan ooit te voren!

En alles draait om wat de eindtijd Elia onderwees! Daar 
gaat alles in het Maleachi om. De dienaren worden veroor-
deeld voor het verwerpen van wat deze eindtijd Elia hen onder-
wees. Velen van hen waren persoonlijk door hem onderwezen. 
Dat maakt de boodschap zelfs nog ernstiger. Zij, die verwerpen 
wat deze Elia onderwees, vallen onder “de vloek”.

De profetieën tonen aan, dat er altijd al een verstoorde relatie 
geweest is tussen de eindtijd Elia en de Laodiceërs. Kent u enig 
ander boek op aarde dat zo’n boodschap tot in details leert? 
Geen ander boek benadert het, zelfs in de verste verte niet. Het is 
zonder meer heel duidelijk Maleachi’s Boodschap.

“Zie, Ik zal uw nakroost bedreigen en vuil op uw gelaat 
werpen, het vuil uwer feesten, ja, men zal u daarheen 
slepen” (Mal. 2:3). De uitdrukking “men zal u daarheen 
slepen” [of zoals de sv al beter vertaalt: “zodat men u met den-
zelven wegnemen zal”] moet u lezen zoals de Revised Standard 
Version weergeeft:” Ik zal u uit mijn tegenwoordigheid 
verwijderen”. Zij waren in God’s tegenwoordigheid, maar 
zij zullen er uit verwijderd worden als zij zich niet bekeren. 
Sommigen van hen zullen voor eeuwig uit Gods tegenwoordig-
heid verwijderd worden.

Wanneer u kijkt naar de uitdrukking : “heilige feesten” (2282 
in Strong’s) zult u zien dat 90% van de aangehaalde keren, deze 
uitdrukking op Gods heilige dagen slaat. En dat betekent het ook 
hier. Wie houdt Gods heilige dagen in deze eindtijd, maar ver-
ontreinigt deze? (Zelfs Gods Sardis Kerk is Gods heilige dagen 
kwijt geraakt). Wie heeft in deze eindtijd Gods wet en wie is 
er de oorzaak van dat Gods volk “struikelt in de wet”? Dit kan 
alleen maar slaan op de Laodicea Kerk. En wie waarschuwt de 
Laodiceërs voor deze zonde? Alleen de Filadelfia Kerk van God! 
“Dan zult gij inzien, dat ik u deze aanzegging gezonden 
heb, opdat mijn verbond met Levi besta, zegt de Here der heer-
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scharen” (vs. 4). De Laodiceërs en de gehele wereld zullen weten 
dat God Maleachi’s Boodschap zond , of nu, of in de Grote 
Verdrukking, of in de Dag des Heren!

D e  j o Z Ua  D o n D e r s l ag

Drie kerkelijke posten worden besproken in Maleachi’s 
Boodschap: Elia, Jozua en de mens der wetteloosheid. Dit zijn 
drie donderende hoofdstukken, die zich speciaal afspelen rond 
het altaar, of de dienaren.

Het boek Zacharia richt zich in hoofdzaak op de eindtijd 
(Zach. 3:8-10). Hier zien wij een eindtijd Jozua in de greep van 
Satan. “Vervolgens deed Hij mij de hogepriester Jozua zien, 
staande vóór de Engel des Heren, terwijl de satan aan zijn rech-
terhand stond om hem aan te klagen. De Here echter zeide tot 
de satan: De Here bestraffe u, satan, ja de Here, die Jeruzalem 
verkiest, bestraffe u; is deze niet een brandhout uit het vuur 
gerukt?” (Zach. 3:1-2). Dit is een van de meest deerniswekkende 
beelden uit de Bijbel: God’s eigen hogepriester in de greep 
van Satan! Vanuit geestelijk oogpunt is dit een huive-
ringwekkend beeld.

Wat zal God nu doen? “Hoor toch, gij hogepriester Jozua, gij 
en uw gezellen die vóór u zitten—zij zijn immers mannen die 
ten wonderteken dienen—voorwaar, zie, Ik zal mijn knecht, de 
Spruit, doen komen” (vs. 8). God zegt “hoor toch, gij hoge-
priester Jozua”! God dondert tot Jozua om zijn aandacht 
te krijgen. Maar hoe? Zoals wij al eerder zeiden, God werkt 
altijd met mensen om Zijn Werk te doen!

Er is maar één boek op deze planeet, waarvan ik mij bewust 
ben dat het een hoofdstuk, of donderslag, heeft over een ‘Eindtijd 
Jozua’. God dondert, door middel van Maleachi’s Boodschap, tot 
Jozua om “nu te luisteren,” zo vlak voor de Grote Verdrukking 
en de wederkomst van Christus! God heeft ook tot Jozua’s 
gezellen of mededienaren gedonderd om “toch te horen” ten-
einde een ongeëvenaard lijden te vermijden. Een groot deel van 
Maleachi’s Boodschap is tot het altaar, Gods dienaren, gericht. 
God spreekt tot hen door middel van Maleachi’s Boodschap, of 
ze willen luisteren of niet is hun verantwoordelijkheid.

Ik heb nooit van iemand anders  gehoord die er aanspraak op 
maakte zo’n boodschap van God over te dragen.
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Denk er aan dat deze boodschap, aan Jozua en zijn gezellen, 
aan een bepaalde tijd gebonden is. Ze zijn “mannen die ten 
wonderteken dienen”. Het Hebreeuwse woord geeft weer dat 
zij “mensen, die ten teken dienen” zijn, een teken voor de op 
handen zijnde terugkeer van Jezus Christus! Vlak voor Christus’ 
wederkomst dondert Maleachi’s Boodschap tot hen, zich nu 
klaar te maken voor de weder komst van Christus of in de Grote 
Verdrukking geworpen te worden. Nieuws over de wederkomst 
van Christus is “zoet als honing in de mond”. Maar de geschie-
denis van Jozua en zijn gezellen is zeer, zeer “bitter in de buik.”

“Voorwaar zie, van de steen die Ik vóór Jozua neerleg—op 
die ene steen zijn zeven ogen—zal Ik zelf het graveersel graveren, 
luidt het woord van de Here der heerscharen, en Ik zal op één 
dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen” (vs. 9). De zeven 
ogen zijn de zeven Kerktijdperken (vele jaren lang onderwees de 
heer Armstrong ons dit). Het boekje bespreekt het zesde tijd-
perk van de eindtijd Elia—of de heer Armstrong. De eerste don-
derslag van Maleachi’s Boodschap is het “Laodicea tijdperk,” het 
zevende en laatste tijdperk. Onze blik wordt eerst op het zevende 
tijdperk gericht, vlak voor Christus’ terugkomst. Hoewel alle 
tijdperken besproken worden.

Zacharia spreekt over de eindtijd Zerubbabel, ook een beeld 
van het ambt van de heer Armstrong. God gebruikte hem om het 
Filadelfia tijdperk op te bouwen. “En het woord des Heren kwam 
tot mij: De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, 
zijn handen zullen het ook voltooien, en gij zult weten, dat de Here 
der heerscharen mij tot u gezonden heeft” (Zach. 4:8-9). Geen 
van de Laodiceërs accepteert de heer Armstrong als vervuller 
van deze taak. Toch zegt God: “Gij zult weten dat de Here 
der heerscharen mij tot u gezonden heeft”! Maleachi’s 
Boodschap laat zien dat God de heer Armstrong tot ons zond om 
“alle dingen te herstellen”. De pcg heeft het enige boek op deze 
aarde dat bewijst dat de heer Armstrong deze eindtijd Zerubbabel 
was. De Laodiceërs accepteren deze waarheid nu niet, maar zullen 
dit moeten als zij in Gods Koninkrijk willen komen.

“Want wie veracht de dag der kleine dingen? Zij zullen zich 
verblijden, als ze het paslood zien in de hand van Zerubbabel. 
Deze zeven zijn de ogen des Heren, die de ganse aarde door-
lopen” (vs. 10). Wij worden er vaak van beschuldigd dat wij de 
heer Armstrong aanbidden. De waarheid is dat wij het “pas-
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lood in de hand van Zerubbabel” zagen. Wij zien het paslood, 
wat inhoudt dat wij “het meten van de tempel” en “het altaar” 
zien (net zoals in Op. 11:1-2). Onze aandacht is niet op een mens 
gericht, maar op God en Zijn gebruik van een mens. Door onze 
geest bij het paslood te houden, zijn wij de enige mensen die geen 
mensen nalopen!

Deze twee hoofdstukken, evenals vele andere, tonen een 
sterke band tussen de Laodiceërs en de Filadelfiërs aan.

D e  M e n s  D e r  W e T T e l o o s h e i D 
D o n D e r s l ag

II Thessalonicenzen 2 bespreekt eveneens een tijdsperiode vlak 
voordat Christus terugkeert. “Laat niemand u misleiden, op 
welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der 
wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs” (ii Thess. 
2:3). God openbaart datzelfde teken weer hier. De Laodiceërs 
zijn een teken voor de snel ophanden zijnde wederkomst van 
Christus. Precies voor die tijd wordt een mens van wetteloos-
heid zichtbaar. Ik ken maar één boek dat deze man, tijdens 
een grote afval van Gods waarheid, bekend maakt. Het boekje 
heeft een donderslag of hoofdstuk met de titel: “De Mens der 
Wetteloosheid”. Het heeft een hoofdstuk over Jozua en een over 
de mens der wetteloosheid. Wij geloven dat dit twee verschil-
lende mensen  binnen de Laodicea Kerk zijn.

De mens der wetteloosheid wordt ook wel de “zoon des 
verderfs” genoemd. Judas Iskariot is de enige andere bijbelse 
figuur met zo’n naamkaartje (Joh. 17:12). Hij verraadde de zoon 
van God. Er moet dus ook nu weer van een kolossaal verraad 
van Christus sprake zijn. Hij vernietigt de mensen geestelijk 
(ii Thess. 2:10). Judas was zo slecht dat Satan in hem voer (Joh. 
13:22-27). ii Thess. 2 geeft elke aanduiding dat deze mens der 
wetteloosheid ook door Satan bezeten is! Dit maakt hem zo 
sterk, dat geen mens hem kan weerstaan.

“De tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voor-
werp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om 
aan zich te laten zien, dat hij een god is” (vs. 4). Hij verheft zich 
zelfs boven alles wat God genoemd wordt of dat wordt aanbeden! 
Hij stelt zichzelf boven alles wat van God is! Kan dit louter en 
alleen maar een menselijk wezen zijn?
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Hij zit zelfs in Gods Kerk om te tonen dat hij God is! Dit 
vers betekent precies wat het zegt. Een man zit in Gods eigen 
Kerk en hij handelt als God! Hij gelooft dat hij de bron is van alle 
gerechtigheid.

Satan trachtte God ten val te brengen en het universum te 
regeren. Hij heeft dit streven nog steeds en verheft zichzelf op 
die manier, als hij kan, in Gods Kerk.

Hier volgt wat Lange’s Commentaar zegt (nadruk van mij): 
“…op zich bekeken, of ten minste wat betreft het meest opval-
lende aspect van de  toestand, verschaft het een duidelijker en 
verbijsterender aanwijzing, dat alles wat de komst van de mens 
der wetteloosheid aangaat—zijn inzet en streven en doelstel-
lingen—doordrongen zal zijn van de kracht van Satan....
een persoon die alle kracht van Satan ontvangt....om via 
hem al zijn eigen bronnen van kracht en bedrog uit te 
laten gaan.”

Geen verzen in de Bijbel zouden vreesaanjagender 
kunnen zijn voor Gods volk dan deze verzen in II 
Thessalonicenzen 2!

“Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; 
(wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, 
verwijderd is (vs. 7). Er was een “hij”, die het geheimenis der wet-
teloosheid tegenhield, totdat hij verwijderd werd.

Je kunt niet weten wie de mens der wetteloosheid is, voordat 
je weet wie deze “hij” was! Het moet een heel bekende, promi-
nente “hij” zijn. Waarom openbaarde God niet wie die “hij” was? 
Dit deed Hij, in Mattheüs 17:10-11, Mattheüs 24:14, Maleachi 
4:5-6, Zacharia 4, enz.. God wist dat Zijn uitver korenen exact 
zouden weten wie deze vooraanstaande “hij” was. Wanneer je 
weet dat de heer Armstrong de eindtijd Elia was, is het duidelijk 
wie de “hij’ is, nadat God de grote afval openbaart. 

Nog eens, geen van de Laodiceërs gelooft dat de heer 
Armstrong de eindtijd Elia was. Om die reden zijn zij blind voor 
de juiste betekenis van ii Thessalonicenzen 2!

Maleachi’s Boodschap bespreekt de mens der wetteloosheid 
en de “hij”. De mens der wetteloosheid is wetteloos, omdat hij 
rebelleerde tegen datgene wat die “hij” onderwees. Het geloof 
van de Laodiceërs liet het afweten  inzake de identiteit van Gods 
eindtijd Elia. Daarna werd hun gebrek aan geloof een blijvende 
plaag. Er is maar één man op deze aarde die deze “hij” zou 
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kunnen zijn! De “hij” heeft geen naam of titel nodig. Het is pijn-
lijk duidelijk voor Gods ware uitverkorenen, die in geloof wan-
delen. En hun geloof is gebaseerd op overvloedige aanwijzingen. 
Alleen blinden zien niet het ambt dat de heer Armstrong ver-
vulde, zoals vele schriftgedeelten duidelijk maken!

“Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here 
[Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken 
door zijn verschijning, als Hij komt” (vs. 8). De King James 
Vertaling noemt ‘de wetteloze’ zelfs ‘that Wicked’ [de Boze], 
met een hoofdletter, als om te benadrukken dat het niet om een 
gewoon mens gaat. Thayer’s Lexicon vermeldt “hij in wie alle 
ongerechtigheid als het ware zijn intrek genomen heeft.” En God 
zegt dat hij geopenbaard zal worden. Dus wie heeft deze boos-
wicht geopenbaard?

“Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met 
allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen” [...naar de 
werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen 
der leugen (sv)] (vs. 9). Hij is “naar de werking des Satans met 
alle kracht”!

Hoe zou deze sterke uitdrukking gebruikt kunnen worden 
wanneer Satan deze persoon niet in zijn bezit had? Hij liegt ten-
einde Gods waarheid te veranderen. Het woord “wonderen” 
kan gedefinieerd worden als een mirakel. Wijst dit niet op een 
niet-menselijke kracht? God gaf de mens der  wetteloosheid niet 
zonder reden het Judasetiket: “zoon des verderfs”. God geeft ons 
een gecodeerde boodschap, zodat wij kunnen weten waartegen 
wij vechten. De kracht van Satan is niet iets dat we non-
chalant op kunnen  vatten.

“En met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die 
verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard 
hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden” (vs. 10). 
“Die verloren gaan” zou duidelijker weergegeven worden met 
“die bezig zijn verloren te gaan”. Zij worden geestelijk door Satan 
vernietigd. Dit is zijn voornaamste doel. het merendeel van 
God’s volk is momenteel geestelijk stervende! Zij zijn in 
groot gevaar niet “gered” te worden. Dat is  inderdaad erg “bitter 
in de buik”!

Satan heeft een niet te beschrijven haat tegen Gods volk. 
Maar velen van Gods volk tillen niet te zwaar aan hem, tot hun 
eigen schande.
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Er is maar één boekje op de planeet aarde dat deze grootste 
ramp van de eindtijd bekend maakt. En dat is Maleachi’s 
Boodschap; of ‘het boekje’ uit Openbaring 10.

“En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat 
zij de leugen zouden geloven” (vs. 11—sv). God zend een krach-
tige dwaling (Luth. Vert.)—en het merendeel van Gods volk 
wordt sterk misleid. Let op, er staat niet een leugen, maar “DE 
leugen”. Ze zijn zo zwaar misleid, dat zij geloven dat Satan God 
is! Dat moet beslist “DE LEUGEN” zijn!

God zendt de waarheid van Maleachi’s Boodschap via een 
mens. Alles wijst er op dat Gods krachtige dwaling ook via een 
mens komt; waarschijnlijk een door Satan bezeten mens.

Hoe verklaart u anders de verwarring en het uiteenvallen 
van Gods Laodicea Kerk? Waarom zou een of ander mens zo’n 
krachtig en voorspoedig werk willen vernietigen? Dat is zinloos, 
tenzij Satan hier achter zit! Dan heeft het volop betekenis.

D e  Z o n  s c h i j n T  W e e r

“En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, 
bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd en zijn 
gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur” 
(Op. 10:1). De troon van God wordt afgeschilderd als omkranst 
zijnde met een regenboog. De afbeelding hier is als de zon die 
schijnt na een dood en verderf brengende orkaan!

Het boekje is uiteindelijk het beste nieuws dat mogelijk is. Na 
de  brullende leeuw en de donderende storm, komt God tussen-
beide om de  mensheid van zichzelf te redden.

Enkelen van ons mogen een paar details van Maleachi’s 
Boodschap  gekend hebben voor het gedrukt werd. Twee of drie 
mensen hebben gezegd dat zij het meeste ervan al begrepen 
voordat het gedrukt was. Maleachi’s Boodschap werd mij in 
1989 geopenbaard. God openbaarde het! God zou daar geen 
reden toe hebben, wanneer enkelen de boodschap al begrepen! 
Ik hoop dat allen van ons zo’n  uit spraak zullen bestrijden. 
Maleachi’s Boodschap is een nieuwe openbaring van God. Het is 
een nieuwe openbaring—niet iets dat iemand al wist!

Deze nieuwe openbaring is Gods manier om uit te drukken 
dat wij aan het boekje een speciale belangrijkheid moeten toe-
kennen en de luister die het  verdient. Alleen op die manier 
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kunnen wij zuiver reageren op het grote Werk van God, waarvan 
veel draait om ‘het boekje.’

U  K U n T  h o o g  v e r h e v e n  W o r D e n

Laten we teruggaan naar Openbaring 11. “En mij werd een riet 
gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de 
tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden. Maar 
laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die 
niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige 
stad vertreden, twee en veertig maanden lang” (vs. 1-2).

In exact drie verzen (Op. 10:11 en Op. 11:1-2) zijn er diverse 
aanwijzingen dat Maleachi’s Boodschap (MB) ‘het boekje’ is. 
Uitdrukkingen als “profeteer niet” (een hoofdstuk in MB), “meet 
de  tempel Gods” (of het Elia werk in Gods Kerk), “het altaar” 
(Gods dienaarschap, dat uit voerig in MB besproken wordt), 
“de  bin nen hof”, “de voorhof” en de Kerksplitsing (ook grondig 
in MB besproken), bewijzen dat Maleachi’s Boodschap uitge-
sproken ‘het boekje’ is.

God beveelt “op te staan”—niet alleen maar te ontwaken. 
Alleen de pcg begrijpt werkelijk wat het betekent “op te staan”. 
God is bezig ons te verheffen boven het Laodicese altaar of de 
Laodicese dienaren. God biedt ons het hoogste ambt aan 
dat hij, welk geestelijk mens op aarde ook maar, kan 
offreren!

Wij moeten niet ijdel zijn. Maar wij zijn geen geestelijke 
dwergen. Wij zijn geen niemendalletjes. Wij zijn eenvoudig 
het enige volk op aarde dat God gebruiken kan om zijn 
eigen volk te meten! Realiseren wij ons wel wat het betekent 
om voor God te meten?

Wij zijn de binnenhof, waar God woont. Wij zijn in het 
heilige! Wij kennen de betekenis van binnenhof en voorhof, 
maar alleen door ‘het boekje’. Maar wij moeten bedenken dat 
wij alleen maar de binnenhof zijn, omdat wij nederig genoeg zijn 
om ons door God te laten meten.

Het eerste werk dat de pcg te doen had, was het samenstellen 
en het verzenden van ‘het boekje’. God zet voor Zijn volk Zijn 
zaak uiteen.

Het is Gods eigen Werk, waarvan wij de eer hebben dat te 
mogen uit voeren. Maar wij moeten voor ons zelf bewijzen dat 



HET BOEKJE24

Maleachi’s Boodschap de spil is van Gods Werk. We moeten 
“het opeten” en geloven wat God zegt. Dan zullen wij gemoti-
veerd zijn om te handelen! Deze waarheid alleen te kennen is 
niet genoeg. We moeten in geloof, op Gods woord handelen. 
Laten we ons oprichten en inspannen om het boekje aan Gods 
Laodicea broeders over te brengen.
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