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Moet de koning samen met de paus bidden?

Het probleem rond Groot-Brittannié en zijn toenadering tot de Rooms-Katholieke Kerk

o Gerald Flurry
e 04-12-2025

Op 23 oktober bezocht Koning Charles iii Vaticaanstad om met Paus Leo xiv te bidden in een oecumenische gebedsdienst in
de Sixtijnse Kapel. Veel mensen zagen een Britse monarch en een paus die voor het eerst in 500 jaar samen baden als een
nobel gebaar van eenheid in een verdeelde wereld. Maar in werkelijkheid laat het zien hoe Groot-Brittannié zich onderwerpt

aan een oude vijand die al eeuwenlang uit is op zijn vernietiging.

Het is een zeer beschamend moment in de lange geschiedenis van Groot-Brittannié.
TB_NL

Koning Karel, zoals Vatican News benadrukte, "zet zich al heel lang in voor interreligieuze betrokkenheid." Maar die missie,
hoe nobel die ook mag lijken voor sommigen, is zeer verontrustend.

Veel katholieken zijn net zo oprecht in hun geloof als ieder ander. Maar deze kerk heeft een geschiedenis die ons allemaal
zou moeten verontrusten. Vooral Groot-Brittanni€ zou beter moeten weten.

Zich onderwerpen aan de paus

De Engelse koning Henry viii keerde zich in de 16e eeuw af van de Rooms-Katholieke Kerk. Sinds die tijd is de Anglicaanse
kerk de kerk van Engeland. Sommige Britse koningen, koninginnen en parlementsleden hebben bloed vergoten om de
Engelse kerk op te richten! Groot-Brittannié beleefde enkele van zijn ergste nachtmerries toen de katholieke kerk er de macht

had. De mensen zijn die geschiedenis van onderdrukking echter vergeten. Nu omarmen ze opnieuw de katholieke kerk.

"Vanaf het openingsgezang van de gebedsdienst was het thema van christelijke eenheid en oecumene duidelijk," schreef
Vatican News. "De oorspronkelijke tekst werd geschreven door de heilige Ambrosius van Milaan, kerkleraar. Het werd
vertaald door St. John Henry Newman, die de helft van zijn leven Anglicaan was voordat hij zich tot het katholicisme
bekeerde."

Dit is waar het de katholieke kerk werkelijk om gaat:Zij wil Anglicanen bekeren tot het katholicisme. Uit de geschiedenis blijkt
dat zij bereid is om daarvoor veel bloed te vergieten! Het enige belang dat het Vaticaan heeft bij "interreligieuze
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betrokkenheid" is als het leidt tot onderwerping aan de paus. Hoe dom van een Britse monarch om dit spel mee te spelen!

De katholieke kerk heeft altijd wanneer zij de macht had mensen vermoord die het niet met haar eens waren. Zij heeft dit keer
op keer gedaan, en toch begrijpen de mensen nog steeds niet hoe gevaarlijk die kerk is.

Lees de bul van Pius v tegen koningin Elizabeth i, uitgegeven op 25 februari 1570, om de soevereiniteit van de paus te
verklaren: "Hij die in de hoge regeert, aan wie alle macht in de hemel en op aarde gegeven is, heeft één heilige katholieke en
apostolische kerk, waarbuiten geen heil is, toevertrouwd aan één mens op aarde, namelijk aan Petrus, de eerste van de
apostelen, en aan de opvolger van Petrus, de paus van Rome, om door hem in volle macht geleid te worden. Hem alleen
heeft Hij tot heerser gemaakt over alle volken en koninkrijken, om weg te rukken, af te breken, te verstrooien, te verspreiden,
te planten en op te bouwen, zodat Hij Zijn trouwe volk (samengebonden door de gordel van de liefde) zou bewaren in de
eenheid van de Geest en hen veilig en onberispelijk aan hun Verlosser zou voorstellen."

Dat is wat de katholieke kerk bedoelt met interreligieuze betrokkenheid en religieuze eenheid!

Die bul noemt koningin Elizabeth "de dienares van de misdaad" die "zich op monsterlijke manier de plaats van soeverein
hoofd van de kerk in heel Engeland toe-eigende". De paus beschuldigde haar ervan dat ze het koninkrijk "dat al hersteld was
tot het katholieke geloof en goede vruchten had, tot een ellendige ondergang had gebracht". Paus Sixtus v - twee pausen na
Pius - riep een "kruistocht" uit tegen het Engeland van Elizabeth en beloofde de Spaanse Heilige Romeinse Keizer 1 miljoen
gouden dukaten (het huidige equivalent van $1,3 miljard) als hij een invasie zou uitvoeren. Hij stond Philip toe om speciale
kruistochtbelastingen te innen en voorzag soldaten van aflaten, of vrijstelling van het vagevuur.

De katholieke kerk beweert de heerschappij van Christus op aarde te vertegenwoordigen en voert oorlog tegen iedereen die
weigert zich aan die heerschappij te onderwerpen! Zou u onder zo'n corrupt systeem willen leven?

De Anglicanen omarmen de bitterste vijand van de Britse troon Dit is een schokkende ontwikkeling gezien de geschiedenis
van de Rooms-Katholieke Kerk in Engeland.

Om te begrijpen hoe beschamend de daad van Koning Charles was, moeten we de geschiedenis van de Britse troon
begrijpen.

Oorlog tussen tronen

In het laatste deel van het voorgaande citaat eigende Piusv zich de opdracht van Jeremia 1:10 toe, die verwijst naar de troon
van David. De katholieke kerk gelooft dat zij Davids troon kan ontwortelen, bouwen en planten. Weinig mensen beseffen het
tegenwoordig nog, maar eeuwenlang bevond Davids troon zich in Groot-Brittannié!

De Britse troon is verreweg de belangrijkste van alle aardse tronen geweest, en een enorm grote zegen van God. Als u de
geschiedenis en profetie ervan begrijpt, dan weet u dat het begon met de troon van Koning David van het oude Israél -
volgens de Bijbel precies dezelfde troon van waaruit Jezus Christus zal gaan regeren! Die koninklijke troon is de hoop van

deze wereld. (Vraag een gratis exemplaar van mijn boek De Sleutel van David aan om te begrijpen waarom.) Maar de Britten
hebben God de rug toegekeerd. Nu reiken ze naar een andere troon.

Dit is een treurige situatie. Groot-Brittannié omarmt de Rooms-Katholieke Kerk. Die kerk is een vervalsing van de troon van
David en de heerschappij van Christus op aarde. Koning Charles heeft liever deze vervalsing dan het origineel! Dit is een van

de belangrijkste redenen waarom Groot-Brittanni€ vandaag niet langer de troon van David heeft! Mijn boek De nieuwe troon
van David bewijst dit vanuit de Bijbel.

In 2003 bezocht aartsbisschop van Canterbury Rowan Williams het Vaticaan en kuste de ring van Johannes Paulusi! "Hij
stelde de troon van de paus boven die van God! "Dit moest Gods woede tegen Brittannié wel intensiveren," schreef ik inDe
nieuwe troon van David. "Dit ondanks het feit dat de katholieke kerk al generaties lang tegen de troon van David vecht! Het
Heilige Romeinse Rijk weet van de troon en heeft door de geschiedenis heen geprobeerd hem te vernietigen!”

In 2005 schreef Williams geschiedenis door de eerste Anglicaanse leider te worden die de begrafenis van een paus
bijwoonde. Williams noemde Johannes Paulus ii "een van de allergrootste” christelijke leiders van de 20e eeuw en zei dat de
nalatenschap van de paus betekende dat "de breuk tussen anglicanen en katholieken ... eindelijk kon worden geheeld."

Dat is het aanbidden van Satans religie!

De Britten hadden in die tijd de troon van David, maar deze man vond dat niets waard, dus ging hij naar de paus en boog voor
hem neer!

"Satan valt altijd de troon van David aan en iedereen die hem bezit!" schreef ik. "Kijk wat Satan Groot-Brittannié heeft
aangedaan. Hij kreeg de aartsbisschop van Canterbury zover om te buigen en de paus - Satans troon - te aanbidden. De
aartsbisschop verwierp Davids troon, die eigenlijk Gods troon is! Wat vindt God daarvan? Er moest ingegrepen worden! De
nieuwe troon moest ergens anders geplant worden!" (ibid).

We begrijpen steeds beter waarom God het op deze manier moest doen. Hij zal dit soort gedrag nooit toestaan op de troon
die Jezus Christus op het punt staat te aanvaarden (Lucas 1:30-33).
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De Britse Telegraph schreef dat het gebedsmoment "het publieke einde van een 500 jaar oude kloof markeerde en een nieuw
tijldperk van het christelijk geloof inluidde".

The Guardian schreef "Een breuk die 500 jaar nodig had om te herstellen: Koning Charles bidt met de paus". Volgens hen
had deze kloof nooit mogen ontstaan. Maar als dat niet het geval was geweest, zou onze wereld veel somberder zijn geweest.

De gebeurtenis zat vol symboliek en was bedoeld om te laten zien dat de koning terugkeerde naar Rome. De paus gaf koning
Charles een nieuwe stoel die hij en zijn erfgenamen mogen gebruiken bij alle toekomstige bezoeken aan Rome. Er staat ut
unum sint op, Latijn voor "opdat zij één zijn". Paus Leo gaf de koning ook de titel "Royal Confrater of the Abbey of St. Paul".
Dit is de eerste keer dat een koning van Engeland een pauselijke titel ontving sinds Henry viii. De koning gaf de paus een
vergelijkbare titel: "Papal Confrater of St. George's Chapel at Windsor Castle".

Confrater is Latijn voor "medebroeder". Dat is blijkbaar hoe deze twee mannen elkaar zien. De Catholic Herald merkte op dat
de titel "historisch toebehoorde aan katholieke vorsten die dienden als erebeschermers van een van de belangrijkste
basilieken van Rome". Er werd gezegd dat het gebruik ervan op de bijeenkomst "dient als een erkenning van geestelijke
gemeenschap". Een pauselijke woordvoerder zei dat het "een teken van eer en geestelijke verbondenheid" is.

Met deze ceremonie verklaarde Koning Karel zich in wezen een dienaar van het Vaticaan.
Hoe beschamend deze overgave aan Rome ook is, het legt de basis voor de vervulling van een belangrijke profetie.

"Daal af en zit neer in het stof, maagd, dochter van Babel; zit neer op de grond, er is geen troon meer, dochter van de
Chaldeeén. Want men zal u niet meer noemen: weekhartig en teergevoelig ... U zei: Ik zal voor eeuwig gebiedster zijn. Tot
nog toe hebt u deze dingen niet ter harte genomen, u hebt niet aan het einde ervan gedacht. Nu dan, hoor dit, genotzuchtige,
die zo onbezorgd woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en niemand anders dan ik, ik zal niet als weduwe neerzitten of
verlies van kinderen kennen" (Jesaja 47:1, 7-8).

God profeteerde hier dat de Katholieke Kerk met een grote opstand tegen haar slechte daden te maken zou krijgen. Maar in
de eindtijd zou ze haar dochters weer onder haar leiding terugbrengen en zou ze "het verlies van kinderen niet kennen".

De Protestantse Reformatie was een opstand tegen het katholicisme. Vandaag zijn de protestanten zich echter weer aan het
verenigen met de Katholieke Kerk onder leiding van de paus.

"Dat de koning een koninklijke confrater van een pauselijke basiliek wordt, is ook relevant voor de 'stille heropleving' van het

christelijk geloof die in heel Europa lijkt plaats te vinden," schreef de Critic. "Paus en koning roepen Europa, op een stille
profetische manier, terug naar zijn christelijke wortels" (23 oktober). Er zou eigenlijk "katholieke wortels" moeten staan. De
koning van Engeland probeert heel Europa terug te brengen naar Rome!

Maar zoals ik schreef in "Anglicanen onderwerpen zich aan de paus" in 2007: "Bijbelse profetie geeft inderdaad aan dat

volledige eenheid niet puur uit vrije wil bereikt zal worden. Op een gegeven moment zal de moederkerk haar pogingen
opgeven om haar dochters met vleierijen terug te winnen en in plaats daarvan terugvallen op de eeuwenoude methode om de

‘christelijke' eenheid te bewaren door fysiek geweld uit te oefenen”(the Trumpet.com/3521).

Tegenwoordig wordt de katholieke kerk gezien als een vredelievend instituut. Vergeten zijn de bloederige kruistochten en de
martelwerktuigen van de inquisitie die werden gebruikt om mensen te dwingen zich te bekeren. Maar de Bijbel onthult dat die
dagen zullen terugkeren, hoe hard een Britse koning ook probeert om deze kerk te behagen.

Toen koning Charles twee jaar geleden gekroond werd, schreef ik: "Geen enkele tegemoetkoming aan de katholieke kerk zal
koning Charles helpen. Geloof het of niet, maar de Schrift laat zien dat God in feite een nieuw katholiek rijk in Europa aan het
oprichten is om de koninklijke familie van Groot-Brittannié te corrigeren. Jeremia 22:18-19 zegt dat de Britse koning "met een
ezelsbegrafenis begraven zal worden". Het Heilige Romeinse Rijk zal deze man geen koninklijke behandeling geven!

"Nogmaals, God heeft een plan om uiteindelijk alle katholieken te redden. Hij staat de opkomst van deze kerk op dit moment
toe. Maar zij worden geinspireerd door een kwade geestmacht die de troon van David haat - omdat het zijn vervanging op de

troon van de aarde vertegenwoordigt" ( Trompet, juli 2023).

Groot-Brittannié heeft Gods verbond met David verlaten! En God waarschuwt dat de straf hiervoor ongeévenaard zal zijn in
de geschiedenis!

Gelukkig leidt dit alles naar de tijd dat Jezus Christus vanaf Davids troon over deze aarde zal gaan regeren!
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