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Een krachtige stem gaf vóór de Tweede Wereldoorlog een waarschuwing over de verschrikkingen die zouden komen. Een
vergelijkbare boodschap wordt ook nu verkondigd. Zult u ernaar luisteren? 

In het decennium dat leidde tot de dodelijkste oorlog in de geschiedenis, was Winston S. Churchill bereid om te zeggen wat
niemand anders durfde. Terwijl anderen zich vastklampten aan valse vrede, voorzag hij verwoestende conflicten en probeerde
hij deze te voorkomen. Hij was een buitenstaander, werd belachelijk gemaakt en afgewezen. Maar toen Duitsland sterker
werd en Groot-Brittannië zwakker, deed hij zijn plicht en sloeg alarm, koste wat het kost.

Zijn woorden klinken vandaag nog even actueel en waar.

TB_NL

In 1936 waarschuwde hij: "Door onze eigen dwaasheid en weigering om de realiteit onder ogen te zien en kwaadaardige
tendensen aan te pakken terwijl ze nog beheersbaar waren, hebben we toegestaan dat brute en intolerante krachten vrijwel
ongehinderd de overhand kregen in Europa en hebben we onszelf in een zodanig zwakke en gevaarlijke positie gebracht, die
onze geschiedenis in de afgelopen tweeënhalve eeuw niet heeft gekend."

Na de oorlog betreurde hij "[h]oe de Engelssprekende volken door hun gebrek aan wijsheid, hun achteloosheid en
goedhartigheid de kwaadaardigen hebben toegestaan zich opnieuw te bewapenen" (De Tweede Wereldoorlog, Vol. 1).

Vandaag zien we precies dezelfde trends. In feite is het "gebrek aan wijsheid, de achteloosheid en goedhartigheid" vandaag
nog erger dan een eeuw geleden. We hebben de kwade krachten zover laten komen dat het risico bestaat dat we door te
proberen ze in toom te houden een nucleaire Derde Wereldoorlog ontketenen.

Toch is er geen politieke wachter om ons wakker te schudden!

Toestaan dat kwaadwilligen zich bewapenen
In de Tweede Wereldoorlog sloten de Serviërs zich aan bij de Verenigde Staten en Groot-Brittannië tegen Duitsland. Toch
dwong Duitsland in de jaren 90 de dwaze Engelssprekende volkeren om de Serviërs te bombarderen, de doodskreten van
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hun voormalige bondgenoten te negeren en Joegoslavië op te breken in het voordeel van Duitsland.

Toch heeft tot op de dag van vandaag geen enkele politieke wachter van betekenis gewaarschuwd voor de gevolgen hiervan.

Argeloze politici en analisten geloven dat de bloeddorst van Iran door onderhandelingen een halt toegeroepen kan worden,
dat Hamas-terroristen alleen maar gelijkheid willen, dat de oorlogsdreigingen van Turkije slechts bluf zijn, dat de militarisering
van Japan in ons belang is, en dat de krankzinnige agressie van Noord-Korea door in gesprek te blijven gematigd kan worden.

In de Tweede Wereldoorlog hebben de geallieerden uiteindelijk ingegrepen nadat Duitsland Polen was binnengevallen. Toch
heeft Rusland de afgelopen drie jaar Oekraïne binnen kunnen marcheren. De hulp van andere landen was net genoeg om
Rusland op afstand te houden, maar niet om het terug te dringen. En de machtigste leiders roepen op tot onderhandelingen
en verzoening.

China groeit uit tot een nieuwe supermacht, eist eilanden op, breidt de infrastructuur uit, voert economische oorlog langs alle
kanten, ontwikkelt cyberwapens, vermenigvuldigt zijn kernkoppen en verslaaft en vermoordt indirect Amerikanen via de export
van drugs. Toch willen leiders in Amerika en andere landen deze kwaadaardige daden niet als kwaad identificeren en erop
reageren.

Hamas viel Israël aan op 7 oktober 2023 waarbij ze duizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoordden, verminkten,
verkrachtten en ontvoerden. De barbaarsheid van hun daden was gelijk aan of erger dan die van de nazi's, maar velen
tolereerden dit kwaad niet alleen, ze juichten het zelfs toe.

Ik heb in 1999 een boekje geschreven met de titel Winston S. Churchill: De wachter. Het behandelt de geschiedenis die leidde
tot de Tweede Wereldoorlog. Ik moedig u aan om een gratis exemplaar van dit boekje aan te vragen. Daarin schreef ik: "Als
we echt in vrijheid geloven, dan moeten we andere naties steunen en misschien zelfs voor hun vrijheid vechten. Maar voor en
tijdens de Tweede Wereldoorlog ontbrak het ons aan de wil om dit te doen. Het ontbreekt ons ook vandaag aan de wil."

Wie is bereid om de mensen in Servië, Oekraïne, Taiwan, Israël of welke andere plaats waar de vrijheid op dit moment wordt
bedreigd, te verdedigen?

Als de goddelozen onbelemmerd blijven, zullen de beruchte martelkampen uit de Tweede Wereldoorlog kinderspel worden in
vergelijking met wat er nu staat te gebeuren. Moderne wapens en technologie zouden Adolf Hitlers droom om elk spoor van
Joods bloed uit te roeien werkelijkheid kunnen laten worden. Een kernoorlog zal zeker honderden miljoenen, zelfs miljarden
doden tot gevolg hebben.

Churchill wordt nu geminacht
"Veel autoriteiten zeggen dat de eerste- en tweede wereldoorlog de grootste tragedies van de 20e eeuw waren," schreef ik.
"Ik ben het daar niet mee eens. De ergste ramp is dat we geen lessen hebben geleerd van Churchill's waarschuwing! Dat
betekent dat we onze levensgevaarlijke capaciteit om misleid te worden tot in het nucleaire tijdperk hebben vastgehouden.
Daarom zijn we gedoemd om een nucleaire holocaust mee te maken als we niet wakker worden!"

De waarschuwingen van Churchill bleken terecht, maar kostten een erg bloedige prijs. Toch minacht het Westen
tegenwoordig zijn scherpe vooruitziende blik. Dit is beschamend, tragisch en zelfs dodelijk. We zien op dit moment simpelweg
existentiële bedreigingen over het hoofd.

Zelfs wereldleiders die bustes van Churchill in hun kantoren hebben, slagen er maar niet in om van zijn voorbeeld te leren.
President Trump dringt er bij Duitsland op aan om zich te herbewapenen!

Hoe kunt u ervoor zorgen dat u net in slaap wordt gesust door bedrieglijke wereldleiders, de liegende media en achteloze
politici? 'Winston S. Churchill: De wachter' geeft het antwoord.

"Wie niet van de geschiedenis leert, is voorbestemd om haar catastrofes te herhalen!" schreef ik. "Vandaag is de eerste zijn
met een nucleaire aanval de meest waarschijnlijke manier om de volgende grote oorlog te winnen. Onze foutmarge is dus
veel kleiner. Dat betekent dat we een Hitler-achtige beweging moeten stoppen voordat deze aan de macht komt. We kunnen
ons de pacifistische houding van voor de Tweede Wereldoorlog niet veroorloven als we nationaal willen overleven. Toch is
onze pacifistische houding nu veel erger dan toen."

Wanneer je minnaars je verraden
De Bijbel profeteert dat onze vijanden in de eindtijd geraffineerder en subtieler zullen zijn dan Adolf Hitler was. We zullen
verraden en aangevallen worden door onze bondgenoten, of "minnaars" (Ezechiël 16). En dat in het tijdperk van kernwapens!

Zoveel mensen in onze wereld negeren het duidelijke kwaad — waardoor ze de bedrieglijke "minnaars", die nog gevaarlijker
kunnen zijn, niet doorzien.

Churchill maakte die fout niet.

"Maak uzelf geen illusies. Laat de regering van Zijne Majesteit niet geloven - ik weet zeker dat ze dat niet doen - dat het enige
waar Duitsland om vraagt een gelijke status is," zei Churchill op 23 november 1932 tegen het Lagerhuis. "Ik geloof dat de
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verfijnde term nu 'gelijke kwalitatieve status in oneindig uitgestelde fasen' is. Dat is niet wat Duitsland wil. Al deze groepen
stoere Teutoonse jongeren, die door de straten en wegen van Duitsland marcheren, hun ogen opgelicht met het verlangen
voor hun vaderland te lijden, zijn niet op zoek naar status. Ze zijn op zoek naar wapens, en als ze die hebben, geloof me, dan
zullen ze vragen om de teruggave van verloren gebieden en koloniën, en wanneer die eis wordt gesteld, zal het onvermijdelijk
al die landen op hun grondvesten doen schudden."

Wie durft er tegenwoordig nog zulke dingen te zeggen? Hoe hard hebben we zo'n waarschuwing nodig!

In maart heeft Duitsland een historische grondwetswijziging goedgekeurd waardoor het geld kan lenen en honderden
miljarden kan uitgeven aan infrastructuur en bewapening. Amerikanen en anderen wiens grootvaders vochten en stierven
door Duitse wapens juichen deze ontwikkeling nu toe. Ze zijn zich niet bewust van de wraakgevoelens die diep in veel
Duitsers sudderen.

Churchill zag dat Duitse autofabrikanten en andere industrieën overschakelden op wapenproductie. We zien nu hetzelfde. De
Duitse autobahn is meer dan alleen een symbool van snelheid - het is onderdeel van de strategische militaire
mobilisatieplannen. Er wordt geïnvesteerd om het hele Duitse landschap klaar te maken voor de strijd.

Duitsland herhaalt de acties van de jaren 30 en toch is niemand gealarmeerd! Is dat niet omdat we geen lering hebben
getrokken uit de Tweede Wereldoorlog?

Wat zal er gebeuren als Duitsland zich herbewapent? Wat zal er gebeuren als het een bondgenootschap aangaat met andere
landen die Amerika, Groot-Brittannië en de Joodse natie diep verachten? Wat zal er gebeuren als ongebreidelde haat
toegang krijgt tot chemische, biologische en nucleaire massavernietigingswapens, in combinatie met geavanceerde
mogelijkheden voor cyberoorlogvoering?

In dat boekje schreef ik: "De oorlog staat op het punt in Europa en het Midden-Oosten te exploderen. De wereldeconomie
staat op instorten!

De tijd van beleefde woorden is voorbij. Het is tijd voor de botte waarheid."

De "botte waarheid" is dat onze hele wereld afstevent op een lijden dat veel verschrikkelijker is dan in de laatste wereldoorlog.
Sinds ik deze woorden schreef, zijn Europa en het Midden-Oosten in een oorlog geëxplodeerd. Het is nog niet te laat om op
deze waarschuwing te reageren, maar dat zal het binnenkort wel zijn!

Een wachter en een profeet
"De mensen wilden Churchills waarschuwing niet onder ogen zien totdat het bijna te laat was," schreef ik. "Hij sprak over het
mogelijke 'einde' van de glorie van Groot-Brittannië. Maar de mensen wilden niet nadenken over de bloedige gevaren van een
exploderende wereld. Ze wilden niet gestoord worden in hun comfortabele routine en pleziertjes."

Churchill zei ooit: "De gewoonte om zachte uitspraken te doen en vrome clichés en sentimenten te uiten om zo applaus te
oogsten, zonder enige relatie met de onderliggende feiten, is volgens mijn ervaring nu sterker aanwezig dan ooit."

Churchills verwijzing naar "zachte uitspraken" komt van een citaat uit de Bijbel over mensen die de harde boodschappen van
profeten die door God zelf gezonden waren, afwijzen. Hij wist het niet, maar het verwijst ook naar een profetie specifiek voor
ons in deze eindtijd!

"Nu dan, kom, schrijf het in hun bijzijn op een schrijftafel en teken het op in een boek, zodat het blijft staan tot de laatste dag,
voor altijd en eeuwig. Want het is een opstandig volk, het zijn leugenachtige kinderen, kinderen die niet willen luisteren naar
de wet van de Heere; die tegen de zieners zeggen: U mág niet zien; tegen de schouwers: U mág niet voor ons schouwen wat
waar is. Spreek tot ons vleierijen [zachte dingen, SV], schouw bedriegerijen" (Jesaja 30:8-10).

Zoals Winston S. Churchill: De wachter uitlegt, richt deze profetie zich tot Gods geestelijke en nationale leiders van vandaag.
Deze leiders geven de voorkeur aan "bedriegerijen" zodat ze hun rebellie tegen Gods wet kunnen voortzetten. Zij verwerpen
profetie en willen "vleierijen" horen, zodat zij kunnen geloven dat de dag van het oordeel nog in de verre toekomst ligt.

Deze dag komt echter snel dichterbij en de profetieën van de Bijbel gaan snel richting vervulling. En hoewel er vandaag de
dag geen politieke wachter op het toneel is, heeft God toch één man gestuurd om te waarschuwen. Hij is niet alleen een
wachter, maar ook een profeet.

De dag zal komen dat de wereld Gods waarschuwing door deze man zal herkennen, net zoals de wereld, helaas te laat,
reageerde op de waarschuwing van Churchill. De profetie geeft aan dat er nog meer verbazingwekkende gruwelen nodig zijn
om de mensheid wakker te schudden. Maar God zou geen barmhartige God zijn als Hij mensen niet de kans zou geven om
op Zijn boodschap te reageren, zelfs wanneer hun landen uit elkaar vallen. Het is nu tijd om naar de wachter te luisteren.
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